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GÜNDEMİNİZE ENDÜSTRİ 4.0'l ALIN 


2018 yılına merhaba dediğimiz bugünlerde iş dünyasına yol gösterecek özel bir dosya 
hazırladık. Çünkü 2018 ve sonrası için sürdürülebilirliğin ve başarının formülü; endüstri 4.0 yol haritasını bugünden netleştirmek. 


Endüstri 4.0 yarışında geride kalmamak için ne gibi stratejilere yatırım yapmak gerekiyor? Bu alanda global çalışmalara imza atan şirketler nasıl bir yol haritasına sahip? 
Türkiye'deki şirketler, endüstri 4.0 süreçlerini hangi kriterlere göre şekillendiriyor? 
4'üncü Sanayi Devrimi'nin bir parçası olmak isteyen marka ve kurumlara hem bu sorulara yanıt veren hem de inovatif bir perspektif kazandıracak kapsamlı bir endüstri 4.0 haberi bu ayki kapak konumuz. Endüstri 4.0; siber fiziksel sistemler, sensör ve işleticilerle donanmış, internet bağlantılı akıllı elektronik sistemler, nesnelerin interneti ve büyük veri gibi birçok farklı kavram ve uygulamanın üretim sistemlerine ve tüm değer zincirine eklenmesiyle ortaya çıkan yeni bir anlayış. Türkiye'de endüstri 4.0 
konseptinin ilk olarak otomotiv sektöründe kullanılmaya başladığı dikkat çekiyor. 
Türkiye'de farklı sektörlerde endüstri 4.0'ın bazı unsurlarını kapsayan adımların atılmaya başladığı gözlemleniyor. Bu çalışmaların sağlıklı bir sonuç vermesi ise Sanayi 3.0 
düzeyindeki çalışmaların bir an önce tamamlanması ile hızlanacak. 


T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından oluşturulan “Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu', bu kapsamda inovatif çalışmalara imza atıyor. Platform çatısı altında ise TOBB, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, YASED ve TTGV gibi iş dünyasının önde gelen kuruluşları yer alıyor. Dijital dönüşüm, önümüzdeki 15-20 boyunca devam edecek bir süreç. Türkiye'nin henüz başında olduğu bu dönüşüme ayak uydurabilmesi için insan kaynaklarını dijital yetkinlikler ile donatabilmesi, inovasyonu teşvik edecek bir ortam yaratması ve son olarak üniversite-sanayi-girişimci ekosistemini güçlendirecek adımlar atması gerekiyor. 


Gelin endüstri 4.0 yarışını hızlandıran 30 şirketin bu alanda yaptıkları yatırımlara; global araştırmaların sonuçlarına ve sivil toplum örgütlerimizin bu konuya yaklaşımlarına birlikte bakalım... 
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SARAR 


m İÇİNDEKİLER 


İstanbul Altın Rafinerisi CEO'su Ayşen Esen, değişken 78 KAPAK şartların hüküm sürdüğü dünya piyasasında altının her 

daim güvenilir liman olmaya devam ettiğini vurguluyor... .i 


Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasını desteklemek amacıyla ticari firmaları finanse etmeye devam edeceklerini söylüyor... 


62 (BORSA 


Beklenen büyük halka arzların gerçekleşmesi ile 2017'nin son döneminde özellikle büyük şirketlerin halka arzlarının dillendirilmesiyle gözler, Borsa İstanbul'a çevrildi. .. 


110 GİRİŞİM 
Türkiye'nin önemli yayınevlerinin başında olan başarılı kadın girişimciler... 


ii e rez 


116 STÜRİZM TÜRKİYE'DE ENDÜSTRİ 4.0 YATIRIMLARINA HIZ VEREN 30 ŞİRKET, 


İndigo Group Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Tosun, GELECEK ROTALARINI DA BU KAPSAMDA BELİRLEDİ... 


Museum Hotel, Cross Golf ve halıcılık gibi turizm odaklı girişimleri ile Kapadokya'nın global arenada hak ettiği konuma ulaşmasına önderlik ediyor... 


2017'yi büyüme rakamlarıyla kapatan inşaat sektörü için bu yıl aynı oranda büyümenin devam etmesi beklenirken sektörün önde gelen markaları yatırım planlarını açıkladı... 


Gemi ve liman kaynaklı emisyonların, kıyı kentlerinde yaşayan insan sağlığını olumsuz etkilemesinin önüne geçmek için geliştirilen “Yeşil Liman/Eko Liman" isimli proje kapsamında 'yeşil” olmaya hak kazanan limanlar belirlendi... 


İtalyan mücevher markası Bulgari, yaratıcı çözümlere duyduğu tutku, doğal zarafet ve estetik çok yönlülük felsefesi ile 133'üncü yaşını kutluyor... 


Modaevlerinin hazırladığı kar ve kayak koleksiyonları, renkleri, modelleri ve detayları ile öne çıkarken lüks yansımalarıyla da göz alıyor... 
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a) 
IN 
Yılın bankasından 


yılların Garantililerine kalpten teşekkürler. 


The Banker, Garanti'yi “Türkiye'de Yılın Bankası” seçti. 
Yıllardır Garanti'ye güvenen, bu ödülü kazanmamızı sağlayan müşterilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ederiz. 


UZ ; 
Garanti Bankası, The Banker tarafından 2017 yılında “Türkiye'de Yılın Bankası” seçilmiştir. dg Gara nti 


: Başka bir arzunuz? 
garanti.com.tr 


© Ö garanti © /garantibankasi 


EKONOMİK PSİKOLOJİ 


BASKETBOLDA HÜCUM 
ETKİNLİĞİ, FUTBOLDA İSE 
SAVUNMA ETKİNLİĞİ İLE 
ŞAMPİYON OLUNUR. BU 
NEDENLE BASKETBOLDA 
YETENEKLİ OYUNCU 
SONUCU DEĞİŞTİRİRKEN, 
FUTBOLDA SAVUNMA İÇİN 
GEREKLİ OLAN İŞ BİRLİĞİ, YARDIMLAŞMA, 
DAYANIŞMA VE 
DOLAYISIYLA TAKIM 
RUHU ŞAMPİYONLUĞA 
GÖTÜRÜR 
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Prof. Dr. Acar Baltaş / abaltas©acarbaltas.com / twitter: ©acarbaltas 


HAYATTA VE FUTBOLDA ZAYIF VE 


GÜÇLÜ HALKA 


Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarını lider ve yenilgisiz tamamlayarak Türk futbol tarihinde çıtayı bir basamak daha yükseltti ve bir sonraki aşamada grup maçlarını ikinci sırada tamamlayan ve bu yılın favorileri arasında gösterilen Bayern München ile eşleşti. 
Bu eşleşme futbol otoriterleri tarafından, istatistikler ve büyük veri açısından değerlendirilerek, Beşiktaş'a çok az şans verilmesine neden oldu. Bu görüşlerini desteklemek için bazıları rakip takımın forvet oyuncusu Lavandovski'nin değerinin Beşiktaş takımına eş olduğunu ileri sürdüler. Futbol alanında yorum yapanların büyük çoğunluğu analitik perspektiften değerlendirme yapmaktan çok uzaktır. Bu nedenle ekranlardan sıklıkla 'topun da canı var", 'top istemedi, “biraz da şans olacak" gibi sistemli düşünme disiplini- ne sahip olan insanlar için anlam taşımayan yorumlar duymak olağandır. Diğer taraftan futbolun güzelliği ve kitleler için çekici gelme nedenlerinin başında, basketbolda neredeyse imkansız olan, zayıfların güçlüler karşısında gösterebileceği sürprizlere açık olması gelir. Basketbolda bu tür sürprizlerin çok zor olmasına karşılık futbolda neden mümkündür ve bu toplumsal sorunların çözümü için bir anlam taşır mı? Yakın zamanda uluslararası bir toplantıda dinlediğim Malcolm Gladwell'in konuşmasında kullandığı bir kavramdan yola çıkarak konuyu ele almaya karar verdim. 


TRANSFERDE EN İYİYİ ALMAK Öncelikle şu soruyu sormak yerinde olur. 
Futbolda transfer döneminde mümkün 


olan en iyi oyuncuyu mu almak, yoksa en zayıf oyuncunun yerine ondan daha iyi olanını mı almak uygundur? Yorumcuların büyük çoğunluğu en iyileri almadan başarının gelemeyeceğine inanır. Ayrıca taraftarı tribünlere çekmenin yolunun iyi oyuncular almaktan geçtiğini söyleyerek, görüşlerine bir de ekonomik derinlik kazandırdıkların düşünürler. Ancak bu tercih doğru değildir çünkü düşük skorlu bir oyun olan futbolda kötü oyuncular daha çok hata yaptığ için sonuç Üzerinde etkili olur. Futbol son derece interaktif bir oyundur. Bunun anlamı şudur: Hiçbir futbolcu tek başına topu bir kaleden alıp diğerine kadar gidemez. 
Bunu günümüzde dünyanın en iyi oyuncuları olarak kabul edilen ne Messi ne de Ronaldo başarabilir. Takım arkadaşlarıyla alışveriş içinde olmak ve paslaşmak sonuca gitmek için zorunludur. Dünyanın en hızlı karşı kaleye giden takımlarından biri olan Totenham için bile dört pas gerekmektedir. 
Bu nedenle futbol, Malcolm Gladwell'in tanımına göre bir 'zayıf halka oyunudur. Yine aynı nedenle şampiyonluğa giden bir takım yapmak için 40 milyona bir oyuncu almak yerine 10 milyona dört oyuncu almak daha doğru bir anlayıştır. İyi oyuncuların seyirciyi tribüne çektiği kısmen doğrudur ancak bunun süresi üç veya beş maç ile sınırlıdır ve seyirci beklenen mücadele ve takım oyununu göremezse tribünde kalmaz. Kalsa da protestolarıyla takıma zarar verir. Taraftarı yıl boyu tribünde tutan iyi takım oyunu ve oyuncuların son düdüğe kadar sürdürdükleri mücadeledir. Buna karşılık basketbol bir 


'güçlü halka” oyunudur. Etkileşim futbol ile kıyaslandığında çok daha sınırlıdır ve yüksek skorlu bir oyun olduğu için hataların belirleyici olduğu bir oyun değildir. Bir oyuncu topu sahanın bir ucun- dan alır ve sonuna kadar taşıyarak sayı yapabilir ve tek bir iyi oyuncu tek başına bir takımı sırtlayarak şampiyonluğa taşıyabilir. Bu nedenle de iyi bir oyuncuyu daha iyi bir oyuncuyla değiştirmek sonucu değiştirir. 1999'da Michael Jordan; Chicago Bulls'u, 2010'da Kobe Bryant; LA Lakers'ı, 2015 
yılında Stephen Curry; Golden State Warriors'ı neredeyse tek başlarına şampiyonluğa taşımışlardır. 
Benzer şekilde 2017 yılında Bogdan Bogdanoviç, Fenerbahçe'nin EuroLeague şampiyonluğunu kazanmasında başrolü oynamıştır. 


FUTBOLDA KARAKTER, BASKETBOLDA YETENEK 

Futbol ve basketbol arasındaki önemli farklardan biri de takım içindeki etkileşimidir. Basketbolda hücum etkinliği, futbolda ise savunma etkinliği ile şampiyon olunur. Bu nedenle basketbolda yetenekli oyuncu sonucu değiştirirken, futbolda savunma için gerekli olan iş birliği, yardımlaşma ve dayanışma ve dolayısıyla takım ruhu şampiyonluğa götürür. Bunun için de oyuncuların karakter özellikleri önem taşır. Dünyanın her yerinde futbolcuların büyük çoğunluğu arka sokaktan yetişir. Bu nedenle genç oyuncuları ünlü ve zengin olmadan yaşayacakları baskıya hazırlamak gerekir. Barselona'nın başarısının arkasında La Masia adını verdikleri altyapı organizasyonu vardır. La Masia nın eğitim sisteminin ilginç özelliklerinden başında, bir gün içinde futbola sadece 90 
dakika ayrılması gelir. Bu sürede hocalar top kontrolü ve taktik eğitimi verirler ve günün geri kalan bölümü genç zihinleri eğitmeye ayrılır. Bu eğitimin içinde saygı, sorumluluk, adanma, disiplin ve alçak gönüllülük temellerine dayanan olumlu tutum ilkeleri ve değer gelişimi yer alır. Bu nedenle oyuncuları sadece yetenekleri ile değil karakter gelişimi ve potansiyelleri ile değerlendirmek; yorumcu olmak için meziyetleri sadece futbol oynamış olmak olan yorumcuları aşar. Çünkü geçmiş performans, gelecekteki performansı ancak bağlam değişmediği takdirde öngörebilir. Oysa küçük bir takımdan büyük bir takıma veya kente gelmek veya uyum sağladığı takım arkadaşlarından başka takıma uyum sağlamak zorunluluğu, hemen her zaman bağlamın değişmesine neden olur. Bu nedenle futbol gibi etkileşimi yüksek bir oyunda başarıya giden yol güçlüleri toplamaktan geçmez. 


EĞİTİMDE HANGİ OKULLARI DESTEKLEMELİ? 

Konuyu futbol alanından toplumsal kalkınma alanına taşıdığımızda benzer perspektiften yararlanmak mümkündür. Ülkenin kalkınması için zayıf halka yaklaşımının mı yoksa güçlü halka yaklaşımının mı daha yararlı olduğuna karar vermek, seçilecek stratejiyi belirlemek açısından önem taşır. Güçlü halka yaklaşımını benimsemek, ülkenin en güçlü eğitim kurumları olarak seçilecek olan lise ve üniversitelerin desteklenmesi ve bu kurumlara yüksek oranda maddi kaynak aktarılması anlamına gelir. Buna karşılık zayıf halka yaklaşımını seçmek, ülkedeki tüm eğitim kurumlarımda ortalamayı yükseltecek kaynak dağılımını tercih etmek demektir. Bileşik kaplar yasasının ülke için de geçerli olduğuna inanılıyorsa tercihin, ikinci seçenek olması gerekir. Ülkede eğitim ortalaması düşük olsa da, eğitilmiş elitlerin yöneteceği ülkede yaşamanın daha iyi olduğuna inanılıyorsa, güçlü halka yaklaşımı tercih edilebilir. Ancak unutmamak gerekir ki, eğitim sistemine gıpta ettiğimiz Finlandiya ve diğer İskandinav ülkelerinde en iyi sınıflar ile en zayıf sınıflar arasındaki fark yüzde yirmiden fazla değildir. Bu nedenle temel tercihin yapılması ve kaynakların sistemli bir şekilde yönetilmesi gerekir. Bu tür yaklaşımların politik yatırım ve günü geçiştirmenin ötesine geçmesi de düzenli ölçüm uygulamaları ve ara düzeltmelerle mümkün olur. Oysa günümüzde eğitim alanındaki temel tercihlerle ilgili kararların çoğu dar bir grup içinde alınmaktadır. Böylece eğitim gibi çok kapsamlı bir sorunun hızlı, ucuz ve kolay bir çözümü olacağına inanılmaktadır. 
Oysa defalarca yaşandığı gibi, bu çö- 


ÜLKENİN KALKINMASI 
İÇİN ZAYIF HALKA 
YAKLAŞIMININ MI YOKSA 
GÜÇLÜ HALKA 
YAKLAŞIMININ MI DAHA 
YARARLI OLDUĞUNA 


züm çok kere sorunların daha büyü- KARAR VERMEK, ii, mesine ve toplumda güven kaybına SEÇİLECEK STRATEJİYİ neden olmaktadır. BELİRLEMEK AÇISINDAN 


ÖNEM TAŞIYOR. GÜÇLÜ 


SONUÇ 

Bütün bu yazdıklarımın ışığında, bir 'zayıf halka” oyunu olan futbolda, çıtayı bir adım daha yükseğe taşımak için Beşiktaş”ın üst tura çıkma şansının, önem verdiği maçlarda oynadığı mü- 


HALKA YAKLAŞIMINI 
BENİMSEMEK, ÜLKENİN 
EN GÜÇLÜ EĞİTİM 
KURUMLARI OLARAK 
SEÇİLECEK OLAN LİSE VE 


kemmel takım oyunu ile futbol muci- ÜNİVERSİTELERİN Ri wo; o DESTEKLENMESİ VE BU zelerinin ötesinde gerçekleşme ihtimali pi KURUMLARA YUKSEK 


olduğuna inanıyorum. Dileğim, ülkeyi yönetenlerin de eğitim alanında ülkemizi bir üst lige çıkartacak benzer ter- 


cihleri bilinçli olarak yapmalarıdır. GELİR 


ORANDA MADDİ KAYNAK 
AKTARILMASI ANLAMINA 
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DÜNYA DÖNÜYOR 


ARTIK UZUN YAŞAMAK, 


ÖLÜMSÜZ OLMAK DEĞİL. 


KALİTELİ YAŞAM 
(WELLNESS) HEPİMİZİN 
HEDEFİ HALİNE GELDİ. 
SAĞLIK BİLİMİ, 
TEKNOLOJİ VE DİJİTAL 
GELİŞMELER HAYATIMIZI 
UZATSA DA KALİTESİNİ 
İSTEDİĞİMİZ ANLAMDA 


ARTIRMAK KONUSUNDA 


HENÜZ CİMRİ 
DAVRANIYOR 
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YENİ BİR YILA “MİLYON DOLARLIK” BİR SORU İLE BAŞLAYALIM MI? 


Yılın ilk yazısını hazırlamak için ekranın karşısına geçtim. Aslında yazacak hem çok şey var hem de hiçbir şey yok... Geçen senenin son yazısının içeriğine şöyle bir göz attım. 
Önceki sene yazdığım son yazının ana fikrinden pek bir değişme olmamış. Gündem aynı, problemler benzer. Tek benzer nokta çözümsüzlük! Madem öyle daha basite inelim. Hepimizin hayattaki en önemli performans kriteri, başarı göstergesi nedir? Benim basit cevabım belli: Mutluluk! Hepimizin hayatta yapmak istediği o kadar çok şey var ki... Bazısını yapıp mutlu oluyoruz, bazılarını ise listemize ekliyoruz. Liste uzadıkça da ömrümüzü uzatmak istiyoruz. Belki bu yüzden, belki de başka sebep ve arzularla, çağlar boyu insanlar “ölümsüz” olmanın çaresini aramışlar. 2018'de müjdeyi benden alın, ben de Ray Kurzweil'in yalancısıyım! Ray Kurzweil, yapay zeka konusunda dünyanın sayılı isimlerinden biri. Son dönemin en popüler kurumlarından Singularity University'nin de kurucuları arasında yer alıyor. Birkaç ay önce Kurzweil'i New York'da bir konferansta dinleme imkanı buldum. Salonda yer alan 30 
yaşın altındaki dinleyenlere, 120 yaşına kadar yaşamayı garanti eden Kurzweil, dinleyiciler arasında yer alan 50 yaşın üzerindekilere ise birşey vaat etmeden, şunu söyledi: 
“Dayanın. 12 sene daha dayanın. Zira 2030 
yılına geldiğimizde size de 120 yaşına kadar yaşamayı vaat edeceğim.” Ray Kurzweil'in 2030'a kadar üzerinde çalışıp sonucunu kendince garanti ettiği projeler arasında, kan hücresi büyüklüğünde mikroçipler üreterek kanserle mücadeleyi topyekun kazanma da var. Kurzweil, insanlığa 2030'da beynin front lob'unu buluta bağlamış olacağını da vaat ediyor. Özetle Ray Kurzweil, ebedi mutluluk olmasa da, 120 yaşına kadar yaşanabileceğini vaat ediyor. 


HAYATTAN BEKLENTİLER DE 
DEĞİŞİYOR 

Ray Kurzweil bize “ebediyete” gidebilecek bir yolun kapısını aralarken hayattan beklen- 


tilerimiz de değişiyor. Son yapılan anketler gösteriyor ki, 80 yaşındakilere “120 yaşına kadar hatta daha uzun yaşamak ister misiniz” diye sorulduğunda, “Yaşam kalitemiz düştü, ağrılarla yaşıyoruz; bu yüzden de daha uzun yaşamak istemiyoruz” diyorlar. 
45-50 yaş grubundakilere sorduklarında ise “Ancak 60 yaşında, bugünkü hayat kalitemizi bize garanti ederseniz, daha uzun yaşamaya istekliyiz” yanıtını alıyorlar. 25 yaş grubundakiler ise “Daha çok var, boşverin plan yapmayı, yaptırmayı” diye yanıtlıyorlar. 
Artık uzun yaşamak, ölümsüz olmak değil. 
Kaliteli yaşam (wellness) hepimizin hedefi haline geldi. Sağlık bilimi, teknoloji ve dijital gelişmeler hayatımızı uzatsa da, kalitesini istediğimiz anlamda artırmak konusunda henüz cimri davranıyor. Önümüzdeki dönemin gündemine damga vuracak bir diğer başlık ise sağlık bilimindeki bu gelişmenin günlük hayatımıza yansıdığı noktada, kaynakların kullanımına kimin karar vereceği olacak. 
Dünyanın, ülkelerin, şehirlerin, hastanelerin hatta daha da bireysel olarak düşünürsek, doktorların ya da ailelerin veya bireylerin vermesi gereken zorlu kararlarla daha da fazla karşılacağız. Örneğin, 100 yaşın üzerindeki nüfusunun sayısı onbinlerle ifade edilen Japonya gibi gelişmiş bir ekonomide sağlık sektörü içinde ölümcül bir hastalıkla mücadele eden 50, 80 ya da 100 yaşında bir hastanın tedavi edilmesi konusundaki kararın ya da önceliğin nasıl belirleneceği tartışılabiliyorsa, dünyanın geri kalanını siz düşünün. Bu karar, tedavi edecek doktora mı ait olacak, hastane yönetimine mi, sağlık bakanlığına mı yoksa sosyal güvenlik idaresine mi? Dünyanın yaklaşık beşte birinin içilecek suya ulaşamadığı bir dönemde, bu soruları yanıtlamak bazı ülke ve milletler için 'lüks” olarak görülebilir. Uzun vadeli olarak bu çarpık kaynak dağılımının sürmesi, dünyadaki gerginlikleri azaltır mı, artırır mı? İşte 2018'e bu 'milyon dolarlık soru" ile başlıyoruz. Hepinize sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl diliyorum. 


CENNET KOYU 
EVLERİ 


yakında... 


e çağdaş global 


www.cagdasholding.com * infoW©cagdasholding.com 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DİJİTAL FÜTÜRİST 
Ufuk Tarhan / tufuk©m-gen.biz 


GELECEK GELECEĞİ GÜZELLEŞTİREBİLİRSEK GÜZEL GELECEK: 5G 


2018'E VE SONRAKİ 
YILLARA HAZIRLANMAK 
İÇİN İŞ İNSANLARININ, 
ÖZELLİKLE 
STRATEJİSYENLERİN, YATIRIMCILARIN, 
BÜTÇEDEN SORUMLU 
OLANLARIN VE 
ÇALIŞANLARIN DİKKAT 
ETMESİ GEREKEN 
ALANLAR NELER? 
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1-Dijital transformasyon ve bulut bilişim geçen senenin yükseleniydi. Onlar artık normal ve olmazsa olmaz kategorisinde. Bu yıl ise yapay zekaya, endüstri 4.0 ve robotlara geçiş, blockchain “acil” kaydı ile listeye eklendi. 


2-Şirketlerin bilgiye ulaşması, toplaması, yayması giderek kolaylaşıyor, bilgiler çoğalıyor. 
Mobil cihazlar, sosyal medya, e-ticaret kanalları, çağrı merkezleri vb... Her kanaldan bilgi yağıyor. Bu verileri rekabet avantajına dönüştürmek için analiz edebilmek, işe yarar hale getirebilmek, chatbot'lara ve anlık/ insant/kişisel | iletişme/operasyona geçişe hazırlanmak müthiş önemli hale geliyor. Bu maddenin yapılması tüm paydaşlarla (müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler, kamu vb.) ilgili iş süreçlerinde özellikle de yapay zeka uygulamalarına geçişte hayati önemde. Datasına hakim olmayanın, analitik, kullanılabilir hale getiremeyenin yapay zekaya geçmesi ve rekabet etmesi maalesef mümkün görünmüyor. 


3-Siber güvenlik, server, bant genişliği, yazılımsal ve donanımsal altyapı yatırımları, upgrade'leri/Atransformasyonları, (e-ticaret, mobil odaklı, real time süreçlere geçiş, dijital satış, satın alma, lojistik, müşteri hizmetleri, pazarlama, iletişim, Ar-Ge yapılanması vb. 
şirketlerin teknolojiye ve nitelikli insan kaynağına, eğitime ve müşteri deneyim ortamlarına yapmak zorunda kalacakları yatırımları katlamalı olarak artıracak. 


4-Nitelikli eleman bulmak, bulduklarını organizasyonda tutmak ve yaratıcı bir şevkle üretkenliğini sağlamak için esnek, duyarlı, geliştiren, eğlendiren keyifli, kaliteli ortamlar, ekstra avantajlar sunmak gerekecek. Bordrolu çalışanlara kontratlı, geçici projeci beyinler de katılacak. Hiyerarşik değil, senfonik, holokratik yönetime geçiş yapabilen organizasyonlar başarılı, yetenek mıknatısı olacak. Liderler, yönderlere dönüşecek. 


5-Mobil cihazlarla büyüyen, bilgisayarsız, internetsiz ve mobil cihazsız dünyayı bilmeyen Milenyum nesli artık çocuk değil. Onlar da büyüdüler ve iş dünyasına katılmaya hazırlanıyorlar. Milenyumlar aynı zamanda pek çok markanın hedef müşterisi olarak da oyuna giriyorlar. O yüzden bu neslin beklentilerine uygun iş ortamları, ürün ve hizmetler sunamayanlara bu yıldan itibaren yok oluş tamtamları daha hızlı çalmaya başlayacak. 


6-Problem yaratan, yakınan değil, problem çözen ve kritik, stratejik düşünme yetisine, fütürist bakış açısına sahip ve önceliklendirme virtüözü küratörler, çok etkin çalışanlar arayı epey açacak. Ofis dedikoducuları, sigara sohbetlerinde, fotokopi başı fısıldaşmalarında eskiye öykünen, onu-bunu suçlayanlar, negatif enerji yayanlar, söylenenler ne olduğunu anlayamadan kendilerini çıkış kapısının önünde bulacaklar. 


7-Şirketlerin eğitim konuları, katalog listeleri değişecek. Soft skill denilen programlar, kişisel gelişim sorumluluğu bireylerin kendisinden beklenirken, kurumlar yeniden daha çok teknolojik ve mesleki eğitimlere, proje, workshop ve deneyimlere yönlenecekler. 


Özetle kurumlardan yavaş yavaş şu sesler giderek yükselmeye başlayacak: “Artık internette ve halka açık pek çok çalışmada gelişmek isteyenin kullanabileceği sayısız içerik var. Liderlik, sunum becerisi, müzakere yetkinliği, iletişim vb. konularında herkes bir zahmet kendini, kendisi geliştirsin. Bizim bunlarla uğraşacak vaktimiz yok. Zamanı ve kaynakları teknolojiye, mesleki beceri geliştirmeye ayırmamız gerekiyor.” Haksız da değiller... Yakın geleceğin üzerindeki sisler giderek dağılıyor, pek çok şey her geçen gün daha belirgin hale geliyor. Heyecan, coşku, beklenti ve sorumluluklar artıyor. 


5G, gelecek geleceği güzelleştirebilirsek güzel gelecek... 


KOLAY DEĞİLDİR BAZI İSİMLERİ TAŞIMAK 


Malkın 
Bankas 


80 yıldır adımızın verdiği sorumlulukla gece gündüz demeden 
bu vatan için, üreten Türkiye için çalışıyoruz, her zaman halkımızla olmaktan gurur duyuyoruz. 


Çünkü Halk ister, Halkbank yapar! 


il 
FI 


HALKBANK 


halkbank.com.tr | 0850 222 0 400 Halkbank Dialog | 


YERLİ YERİNDE 


akaragoz© mentalik.com 


CUMHURBAŞKANIMIZIN 
BAŞLATTIĞI İSTİHDAM 
SEFERBERLİĞİ İVME 
KAZANARAK DEVAM 
EDİYOR. 2018 YILI İÇİN 
HEDEF, 1.55 MİLYON TOBB 
ÜYESİNİN MEVCUT 
ÇALIŞAN SAYISI 
KORUNARAK 2 YENİ 
ÇALIŞAN İSTİHDAM 
ETMESİ VE EN AZ3 
MİLYON EK İSTİHDAM 
SAĞLAMASI YÖNÜNDE 
BELİRLENDİ 
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Abdülkadir Karagöz / Mental İK & Danışmanlık Kurucu Ortağı 


BÜYÜYORUZ... 


Ülkemizin insan kaynağı her geçen gün daha da yetkin hale geliyor. Bu durum girişimcilerimiz ve işletmelerimiz açısından hayati önem arz ediyor. İşinin ehli çalışanların ortaya koyduğu ürün ve hizmetler, şirketerin başarısını doğrudan etkiliyor. Büyüme ve istihdam oranlarındaki yükseliş bunun açık bir göstergesidir. Bu başarının devamılığının sağlanması için ise istihdam politikalarında iyileştirme ve geliştirmelere ihtiyaç duyuyoruz. İnsan kaynağının tespiti ve istihdamı kadar önemli olan bir diğer konu da yetenek yönetimi... Öğrencilerin iş dünyasıyla iletişimini kuracak, genç yetenekleri keşfedip yönlendirecek, çalışanların sürekli olarak kendilerini geliştirmelerini sağlayacak ve hatta buna teşvik edecek sistemler kurmamız gerekiyor. Ayrıca insan kaynaklar departmanlarının profesyonelleşmesi ve işe alım süreçlerine ek olarak yetenek yönetimi alanında da uzmanlaşması gerekiyor. Yapılacak yetenek yönetimi programları kalifiye insan kaynağını artıracak ve bu da istihdam ve büyümeye olumlu etki edecektir. TÜİK'in açıkladığı 2017 üçüncü çeyrek büyüme oranlarına göre altı yıl aradan sonra ekonomimiz 611,1 oranında büyüdü ve eylül ayı işsizlik oranı 96 10,6'ya geriledi. Ekonomideki bu gelişmenin ayak sesleri 2017 başından itibaren gelmeye başlamış ve Dünya Bankası, IMF, OECD yıl sonu büyüme hedeflerimizi güncellemişti. Büyüme hedeflerinin artmas istihdam oranlarına da yansıdı. 


İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ İVME 

KAZANARAK DEVAM EDİYOR 

Cumhurbaşkanımızın başlattığı | istihdam seferberliği ivme kazanarak devam ediyor. 
2018 yılı için hedef, 1.5 milyon TOBB üyesinin mevcut çalışan sayısı korunarak 2 yeni çalışan istihdam etmesi ve en az 3 milyon ek istihdam sağlaması yönünde belirlendi. 
Yapılan araştırmalara göre işverenler de 2018'in ilk çeyreği için istihdam artışı öngörüyorlar. Bu hedefin başarıya ulaşması, İşsiz- 


likle mücadelenin kesin zaferle sonuçlanmasıyla eş anlamlıdır. İstihdam seferberliğiyle birlikte girişimciler ve işletmeler için birçok kolaylıklar da getirildi. Geçen yıl yapılan ve istihdamı artırıcı etkisi görülen teşviklerin önemli bir kısmı yeni yılda da devam edecek ve bunlara ek olarak yeni destekler de verilecek. Bu desteklerle birlikte işletmelerin istihdam seferberliğine katkı sağlama süreci de daha kolay ve hızlı gerçekleşecek. İstihdam kolaylığı sağlanan bu süreçte işletmelerin dikkat etmesi gereken önemli bir nokta doğru işe alımdır. Görev ve yeterlilikleri tam olarak ortaya konulmamış, yetki tanımlamaları net olarak çizilmemiş işe alımlar maalesef işverenler ve çalışanlar açısından ciddi bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Bu durum; çalışan memnuniyetsizliği, beklentilerin karşılanmaması, ürün ve hizmet kalitesinde düşüş gibi sonuçların yaşanmasına sebep oluyor. Sürecin sonunda ise çalışanlar ve işletmeler arasındaki kopuşlar yani işten çıkarma veya iş değiştirmeler artıyor. 


DOĞRU KİŞİYİ İSTİHDAM ETMEYE 
ÖZEN GÖSTERMEK GEREKİYOR 
Doğru kişiyi istihdam edebilmek konusunda yapılan yanlışlar ürün ve hizmetlerin sağlığını olumsuz etkileyecek, aksayan projeleri beraberinde getirecek ve bu kartopu etkisi yaparak istihdam ve büyüme alanında daha büyük olumsuzlukları karşımıza çıkaracak. Bu tür durumlarla karşılaşmamak adına, işe alım süreçlerinde profesyonel destek alarak net tanımlamalar yapmak ve doğru kişiyi istihdam etmek için ayrıca bir özen göstermek gerekiyor. Son olarak; geçtiğimiz ay vefat eden İstanbul Ticaret Odası Başkanımız İbrahim Çağlar'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve iş dünyasına baş sağlığı diliyorum. Ülkemizin saygın ve başarılı iş adamlarından biri olan merhum İbrahim Çağlar; tüm kırılma anlarında bu milletin yanında saf tutan yürekli bir iş adamıydı. 


Yüksek düşünenlere 


AÜL Lisansüstü 


İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ, deneyimli , İ Ü sı profesyonelleri 


Başvurular 
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BİLGİ EKONOMİSİ ÇAĞI 


Serhat Özeren / serhatozeren©tbpnet.org/ ©serozeren 


GENÇLERİN 
İNANÇLARINI, 
GAYRETLERİNİ 
GÖRDÜKÇE, DÜNYAYI 
BİLMEM AMA TÜRKİYE'Yİ 
BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜN 
KURTARACAĞINA 
İNANIYORUM... ÜRETEN, 
GÜÇLÜ BİR ÜLKE 
OLMAMIZIN YOLUNU 
AÇACAK, TÜRKİYE'NİN 
YARINLARINI 
ŞEKİLLENDİRECEK OLAN 
GENÇ GİRİŞİMCİLER 
DAHA ÇOK 
DESTEKLENMELİ 
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Türkiye'nin büyümesini sürekli kılacak bir yönteme, yeni bir hikayeye ihtiyaç var. Bunun en önemli göstergesi de ekonomik büyümenin detaylarında saklı. Ülkemizin toplam ekonomik büyüklüğüne bakacak olursak; büyümeye etki eden üretimin içerisinde, ithalata dayalı ürünlerin ağırlığının cari açığı tehdit etmekte olduğunu net bir şekilde görebiliriz. Bunu gidermenin en önemli ve tek yolu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta dile getirdiği, “yerli ve milli üretim” vizyonundan geçiyor. Savunma alanında yerli ve millileşme konusunda büyük adımlar atıldı. ASELSAN'ın 'yerli ve milli” konulardaki yaklaşımını, hızlı aksiyon alabilme kabiliyetini kutlamak gerekiyor. Üstelik ASELSAN'ın Türkiye'nin dört bir yanında küçük ve orta ölçekli şirketlere verdiği destek de bu misyonu sırtladığını, sahiplendiğini gösteriyor. Bunun yanı sıra, hayata geçirdiği projelerin başında genç Türk mühendislerin yer alması ise bizler için ayrı bir gurur! 


YAZIMIN BAŞLIĞINA DÖNERSEK... 

Burada, ekonominin güçlü bir hikayeye olan ihtiyacına önemle vurgu yapmak istedim. 
Türkiye'de bilişim ve bilişim uygulamaları konusunda önemli işlere imza atan kurumlarımız elbette var. Bu kurumların Ar-Ge bütçeleri, bu bütçeleri kullanarak katma değer sağlayan kuruluşlar da bulunuyor. 
Ancak, 'yerli ve milli üretim” misyonunun bayrağını tek başına kimse taşıyamaz. Bunun için devlet, şirketler ve yanında olmazsa olmaz olan üniversiteler de olmalıdır. Bunun adına endüstri 4.0 ya da yeni nesil yaklaşım diyebilirsiniz... İsminin ne olduğundan öteye geçip bir an önce uygulamaya geçmek, hızlı hareket etmek gerekiyor. Bu konuda Türk girişimcilerin müthiş öyküler yazdığını, başarılı işler çıkardığını, bunun desteklenmesi için zaman kaybetmemek gerektiğini ifade etmek istiyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından 2012 yılından bu yana gerçekleştirilen Big-Bang etkinliği bunun en güzel göstergesi. Gençlerimizin 


TÜRKİYE'Yİ BİLİŞİM KURTARACAK! 


fikirlerini yarıştırdığı binlerce proje burada yer aldı. 


BIG BANG VE UMUT IŞIĞI Girişimcileri, şirketleri, yatırımcıları, profesyonelleri bir araya getiren geniş bir ekosistem ve kimyadan elektroniğe, bilişimden biyogenetiğe tüm sektörlere açık bir girişimcilik merkezi olan İTÜ Çekirdek tarafından organize edilen Big-Bang, dünyanın girişimcilik odaklı en büyük etkinliklerinden biri. Big-Bang dünyada girişimcilere en fazla kaynak sağlayan ilk üç girişimcilik yarışması arasında yer alıyor. 
Her yıl başvuru sayısının katlanarak arttığı İTÜ Çekirdek'e, bu yıl 10 bini aşkın başvuru gerçekleşti. Dinlenen binlerce başvuru arasından seçilen 478 aday, 'Ön Kuluçka” adımına kabul edildi. Big-Bang 2017'de yapılan yatırımların miktarı 14 milyon TL'yi aşarken, tüm ödüllerle birlikte toplamda 
17 milyon TL girişimcilere dağıtılmış oldu. 
Bu konu maalesef sektör gündemi dışında Türkiye'de bir kamuoyu oluşturamadı. Oysa Türkiye'nin en önemli gündemi olan ekonomik gelişmeye destek olacak her türlü girişşm en üst seviyede itibar bulmalıdır. Burada, Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan'ın konuyu son derece önemsediğini, ilgili bakanlık ve kurumların da takip ettiğini biliyoruz. Ancak daha fazlasına ve hızlı bir şekilde aksiyon alınmasına ihtiyaç var. Başlığa atıfla belirtmek isterim ki; gençlerin inançlarını, gayretlerini gördükçe, dünyayı bilmem ama Türkiye'yi bilişim sektörünün kurtaracağına inanıyorum... 

Üreten, güçlü bir ülke olmamızın yolunu açacak, Türkiye'nin yarınlarını şekillendirecek olan genç girişimcilerin daha çok desteklenmesi, 2018'de gerçekleşmesini en çok istediğim temennilerimden biri! Gençlerdeki potansiyele inanan ve onları her platformda destekleyen biri olarak bunu canı gönülden diliyorum! Bu vesile ile tüm okurlarımızın yeni yılını en içten duygularımla kutluyorum. 


GÜBRETAS 


Karadeniz'deki pındığın kahverensşisinde, İç Anadolu'daki elmanın kırmızısında, Akdeniz'deki pamuğun beyazında, 

Borsa İstanbul'un turkuazında... 


BU TOPRAĞIN 
RENKLERİNDE 
BİZ VARIZ 


Tarımda verimliliği arttırmak amacıyla 6 Kasım 1952'de sektörün ilk şirketi olarak kurulan Gübre Fabrikaları T.A.Ş., ta Tiğ VW p aynı zamanda 3 Ocak 1986'da Borsa'nın faaliyete başladığı dd IN N günden itibaren işlem gören şirketlerden biri olarak al ld UV 
66 yıldır Türkiye'nin tarım ve finans sektörleri için katma 

değer üreterek büyümeye devam ediyor. 


ip ” © i y. 


Ayri zak 


m 


in ? ii 


Yeni yıl ısıltısı 
Michael-Michael 
Kors, yeni yıl için hazırlanan kapsül koleksiyonda, 80'lerin motifleri ve arizyen parti ruhu şehrin yılbaşı için hazırlanmış altın ve gümüş tonlardaki ışıklarından esinlenerek cazibeli ve çekici kadını ortaya koyuyor. İpeğin, kusursuz işçilikle birleştiği, omuz detaylarının asaletle sergilendiği koleksiyonda, metalik renk peluş kürk tarzınıza iddia katarken parlayan anorak gözleri kamaştıracak. Kazaklar, casual-luxe dengesini yakalamak için süslenmiş denimlerle kombinlenirken taş detaylar, işleme yıldızlar, lüks elbiseler ve son parti 


koleksiyonu taçlandırıyor. 
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- Şehrin dinamizmi 


MaxMara, Achille 
Maramotti'nin 


1994 yılında başlattığı bu 
* akımla şehir dinamizmini şıklıkla buluşturmaya devam ediyor. Şehir yaşa- 
“ mından, günlük hayattan 
© ve dinamizmden ilham 
“alan yeni kış tasarımları 

: Maramotti'nin başlattığı 

« marka duruşunun temellerini hissettiriyor. O yıllarda başlayan gizemli ve aldatıcı olan sadelik, bu sezon da MaxMara'nın 

* değişmeyen moderliğine | yeni bir anlayış getiriyor: 
The Monopolis! Avangart 
“bir düşünceyle ortaya çıkan oversize kabanlar, pastel tonlarla günlük 

© kullanıma öncülük eder- 

- ken düz kesimler ve hafif renkler dış giyimde ikonik sezonu için seçilen etekler simgeliyor. 


MaxMara kadınını 


“o Yırtıkor 
(3) Christian 
Louboutin, Fransız 


kumaş ve nakışlarının kendilerine aykırı zorlukta 
* işlemlerden geçirildiği lüks bir koleksiyon hazırladı. Tasarımcının geliştirdiği ve son beş yılda daha rafine birhale gelen bu uygulama, koleksiyonun 
* en önemli parçasını oluş- 
* turuyor. 'Organza 
Dechir&' ya da 'Yırtık 
Organze', organze şeritlerinin tekrarlayıcı ve titiz bir süreçle rastgele 


organze bir zemine dikil- 


* mesiyle yaratılıyor ve oluşturulan bu malzeme, makasla parçalanarak 

“ sonhalini alıyor. Ortaya çıkan vahşi ve bitmemiş 

* görünüm bu sezon, 
 Toubootfrou bot, 
Toualtafrou çizme ve 
Toufrou ayakkabı olarak sunuluyor. 


: Kış 


KİP kış koleksiyo- 
(4) nunda, yün içerikli ve buklet kabanlar, deri ile arklı dokuların bir arada kullanıldığı iddialı montlar ve 3D efektli kumaşlarla hazırlanan tasarımlarla erkekleri hem şık hem de ıcak bir kış bekliyor. 
Erkeğe casual bir görünüm sunan KİP dış giyim koleksiyonunda kruvaze kesimler, uzun yün paltoar, bomber tipi montlar, puffer yelekler ve kapşonu modeller de dikkat çekiyor. Koleksiyonda siyah ve acivert gibi klasik renkle- in yanı sıra haki, toprak onları, petrol ve gri ön plana çıkıyor. Bordodan yeşile rengarenk deri eldivenler, kaşkoller, bereler ve botlar da erkeğin şıklı- 


aksesuarlar arasındaki 


: yerini alıyor. 


Sportif ve 


Carrera koleksiyonu, TAG Heuer 


markasının temel koleksiyonlarının başında geli- 

* yor. 1964 yılında Jack 
Heuer tarafından lanse 

© edilen buözel koleksiyo- 

< nun ilki, zamanla hem 

© kadın hem de erkekler için farklı kasa boyutların- 
: daveffonksiyonlarla geliş- 
: tirilerek günümüzdeki haline geldi. 2017 yılında 
TAG Heuer, Carrera kadın saat modeline daha sportif ve daha modem 

* bir görünüm kazandırarak günümüzün aktif yaşam süren kadınlarının 

: stiline uygun bir saat modeli yarattı. Siyah kadranı, kahve tonlarda dana 
* derisi kayışı, pembealtın tonda göstergeleri ile yeni ğını tamamlayacak en özel 
* veZ Kuşağı'nın zevklerine göre tasarlandı. 


Carrera kadın modeli, Y 


INNOGATE İLE GLOBALLEŞMENİN KAPILARI AÇILIYOR! 


İTÜ ARI Teknokent liderliğinde, İSTKA desteğiyle sürdürülen ve yerli teknoloji firmalarının, uluslararası pazarlarda satış yapmalarını hedefleyen Innogate Uluslararası Girişim Hızlandırma Programı'nın başvuruları devam ediyor. 2014'ten bu yana gerçekleştirilen ve 
40 firmaya Amerika'nın kapılarını açan Innogate Programı'na katılmak ve ABD pazarındaki 
potansiyelini görmek, pazardan pay almak ve ihracatını artırmak isteyen firmaların wWww.innogate.org adresinden programa başvurmaları bekleniyor. 


Global Dünyaya Açılırken Doğru Yatırım 


Innogate, San Francisco, Chicago ve New York'ta yer alan ia b O ofisleriyle hedefe yönelik kontaklara ulaşma yöntemleri sunuyor. ei ae 

Program ile Amerika'ya açılan Mekansal İşler, UrbanStat platformu 

, ezine ln ULUSLARARASI GİRİŞİM ile 500.000$ yatırım alarak işini büyütme fırsatı elde eden © 1INNOGATE | EN 


firmalar arasında yer alıyor. 


San Francisco'da Doğru Strateji İçin Doğru Partner Innogate Uluslararası Girişim Hızlandırma Programı, San Francisco İŞİNİZİ Galvanize ofisinde, Google Developers Launchpad, Galvanize 


Perkins Coie ibi slebal çözüm ortaklarıyla ABD 4 IMERİKADA 


erişim, 80'i aşkın mentor havuzundan yararlanma ve ABD pazarına BÜYÜTÜN! 
doğru 'growth partner'lar ile giriş yapma imkânı sunuyor. 


HEMEN BAŞVURUN in VW © G /innogateorg 


Chicago'dan Pazara Girmek 
Elde ettiği deneyimi ile Innogate, firmalara doğru pazarlara açılması konusunda yol gösteriyor. Innogate firmalarından Logiwa, tedarik zinciri yönetimine getirdiği farklı yaklaşımıyla ABD pazarına Chicago'dan girerek, yüzlerce müşteriye ulaştı. 


Kickstarter'da Başarı Hikâyesi Oluşturmak 

ABD'de geçen yoğun program, teknoloji girişimlerinin Kickstarter hikâyelerine de katkı sunuyor. Geliştirdiği yeni nesil dosya depolama ürünüyle Innogate'e katılan Monument Labs, program sonrasında Kickstarter'a seçilerek, 900.000$ toplayarak, en fazla destek alan yerli girişim olmayı başardı. Monument Labs, Kaliforniya'da perakende satışlarını sürdürüyor. 


Finans Merkezi New York'ta Yer Almak Finansın kalbi New York'ta çalışmalarını sürdüren Repzone, Innogate programı kapsamında doğru bağlantılara ulaşarak işini büyütmeye devam ediyor. 


Bu bir advertorial'dır. 


AVANTGARDE CATERING P 


pa 


MATLIE 
İon Ü İriginali 


u GİDA mm 


Doğal sütlerle, 


AYŞE DELİİSMAİL ÇİFTLİĞİ | 


Lezzetli bir 


- Bitki ve baharat 


Fıstık ezmesi 


: Lezzet düşkünü 


katkısız peynirler ; yılbaşı sofrası çayları evenlere : mutfakların 
(1) Ege'nin bereketini | (e) Bir kutlamanın (3) Yogi Tea, ben- Calve fıstık ezmesi, | klas ğı 

yüzde 100 doğal en akılda kalıcı zersiz Ayurvedik sağlıklı bir vücut için Maille hardalların ürünlere dönüştüren yanı, çoğu kez sofradaki çay tariflerine dayanan, gerekli olan proteinleri, tarifi Maille'ın 


Ayşe Deliismail Çiftliği, peynirleriyle fark yaratıyor. 
Özgürce yaşayan çiftlik hayvanlarından sağılan sütlerle ve katkı maddesi kullanılmadan üretilen peynirler, lezzetleriyle gerçek peynir tadını sofralara taşıyor. Sezonuna göre günde 200 litre süt, peynir atölyesinde beyaz, kaşar, tulum, örgü, dil ve otlu taze peynir çeşitleri- nin yanı sıra tereyağı ve süzme yoğurt gibi ürünler butik üretim mantığında işleniyor. Yapay müdahale olmadan ve mevsimlerin doğal akışına bırakıldığı için hayvanların verdiği sütün rengi, kokusu, yoğunluğu da farklı oluyor. 
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* lezzetlerin ahengidir. 
Avantgarde Catering'in şefleri Tayfun Doğtürk, 
Hakan Canbolat ve 
Abdullah Yanık'ın yanı sıra Avantgarde Patisserie'nin 

* usta şefi Cafer Doğan bu yıl da Noel yemeklerinizi ve yılbaşı davetlerinizi neşelendirecek birtakım hazırlıklar içinde. 
Avantgarde Collection otellerinin farklı mutfaklar, servis, organizasyon, etkinlik yönetimi alanında uzmanlaşmış ekibi 
Avantgarde Catering; 
titizlikle hazırlanan yılbaşı 

* mönüleriyle, evinizde, özel bir mekanda veya iş yerlerinizde vereceğiniz yılbaşı partinizi unutulmaz kılmak için kolları sıvıyor. 


* lezzetli bitki ve baharat çayları üretiyor. Yogi 
Tea'nin kökenleri beden, zihin ve ruh arasındaki 


dengeye ilişkin 3 bin yıllık 


> Hint Ayurvedik öğretile- 

: rine dayanıyor. Bu eşsiz Ayurvedik çay karışımı, 
Yogi Bhajan'ın özgün tarifini temel alıyor ve tarçın, 

© kakule, zencefil, karanfil ve karabiber içeriyor. Bu çayların özellikleri; vücut, zihin ve ruhun doğal bir şekilde dengelenmesine 

* yardımcı oluyor. Her çay poşeti ile ilham veren çay etiketleri, her bir çay kutu- 
: sunda farklı yoga pozları hakkında bilgi verirken yüzde 100 organik, vegan, laktozsuz ve glütensiz özelliklere de sahip. 


enerji sağlayan bitkisel yağları ve karbonhidratları içeren özel bir besin kaynağı. Lif ve B vitaminin yanı sıra hücrelerin korunmasına yardımcı olan 

* Evitamini açısından da oldukça zengin. Sürülebilir çeşidi ile bütün sandviçlerinize yumuşacık tat veren 
? Calve fıstık ezmesi ekmeklerinizin de favorisi olacak. 
* İçindeki parça fistıklarla daha yoğun kıvamdaki parçacıklı çeşidi ise fıstık sevenler için vazgeçilmez 

* birlezzet alternatifi olarak karşımıza çıkıyor. Eğer 

© kalori hesabınıza sadık 

* kalarak sağlıklı ve ufak 

bir kaçamak yapmak isterseniz de light çeşidini 
: tüketebilirsiniz. 


kuruluşu olan 1747 yılına dayanıyor ve o yıllardan günümüze tüm dünya 

: yemeklerine lezzet katı- 

: yor. Maille Orijinal Dijon Hardal, Fransa'nın Dijon 

: bölgesinde üretiliyor. 

* Ancak ismini Dijon'da üretilmesinden değil 

: yapılış şeklinden alıyor. En 
? değerli hardal tohumları- nın ezilerek değil kesilerek 
* muhteşem bir kıvama ulaştırıldığı Maille Orijinal Dijon Hardal bu özeni 

: yemeğinize yansıtıyor. 
Tüm dünyada en ünlü şeflerin ve yemek severlerin favori markası olan Maile 
* Orijinal Dijon Hardal tam bir klasik olarak lezzet 

< düşkünü mutfaklarda yeriini koruyor. 


FIRSATI GÖREN, 
© BOĞAZI 
© EVİNDEN GÖRECEK. 
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J FOUR SEASONS HOTEL BOS 


mu KOZMETİK 


Yeni far paleti renk katıyor 
Becca, yepyeni far 
(O paleti ile kadınların kalbini fethediyor. 
Markanın takipçilerinin en çok sevdiği tonların bir araya geldiği palet, makyaj koleksiyonlarının vazgeçilmezi olacak. 
Becca, en çok sevilen 
Shimmering Skin 
Protector tonlarından esinlenerek yarattığı far paleti ile kış aylarını renklendiriyor. Sınırlı sayıda üretilen ve kadifemsi dokuya sahip olan far paletinde, parlak ve metalik bitişlere sahip altı farklı ton bulunuyor. 
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gi 


- Devrim 
- niteliğindekila 
Grande Cr&me 


Misafirlerini şehrin 


| nefes almaya davet eden 
 TheSpa, Biologigue 


Recherche'in ürünüla 


ği yapıyor. Hücresel canlanmayı sağlayarak cilt 
© yaşlanmasına müdahale 


* lüyle geliştirilen bu mucizevi krem; boğadikeni ve mimoza özüyle yenileyici; 
şakayık özüyle yapılandırıcı; 
© matrikinlerle kırışık önleyici, mürver çiçeği ve mirobalan yaprağı özlerinin karışımıyla sıkılaştırıcı; beyaz çay özü ile leke önleyici ve wasabi 

© özüyle koruyucu nitelikle- 

* riyleöne çıkıyor. La Grande Cr&me, Ocak ayı itibari ile 

© Four Seasons Hotel 


: metiyle buluşuyor. 


5 FLORAKU 


- Yeni nesil cilt 
: bakımı 


(3) Derin kırışıklıklar, yoğunluk kaybı, sark: 


merkezinde rahat bir 
: gözeneklerve düzensiz cilt yapısı... Tümü yaşla birlikte kök hücrelerimizde meyda 
Grande Cröme'e evsahipligözle görülür etkileri arasın 
* da. Bu gerçekten yola çıka 
* Lierac, geliştirdiği Premium 
© eden EpigenActiv© formülenme için kök hücrelerin kaynağında kontrol sağlı- 
? yor. Lierac'ın hibridizasyon kozmetik anlayışı ile gelişti- 
£ rilen Premium Hücresel 
Kompleks bu özel seri içerisinde patent başvurusu yapılan hyalüronik asitle 

© buluşuyor. İçeriğinde bulunan ve ölümsüzlük protein 
* olarak bilinen Foxo benzeri 
* yapı ve etki gösteren 

© HekzapeptidFX, kökhüc- 
© Bosphorus The Spa'nın hiz- 
* hüde yenilenmesi sağlıyor. 


ma, koyu lekeler, belirgin 


na gelen bozuklukların 


serisi ile üst düzeyde yeni- 


releri kontrol ederek eşsiz 


: Saç dökülmesine 


öneri 

Ducray Neoptide 
(4) Losyon, kadınlarda görülen kronik saç incelmelerinin ve dökülmeleri- nin önüne geçerken yeni aç büyümesini uyarmaya yardımcı oluyor. Ducray 
Neoptide Kadın Tipi 
Dökülmeye Karşı Losyon, kadınlarda 6 aydan fazla devam eden saç dökülmelerinde kullanılıyor. Losyon, açların dökülmesinin önüne geçerken saçın 


ni sağlıyor. İçeriğindeki tetapeptid ve ruscus ekstresi ayesinde saç büyümesini uyarıyor. Saç foliküllerinin minyatürizasyonunu önlemeye yardımcı olurken 
GP4G saç köklerine enerji verip, güçlendiriyor. Hoş kokusu ve hafif yapısıyla açları yağlandırmadan 


: kolayca nüfuz ediyor. 


büyümesini ve güçlenmesi- 
* Clara Molloy, her parfüm 

© özelinde yazdığı Haiku şiirlerini, kokuların şişe tasa- 

“ rımlarına yansıtıyor. Üç ana 
© kokuailesive2 
Shadow'dan oluşan par- 

© füm, şişe tasarımlarında, Clara'nın şiirlerinden ilhamla hazırlanan özel 

© çizimlerle süsleniyor. 


smmm eki ge 


DUCRAY 


mii m 


- Sanatsal 
: bir parfüm 


(6) Dünyada ilk kez 
İ tanıtılan ve tanıtım 


faaliyetlerinin üçüncü ayağı GaleriesLafayette 

© İstanbul'da gerçekleşen Floraiku parfümleri, gizemli 
» ve sanata bağlı tasarımı ile 

© dikkat çekiyor. İsmini, çiçek anlamındaki Flora ve üç 

- mısradan oluşan Haiku 

© adındaki Japon şiirlerinin birleşiminden alan Floraiku, 
© sanatsal dokuyu şişe tasarımlarında da yaşatıyor. 


Markanın sanat direktörü 


i 


sarısın da Kis XY 


VA 


afone tekr olojisi /” 


Köfteci Yusuf, Soğuk Zincir Takip Sistemi Gelecek heyecan verici. 
ile depolarının ısı, hava ve nem gibi 


değerlerini gözetimaltında tutuyor, Hazır mısın? 


tum şubelerinde aynı lezzeti yakalıyor. 


Yusuf Akkaş — Köfteci Yusuf Yönetim Kurulu Başkanı © vodafone 


M2M, şirketlerin bilgi merkezleriyle makineler arasında kablosuz iletişim kurulabilmesini sağlayan teknolojidir. Vodafone M2M olanakları ile daha önceden belirlenmiş bir saatte, Vodafone ağı üzerindeki çok sayıda cihaz arasında insan müdahalesi olmaksızın bilgi paylaşımı yapılmaktadır. Uygulama kullanımı internet bağlantısı gerektirir. Mobil internet hızı, kapsama alanına, coğrafi koşullara, şebeke yoğunluğuna, kullanılan cihaza göre değişebilir: Detaylı bilgi için: Vodafone Mağazaları ve vodafone.com.tr 
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777 kargo uçağını 
teslim aldı 

Boeing ve Türk Hava Yolları, 

küresel taşıyıcının ilk 777 
kargo uçağının teslimatını kutladı. 
Teslim alınan uçak, Türk Hava Yolları'nın hava kargo taşımacılığı sektöründe hızla yükselen, başarılı alt markası Turkish Cargo'nun bu yıl içerisinde sipariş ettiği iki adet 
777 kargo uçağının ilki olma özelliğini taşıyor. Teslim töreninde konuşan Türk Hava Yolları 
Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı; “Bugün, 
burada birlikte kutladığımız ilk 777 
kargo uçağımızın teslimatı, süratle geliştirdiğimiz kargo faaliyetlerimiz için önemli bir dönüm noktasını teşkil ediyor. Turkish Cargo, 2017'nin Ocak ayı itibariyle direkt kargo seferi düzenlediği nokta sayısını 55'ten 73'e çıkarıp; taşınan kargo miktarını geçtiğimiz yılın 
aynı dönemine kıyasla yüzde 29 
oranında artırarak, yaklaşık bir milyon tona yükseltti. Bu oldukça büyük bir başarı” dedi. 


24 www.platinonline.com 


/ 41'inci yılını kutladı 


(e) Hamdi Akın tarafından Ankara'da küçük bir kazan 


atölyesi ile temelleri atılan, yıllar geçtikçe çeşitli sektörlerdeki faaliyetleriyle Türkiye'nin önde gelen 

£ yatırım grupları arasına giren Akfen Holding, geçtiğimiz ay 

© 41'nciyıldönümünü kutladı. 

© Grubun 41'nciyılına ilişkin değerlendirmede bulunan Akfen 

> Holding Yönetim Kurulu Başkanı > HamdiAkın, Akfen Holding'in 

© kurulduğu günden bu yana hayata geçirdiği faaliyetlerle Türkiye eko- 
* nomisine değer yaratırken Türk 

* milletinin refahına katkıda bulun- 
* mayı hedeflediğini belirtti. Akın, 


“İçinde bulunduğu coğrafyadaki 


olumsuzluklar devam ediyor olsa da, Türkiye, milletinin değerlerine © bağlılığı ve genç nüfusunun heye- 
© canı dikkate alındığında taşıdığı potansiyele büyümesini sürdürü- 
* yor. Biz de gelecek dönemde 

© büyüyen Türkiye'ye değer yarat- 

© maya devam edeceğiz” değerlen- 
£ dirmesinde bulundu. 


N HOLDİNG P se — 


 Evtipi Klima fabrikası açıyor 


Mitsubishi Electric 
Corporation, Mitsubishi 


Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim Anonim Şirketi tarafından 

© ev tipi klimaların geliştirilmesi ve üretimi için Türkiye'de kurulan yen © fabrikanın üretime başladığını açık- 
; ladı. Mart 2021'desona eren mali ? yıl itibari ile yıllık üretim miktarının 

i 500.000 sete (iç ve dış ünite) ulaş- 
- ması hedefleniyor. Mitsubishi 

: Eleciric'in Avrupa'daki klima ve soğutma sistemleri faaliyetleri her 

i geçen gün büyüyor ve Türkiye'deki * talebin de ülkenin ekonomik büyü mesine ve nüfus artışına paralel 

© olarak artması bekleniyor. Yeni fabrikanın, Türkiye'deve 

© Avrupa'daki talep dalgalanmaları- i na yanıt veren ve ayrıca yerel pazarlara yönelik özel tercihleri ve çevresel gereklilikleri karşılayan 

© esnek bir tedarik zinciri sağlamak üzere lokalizasyon çalışmalarının 

» hızlandırılmasında kilit rol oynama- 
£ sı bekleniyor. 


: 25 yıldır Türkiye'de 


Ülkemizde 1992 yılından bu yana faaliyet gösteren 
Honeywell, kurumlara endüstriyel 

eknoloji uygulamaları sunuyor. 
Türkiye'deki şirketlerin artan teknoloji ihtiyacına paralel olarak son üç yılda gelirini iki katına çıkartan kurum; performans, güvenlik ve erimlilik konularında Türkiye endüstrisine destek oluyor. Bu ene Türkiye'de 25'inci yılını kutlaan Honeywell bu amaçla özel bir oplantı gerçekleştirdi. Toplantıya ev sahipliği yapan Honeywell Türkiye ve Orta Asya Başkanı Orhan Geniş, “Honeywell, inovasonla harmanlanmış çözümlerini üm dünyadaki kilit endüstrilere unuyor. Teknolojimiz fiziksel donanımla yazılımı, hizmet ve bilgi birikimini birleştiren ürünleri ile nsanları, süreçleri ve varlıkları birbiine bağlıyor. Industrial Internet of Things (IloT)- Endüstriyel Nesnelerin İnterneti Uygulamaları le sanayinin verimli büyümesine 


: destek oluyor” dedi. 
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Sur Yapı, marka şehir Antalya'da, 1 milyon 300 bin m”lik alanda, 19 bin konut, home ofis, dükkân ve diğer üniteleriyle dev bir şehir kuruyor. Yaklaşık 70 bin kişinin yaşayacağı bu dev şehirde siz de yerinizi alın. 
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Türkiye'nin ilk HP Classroom Manager projesini HP iş ortaklarından Aeris Teknoloji ile gerçekleştiren Yenidoğu Eğitim Kurumları 


Yunus Emre Gedikli 
Yenidoğu Eğitim Kurumları 
Genel Müdür Yardımcısı 


Yenidoğu Eğitim Kurumlarından ve teknoloji ile yakınlığından bahseder misiniz? 


Yunus Emre Gedikli: Yenidoğu Eğitim Kurumlarının doğuşu 2013 yılında gerçekleştirilen (obir Ar-Ge çalışmasının 


sonuçlarına göre gerçekleşiyor. Bu çalışma sonucunda elde edilen PİSA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) rakamlarına göre globalde bulunan birçok özel eğitim kurumunun yakalamış olduğu başarılar araştırılıyor. Bu noktada globalde bulunan başarılı özel eğitim kurumlarını analiz ederek anlamlı bir sonuç elde edilme amaçlanıyor. 
Sonuç itibariyle 2013 yılının sonuna doğru da bu elde edilen analiz bir eğitim felsefesinin ortaya çıkışına neden oluyor. Bu felsefenin adı da “Yenidoğu Eğitim Felsefesi” olarak belirleniyor. 
Bütünsel ve dengeli eğitim modelimiz çatısı altında, çağın gereksinimlerini değerleriyle yorumlayarak içinde yaşadığı dünyaya ve kişisel gelişimine en üst düzeyde katkı sağlamak adına kendini yönetebilecek, içinde bulunduğu topluma örnek olup yön verebilecek, karşılaştığı sorunları çözme becerisi ve iradesi Sahibi” 

çalışmalarımızı 


gösterebilecek (“Vizyon insanlar yetiştirme O misyonumuzla sürdürüyoruz. 
Felsefemizle eğitime ışık tutuyoruz... 
Bütünsel Eğitim Sistemi (BES) felsefesi ışığında insan, bilgi ve topluma bütünsel bir bakış açısı doğuyor. Felsefe ışığı altında 4 sac ayağından oluşan bütünsel bir eğitim sistemi ortaya çıkıyor. Bütünsel Eğitim Sistemi (BES) kapsamında Yenidoğu Program ve Yayın Geliştirme, Yenidoğu Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Yenidoğu Akademi ve Yenidoğu Okulları olarak eğitim süreçlerindeki 


tüm bileşenlere yönelik modeller oluşturup 


geleceğe daha güvenli bakıyor... 


Türkiye'nin eğitim sektöründeki ilk “Classroom Manager Projesi” olma unvanına sahip yatırımını konuşmak üzere Yenidoğu 
Eğitim Kurumları merkezinde projenin mimarları Yenidoğu Eğitim Kurumları Genel 
Müdür Yardımcısı Yunus Emre Gedikli, HP Ticari Kanal Satış Müdürü Murat Fırat ve Aeris Kurumsal Çözümler Müdürü 
Erman Gökhan ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Projenin ilk olması nedeniyle çok önem taşıdığını belirten HP Ticari Kanal Satış Müdürü Murat Fırat, yeni projelerin gelebilmesi adına eğitim sektörüne yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi... 


bu modelleri hayata geçirecek kurumsal yapı oluşturuldu. Bu yapımızı oluşturan sac ayaklarını detaylı olarak şöyle açıklayabiliriz: Yenidoğu Program ve Yayın Geliştirme ile hedeflediğimiz misyon ve vizyon doğrultusunda eğitim ve öğretim yapmamızı sağlayacak özgün öğretim programları ve materyal içerikleri geliştiriyoruz. Yenidoğu Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme ile programlarımızla tutarlı ve uygulamadaki etkinliği artırıp destekleyecek eğitim öğretim teknolojileri ve materyalleri geliştirip üretiyoruz. Yenidoğu Akademi ile programlarımızı en iyi şekilde öğretmek için öğretmenlerimizin donanımını artırıyor, eğitim felsefemizi ve kültürümüzü öğrencilerimize en iyi şekilde aktarmak için eğitimcilerimizi sürekli geliştiriyoruz. Yenidoğu Okulları ile tüm ulusal eğitim sistemi için oluşturduğumuz bu çalışmaları, okul öncesi, ilk, orta ve lise düzeyindeki kendi okullarımızda da pratiğe dökerek eğitim felsefemize göre geliştirdiğimiz eğitim program ve materyallerini, yine aynı çatı altında yetişmiş öğretmenlerimiz aracılığıyla öğrencilerimize aktarıyoruz. 

Yatırımlarımızı genişletiyoruz... 
Yenidoğu (Eğitim (Kurumları Kampüsümüzü önümüzdeki sene faaliyete Hâlihazırda 
Sancaktepe'de Ive 


olarak 4. 


geçirmeyi planlıyoruz. 
Başakşehir'de 2 


Murat Fırat 


HP Ticari Kanal Satış Müdürü 


Bahçeşehir Vaditepe'de de 1 olmak üzere 4 
adet kampüsümüz bulunuyor. Kurduğumuz bu altyapı sistemi ile, 4 kampüsümüzün dışında, hem yakın dönemde faaliyete girecek kampüslerimiz hem de tüm Türkiye'ye hizmet verecek bir sistem oluşturuyoruz. 

Eğitim öğretimin her alanında, İLK'leri ve EN'leriyle geliştirip yükselten, dünyada (o temsil eden, lider eğitim kurumu olma yolunda vizyonumuz gereği, gerekli yatırımlar yapmayı sürdürüyoruz. 


standartları (o sürekli 


Türkiye'yi 


HP Classroom Manager ve Tablet projesinin gereksinimlerini paylaşır mısınız? 

Gedikli: Eğitim hayata (geçirecek (“Eğitim Felsefemizin” yanı sıra bir de “Öğretim Felsefemiz” bulunuyor. Öğretim felsefemiz tamamen öğrenciye yönelik bir oluşum. HP ile 


Yunus Emre Bütünsel 


Sistemimizi 


gerçekleştirdiğimiz “HP Classroom Manager ve Tablet” projesinin kapsamına da burada dâhil oluyoruz. Öğrenci tarafında da yine üç temel sac ayağını geliştirmeyi hedefliyoruz. 
Birinci “düşünme sistematiğini” geliştirmeyi (o amaçlıyoruz. | İkinci öğrencinin “iletişimini” artırmayı hedefliyoruz. 


olarak olarak 


Üçüncü olarak öğrencinin merakını artırmayı istiyoruz. Böyle büyük bir eğitim yapılanmasını kurguladığınızda bunun yönetilebilir olabilmesi için iyi bir altyapı, yazılım ve donanıma ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu kapsamda baktığımızda bizim için HP ile gerçekleştirdiğimiz Tablet projesi çok önemli. Günümüzdeki Cloud yapısı ve platformda hem bilgilerine ulaşabilir hem de merakı kapsamında araştırabilir olabilmesi gerekiyor. Günümüz şartlarında ve eğitimimiz kapsamında eğitmenlerimizin 


sayesinde öğrencinin her alanda 


de mobil olması gerekiyor. Eğitim noktasında akıllı tahta ve altyapı ile entegre olabilen mobil cihazlara sahip olmak gerekiyor. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda sektörde çok fazla cihaz ve altyapı araştırmaları yaptık. Uzun araştırmalarımız sonucunda HP'nin sunmuş olduğu hem Classroom Manager hem de Tablet çözümü bizim için ihtiyaçlarımıza karşılayabilecek hafif, üstün performans ve tüm altyapımız ile entegre oluşabilen, birebir örtüşen bir çözüm kümesinden oluşuyordu. 


Proje yatırımı sonrasında elde ettiğiniz faydalar neler oldu? 
YunusEmre Gedikli: İhtiyaçlarımızkapsamında yaptığımız bu teknolojik yatırımımız sayesinde eğitmenlerimizin arzu ettiğimiz bu bütünsel eğitim sistemindeki iş süreçlerini dijitalleştirip bunu yönetilebilir kıvama getirdik. 

Öğrenci ve öğretmenin sınıf içerisinde ve 


atölyelerdeki (| verimliliklerini o artırabilme amacımız (o bulunuyordu. oBu kapsamda da dünyada yaygınlaşmaya (o başlayan “HP Classroom Manager” (yatırımını 


gerçekleştirdik. Üniversite seviyesinde çok fazla yaygın olan ve K12 tarafında çok yaygın olmayan bu sistemi ilk uygulayan kurum olduk. HP'nin burada öne çıkmasının nedeni 


cihazları çok iyi yönetebiliyor olmasıydı. Bu yatırım sayesinde sınıf içi optimizasyonu çok 


iyi yönetebilir hale geldik. Tablet projesini de bu yatırıma dâhil etmemizde sürecin verimli hale gelmesinde büyük etkisi oldu. Üzerinde SAP konuşan HP altyapımızı tablet projesi kapsamındaki cihazlarla entegre ettiğimizde kurum içini verimli hale getirmiş olduk. 

Yapmış olduğumuz yatırımın bir diğer paydasını da, eğitim sürecimizin bir parçası olan o öğrencinin üretim felsefesindeki merak duygusunu bilgisayarlar ve altyapı sayesinde bulut kapsamında sunduğumuz kütüphanedeki çözümlerle artırmak olarak söyleyebiliriz. 
Total faydayı değerlendirdiğimizde aslında STEM dediğimiz (Science (o Technology Engineering Mathematics) eğitim sistemi müfredatı (o kaldırabilecek 


yazılım ve donanımlarla yönetebilir hale 


imkânlar ve sanal 


kapsamındaki 


geldiğimizi olarak gerçekleştirdiğimiz bu proje Yenidoğu Eğitim Kurumları'nın ne kadar yenilikçi ve geleceğe yatırım yapan bir kurum olduğunun 


gözlemliyoruz. Türkiye'de ilk 


bir göstergesidir. 


Kadir Öztoprak 
Aeris Satış 
Müdürü 


Aeris Kurumsal (o Yenidoğu Çözümler Müdürü IT Uzmanı Classroom Manager projesinden ve HP olarak bu projeye sağladığınız katkılardan bahseder misiniz? 

Murat Fırat: HP Classroom Manageri kısaca bir sınıf ortamındaki eğitimciyi bir IT Manager haline getiren bir ürün olarak açıklayabiliriz. Eğitim kalitesinin bozulmaması bağlamında, öğrencinin sınıfta her ortama girmesine izin vermeyen, böyle bir noktada öğretmeni bilgilendiren ve eğitim teknolojileri istediği mesajı sınıf bazında doğru yönlendiren bir yazılım. Yenidoğu Eğitim Kurumları ile gerçekleştirdiğimiz HP Classroom Manager ve Tablet gibi tüm projelerimizde hem kolejlerimiz hem de üniversitelerimiz için eğitim devam ediyorken, öğrenciye sınıf 


kavramında oOkurumun vermek 


ortamında maksimum öğrenmeyi sağlamayı hedefliyoruz. Gold Partner İş Ortağımız Aeris'in katkılarıyla Yenidoğu Eğitim Kurumları'nda gerçekleştirdiğimiz “HP Classroom Manager Projesi” Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. 


Projenin detaylarından ve bu işbirliğinin başlangıcından bahseder misiniz? 

Gökhan: Yenidoğu Eğitim Kurumları'nda gerçekleştirdiğimiz bu projenin başarılı oluşu ve hızlı bir şekilde sonuçlanması iki kurumun aynı felsefeyi benimsemesinden kaynaklanıyor. Yenidoğu Eğitim Felsefesi ile 


Erman 


bizim HP olarak teknoloji ile işlerinizde neler örtüştürerek doğru adımlar attığımızı düşünüyorum. Talep bize geldiğinde net istekler ve ihtiyaçlar vardı ki biz hızlıca bunları karşılayacak çözümlerimizi kendilerine sunduk. Projenin zaman alan kısmı yatırım yapılacak ürün değil, test süreçleriydi. Bu süreçte thin client mimarilerine kadar HP Classroom Manager'i test ettik. Tabletler alınmadan önce de tabletler, sunucular ve akıllı tahtalar üzerinde de testler gerçekleştirdik. Aeris Teknoloji Çözümleri Ltd. Şti. olarak teknik anlamdaki yetkinliğimizi projeye yansıtarak, 6 aylık bir ön çalışma, yatırım ve test süreçleri sonunda 


kazanabilirsiniz (o felsefesini 


- projemizi sonlandırdık. 


2 


, “ 


Erman Gökan “Murat Berber#Yunus Emre Gedikli Yenidoğu Genel 
Müdür Yardımcısı 


Murat Fırat 
HP Ticari Kanal 
Satış Müdürü 


Sevcan Köknaroğlu 
HP Kurumsal 
Müşteri Yöneticisi 


HP olarak yeni projelerde eğitime katkı noktasındaki yol haritasını 

değerlendirir misiniz? 

Murat Fırat: HP adına eğitimin çok önemli bir sektör olduğunu ve 2 yıldır bu alana ciddi yatırımlarda bulunduğumuzu söylemeliyim. 
Kamu tarafında ve özel sektörde, eğitimin Türkiye'deki geleceği hakkında araştırmalar gerçekleştiriyoruz. o Global (oaçıdan da gerçekleştirilen tüm etkinlikleri yakından ve yerinde takip etmeye özen gösteriyoruz. 
Katıldığımız etkinliklerde de HP olarak Classroom Manager'e yapmış olduğumuz 


# 


yatırımın ne kadar yerinde bir yatırım olduğuna karar verdik. Eğitime olan odaklılığımızı 


da önümüzdeki dönemde sürdürmeye devam edeceğiz. Ülkemizin eğitim alanında gerçekleştirilecek her türlü yenilikte yer almayı görev olarak kabul ediyoruz. Ülkemizdeki eğitim alanında yaşanan gelişmeleri ve eğitim için ihtiyaç hissedilen gereklilikleri yakından takip edebilmek adına 2 yıl önceki Nisan ayında sadece eğitim kurumlarının davet edildiği bir etkinlik düzenledik. Çok faydalı geçen bu etkinlik sonrasında HP olarak bizim de eğitim sektöründeki yol haritamız çizilmeye başladı. 
Son 2 yıldır da bu alandaki yatırımlarımızı ettirmeye gayret gösteriyoruz. Aeris Teknoloji gibi başarılı iş 


durmadan devam ortaklarımızla beraber bu yatırımlarımızı başarı hikâyelerine (dönüştürmeye ( başladığımız görüyoruz. Yenidoğu Eğitim Kurumları ile gerçekleştirdiğimiz ve ilk olma özelliğine sahip “HP Classroom Manager” başarı hikâyesinden sonra devamının geleceğine sürdürüyoruz. 


inancımızı 


Bu bir advertorial'dır. 
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İTO BAŞKANI İBRAHİM ÇAĞLAR, 
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI... 


GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONRASINDA 11 ARALIK'TA ARAMIZDAN AYRILAN İSTANBUL TİCARET ODASI (İTO) BAŞKANI İBRAHİM ÇAĞLARIN VEFATI, İŞ DÜNYASINI HÜZNE BOĞDU. ÇAĞLARI SON YOLCULUĞUNDA DEVLETİN ZİRVESİ VE İŞ DÜNYASI YALNIZ BIRAKMAZKEN, BAŞKANIN VEFATI SONRASINDA İŞ DÜNYASI VE SİYASİLERDEN ÖNEMLİ MESAJ VE TAZİYELER GELDİ... 
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eçirdiği elim bir kalp krizi 

sonucu çok genç bir yaşta, 

henüz 57'sinde aramızdan 

ayrılan İstanbul Ticaret 
Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, 11 
Aralık'ta vefat etti. Çağlar'ın geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırıldıktan sonra iki anjiyo olduğu fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Başkanın hiç beklenmedik bu ölümü ise başta iş dünyası olmak üzere tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 
Çağlar'ın cenazesi, 12 Aralık'ta ikindi namazını müteakiben Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kaldırıldı ve Sahrayıcedid Aile Kabristanı'na defnedildi. Taziyeler ise Çamlıca İlmi Araştırmalar Merkezi'nde kabul edildi. 


ÇEKİRDEKTEN YETİŞTİ 

1960 yılında İstanbul, Erenköy'de doğan 
ve baba tarafından aslen Konya-Kadınhanlı olan İbrahim Çağlar'ın kökleri müteşebbis bir aileye dayanıyor. 
Ticaretle yoğrulan bir ailede yetişen İbrahim Çağlar, yedi yaşından itibaren yazları kendi isteğiyle eniştesinin yanında çalışırken, ilkokuldan sonra Güneş Koleji'nde eğitim gördü ve ardından Ticaret Lisesi'ne kayıt oldu. 1977 yılında liseden mezun olan Çağlar, ilk şirketi olan Nurtop'u kurdu ve iş hayatına atıldı. 
18 yaşında başladığı ticaret hayatını 
bugün tekstil, enerji, inşaat ve telekomünikasyon sektörlerinde yurt içi ve yurt dışı yatırımlarıyla devam ettiren Çağlar, aynı zamanda sosyal hayatta, çeşitli vakıf larda aldığı görevlerle de ön plana çıktı. 
Çağlar, TOBB Eğitim ve Kültür Vakfı 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Yönetim Kurulu Üyeliği, TEPAV Mütevelli Heyeti Üyeliği, Darülaceze Mütevelli Heyeti Üyeliği, Marmara Grubu Vakfı Stratejik ve Sosyal Araştırmalar, Mütevelli Heyet ve Akademik Konsey Üyeliği görevlerinde bulundu. Vakıfların dışında AK Parti ve MÜSİAD Kurucu Üyesi de olan Çağlar, Mayıs 2005-Mayıs 2009 yılları arasında TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyeliği ve aynı tarihlerde TSE Yönetim Kurulu 


Üyeliği yaparken, 2006-2012 yılları arasında DEİK Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2003-2006 yılları arasında da İTHİB Yönetim Kurulu Üyeliğini yürüttü. 


İTO MACERASI 1999'DA BAŞLADI 

İbrahim Çağlar, 1999'da tekstil sektörün- den, “Oda hepimiz için mazi ile buluşup atiye açıldığımız bir okul” sözleriyle tasvir ettiği İTO Medlisi'ne girdi. 2001-2005 yılları arasında İTO Spor İhtisas Komitesi 


üyeliği yaptı. 2005-2009 yılları arasında İTO Başkan Yardımcısı olan Çağlar, İTO'da çok yoğun bir çalışma temposuna girdi. Yüklendiği görevler arasında İTO Hesapları İnceleme Komisyonu Yönetim Kurulu, Fuarcılık Değerlendirme ve Belgelendirme Komitesi, İstihbarat ve Tescil Komitesi, Dış Ticaret İhtisas Komitesi, İTO Sosyal Tesisleri Vakfı Genel Kurulu Üyelikleri ön plana çıktı. Çağlar, bu dönemde İstanbul Huzur Hastanesi Vakfı Genel Kurulu'nda İTO Temsilcisi olarak da görev aldı. 2009-2013 arasında İTO Meclis Başkanı olarak görev yapan Çağlar, 2012'de Enerji Verimliliği Derneği'nin başkanı oldu. 2013'teki Odalar genel seçimlerinde İstanbullu tüccar Çağlar'ı tek aday olarak kendine başkan seçti. Çağlar, “ikinci ailem” dediği, zor günlerde dayanışmanın erdemini ve dostluğunu yaşatan İTO'nun hayatındaki yerini her fırsatta dile getirdi. 


YENİ BAŞKAN ÖZTÜRK ORAN 
İbrahim Çağlar'ın vefatının ardından gerçekleştirilen ilk yönetim kurulu toplantısında, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Oran, İTO'nun 23'üncü başkanı seçildi. Aynı zamanda Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı da olan Oran, oda ve borsa seçimlerinin gerçekleştirileceği 2018 yılı Nisan ayına kadar İTO Başkanı olarak görev yapacak. 


BAŞKAN İBRAHİM ÇAĞLAR'IN VEFATININ ÖĞRENİLMESİYLE SEVENLERİ YAŞADIKLARI ŞOKU 
SOSYAL MEDYADA İFADE 
EDERKEN, ÇEŞİTLİ KURUM VE KURULUŞLAR DA MESAJLARIYLA 
İTO CAMİASININ ACISINI 
PAYLAŞTI. ÇAĞLARIN KAYBINDAN DUYULAN ÜZÜNTÜYÜ, EŞİ NİLGÜN ÇAĞLAR, “KISACIK ÖMRÜNDE 

00 YILLIK ÇALIŞTI” SÖZLERİYLE 
ÖZETLEDİ. ATILAN TWEET VE 
YAPILAN AÇIKLAMALARDAN 
ÇIKAN ORTAK MESAJ İSE “DAHA YAPACAK ÇOK İŞİ, ÜLKESİ İÇİN GERÇEKLEŞTİRECEK ÇOK HİZMETİ VARDI” OLDU 


İŞ DÜNYASI VE SİYASİLER NELER DEDİ? 


TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
CUMHURBAŞKANI 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN 
“Değerli kardeşim İbrahim Çağlar'a tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Rabbim cennetiyle müşerref kılsın. Biz siyasette özellikle bu yola İbrahim kardeşimizle çıktık. Biz, bu yolda yürürken, İbrahim kardeşim de İTO'ya başkan oldu. İrtibatlarımız, ilişkilerimizi kesilmedi. İnançlı, imanlı bir kardeşimiz olduğuna bu yolculuğumuz esnasında inanıyoruz. 
Ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. 
Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Biz kaza ve kadere iman etmiş insanlarız. Ölümün ne zaman, nerede, nasıl geleceği belli olmayan bir sürecin içindeyiz. Aslolan mümin olarak her an ölümle beraber yaşadığımız bilmek, ölümü öldürmek.” 


CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ 
İBRAHİM KALIN 

"Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendiğim değerli dostum, güzel insan, İTO Başkanı İbrahim Çağlar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum” 


GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI 

BÜLENT TÜFENKCİ 

“Vefatını büyük üzüntüyle öğrendiğim İstanbul Ticaret Odası'nın kıymetli başkanı İbrahim Çağlar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. 
Mekanı cennet olsun.” 


EKONOMİ BAKANI NİHAT ZEYBEKCİ “Kardeşim, dostum, İTO Başkanımız İbrahim Çağlar'ın vefatını öğrenmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Çağlar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.” 


İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (İBB) BAŞKANI MEVLÜT UYSAL 

“Ailesine baş sağlığı diliyorum. Önemli bir iş adamımız. İş dünyasının başı sağ olsun. 
Önemli görevler, güzel işler yaptı. Bütün iş dünyasının başı sağ olsun.” 


TOBB BAŞKANI 

RİFAT HİSARCIKLIOĞLU 

“Dostum, TOBB Başkan Yardımcım, İTO Başkanımız İbrahim Çağlar'ı kaybettik. 
Üzgünüm. Allah rahmet eylesin.” 


DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU (DEİK) BAŞKANI NAİL OLPAK 

“Sözün bittiği yerdeyiz. Değerli dostum, DEİK Yönetim Kurulu Üyemiz ve İTO Başkanı İbrahim Çağlar'ın vefatı hepimizi derinden üzdü. Rabbim mekanını cennet eylesin. 
Kendisini rahmetle anıyor, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. ” 


MÜSİAD GENEL BAŞKANI 
ABDURRAHMAN KAAN 

“MÜSİAD'ın ilk üyelerinden ve yönetim kurulu eski üyemiz, İTO Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli dostum Çağlar'ın vefat haberini teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve iş dünyasına sabırlar dilerim.” 


İSTANBUL SANAYİ ODASI BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN 

"Ülkemiz, Türkiye iş dünyası için daha yapacağı birçok şeyi olan bir iş insanını, ben ise çok değerli bir dostumu kaybettim. 
Çağlar'ın çok genç yaşta aramızdan ayrılması, sadece benim için değil, tüm camiamız için büyük bir acı ve kayıp. Hepimizin başı sağ olsun.” 


ISTANBUL TİCARET BORSASI BAŞKANI VE TOBB BAŞKAN YARDIMCISI 

ALİ KOPUZ 

“İTO Başkanı İbrahim Çağları kaybettik, ne kadar üzgünüm anlatamam. Henüz çok erken... Müthiş bir yardımsever, hizmet adamıydı, ruhu şad olsun. Allah rahmet eylesin.” 


ANKARA TİCARET ODASI BAŞKANI GÜRSEL BARAN 

“Değerli kardeşim Çağlar'ın vefat haberini aldık, müteessiriz. Mekanı cennet olsun inşallan. Merhuma Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine ve ailesine sabr-ı cemil niyaz ederim. Camiamızın başı sağ olsun.” 


BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI İBRAHİM BURKAY 

“İş dünyamıza ve ülkemize büyük hizmetlerde bulunan değerli dostum İbrahim Çağlar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Kendisine Yüce Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve iş dünyamıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum.” 
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air, yazar, fikir, sanat ve aksiyon adamı Necip Fazıl Kısakürek'in manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla Star Gazetesi tarafından verilen Necip Fazıl Ödülleri, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh 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AR GAZETESİ TARAFINDAN ARALIK 2017'DE 4'ÜNCÜSÜ 

ECİP FAZIL ÖDÜLLERİ TÖRENİNDE, 

MET MURAT, NECİP TOSUN, BETÜL NURATA, EMRE ERGİN, ALI ŞAİR PROF. DR. CEMALETTİN LATİÇ 

E PROF DR. TEOMAN DURALI ÖDÜL ALDI. NECİP FAZIL SAYGI ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLEN PROF. DR. DURALI'YA ÖDÜLÜNÜ CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN TAKDİM ETTİ 


Albayrak, Necip Fazıl'ın mihmandarlık rolünü gelecek nesillere taşımak adına Necip Fazıl Ödülleri'ni verdiklerini söyledi. Buyıl uluslararası alanda da bir ödül verdiklerini belirten Albayrak, “Necip Fazıl Ödülleri bu yıl Bosna'ya ulaştı. 
Elbette gönül coğrafyamızın tamamına gitmeyi hedefliyoruz. Zira yaşadığımız gerçekler bize değerlerimizi sadece sınırlarımız içerisinde koruyamayacağımızı öğretti” dedi. 


“İLHAM KAYNAĞIM OLDU” 

“Allah böyle bir şerefi taşımayı nasip ederken, umuyorum ki bunun altında ezilmememi sağlar” diyerek konuşmasını sürdüren Albayrak, Necip Fazıl'ı 
16 yaşındayken dinleme fırsatına eriştiğini de hatırlatıyor. “Necip Fazıl, Ankara Dil Coğrafya Üniversitesi'nde felsefe üzerine bir konuşma yapmıştı. 
Orada devri alem seyahati yapıyor üstat. Bize felsefenin iklimlerinden bahsediyordu ama Mevlana hazretleri- nin örneğini aklıma getirdi. Pergelin iğnesi belli bir noktaya basıyor ve kalemle bütün alemi dolaşıyordu. Bu bana ileriki hayatımın ilham kaynağını teşkil etti. Bir gemi ne kadar dolaşırsan dolaşsın, batmıyorsa mutlaka çıktığı limana dönmesi lazım. 
Hayatımız sürdükçe çıktığımız, yola koyulduğumuz diyara, onun tohumuna sadık kalmak başta gelen ülkümüz olmalı” diyen Albayrak, Necip Fazıl üstattan aldığı bu ilhamı, şu dönemine kadar sürdürmeyi ilke edindiğini aktardı. 


“KARDEŞİM AKİF EMRE'Yİ 
RAHMETLE ANIYORUM” 

Törende Bosnalı şair Cemalettin Latiç, Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü'nü, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun elinden aldı. Latiç konuşmasına, “Hayatım, edebiyatım ve memleketim Bosna için çok önemli olan bugünde, sadece şiirsel bir ifadeyle değil, Türkleri düşüncelerinin hapsolduğu prangalardan kurtaran çağdaş Türk edebiyat şairi merhum Üstat Necip Fazıl'ın adını taşıyan bu ödül töreninde şiirlerimi inceleyen ve bana bu ödülü layık gören Jüri üyelerine teşekkür ediyorum” diyerek başladı. 

Latiç, konuşmasında yazar Akif Emre'yi de andı ve “Boşnaklar üzerine yapılan soykırım esnasında, tünelden geçerek Saraybosna'ya gelen ceddimiz Fatih Sultan Mehmet'in torunları ve diğer Türk kardeşlerimizle birlikte, birbirlerini seven ve hürriyet için hep birlikte mücadele edecek ve hep ülkelerinin bağımsızlıklarını koruyacak olan, Türk ve Boşnak milletlerini birleştiren, kardeşim Akif Emre'yi rahmetle anıyorum” diyerek sözlerine son verdi. 


ÖDÜL SAHİPLERİNDEN ANLAMLI MESAJLAR 

Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. 
Numan Kurtulmuş'un elinden Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü'nü alan Betül Nurata, “Hiç bitmeyecek bir yalnızlığımız var bu hayatta. Silinmeyecek bir hüzün var fıtrattan gelen, bu dünyada olmanın bir gereği belki ve edebiyat bu duyguyla baş edebilmenin gerçekten en güzel yolu. Benim için de böyle oldu. Bir kızma, kırılma ve hep sevme biçimi oldu öykü benim için” şeklinde konuştu. 


Yine Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü'ne layık görülen Emre Ergin'e ödülünü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak verdi. Ergin, “Bu ödül benim için büyük bir şeref. Bundan sonra da Necip Fazıl'ın hatırasına layık bir yazar olmaya çalışacağım. İnşallah bu ödül vatana ve ümmete daha fazla hizmet etmeme sebep olur” ifadelerini kullandı. 
Etkinlikte, Necip Fazıl Fikir Araştırma Ödülü ise Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından N. Ahmet Özal'a takdim edildi. 
Özalp, Türk toplumunun dünyada hiçbir toplumda bulunmayan kültürel mirasa sahip olduğunun altını çizdi. 

Büyük İslam Medeniyeti'ni yeniden hayata geçirmek adına çalışmalar sürdür düklerini kaydeden Özalp, “Çok hızlı çalışarak, kütüphanelerimizde bekleyen 
200 bin aşkın yazma eserin yeniden 
kazandırılması için var gücümüzle çalışmak zorundayız. Araştırmacıları, yayıncıları desteklemek, Bakanlığımızın gücünü kullanarak, kültür eserlerimizi 


yeniden gençlerimize ulaştırmak zorundayız” ifadelerini kullandı. 


“NECİP FAZILLA ŞİMDİ BULUŞTUM” İstanbul Valisi Vasip Şahin'in elinden Necip Fazıl Hikaye Roman Ödülü'nü alan Necip Tosun da Necip Fazıl Kısakürek'le tanışma fırsatı bulamadığını dile getirerek, şunları anlattı: “İlk görüşme imkanım Kırıkkale'de oldu. Bir konferans için Kırıkkale'ye gelmişti. Ben genç bir MTTB'li (Milli Türk Talebe Birliği) olarak oradaydım ama ağabeylerim etrafını sarmışlardı. Bir türlü konuşmak, tanışmak nasip olmadı. Üç yıl sonra bu kez 20 yaşında onun kitaplarını çantama doldurdum. Üstadımı İstanbul'da ziyaret edeceğim dedim. Otobüse bindim. Bursa yolunda otobüsüm jandarmalar tarafından çevrildi ve ben geri Ankara'ya gönderildim. Tarih 12 Eylül 1980'di. Bu kez de darbe ve askerler benim üstada ulaşmamı engellemişlerdi. 
Aradan yıllar geçti ve ben bugün Necip Fazıl'la ertelenmiş buluşmamı gerçekleştirdiğimi düşünüyorum." 


ERDOĞAN'DAN İSTEK 

Necip Fazıl Şiir Ödülü'nü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal'dan alan Ahmet Murat da, “Bu ödülü ben 7 yaşlarındayken üstat Necip Fazıl'ın epeyce bir şiirini bana ezberleten, sonra dava arkadaşları eve gelip gittikçe onlara bu şiiri bağıra bağıra okumamı isteyen rahmetli babama armağan ediyorum. Bu ödül ayrıca beni 
23 yıl kadar önce rahmetli olan babamı 
ve onun pek sevdiği üstadını bir araya getirdi. Bunun için çok mutluyum” diye konuştu. 

Etkinlikte, Yücel Arzen ve ekibi, besteledikleri Necip Fazıl Kısakürek'in 'Surda Bir Gedik Açtık'şiirini seslendirdi. Arzen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine eseri bir kez daha söyledi. 

Törende ayrıca, terör saldırılarında vefat eden vatandaşların yer aldığı bir kısa film ile Kısakürek'in fotoğraflarının bulunduğu sergi izlenime sunuldu. Törene katılanlara Büyük Doğu Gazetesi'nin tıpkıbasımları, Necip Fazıl'ın Rotası ve Star Gazetesi Necip Fazıl ekinden oluşan hediye takdim edildi. 
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SANAYİ ŞEHRİ KONYA, YERLİ OTOMOBİLDE “BEN DE VARIM” DİYOR 


GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE'NİN TAHIL A 


BARV KİMLİĞİYLE BİLİNEN VE BİR TARIM ŞEHRİ 


OLARAK ANILAN KONYA'DA SON YILLARDA BİR SANAYİLEŞME EVRİMİ YAŞANIYOR. ÖZELLİKLE OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜNDE TÜRKİYE'NİN EN ÇOK İHRACAT YAPAN ŞEHRİ OLAN 


KONYA, SON DÖNEMİN EN ÖNEMLİ KONULARI 


DE VARIM' DEMEYE BAŞLADI... 


MERKEZLERİNE OLAN YAKINLIĞIYLA ÜRETİM İÇİ 


DAN BİRİ OLAN YERLİ OTOMOBİLDE “BEN GEREK SANAYİSİ, GEREK COĞRAFİ YAPISI, GEREKSE LOJİSTİK BİÇİLMİŞ KAFTAN OLDUKLARINI 


ALTINI ÇİZEN 


KONYA TİCARET ODASI BAŞKANI SELÇUK ÖZTÜRK, KONYA'NIN BÜYÜME ORANLARININ DA TÜRKİYE'NİN ÜZERİNDE OLDUĞUNU BELİRTİYOR 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ürkMedya yayın kuruluşlarından Star Gazetesi “Şehir Buluşmaları? adıyla 
Anadolu'yu dolaşmaya 
Konya'dan başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Ticaret Odası, Selçuklu Belediyesi'nin katkıları ile Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, Star Gazetesi Yayın Danışmanı Halime Kökçe, Star Gazetesi Yazarı Yakup Köse'nin katılımıyla gerçekleşen buluşmada Konya'daki gelişmeler 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ve Türkiye gündemi konuşuldu. 

Konya'nın yeni dünyaya, tıpkı geçmişte olduğu gibi yeni yüzyıla söyleyecek sözü olan bir şehir olduğunu dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, bunu her anlamda gösterme sorumluluğunu üzerlerinde hissettiklerini belirtirken, Konya'yı geçmişi kadar görkemli ve başarılı bir geleceğe taşımayı misyon edindiklerinin altını çizdi. Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ise Konya'nın ekonomik anlamda Türkiye'den hızlı büyüdüğünü 


belirterek “Son 16 yılda, büyüme, işsizlik, kişi başına düşen milli gelir anlamında Türkiye ortalamasının üzerindeyiz” dedi. 


ZOR SÜRECİ ATLATTIK 

Star Gazetesi Şehir Buluşmaları çerçevesinde söz alarak, Türkiye'nin son yıllarda büyük bir savaş verdiğini belirten Öztürk, Türkiye son 16 yıldır muhteşem bir performans çıkardığını, 2008 mortgage krizinden en hızlı çıkan ülke olduğunu söylerken, 2013 yılı ile başlayan farklı bir sürecin içine girildiğini belirtti. “Gezi 


hadiseleri ile başlayan, 17-25 Aralık yargı darbesi, Kobani olayları, MİT TIR'ları meselesi ve devamında 15 Temmuz darbe girişimi.... Tüm bunlara baktığımız zaman Türkiye'nin, hem ekonomisi hem de siyasi duruşu ile çok ciddi operasyonların üstesinden geldiğini görüyoruz” diyen Selçuk Öztürk, 2017 yılının ikinci yarısından sonra Türkiye'de bir nakit darboğazı yaşandığını da belirtti. Öztürk, “Özellikle uluslararası baskıların arttığı bir dönem geçiriyoruz. Ancak Türkiye de, Konya da bunlara direnecek ve bunları aşacaktır” şeklinde konuştu. 


AR-GE VE PATENTTE HIZLI Türkiye'nin tahıl ambarı olarak nitelenen Konya'nın, aslında gelişmiş bir sanayi şehri olma özelliğini de elinde tuttuğunu belirten Öztürk, Konya tüm Türkiye'de tarım şehri olarak bilindiğini; fakat bugün Konya'nın, sanayi anlamında da çok gelişmiş bir şehir olduğunun vurgusunu yaptı. Marmara'daki sanayi yükünün ve ekonominin ülke geneline yayılması gerektiğine dikkat çeken Öztürk, Konya'nın şu anda kendi otomobil parçalarını üretip satma gücüne sahip olduğunu belirtti. “Konya, alternatif sanayi alanlarında yatırımlarına hız vererek, günceli yakalayabilmiş bir il, Şimdi de Ar-Ge alanında bir takım gelişmeler yaşanıyor. Bundan bir yıl önce sadece bir ArGe merkezimiz varken, şu an 16 ArGe merkezine sahibiz. İnovasyon konusunda şirketlerimiz kendilerini hızla geliştirdi. Markalaşma konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Patent başvurularında Türkiye oranlarının neredeyse üzerindeyiz” diyen Öztürk, Konya'nın en büyük avantajını, şehrin tek sektörlü bir yapıya sahip olmamasına bağlıyor. 


“YERLİ OTOYA BİZ TALİBİZ” 

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, yerli otomobile de talip olduklarını belirterek, Konya'nın otomobil yan sanayi üretimi ve lojistik imkanları ile bu işin altından kalkabilecek güçte olduğunu söyledi. Konya'nın tarım-hayvancılık kenti olarak bilinmesine rağmen, en fazla ihracatı otomotiv yan sanayi ve makine alanlarında yaptıklarını belirten 


KONYA TİCARET ODASI 


BAŞKANI SELÇUK ÖZTÜRK: 
“KONYA SON YILLARDA 
TÜRKİYE EKONOMİSİNDEN ÇOK 
DAHA İYİ BİR PERFORMANS 
GÖSTERDİ. İHRACAT ARTIŞ 
HIZINA, İŞSİZLİKTEKİ BAŞARIYA 
VE MİLLİ GELİR ORANLARINA BAKTIĞIMIZDA BUNLARI NET 
BİR ŞEKİLDE GÖREBİLİYORUZ. 
ÖRNEĞİN, TÜRKİYE SON 16 
YILDA İHRACATINI 5.5 KAT ARTIRIRKEN, KONYA İHRACATINI 
10 KATTAN FAZLA ARTIRDI. KEZA 
İŞSİZLİKTE DE TEK HANELERDEYİZ. 
TÜRKİYE'NİN KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRİ KONYA'NINKİNDEN 
DAHA AZ. DOLAYISIYLA ŞEHRİMİZ, EKONOMİK OLARAK ÇOK GÜÇLÜ 
VE TAM BİR SANAYİ KENTİ” 


Öztürk şunları söyledi: “Çok ciddi bir sanayi kentiyiz. Yerli otomobile de talibiz. 
İstiyoruz. Ulaşım konusu gündeme getiriyorlar. “'Limanınız yok diyorlar...” 
Konya'nın çok daha yeni lojistik merkezi ihalesi yapıldı. Şehrimize dev bir lojistik merkez kuruluyor. Konya Karaman arasında Yüksek Hızlı Tren (YHT) yapımı devam ediyor. Karaman-Mersin YHT'sinin ihalesine de gelecek yıl çıkılacak. Üçyıl içinde o da bitecek. Dolayısıyla liman handikabını ortadan kaldırıyoruz. 
Lojistik merkezinde yüklediğiniz bir mal, dört saat sonra Mersin Limanı'nda olacak. Konya, düz ve engebesiz bir alana sahip olmasıyla da sanayi konusunda ön plana çıkıyor. Dolayısıyla Konya'nın 


önünde ulaşım ve ulaştırma konusunda herhangi bir engeli bulunmuyor.” 


“KÜRESELDE YERELİ YAKALAMAK 
ÇOK ÖNEMLİ” 

Öte yandan şehir buluşmalarını çok önemsediğini kaydeden Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, “Çünkü yerel meselesi artık çok daha önemli hale geldi. Bir taraftan biz küresel olduk ama küreselde yereli yakalamak çok önemli. Yerel yönetimler AK Parti döneminde gerçekten büyük bir kalkınma gösterdi. Bir taraftan modern binalar güzel tesisler yapmak önemli. Ama ikinci kısmı da oralardaki insanları mutlu etmek aynı zamanda. Biz yakın zamana kadar hep işin birinci kısmıyla uğraştık, çünkü o kısma ihtiyaç vardı. Ama bu büyük ölçüde bitti bununla paralel olarak da toplumun beklentisi değişti. 
Toplum artık daha üst seviye, daha nitelikli hizmet istiyor” şeklinde konuştu. 


“ÖRNEK OLUŞTURUYORUZ” 

ı AK Parti dönemiyle birlikte yetkilerin i büyük bir çoğunluğunun yerel yöne- i timlere devredilerek yerel imkanların , daarttığı bir dönemin yaşadığının altını ı çizen Konya Büyükşehir Belediye i Başkanı Tahir Akyürek, “Konya olarak ı yeni yerel yönetimler döneminde başainlibir çizgi takip ediyoruz. Büyükşehir , veilçe belediyelerimizle birlikte birçok , çalışmayla örnek oluşturuyoruz. 
, Aslında şehircilikte, yönetimde esas i amaç, insanların mutlu olmasını sağla- ı mak” derken, Konya'nın bu açıdan da çalışan bir şehir olduğunu vurguladı. 

ı 
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İYATIRIMI 


WELANANU Gi 


TÜRKİYE İŞ BANKASI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI HAKAN ARAN 


İŞ BANKASI, 155 MİLYON 
DOLARLIK YATIRIMINI 


DEVREYE ALDI 


DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOLCULUĞU KAPSAMINDA; BİR TARAFTAN ÜŞTERİYE SUNULAN HİZMETLERİ VE İŞ YAPIŞ SÜREÇLERİNİ TEKNOLOJİK GELİŞMELERE ADAPTE EDEN, BİR TARAFTAN DA ŞUBELERİNİ BUNA GÖRE YENİDEN TASARLAYAN İŞ BA HER YIL TEKNOLOJİYE 500 MİLYON TLLİK YATIRIM YAPIYOR. 
SON OLARAK TUZLA TEKNOLOJİ VE OPERASYON MERKEZİ'NDE 
TANITILAN ATLAS VERİ MERKEZİ İÇİN DE BANKA, 155 
DOLARLIK YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİ 


KASI, 


İLYON 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ürkiye İş Bankası Genel 

Müdür Yardımcısı Hakan 

Aran, İş Bankası Tuzla 

Teknoloji ve Operasyon Merkezi'nde (TUTOM), bankanın dijitalleşme ve teknoloji alanındaki çalışmalarını aktardı. Dijital dönüşüm programını 2014 yılında başlattıklarını, 
15 milyon civarında müşterisi bulunan 
bankada bin 364 şube ve 25 bine yakın çalışan ile hizmet verildiğini, günde ortalama 100 milyon işlemin gerçekleştirildigini belirten Aran, bilişim teknolojileri alanında yaklaşık bin 600 kişilik bir kadro ile çalıştıklarını söyledi. 


DÖNÜŞÜM 'DÖRT' BİR KOLDAN Dönüşümü; veri altyapısı, uygulama 


mimarisi, bilgi teknolojileri ve veri merkezi olmak üzere dört alanda başlattıklarını ifade eden Aran, şöyle konuştu: “2014 yılından bu yana dönüşüm kapsamında hemen hemen dokunmadığımız veri, uygulama kalmadı. Ülkemizin bankacılık tarihinde teknolojik alanda imza attığı pek çok ilk ile öncü konumunda bulunan bir kurum olarak, müşterilerimizle en yeni ürün ve hizmetleri buluşturmaya devam ediyoruz. Tüm dünyada dijital bankacılık ve dijital dönüşümün konuşulduğu bir dönemde, yenilikleri takip eden değil, takip edilen kurum olma özelliğimizi sürdürmek istiyoruz. 
Müşterilerimizin bizden beklentileri çerçevesinde de en kaliteli, en iyi ve en hızlı hizmeti sunma anlayışımızın öncü konumumuzu daha da pekiştireceğine inanıyoruz.” 


GELECEKTE AYRIŞTIRACAK 

İş Bankası tarihinin en büyük dijital altyapı dönüşüm projesi olan Atlas Veri Merkezi ile yine bankanın en büyük ve en önemli dönüşüm projelerinden biri olan TUTOM'u anlatan Aran, Atlas Veri Merkezi ile İş Bankası'nın kesintisiz, güvenli ve hızlı veri akışı sağlamasının hedeflendiğini söyledi. “Her bir enerji ve soğutma sisteminin birebir yedeğinin olduğu, deprem etkilerini minimize edebilen en gelişmiş sismik izolatörlerin kullanıldığı ve olası büyük depremlerde bile kesintisiz hizmet verebilecek şekilde tasarlanan merkez, bankanın sistemlerinin altyapı kullanılabilirlik değerlerini yüzde 99,995'in üzerine taşıyacak” diyen Aran, Atlas Veri Merkezi'nin ayrıca toplam sekiz sistem salonuyla 4 bin metrekarelik beyaz alana kadar büyüme kapasitesine sahip olduğunu dile getirdi. 


İŞLEMLERİN YÜZDE 38'İ İŞCEP ÜZERİNDEN 

Hakan Aran, İş Bankası'nda artık bankacılık işlemlerinin yüzde 86 gibi büyük bir bölümünün şube dışı kanallara kaydığını, toplam işlemlerin yüzde 38'inin ise İşCep üzerinden gerçekleştiğini, şubelerden yapılan işlemlerin payının ise yüzde 14 seviyelerine kadar gerilediğini kaydetti. Kasım 2017 itibariyle İşCep kullanan müşteri sayısının 5 milyonu aştığını belirten Aran, Atlas'ın, İş Bankası'nın önümüzdeki 25 yılda öngörülen büyüme ihtiyacını karşılayacak şekilde kurgulandığını vurguladı. 


OKAN ÜNİVERSİTESİ 
LİSANSÜSTÜ 
PROGRAMLARI 
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(ÖZEL RÖPORTAJI 


HİZMET SEKTÖRÜNÜN YILDIZI ROBOTLAR OLACAK 


SHEFFİELD ÜNİVERSİTESİ YAPAY Z NOEL SHARKEY, “GELECEK 5 YILD 


EKA VE ROBOTİK PROFESÖRÜ 
A ROBOTİK VE YAPAY 


ZEKANIN EN FAZLA ETKİLEYECEĞİ SEKTÖRLERDEN BİRİ HİZMET 


SEKTÖRÜ OLACAK. GIDA ÜRETİMİ 


GİBİ İŞLER ROBOTLAR TARAFIND 


, GIDA SUNUMU, BARMENLİK 
N YAPILACAK. ROBOTLAR 


İÇECEK HAZIRLAMADA YA DA H 


BAŞARILI OLACAK. 5-10 YIL ARASI 


GÖRECEĞİZ” DİYOR 


MBURGER YAPMADA ÇOK 


DA OTONOM ARAÇLARI DA 


Bahar Akgün / bahar.akgun ©platinonline.com 


ürkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 2017'de altıncısını düzenlediği Türkiye 
İnovasyon ve Girişimcilik Haftası, 6-9 Aralık tarihleri arasında ICC. 
İstanbul Kongre Merkezi'nde dünyanın dört bir yanından pek çok önemli ismi ağırladı. Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası'nın en dikkat çeken 


isimlerinden biri de yapay zeka ve robotlara yönelik çalışmalarıyla ses getiren projelere imza atan Sheffield Üniversitesi Yapay Zeka ve Robotik Profesörü Noel Sharkey'di... 1979'dan beri bu alana yönelik inovatif projelerle gündeme 


gelen Noel Sharkey, rock müzisyenliğin- den robotik ve yapay zekaya nasıl yöneldiğini Platin'e özel olarak anlattı. 


» 38 yıldır yapay zeka ve robotlara yönelik çalışmalara imza atıyorsunuz. 
Eğitiminizden ve bugüne kadar hangi kurumlarda görev yaptığınızdan bahseder misiniz? 

28 yaşında üniversiteye gittim. Daha 
öncesinde rock müzisyeniydim. Psikoloji okudum. Master ve doktoramı ise Exeter Üniversitesi'nde tamamladım. Bu dönemde yapay zeka üzerine psikoloji alanına geçtim. İlk işim, ABD'de Yale Üniversitesi Yapay Zeka Laboratuvarı'ndaydı. Ardından Stanford Üniversitesi Psikolojinin Bilgisayarlı Modellemesi Laboratuvarı'nın başına geçtim. Stanford'dan sonra İngiltere'de Essex Üniversitesi'nde dilbilimi eğitimi verdim. Essex'ten sonra Exeter Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'ne geçtim. 24 yıldır da Sheffield Üniversitesi'nde robotik ve yapay zeka alanında profesörüm. Psikoloji alanında doktoram var. Lisanslı enformasyon teknolojileri uzmanlığının yanı sıra lisanslı elektrik mühendisiyim. Dünya Navigasyon Enstitüsü, Britanya Bilgisayar Topluluğu, Mühendislik Teknolojileri 


Enstitüsü ve Deneysel Psikoloji Topluluğu gibi pek çok farklı enstitü ve derneğe de üyeyim. Pek çok farklı alanda çalıştığını söyleyebilirim. 


> Çalışma metodolojinizi ve uzmanlığınızı nasıl tanımlıyorsunuz? 

Çalışma metodolojisi birden fazla alanı kapsayan bir alan. Metodoloji, ne üzerinde çalıştığıma göre değişiyor. Robotikte çalışıyorsam, çoğunlukla dizayn ve programlamaya odaklanıyorum. Aynı zamanda psikolog olduğum için deneysel işlerde de iyiyim. Son dönemde iki farklı işe yöneldim. Birleşik Krallık Mühendislik ve Fiziksel Bilimler Araştırma Konseyi, orduyu temsil ediyor. 
Başlıca araştırma fonu sağlayan kuruluştur. Beni de kıdemli medya sözcüsü yaptı. 

Son 6 yıldır işim, medyaya robotik ve yapay zeka alanında gerçekte neler oldugunu anlatmaktı. Çünkü kamuoyu, bu alanlarda olduğundan daha fazla ilerleme var sanıyordu. Bunu yaparken robot etiği üzerine çalışmaya başladım. Etik için hukuk eğitimi de aldım. Robot etiği, yasaları ve insan sorumluluğu üzerinde çalışıyorum. 1997'den bu yana popüler medyada da görev yapıyorum. BBC'nin bir kanalında çocuklar için teknoloji programında sunucuyum. Bir diğer kanalında ise Robot Savaşları Programı'nda jüriyim. 


» Sheffield Üniversitesi'nde kaç kişilik bir ekiple ne gibi farklı projelere odaklanıyorsunuz? 

Sheffield Üniversitesi'nde 8-9 kişilik takımımla, özel bir laboratuvarı yönetiyorum ve robotik üzerinde çalışıyorum. 
Temel sorumluluğum ise robotiğin temelleri üzerine... Lahey'de de ofisimiz var. Orada ise robotiğin bütün alanları üzerine yeni politikalar geliştirmeye odaklanıyorum. Görevim, insanların her zaman makinelerin yaptıklarından sorumlu olmaları ve her zaman onları kontrol ediyor olmalarını sağlamak. 


> 2017 yol haritanızda ne gibi konu başlıkları vardı? 

2017 yılında Birleşmiş Milletler'de otonom silah sistemlerinin yasaklanmasıyla 


ilgili yoğun bir çalışmanın içerisinde yer aldım. Delegasyonlarla, diplomatlarla bu konuya yönelik görüşmeler hâlâ devam ediyor. 

> 2018 projeksiyonunuzu özetler misiniz? 
Buyıl da aynı işlere devam edeceğim. Bir başka projem daha olacak. Ancak hepsi toplumsal sorumluluk üzerine... 
Parlamentoda cinsiyet ve etnik önyargıları olan algoritmaların karar verici olmalarının engellenmesine yönelik konuşma yapacağım. Bu konu çok hızlı gündeme geliyor. İşe alma kararları, ABD'de bazı suçlarda cezanın belirlenmesi, mortgage, krediler gibi birçok alanda kullanıl maya başladı. Mesela Londra'da Çete Matrisi denilen bir algoritma kullanılıyor. Algoritma sizin Çete Matrisi'ndeki yerinizi belirliyor. Temyiz hakkınız yok, delil aranmıyor. İnsanlar evlerinden bilgisayar kararıyla çıkarılıyor. Google, Microsoft ve diğer büyük şirketler, algoritmaların önyargılı kararlar verdiğini kabul etti. Buna çözüm bulmak için ciddi çalışmalar yürütülüyor ama zor bir süreç. 
Ben, bu sorun çözüldüğünde onları kuk lanalım ama çözüm bulunana kadar da onları kapatalım diyorum. 
Kapatılmalarını sağlamaya çalışıyorum. 


» En büyük hayaliniz nedir? 

Çok fazla hayalim ve rüyam var. Bu nedenle çok az fonlama yapılan bir alan- dan bahsetmek istiyorum. Teknoloji, iklim kontrolü ve iklim değişikliği zararını tamirde daha fazla kullanılmalı... 
Örneğin, mercan resiflerindeki zararı bulan robotlar var. Su kalitesini ölçen veya su bulan robotlar var. Ama neredeyse hiç kimse fonlama yapmıyor. 

Bu alanda çalışan insanlar başka projeler için aldıkları fonlardan artırıp buraya aktarıyor. Şu an küçük otonom denizaltı robotları var. Arktik buzullarına gidiyor 


“SHEFFİELD ÜNİVERSİTESİ'NDE 
8-9 KİŞİLİK TAKIMIMLA ÖZEL BİR LABORATUVARI YÖNETİYORUM 
VE ROBOTİK ÜZERİNDE 
ÇALIŞIYORUM. LAHEY'DE DE 
OFİSİMİZ VAR. ORADA İSE 
ROBOTİĞİN BÜTÜN ALANLARI 
ÜZERİNE YENİ POLİTİKALAR GELİŞTİRMEYE ODAKLANIYORUM” 


ve hareketlerini takip ediyorlar. Rüyam, bu çabaların meyvesini vermesi... 
Teknolojinin, insanlığa gıda ihtiyacında hizmet için kullanılması... Gıda verimliliğinde teknoloji çok yararlı olacak. 
Avustralya'da dronelar, meyvelerin toplanacak olgunluğa erişip erişmediğini kontrol için kullanılıyor. 

Bu teknolojilerin bir araya getirilmesini ve daha iyi tarım teknikleri geliştirilmesini istiyorum. Böylece kuraklığın önüne geçilebilir, iklim değişikliğine de etki edilebilir. 


> Yapay zeka ve robotik sistemlerin yakın gelecekte en çok hangi sektörleri dönüştüreceğini gözlemliyorsunuz? 

Gelecek 5 yılda robotik ve yapay zekanın en fazla etkileyeceği sektörlerden biri hizmet sektörü olacak. Gıda üretimi, gıda sunumu, barmenlik gibi işler robot lar tarafından yapılacak. Robotlar içecek hazırlamada ya da hamburger yapmada çok başarılı olacak. 5-10 yıl arasında otonom araçları da göreceğiz. 


OTONOM SİLAHLAR KÜRESEL 
GÜVENLİĞİ TEHDİT EDİYOR 

Noel Sharkey, günümüzde küresel güvenliği tehlikeye atan otonom silahların çok hızlı ilerlediğini ve buna karşı koymanın imkansız olduğunu söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: “Bir bilgisayarla ve sensörler yardımıyla bir robotu ya da bir cihazı tamamen kontrol edebilirsiniz. Otonom silahlar konusunda başta ABD olmak üzere İngiltere ve Rusya ciddi çalışmalar yürütüyor. Bu cihazlar insansız çalıştırılabiliyor, kendi başlarına iniş ya da kalkış yapabiliyor. 
Küçük bir araç içinden ya da bir uçak içerisinden kontrol edilebiliyor ve istenildiği zaman ateşlenebiliyor. Ülkeler, bu cihazlardan bir tane de istemiyor, birçok cihaza sahip olmak istiyor. Yani amaçları tek bir kişi tarafından kontrol edilebilen bir sürü cihaza sahip olmak. 
Bu silahlar, uluslararası insan hakları ile uyumlu bir çalışma değil. Çünkü robotlar sivil alan mı yoksa askeri alan mı, bunu ayırt edemeyebilir. Bu silahları kullanırken sivil halkı da öldürebilirsiniz. 
Dolayısıyla bu cihazlar küresel güvenliği de tehlike altına sokuyor." 
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IFUARI 


“2018 REZERVASYONLARINDA 
YUZDE 70 ARTIŞ VAR” 


DÜNYANIN BEŞ BÜYÜK TURİZM FUARI ARASINDA YER ALAN EMITT-DOĞU AKDENİZ ULUSLARARASI TURİZM VE SEYAHAT FUARI, BU SENE 25-28 OCAK 2018 TARİHLERİ ARASINDA TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZİ'NDE SEKTÖR PROFESYONELLERİNİ BİR ARAYA GETİRECEK. EMITTE 106 ÜLKEDEN 2 BİN 127 DAVETLİ TUR OPERATÖRÜ ŞİMDİDEN BAŞVURUSUNU YAPTI... 


Duygu Sayıner / duygu.sayiner © platinonline.com 


undan kısa bir süre önce, 40 

milyondan 28 milyona düşen 

turist sayısıyla ciddi bir düşüş 

yaşayan turizm sektörü yeniden toparlanma sürecine girdi. Kabus gibi geçen 2016 yılından sonra geçtiğimiz yıl rakamlarda ciddi bir artış söz konusu oldu. Bu yıl 25-28 Ocak tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, sektörün büyümesine katkı sağlayacak önemli organizasyonlar arasında başı çekiyor. Bu sene 22'ncisi düzenlenecek olan EMITT, ülke tanıtmına, turizm sektörünün gelişmesine ve ivme kazanmasına fayda sağlarken ülkemizde tatil anlayışının, erken rezervasyon avantajlarının benimsenmesinde de etkin rol oynayacak. Fuar, ilk iki günde turizm profesyonellerini, üçüncü ve dör 


düncü gün ise tatilcileri ağırlayacak. 
Seyahatseverler fuarda seçtikleri tatil destinasyonlarını inceleyebilecek ve bütçele- 


rine uygun tatil rotalarına, cazip fiyatlarda erken rezervasyon” kampanyaları ile ulaşma imkanına sahip olabilecek. T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları'nın kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB'in desteğiyle ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TYD) iş ortaklığında düzenlenecek fuarı bu sene 50 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. 


GASTRONOMİ VE SAĞLIK 

ÖN PLANA ÇIKIYOR 

EMITT Fuarı'nı düzenleyen ITE Turkey'nin turizm & seyahat & moda grup direktörü Hacer Aydın, Türkiye'nin turizm alanındaki mevcut durumunu şu 
şekilde değerlendiriyor: “Sektör, 2016 
yılına kadar çok iyi bir büyüme içerisindeydi. 2016 yılında 40 milyon turist alan bir ülkeyken bu rakam 28 milyona geriledi. 2017 yılının çok daha iyi geçtiğini söy-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İTE TURKEY TURİZM & SEYAHAT & MODA GRUP DİREKTÖRÜ HACER AYDIN 


leyebilirim. Rakamlarda artış oldu ancak bu sefer fiyatlar düştü. Bu sene Türk turizminin yaşayacağı en önemli gelişmelerden biri de fiyatları yukarı çekmekteki başarıyla alakalı olacak. Turist geliyor, gelmiyor değil. 2018'in yükseliş senesi 
olacağına inanıyorum. TU! Group 2018 
rezervasyonlarında yüzde 70'lik bir artışın olduğunu söylüyor. Gastronomi çok ön plana çıktı. Sağlık turizminin de ayrı önemi var. Orada da önlerdeyiz. Kongre turizmi çok iyi değil fakat bu yıl da bu alanda bir yükseliş bekliyorum.” 

Avrupa pazarı ve Rusya Federasyonu gibi Türkiye'ye en çok turist gönderen pazarlar başta olmak üzere Hindistan, Endonezya, Filipinler, Balkan ülkeleri, İtalya, Bulgaristan ve Yunanistan alternatif pazarlardan 106 ülkeden bugün itibariyle 2 bin 216 davetli tur operatörünün şimdiden başvurusunu yaptığını söyleyen Hacer Aydın, sözlerini şöyle tamamlıyor: “Fuarda standı olan katılımcılar ve hosted buyerlar (davetli tur operatörleri) 
karşılıklı olarak yine bugün itibariyle 700 
randevuyu onaylamış bulunuyorlar. Her bir hosted buyer 3 gün boyunca maksimum 36 randevulu görüşme yapabiliyor. 
Potansiyel olarak 20 bin randevulu görüşme yapılabilecek. Bu anlamda EMITT Fuarı, Türk turizminin son yıllar da yaşadığı zor günleri atlatmasında son derece önemli bir platform olacak. 


İşletmeniz yurtdışına açılsın, Deniz ile güç kazansın! 


DenizBank dış ticaretle ilgili her konuda size destek oluyor, aklınıza takılan her şey için destek hattıyla size hizmet veriyor... 


| KOBİ Dış Ticaret Destek Hattı | 


(0212) 348 34 44 
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ÜY SBERBANK DenizBank bir Sberbank Grubu kuruluşudur. DenizBank Bi 


MASTERCARD'IN GENEL MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ 
Ağustos 2017'den bu yana Mastercard Gelişmekte Olan Avrupa Pazarlarında Ürünlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Yiğit Çağlayan Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü olarak atandı. 
Son olarak Avrupa pazarlarında ürünlerden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan Yiğit Çağlayan, Türkiye ve Azerbaycan pazarlarında nakitsiz toplum ve dijitalleşme konularına öncülük edecek. Marmara Üniversitesi'nde İşletme eğitiminin ardından Yeditepe Üniversitesi'nde MBA derecesini alan Çağlayan, 2011'den bu yana Mastercard bünyesindeydi. 


ARENA'YA YENİ GENEL MÜDÜR 
Arena Bilgisayar'ın genel müdürü Serkan Çelik oldu. 1996-1998 yıllarında Denge Denetim ve 

1998-2007 yıllarında PwC bünyesinde olan Serkan Çelik, 2007 yılından bu yana Arena'da mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı 

ve aynı zamanda Paynet Ödeme Hizmetleri'nin genel müdürü olarak görev yapıyordu. Çelik ile Arena, yeni iş modelleri ve yatırımları ile teknoloji ürün ve hizmetlerinin lider dağıtıcısı olmayı hedefliyor. Arena bünyesinde 2007 yılından bugüne tüm grup şirketlerinin mali işlerinin yönetilmesinden sorumlu olan Çelik, bu görevi- nin yanı sıra Paynet Ödeme Hizmetleri'nin kurucu genel müdürlüğü görevini de sürdürüyordu. 


mu b ROFESYONEL DÜNYA şe 


MASUDER'DE YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ Türkiye'de maden suyu sanayinin gelişmesi, büyümesi ve çağdaş seviyede tutulması ile üye şirketler arasında iş birliğinin artırılması hedefiyle çalışan Maden Suyu Üreticileri Derneği (MASUDER) 12 Aralık 2017'te düzenlenen Olağanüstü Genel Kurulu'nda yeni yönetim ekibini belirledi. Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, derneğin yeni faaliyetlerine başkanlık edecek. Sukent Çevre ve Mühendislik şirketinin sahibi Ercan Yiğit de Genel Sekreterlik görevini yürütecek. Ömer Kızıl, maden suyu sektörünün gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade ediyor. 


MASTERCARD TÜRKİYE VE 
AZERBAYCAN GENEL MÜDÜRÜ 
YİĞİT ÇAĞLAYAN 


Di 
HENKEL ÇAMAŞIR VE EV BAKIM ORTA DOĞU AVRUPA SATIŞ VE ÜLKE YÖNETİMİ BŞK. YRD. 


ARENA BİLGİSAYAR GENEL MÜDÜRÜ SERKAN ÇELİK 


MASUDER YÖNETİM KURULU | 
BAŞKANI ÖMER KIZIL 


WATSONS TÜRKİYE GENEL M 
M. METE YURDDAŞ 


HENKEL'DE BİROL'A YENİ GÖREV 
Türk Henkel Çamaşır ve Ev Bakım Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Töre Birol, Henkel Çamaşır ve Ev Bakım Orta Doğu Avrupa Satış ve Ülke Yönetimi Başkan Yardımcısı olarak atandı. Birol, “Henkel'in global stratejisindeki agresif büyümenin temel taşı olarak, Orta Doğu ve Avrupa Bölgesi'nin satış koordinasyonunun sağlanması çok önemli. Son üç yıldır eşsiz başarılara imza atan Türkiye ekibi şüphesiz bu önceliğin temel taşı olmaya devam edecek. Bir Türk yönetici olarak, bölgenin başarısına bu pozisyondan katkıda bulunacak olmaktan da ayrıca büyük gurur duyuyorum” diyerek sözlerine son veriyor. 
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WATSONS TÜRKİYE YENİ 
GENEL MÜDÜRÜ YURDDAŞ OLDU 
79 şehirde bulunan 300'u aşkın mağazası ve 2 
bini aşkın çalışanı ile Türkiye'nin en büyük kişisel bakım ve kozmetik zincirleri arasında yer alan Watsons Türkiye'nin genel müdürlük görevine, M. Mete Yurddaş atandı. Perakende sektörünün önemli ve deneyimli isimlerinden biri olan M. Mete Yurddaş, 1993 yılında ortaklarıyla beraber Türkiye'nin ilk güzellik ve kişisel bakım perakende zinciri olan Cosmo Shop'u kurdu. 
Yurddaş, markanın 2005 yılında A.S. Watson Grubu'na devredilmesinin ardından Watsons Türkiye Ticaret Direktörü ve Genel Müdür Yardımcısı görevini sürdürüyordu. 


FORD TRUCKS'TA ÜST DÜZEY ATAMA Ford Otosan'ın ağır ticari araç markası Ford Trucks'ta genel müdür yardımcılığı görevine Serhan Turfan atandı. 31 Aralık itibariyle emekli olan Ahmet Kınay'dan koltuğu devralan Turfan, 2014'ten bu yana Ford Trucks Türkiye Direktörlüğü görevini yürütüyordu. 
Serhan Turfan, aktif iş hayatına 1995 yılında Ford Otosan'da başladı. 2000-2010 yılları arasında satış planlama müdürlüğü, satış müdürlüğü ve pazarlama müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2010 yılında servis ve yedek parça direktörlüğü'ne getirilen Serhan Turfan, son yedi yıldır çeşitli direktörlük pozisyonlarını yürütüyordu. 


FORD TRUCKS GENEL 
MÜDÜR YARDIMCISI 


İSPAK'TA BAYRAK 
MERİH CEYHAN'A GEÇTİ 
İspak Esnek Ambalaj'da genel müdürlük görevine Merih Ceyhan getirildi. 

Çalışma hayatına 1986 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi olarak başlayan Ceyhan, sırasıyla FNSS Savunma Sistemleri, Amway ve Rexam Beverage Can firmalarında çeşitli yönetim kademelerinde rol aldı. 2010- 
2014 yılları arasında Yıldız Holding'e bağlı 
Polinas'ta genel müdür, 2014 ve 2017 yılları arasında ise Yıldız Holding Ambalaj Grubu'ndan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Polinas CEO'su olarak görev aldı. 


SERHAN TURFAN | 


GAZACILIK E-TİCARET 


GENEL MÜDÜR YRD. ASLI YAŞASIN ÖZTAP 


YA VE BALTIK ÜLKELERİ GENEL 
2Ü SELEN ZEYDANLI BISSON 


İSPAK ESNEK AMBALAJ GENEL 
MÜDÜRÜ MERİH CEYHAN 


İ BLESH GENEL MÜDÜRÜ 
EN ALİ YILMAZ 


ÖZTAP, BOYNER'E KATILDI Türkiye'de e-ticaret alanında hem girişimcilik 
yapmış hem de profesyonel olarak çalışmış, 12 
yıllık internet sektör tecrübesi olan Aslı Yaşasın Öztap, Boyner Grup şirketlerinden Boyner Büyük Mağazacılık yönetici kadrosuna e-ticaret genel müdür yardımcısı olarak katıldı. 
2010'da Türkiye'nin ilk ev, yaşam ve dekorasyon alışveriş sitesi Evmanya.com'u kuran Öztap, Evmanya.com CEO'luk görevini 2016 Eylül'üne kadar yürüttü. Öztap, Evmanya.com'daki 6 yıllık deneyiminin ardından, 2016-2017 döneminde Trendyol, Vivense, Simit Sarayı, Yataş gibi şirketlere dijital dönüşüm, süreç geliştirme gibi alanlarda danışmanlık verdi. 


MERCK'TE AVRUPA ATAMASI 
2015 yılında onkoloji terapötik alan direktörü 
olarak Merck Türkiye'ye katılan Selen Zeydanlı Bisson, Merck Polonya ve Baltık ülkeleri genel müdürlüğü görevine atandı. 2002 yılı itibari ile kariyerine ilaç sektöründe kariyerine başlayan Bisson, 2010 yılında tüm ürün portföyleri için 

satış ve pazarlama iş süreçlerinin gözden geçirilmesi ve daha rekabetçi stratejiler oluşturulması için oluşturulan ticari iş mükemmeliği müdürlüğü pozisyonuna atandı. Bisson, 2012 yılı itibariyle onkoloji, hematoloji, üroloji ve nadir hastalıklar ürün pörtföyleri Orta Doğu, Afrika (MEA) ve CIS Bölgeleri'nden sorumlu satış ve pazarlama direktörü olarak görev yapıtı. 


BLESH'TE ALİ YILMAZ DÖNEMİ loT alanında Google ve Intel gibi şirketlerin iş ortağı olan Türk Ar-Ge şirketi Blesh'in yeni genel müdürü, IBM ve Google gibi şirketlerde önemli görevler üstlenen Ali Yılmaz oldu. IBM ile iş hayatına atılan Ali Yılmaz, 7.5 yıl boyunca farklı ürünlerde satış uzmanlığı, müşteri ve kanal yönetimi gibi görevler üstlendi. Yılmaz önce Google Türkiye'de daha sonra Google Singapur'da sektör satış ekiplerinin yöneticiliğini yaptıktan sonra 2012'de Türkiye'ye dönerek veri odaklı dijital pazarlama alanında faaliyet gösteren SEM'in genel müdürü oldu. 2017'de ise Ströer SE & Co. KGaA tarafından SEM'de yönetim kurulu başkanlığı görevine getirildi. 
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IKARİYERJ 


BANKALARIN 2017 
TRANSFER, ATAMA VE 
İSTİFA KARNESİ... 


BANKALARDA OCAK 2017'DEN ARALIK 20 
Lİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDIĞI YÖNETİCİ TRANSFERLERİ, ATAMALAR HA 


YÖNETİMDE ÇOK ÖNE 


SIKÇA SÖZ ETTİREN BA 


7YE KADAR ÜST 
| GÖRDÜK. 
A İSTİFALARLA ADINDAN 


KALARDA YENİ DÖNEM STRATEJİLERİNİN DE DEĞİŞMESİ BEKLENİYOR. BİZ DE PLATİ 


OLARAK GEÇTİĞİMİZ 


YIL BANKALARIN ÜST YÖNETİMLERİNDE HANGİ DEĞİŞİKLİKLERİN 


YAŞANDIĞINI MERCEK ALTINA ALDIK. BU PARALELDE YE GENEL MÜDÜR YARDIMCILARIYLA 
LERİ DEĞİŞEN BA 


MÜDÜRLER, YENİ ATANA 
BERABER ÜST YÖNET 


İ GENEL 


KALAR, 2018 YILINDA 


SEKTÖRDE FARKLILIK YARATMAK İÇİN ÇALIŞACAK 


Mustafa Gündoğdu / mustafa.gundogdu ©platinonline.com 


017 yılı, hiç şüphesiz ki Türkiye 

ekonomisi için çok önemli bir 

yıl oldu. 2016 yılında kalkışılan 

darbe teşebbüsünün ardından ekonomi çok hızlı bir şekilde toparlansa da uluslararası kredi kuruluşları, Türkiye'nin kredi notunu düşürmüştü. 
Böylesi bir ortam sonrasında 2017 yılına başlayan Türkiye'nin büyüme verileri ise adeta bir ders niteliğindeydi. İlk çeyrekte yüzde 5, ikinci çeyrekte yüzde 5,1, üçüncü çeyrekte ise rekor kırarak yüzde 11,1 oranında büyüme sağlayan Türkiye ekonomisinde, bankalar özellikle Kredi 


Garanti Fonu paralelinde ekonomiye adeta can suyu sağladı. 

Bu büyümede en büyük paya sahip sektörlerden biri olan bankacılık sektöründe ise çok önemli üst yönetim transferleri ve atamalarının yapıldığına şahit olduk. 
Biz de Platin olarak, 2017 yılında bankaların üst yönetimindeki değişiklikleri markaj altına aldık. Bankaların yeni 
dönem yapılanması sonrasında 2018 
yılında stratejilerinde önemli değişiklikler olması beklenirken, yeni dönemde bankaların yeni üst yönetimlerinin atacağı adımlar da merakla bekleniyor... 


e OR 

VAKIFBANK'TA MEHMET EMİN 
ÖZCAN DÖNEMİ 

VakıfBank'ta Mart 2013'ten 2017 Haziran'ına kadar genel müdürlük görevi yapan Halil Aydoğan'dan boşalan koltuğa, KKTC Merkez Bankası Başkanı ve VakıfBank'ta dört yıl süreyle yönetim kurulu başkan vekili olarak görev yapan Mehmet Emin Özcan atandı. Ramazan Gündüz'den boşalan yönetim kurulu başkanlığına ise 2009'dan bu yana bankanın yönetim kurulu üyeliği görevini yürüten İsmail Alptekin seçildi. Mehmet Emin Özcan, ayrıca VakıfBank International AG-Vien ve Vakıf Yatırım Yönetim Kurulu Başkanlığı, Vakıf GYO, Vakıf Leasing ve Güneş Sigorta'da yönetim kurulu başkanvekilliği görevlerinde bulundu. 
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< GENEL MÜDÜRÜ MEHMET 
N 


GARANTI 
KURULU B 


ŞAHENK DÖNEMİ 
SONA ERDİ 

Garanti Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Faik Şahenk, 19 Eylül 
2017 tarihi itibariyle görevini yönetim 
kurulu başkan vekili Süleyman Sözen'e devretti. 16 yıldır bankanın yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenen Ferit Şahenk, önümüzdeki dönemde ise onursal başkan olarak bankanın gelişimine katkı sağlamayı sürdürecek. 
Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sözen oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Sözen ise Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı'nda baş hesap uzmanı olarak görev yaptı. 
1981 yılından itibaren özel sektörde, 
özellikle finans kuruluşlarında çeşitli görevler üstlenen Sözen, 1997'den beri Doğuş Holding'te görev yapıyor. 


T 


AKBANK 


J 
Ni AKBANK TİCARİ BANKACILIKTAN 
” SORUMLU GMY MEHMET HAKAN TUGAL 


SORUMLU GMY 


R TUNALI 


KAAN GÜR'ÜN YERİNE TUGAL 
Altı yıldır Akbank Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Kaan Gür'ün ayrılmasının ardından, banka içinden bir atamayla Akbank Ticari Bankacılık Satış ve Pazarlama Bölüm Başkanı Mehmet Hakan Tugal, Akbank Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Tugal, 2011 yılından beri Akbank Ticari Bankacılık Satış ve Pazarlama Bölüm Başkanı olarak görev yapıyordu. 


HAZİNE KARAALİ'YE EMANET 


Finans sektörünün önemli kurumlarında uzun yıllardır yurt içinde ve yurt dışında üst düzey görevlerde bulunan Ali Batu Karaali, Akbank'ta Hazine'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini devraldı. 2010 yılından bu yana Akbank'ta Hazine'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Kerim Rota'nın 5 Aralık'ta görevinden ayrılmasının ardından Ali Batu Karaali, gerekli izinlerin alınması sonrasında yeni görevine başladı. 


ÖZUS'UN YERİNE TUNALI 

2007 yılından beri Akbank Finansal 
Koordinasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Atıl Özus'un görevini bırakmasının ardından banka içinden bir atamayla Akbank Mali Koordinasyon ve Uluslararası Raporlama Bölüm Başkanı Türker Tunalı, finansal koordinasyondan sorumlu genel müdür yardımaılığı görevini devraldı. 
Türker Tunalı, 2006 yılından beri CFA (Chartered Financial Analyst) unvanına sahip. 


HALKBANK GEN 
OSMAN ARSLAN 


HALERAMNK 

HALKBANK'TA BAYRAK 
ARSLAN'A DEVREDİLDİ 
Halkbank'ta genel müdürlük koltuğu 2014 
yılında Ali Fuat Taşkesenlioğlu'na verilmişti. 
Taşkesenlioğlu'nun Haziran 2017'de bıraktığı genel müdürlük koltuğuna Osman Arslan getirildi. Osman Arslan, Halkbank Genel Müdürü olarak atanmadan önce Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. Arslan, 2004-2012 yılları arasında Halkbank'ta sırasıyla bölüm müdürü, daire başkanı, genel müdür yardımcısı ve Arap Türk Bankası'nda genel müdürlük görevlerinde bulundu. 


ri 


8 FİBABANKA GENEL MÜDÜRÜ 
ÖMER MERT 5 


&- Fibabanka 

FİBABANKA'DA DÜMENE 
ÖMER MERT GEÇTİ 

Fibabanka'da 7 Ocak 2011'den beri genel müdürlük yapan Bekir Dildar, 2017 yılının 
başında koltuğunu Ömer Mert'e devretti. 1993 
yılında başladığı sigortacılık sektöründe değişik şirketlerin üst yönetimlerinde önemli görevler 
alan Ömer Mert, kurucu genel müdür olarak, 1 
Ekim 2012 tarihinde Fiba Emeklilik ve Hayat'ta göreve başladı. Mert ayrıca, Fiba Emeklilik ve Hayat, CIV Hayat Sigorta'nın portföyünün ve akabinde Ergo Emeklilik ve Hayat'ın hisselerinin devralınması süreçlerinin tamamlanmasını sağladı. Ömer Mert'in finans sektöründe 23 yıllık iş tecrübesi bulunuyor. 
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2017'DE İŞ BANKASI ÜST YÖNETİMİNDE DE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER OLDU 


İŞ BANKASI GENEL MÜDÜR İŞ BANKASI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EBRU ÖZŞUCA YARDIMCISI GAMZE YALÇIN 


İŞ BANKASI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MEHMET ŞENCAN 


“ 


TURRİ'YE & HAMAS 


Türkiye İş Bankası üst yönetiminde gerçekle- yılında k | 4 lik pr şen değişiklik ile 2017 Mart ayında Mehmet E : urulu | 

Şencan ve Ömer Karakuş, genel müdür yardımcılığı görevlerine atandı. 1997 ile 2007 
arasında çeşitli illerde şube müdürlüğü görevinde bulunan Şencan, daha sonra Bursa kurumsal, Başkent kurumsal ve Kozyatağı kurumsal şubelerinde müdürlük yaptı. 


Mehmet Şencan; KOBİ ve işletme bankacılığı i. Li i ij satış, kurumsal bankacılık pazarlama ve satış, - FT Ii Tüğ Tİ in! 
serbest bölge şubeleri, ticari bankacılık pazar- i ni ; İri İyi lama, ticari bankacılık satış ve ticari bankacılık Mig) 


alanlarından sorumlu oldu. 

Bankacılık temel operasyonları, destek hizmetleri ve satın alma, dış işlemler ve ticari kredi operasyonları, iç operasyonlar, inşaat 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İŞ BANKASI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ÖMER KARAKUŞ 
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Etrafımızdaki havanın günlük yaşamımızda büyük bir etkisi var. 
Son araştırmalara göre; hava kirliliği nefes sorunlarının oluşma riskini arttırıyor, bu da çeşitli uyku sorunlarına yol açıyor. 


Temiz hava katalizörlerimiz ile araçlardan ve sanayi tesislerinden havaya karışan zararlı emisyonları azaltarak daha temiz bir havada, daha güvenli nefes almanıza yardımcı oluyoruz. 


Hava kalitesini iyileştirerek, daha rahat uyumanızı sağlıyoruz, çünkü BASF'de biz kimya yaratıyoruz. 


Detaylı bilgi için wecreatechemistry.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz. 


-BASF 
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HİZMETLERİNDEN SORUMLU 


GMY ERHAN ÇETİNKAYA 


LI 

VAKIF KATILIM 

VAKIF KATILIMA BDDK'DAN 
Vakıf Katılım'ın son yönetim kurulu toplantısından yeni bir genel müdür yardımcısı atanması kararı çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Risk Yönetimi Dairesi Başkanı olan Erhan Çetinkaya, 25 Eylül 2017 itibariyle Vakıf Katılım Bankası'nın destek hizmetlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı oldu. 


TÜRKİYE FİNANS YÖNETİM KURULU VE DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ 
MÜGE ÖNER 


Türkiye #, 
Finans © 


TI IRK İ gd - FI LAN S; GEÇİ Finans sektöründe bir atama da Türkiye Finans'ta oldu. Bankadan yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu üyeliğine Müge Öner getirildi. Son olarak ABank'ın genel müdürü ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Öner, 
2017 Ekim'inde bu görevinden ayrılmıştı. 
Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü'nden şeref derecesi ile mezun olan Müge Öner, kariyerine 
1996 yılında Arthur Andersen İstanbul'da 
Denetim Departmanı'nda başlamıştı. Bankacılık ve finans sektöründe 20 yıllık deneyime sahip olan Öner, Türkiye Finans'ın Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi olarak görevini sürdürecek. 
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NAMIK ULKE GEÇTİ 
Anadolubank Genel Müdür Vekili görevine 
14 Nisan 2017 itibariyle Namık Ülke atandı. 
Bankacılık alanındaki kariyerine 1993 yılında Akbank'ta müfettiş olarak başlayan Ülke, Türk Ekonomi Bankası, Odeabank, ParaFinans Faktoring'de çeşitli pozisyonlar- da görev aldı. 

Namık Ülke, 2014 yılından Nisan 2017'ye kadar Anadolubank Ticari ve İşletme Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı. 


ANADOLUBANK GENEL MÜDÜR VEKİLİ NAMIK ÜLKE 


«i Ziraat Katılımı 
ZİRAAT KATILIM GENE 


Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Osman Arslan'ın Halkbank Genel Müdürü olarak göreve başlamasının ardından, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası Yönetim Kurulu üyesi olan Metin Özdemir 2017 Haziran'ında Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü 
olarak atandı. Özdemir, 18 Şubat 2015 
tarihinden itibaren Ziraat Katılım Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetim ve Ücretlendirme Komiteleri'nde görev yapıyordu. 


faktif, 


TEVFİK KINIK YENİDEN 

AKTİF BANK'TA 

Aktif Bank'ın analitik ve sermaye piyasalarından sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine Temmuz 2017'de sektörün deneyimli ismi Tevfik Kınık getirildi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan ve yüksek lisansını Harvard Üniversitesi'nde yapan Kınık, 1999'da Sermaye Piyasası Kurulu'nda uzman yardımcısı olarak başladığı kariyerin- de, kurumsal yatırımcılar dairesi başkanlığı ve kurul başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Kınık sonrasında, Aktif Bank'ta sermaye piyasalarından sorumlu genel müdür yardımcısı ve Suudi Arabistan'ın ilk yerel kredi derecelendirme kuruluşu Simah Rating Agency'de kurucu genel müdür olarak görev yapmıştı. 


ğ di l 
AKTİF BANK KREDİ ANALİTİK VE SERMAYE PİYASALARINDAN SORUMLU g.. 
GMY TEVFİK KINIK Braz 


ŞEKERBAN 

BANKACILIĞI P 
4 
ERDAL ERDEM 


yılı kaparken iki değ konusuydu. Bankanın 1 Kasım tarihli yönetim kurulu kararına istinaden genel müdür yardımcıların- dan Ali Güray Demir ve Mehmet Murat Sabaz'ın Şekerbank'tan ayrıldığı duyuruldu. Bankanın KAP'a geçtiği bilgiye göre, kredi izleme ve takip genel müdür yardımcılığına Hüseyin Üst ve KOBİ ve işletme bankacılığı pazarlama genel müdür yardımcılığına da Erdal Erdem'in atandığı belirtildi. 


BURGAN BANK'TA DİJİTAL 
BANKACILIK DİNÇ'E EMANET 
Son dönemde teknolojiye ve dijitalizasyona yaptığı yatırımlarla öne çıkan Burgan Bank, kurum içerisinde “dijital bankacılık grubu' oluşturarak, grup başkanlığı görevine Ufuk Dinç'i atadı. Kariyerine 1995 yılında Demirbank'ta başlayan Dinç, 2000-2008 yılları arasında İktisat Bankası, Oyakbank ve Bank Pozitif'te organizasyon, proje yönetimi, insan kaynakları, alternatif kanallar ve bilgi teknolojileri alanlarında yöneticilik yaptı. Dinç, 2012 yılı sonrasında ise Bank Pozitif'te yeni nesil bankacılıktan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürüttü. 


ODEABANK ESKİ GENEL MÜDÜRÜM 


HÜSEYİN ÖZKAYA 


odeabank 

ÖZKAYA ODEABANK'TAN 
İSTİFA ETTİ 

Odeabank, Genel Müdür Hüseyin Özkaya'nın yıl sonunda iş sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Bankadan yapılan açıklamada, katkılarından ötürü Hüseyin Özkaya'ya teşekkür edildiği belirtildi. 
Açıklamaya göre, yeni CEO'nun atanmasına kadar, halen genel müdür vekili ve finanstan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürüten Naim Hakim, genel müdürlük görev ve sorumluluklarını üstlenecek. Yönetim Kurulu Üyesi ve İç Sistemler Başkanı Ayşe Korkmaz da, mevcut sorumluluklarının yanı sıra yönetim kurulu tarafından yönetim kurulu başkan vekili olarak atandı. 
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YapıKredi 
YAPI KREDİ'DE AÇIKALIN 
CEO'LUĞU BIRAKTI 

Yapı Kredi Yönetim Kurulu, Mayıs 2009'dan bu yana Yapı Kredi Murahhas Üye ve Genel Müdürü (CEO) olarak görev yapan Faik Açıkalın"ın 29 Aralık 2017 tarihi itibariyle emekli olarak ayrılacağını ve görevini 15 Ocak itibariyle Gökhan Erün'ün devralacağını açıkladı. Erün görevi devralana kadar Yapı Kredi Murahhas Üye ve Genel Müdür Vekili Niccolö Ubertalli olacak. 

Perakende bankacılıktan sorumlu genel müdür yardımcısı Nazan Somer Özelgin ise geçtiğimiz eylül ayında, 2017 yıl sonu itibariyle görevinden kendi isteğiyle ayrılacağını duyurdu. Somer Özelgin'in yerine Serkan Ülgen atandı. 
Perakende bankacılık satış yönetimin- den sorumlu genel müdür yardımalığına ise Mert Yazıcıoğlu getirildi. 
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AKBANK'TAN ABANK'A GEÇTİ 

Türk bankacılık sektöründe çeyrek asrı geride bırakan ABank'ta üst yönetim değişiklikleriyle yeni bir dönem başladı. ABank Yönetim Kurulu, Cenk Kaan Gür'ü bankanın yeni 
CEO'su olarak atadı. Bankacılık sektöründe 28 
yıllık deneyime sahip olan Cenk Kaan Gür, son altı yıldır Akbank'ta KOBİ Bankacılığı İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alıyordu. 


ZAFER KURTUL 


ÜST YÖNETİM DEĞİŞTİ 

Yeni CEO'yla birlikte bankanın üst yönetiminde de önemli değişiklikler söz konusuydu. 2010- 
2017 yılları arasında Sabancı Holding 
CEO'luğunu yürüten Zafer Kurtul'un denetim komitesi başkanı, uzun yıllar Garanti Bankası'nda üst düzey yöneticilik yapan Turgay Gönensin'in ise kredi komitesi başkanı görevlerine atandığı duyuruldu. 


ING # BANK 
AKBANK'TAN ING'YE GEÇTİ 


Akbank'ta finansal koordinasyondan sorumlu genel müdür yardımaılığı görevini yürüten Atıl Özus, 17 Ekim 2017'de Akbank'taki görevinden ayrılarak, ING Bank Türkiye'ye geçti. Özus, ING Bank Türkiye'de Erwin Olijslager'den boşalan mali kontrol ve hazine genel müdür yardımcılığı ve icra kurulu üyesi görevine getirildi. 


GÖKGÖZ'E YENİ GÖREV 

ING Bank Türkiye'de bireysel bankacılık, bankanın dijital dönüşümüne büyük katkı sağlayan Alper Gökgöz'e emanet edildi. ING Bank Türkiye'ye 2012 yılında katılan Alper Gökgöz, ING Bank Türkiye'nin sektördeki en iyi dijital bankalardan biri haline gelmesinde önemli rol oynamıştı. 
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İTASARIMI 


EVLERİMİZ 


NE KADAR BİYOLOJİK? 


DÜNYANIN İLK BİYOLOJİK EVİ DANİMARKA'DA İNŞA EDİLMİŞ OLSA DA BU SADECE BİR BAŞLANGIÇ... YAKIN GELECEKTE SAMAN, YOSUN, ÇİMEN GİBİ MALZEMELERLE TASARLANAN EVLER DÖRT BİR YANIMIZI SARACAK. ÇÜNKÜ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, HER ALANDA OLDUĞU GİBİ İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DE VAZGEÇİLMEZİ OLACAK 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ürdürülebilirliğe yönelik yatırımlar, hayatın her alanında 

etkisini gün geçtikçe güçlendiriyor. Kasım 2017'de Danimarka Middelfart'taki yeni Biotope Ecopark bünyesinde tanıtılan dünyanın ilk biyolo-Jik evi de aslında bu bakış açısının farklı bir yansıması... Çevre dostu binalar için yeni bir yüksek standart belirleyen modüler yapı, tarımsal atıklardan inşa edildi. 
Biyolojik ev, farklı disiplinlerde uzmanlaşan 40'ın üzerinde özel bir ekiple tasarlandı. Bu projeye en büyük desteği ise Kopenhag merkezli Een TI Een, sürdürülebilir mimari odaklı projelere imza atan GXN, ahşap işleme markası Kebony ve Danimarka Ekolojik İnşaat Çevre Fonu'nun verdiği gözlemleniyor. 
Tasarımcılar; çimen, saman gibi tarım atıklarını çiğ inşaat malzemelerine dönüştüren bir süreç geliştirdi. İnşa edilen ev, çevreye neredeyse sıfır negatif etkiye sahip. Gelişmiş dijital üretim tek- 


GELİŞMİŞ DİJİTAL ÜRETİM TEKNOLOJİSİYLE TASARLANAN PROJENİN HER AŞAMASI, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİSİYLE ŞEKİLLENDİRİLDİ. BAŞTAN SONA ÇEVREYE ZARAR VERMEYECEK 
ŞEKİLDE TASARLANAN VE İNŞA 
EDİLEN EV, NEREDEYSE SIFIR NEGATİF ETKİYE SAHİP 


nolojisiyle tasarlanan projenin her aşaması, sürdürülebilirlik stratejisiyle şekillendirildi. Tasarımcılar, normal şartlarda yakılarak enerji elde etmek için kullanılan çim, saman, yosun gibi atık tarım ürünlerini inşaat için gerekli hammaddelere dönüştürdü. Tasarımcılar evi tipik bir beton temel üzerine inşa etmek yerine, vinç kazıkları üzerine inşa ettiler. 


KARŞILAŞILAN SORUNLARA 
AKILLI ÇÖZÜMLER GELİŞTİRİLDİ 
Fen TII Een CEO'su Kim Christofte, bu proje hakkında şu yorumda bulunuyor: “Dünyanın ilk biyolojik evi, son derece uzun bir çalışma döneminin ardından hayata geçti. Ekibimiz bu süreç boyunca pek çok zorlukla karşılaştı. Bu problemleri gidermek için ise akıllı çözümlere odaklandık" diyor. “Domates kökü, saman, yosun gibi dokulardan bir ev inşa edilebileceği fikri, çoğu kişiye fantastik hatta bilim kurgu bir izlenim verse de bu yapı hayata geçirildi” açıklamasında bulunan Danimarka Çevre Bakanı Kirsten Brosbol ise sözlerine şöyle devam ediyor: “Bu ev, normal binalar kadar dayanıklı bir yapıda inşa edildi. Biyolojik ev, sürdürülebilir ve organik malzemelerle bina yapmanın mümkün olduğunu gösterdi.” 


ISAATI 


AKILLI SAAT 
YARIŞI 
BAŞLIYOR 


AKILLI SAAT DENİLDİĞİNDE 
AKLINIZA İLK SAMSUNG YA 
DA APPLE GELİYOR DEĞİL 
Mİ? LÜKS MARKALARIN VE 
SAAT ÜRETİCİLERİNİN DE 
BU ALANDA OYUNA DAHİL 
OLMALARI ARTIK BU ALGIYI DEĞİŞTİRECEK. AKILLI SAAT PAZARINDA REKABET ASIL 
ŞİMDİ BAŞLIYOR... 


Duygu Sayıner 
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MICHAEL 
KORS 


GÜMÜŞÜN ŞIKLIĞI... 

Moda dünyasının ünlü markası Michael Kors da Access modeliyle akıllı saat pazarına adım atan markalar arasında yer alıyor. 
Android Wear tarafından geliştirilen akıllı saat, iOS ve Android ile uyumlu çalışıyor. 
Gümüş tonda paslanmaz çelik kasa ve 42 
milimetre kasa çapına sahip. Sosyal medya uygulamaları, Google akıllı yardım, aktivite ölçer, sesli komut, 1 ATM su basıncına dayanıklılık da diğer özellikler arasında... 


EMPORIO 
ARMANI 


ASİ DURUŞ... 

Emporio Armani de akıllı saat pazarına girerek giyilebilir teknoloji dünyasına adımını attı. 
Armani tarafından üretilen ve Google, Oualcomm ve Snapdragon Wear akıllı saat platformu tarafından geliştirilen akıllı saatler, iOS ve Android ile uyumlu çalışıyor. 46 milimetre kasa çapı ve 13 milimetre kasa kalınlığı var. 1 metre derinlikle 30 dakikaya kadar suya dayanıklı olan akıllı saatler, 24 ila 28 saat arasında kullanım ömrüne sahip. 


VUİTTON * 
İN 
3 BİN DOLARA SATIŞ 


Ünlü Fransız lüks riirkasfkouis Vuitton, Tambour' 


DIESEL 


SIRADIŞI STİL... 

Diesel sıradışı stilinin ileri teknolojiyle buluştuğu DieselOn Time akıllı saatiyle pazardaki yerini aldı. 48 milimetre kasa çapına sahip akıllı saatin 512 MB belleği ve 4 GB depolama alanı bulunuyor. Saat, Dark Sky uygulaması yardımıyla, kötü hava koşullarında kadranında görsel ipuçları verecek hava efektlerine sahip. 
Örneğin; hava buz gibi olduğunda, kadran buz gibi görünürken, şiddetli bir fırtınada, kad- 


randa yıldırıralgr. beliriyor. ii 


zül 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bali oriz: 


ye 


# iği ilk akıllı saat modeliyle paza- 


ra giriş yaptı. 3 bin dolar gibi bir rakamla piyasaya sirin akıllı saatin özellikleri ise şöyle; 390x390 


çözünürlüğünde 1.2 inç dokunmatik AMOLED ekranı var. Android Wear 2.0 işletim sistemiyle çalışıyor. 42 milimetre kasa çapı ve 12.55 milimetre kalınlığı bulunuyor. Gücünü 512 MB bellekten alıyor. 
Depolama alanı ise 4 GB. 30 metreye kadar su geçirmiyor. 60 farklı kayış seçeneğiyle birlikte geliyor. 
Louis Vuitton, Tambour Horizon'a bazı özel uygulamalar da eklemiş. Örneğin My Flight uygulaması ile uçuş bilgilerinizi saatinizden görüntüleyebilirsiniz. Bu kadar özellik bu fiyata bizce değer... 
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IGÜVENLİKİ 


ROBOT POLİSLER 


İŞE BAŞLIYOR 


DUBAİ, 2030'A KADAR POLİS GÜCÜNÜN YÜZDE 25'İNİN 


ROBOTLARDAN OLUŞMASINI HEDEFLİYOR. NEW YORK POLİS TEŞKİLATI İSE GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ YATIRIMLARINI HIZLANDIRARAK KAMU GÜVENLİĞİNİ EN 


ÜST SEVİYEYE TAŞIYOR 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apay zeka ve giyilebilir teknolojilere yönelik yatırımlar, 

farklı bir geleceğin eşiğinde 

olduğumuza yönelik güçlü sinyaller veriyor. “Robotlar, işimizi elimiz- den alacak mı?” sorusuna yönelik tartışmalar tüm hızıyla devam ederken, güvenlik odaklı iş alanlarında robotların aktif bir şekilde kullanılmaya başladığına şahit oluyoruz. 


2030'DA SADECE ROBOTLARIN ÇALIŞACAĞI AKILLI 
KARAKOLLAR İLE TANIŞACAĞIZ 
Bu konuya verilebilecek en dikkat çekici örneklerden biri de dünyanın ilk 


ROBOT POLİS REEM 


| — —— 
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robot polisinin, Dubai'de göreve başlamaya hazırlanıyor olması... İspanya merkezli PAL Robotics şirketi tarafından geliştirilen ve Reem adı verilen robot polis, 1.67 metre uzunluğa sahip. 
Göğüs bölümünde dokunmatik bir ekrana sahip olan Reem, IBM'in yapay zeka teknolojisini kullanıyor. Tek bir 


DUBAİ POLİS ŞEFİ BRİGADİER 
KHALİD NASSERL AL RAZOUGİ, 
DUBAİ POLİSİ İLE İLGİLİ 

ER ŞEYİ AKILLANDIRMAK İSTEDİKLERİNİ BELİRTİYOR. İLK AKILLI KARAKOL İSE 2030'DA 
AYATA GEÇECEK 


robot polis ile yetinmek istemeyen Dubai, 2030'a kadar Dubai'deki polis gücünün yüzde 25'inin robotlardan oluşmasını hedefliyor. 2030 yılına kadar sadece robotların çalışacağı ve içinde insan barındırmayan ilk akıllı karakolu kullanıma sunacaklarını dile getiren Dubai Polis Şefi Brigadier Khalid Nasserl Al Razougi, Dubai polisi ile ilgili her şeyi akıllandırmak istediklerinin de altını çiziyor. 


NEW YORK POLİS TEŞKİLATI 


NEW YORKLU POLİSLER, 
GİYİLEBİLİR GÖĞÜS 
KAMERALARI İLE DEVRİYE 
GEZECEK 

Güvenlik odaklı bir diğer inovatif girişim ise New York'ta hayata geçirildi. Bu projenin merkezinde ise giyilebilir teknoloji yatırımları yer alıyor. New York Polis Teşkilatı, pilot olarak denediği bir projeyi hayata geçirmek için çalışmalara başladı. New York Polis Teşkilatı, bugüne kadar 54 kamera ile test ettiği ürünü tüm teşkilata yaymayı hedefliyor. Vievu marka giyilebilir göğüs kameraları sayesinde polisler hem kendi güvenliklerini koruyacak hem de yaşanan olaylarda kanıt niteliği taşıyacak bir mekanizma kurulmuş olacak. 
New York'ta faaliyet gösteren 34 bin polisin, 2019 yılının sonuna kadar bu kameralarla donatılması bekleniyor. 
Kameralar sayesinde hem polislerin güvenliği sağlanacak hem de yaşanan olayların aydınlatılmasına yönelik önemli ipuçlarına ulaşılacak. 


MÜZİK ENDÜSTRİSİNDEKİ 
DÖNÜŞÜME HAZIR MISINIZ? 


YAPAY ZEKA ALGORİTMALARI, MÜZİĞE DE EL ATTI. SEVEREK DİNLEDİĞİMİZ SANATÇILARIN ALBÜMLERİNİN YANI SIRA YAPAY ZEKA YAZILIMI İLE ÜRETİLEN ŞARKILAR DA HER AN FAVORİ PARÇALARIMIZ ARASINA GİREBİLİR... 
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TARYN SOUTHERN 


üzik üreten yapay zeka 

algoritmaları hızla artıyor. YouTube ünlülerin- 

den Amerikalı şarkıcı 
Taryn Southern, tamamen yapay zeka yazılımı ile ürettiği I AM AT (Yapay Zekayım) isimli çıkış albümünü Ağustos 2017'de piyasaya sunmuştu. Southern, albümü yaparken Amper adlı açık kaynaklı müzik besteleme ve prodüksiyon programını kullandı. Üretim sürecinde şarkının uzunluğu, temposu ve akor anahtarı gibi verileri programa yükleyen Southern, parçalarının besteleme ve prodüksiyon aşamalarını yazılıma yaptırdı. 
Geriye ise sadece parçanın son aranjmanını yapmak kaldı. Southern'ın çıkış eseri, “tamamen yapay zeka yazılımı ile üretilen ilk müzik albümü olarak övgüyle karşılandı. 


YENİ MÜZİK İDOLLERİMİZ 
YAPAY ZEKA ALGORİTMALARI 
MI OLACAK? 

Bu konuya verilebilecek en güncel örneklerden biri de Zack Zukowski ve CJ Carr tarafından geliştirilen yapay zeka algoritmasının “Heavy metal? müzik albümü yayınlaması oldu. Geliştiricisi 


tarafından müzik üretmek için programlanan Dadabots algoritmasının, 5 şarkılık albümü, insanın aklına ister istemez şu soruyu getiriyor: Yapay zeka, müzik endüstrisindeki tüm dinamikleri yıkacak mı? Yani hayran olduğumuz müzisyenlerin yerini yapay zeka algoritmaları mı alacak? Bu sürecin nasıl evrileceğini hep birlikte gözlemleyeceğiz. Ama bu konur da altını çizmemiz gereken en önemli 


DADABOTS'UN KRALLICE ADLI 
GERÇEK BİR MÜZİK GRUBUNUN 
DIOTIMA ALBÜMÜNÜ DİNLEYEREK 
KENDİ ALBÜMÜ 'CODITANY 

OF TİMENESS1 OLUŞTURDUĞU 
DİKKAT ÇEKİYOR. 


DADABOTS 


(ENDÜSTRİ) 


detay ise Dadabots'un 5 şarklılık albümünün çok başarılı olmuş olması. 
Albümdeki tüm parçaların milyonun üzerinde dinlenmiş olması, bu başarıyı perçinliyor. Dadabots'un Krallice adlı gerçek bir müzik grubunun Diotima albümünü dinleyerek kendi albümü “Coditany Of Timeness'ı oluşturduğu dikkat çekiyor. 


KRİPTO PARA DESTEĞİYLE 
PİYASAYA SUNULAN ALBÜM 
SAYISI ARTACAĞA BENZİYOR 


Müzik endüstrisindeki bu dönüşümü 


tetikleyen bir diğer gelişme ise albümlerin kripto para desteğiyle piyasaya sunuk ması, Bu alandaki ilk örnek ise Imogen Heap'in Tiny Human adlı tek parçalık albümünü 2015'te Ether kripto parasıyla ödeme alarak sunmasıydı. Bu konudaki en güncel gelişme ise İzlandalı şarkıcı Björk'ün yeni albümü Utopia'yı kripto para desteğiyle piyasaya sunacak olması... İngiltere merkezli blok zincir girişimi Blockpool'un desteğini alan Björk, yeni albümünü hem kredi kartı ve banka kartları gibi geleneksel yöntemlerle hem de Bitcoin, AudioCoin, Litecoin ve Dashcoin gibi kripto para birimleriyle alınabilecek şekilde ön satışa sunuyor. 
Albümü alan kişiler ise ön sipariş verdiklerinde 100 AudioCoin kazanacak. 
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ICEOJ 


“ALTIN GÜVENİLİR LİMAN 
OLMAYA DEVAM EDECEK” 


İSTANBUL ALTIN RAFİ 


ERİSİ'NDE (İAR) 5 YILI, İŞ HAYATINDA 


İSE 35 YILI GERİDE BIRAKAN İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ 


CEO'SU AYŞEN ESEN, İŞİNE AŞKLA BAĞLI YÖNETİCİ 


LERDEN 


BİRİ.. ALTIN SEKTÖRÜNÜN SON DERECE DİNAMİK BİR YAPIYA 


SAHİP OLDUĞUNU VE DÜNYAYI SÜREKLİ İZLEMEYİ MASI GEREKTİĞİNİ İFADE E 
ESEN, 2017'DE ÖZELLİKLE YASTIK ALTI ALTIN KONUS DIKLARININ ALTINI ÇİZİYOR. DEĞİŞKEN ŞARTLARIN HÜKÜM SÜRDÜĞÜ DÜNYA PİYASASIN GÜVENİLİR LİMAN OLMAYA DEVAM E 


BİR VİZYONLA YOL ALI 


DA ALTININ H 


GEREKTİREN 


DEN 
UNA 


ER DAİM 


DECEĞİNİ SÖYLEYEN ESEN, 


“AMERİKA'NIN EKONOMİSİ BOZULURSA DOLAR, AVRUPA'NIN 


EKONO 
HER ZA 
YORUMU 


DA BULUNUYOR 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ş hayatında son derece enerjik bir 

yapıya sahip olan İstanbul Altın 

Rafinerisi CEO'su Ayşen Esen, bu 

dinamizmini her an yeni bir proje yaratma azmine ve heyecanına borçlu. 
İnşaat, dış ticaret ve sanayi sektörü odaklı bir kariyere sahip olan Esen, risk almaktan hiç korkmuyor. CNR Holding genel müdürüyken, 2013'te altın sektörüne geçiş yapan ve İstanbul Altın Rafinerisi'nin CEO'su olan Esen, “Ne üretirseniz üretin, sanayi sanayidir. İşin dinamiklerini öğrendikten sonra süreç çok hızlı ilerliyor. Beni tanıyan dostlarım, hayatımın işini bulduğunu söylüyorlar. 
Çünkü bugüne kadar çalıştığım her işte yüzde 20 ya da yüzde 40 boşluğum olurdu. Şu an ise hiç boş vaktim yok, beni klonlayın diyorum. Sektör çok dinamik. 
İşimizin göbeğinde finans var. Dünyadaki herhangi bir gelişme, bu alana yansıyor” diyor. Kriz yönetimi konusunda deneyim kazanan, karşılaştığı zorlukları çözmek için sonuç odaklı bir vizyona yatırım yaparak ilerleyen Ayşen Esen ile hem nasıl bir yönetim tarzına sahip olduğu hakkında konuştuk hem de altın sektöründeki son gelişmeleri masaya yatırdık. 
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İSİ BOZULURSA EURO DEĞER KAYBEDER. AMA ALTIN AN VAR. ÇÜNKÜ SONSUZ BİR DÖNGÜYE SAHİP” 


> İş hayatınız boyunca farklı sektörlerde üst düzey yöneticilik yapan başarılı kadın yöneticilerden birisiniz. Kariyer öykünüzü bizimle paylaşır mısınız? 

1984 yılında Boğaziçi Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldum. Stajıma ise ilk kez 1982'de ENKA'da başladım. Bu nedenle aslında 
35 yıldır iş hayatındayım. Kariyerimin ilk 
5 yılı boyunca inşaat mühendisliği yaptum. Yapı Merkezi ve İdil İnşaat gibi kurumlarda çalıştım. Mesleğimi, özelliklede bu işin aktif yanını çok seviyordum. 
Ama o dönemlerde dil bilen mühendisler çok fazla yoktu. Yapılacak işlerin koordinasyonu ve şantiyecilik işlerinin takibiyle ilgileniyordum. Oysa doğrudan üretim tarafında olmaktan keyif alıyordum. Mesleğimi yapamadığımı görünce farklı bir alana kaymak istedim. 1988- 
1989 yıllarında Türkiye'nin çok yoğun 
bir dış ticaret hacmi vardı. 5 yıl kadar Gentrans şirketinde dış ticaret odaklı çalıştım. İnşaat malzemeleri sektörü 


benim sorumluluğumdaydı. Kanına 


BUL ALTIN RAFİNERİSİ CEO'SU AYŞEN ESEN 


mühendislik kaçmış insanlar daima bir şeyler yaratma arzusundadır. Dış ticaret yapmak bir süre sonra beni yaratıcılık açısından yeteri kadar beslememeye başlamıştı. İnşaat malzemeleri sektörünü çok iyi öğrenmiştim ve artık biraz daha bu işin sanayisinin içinde yer almayı arzu ediyordum. Bu süreci Çukurova Holding bünyesinde hizmet veren Eternit şirketinde genel müdür yardımcısı olarak görev yapmam takip etti. Bir dönem doğrudan pazarlama, stratejik planlama ve müşteri ilişkileri yönetimi alanlarında kendi şirketimde yönetici ve ortak olarak hizmet verdim. Işıklar Holding, Sistem Grubu, Mazhar Zorlu Holding ve CNR Holding gibi kurumlarda genel müdürlük, icra kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği gibi sorumluluklar da üst lendim. 


> 2013'ten bu yana ise İAR CEO'su olarak görev yapıyorsunuz. Sektör değiştirmeye nasıl karar verdiniz? 

İAR'de çalışmaya başlamam, bir tesadüf sonucu oldu. Ortak bir dostumuz aracılığıyla İAR Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Halaç ile tanıştım. Fikirlerimizin ve tarzımızın kesiştiğini gördük. Başka bir şey konuşurken, böyle bir gelişme oldu. 
Sektör değiştirmekten de korkmadım. 
Burası pek çok şirketi olan bir yapıydı ve bir sanayi kuruluşuydu. Ne üretirseniz üretin, sanayi sanayidir. İAR'de çalışmaya başladığım ilk hafta boyunca, gecelerimi fabrikada geçirdim. Bu sektörde üretimin en yoğun kısmı gece yapılıyor. 
Böylece üretim süreci hakkında bilgi sahibi oldum. Bir sektörü tanımak ve öğrenmek bana göre en fazla 3 aydır... 
Her sektörün kendine göre dinamikleri var. Bu dinamikleri öğrendikten sonra süreç hızla ilerliyor. Çok keyifli bir alan. 
Bugüne kadar çalıştığım her işte yüzde 
20 ya da yüzde 40 boşluğum olurdu. Şu 
an ise hiç boş vaktim yok beni klonlayın diyorum. Çünkü sektör çok dinamik. 
İşimizin göbeğinde finans var. Dünyadaki herhangi bir gelişme, bu alana yansıyor. 
Dünyayı sürekli izlemeniz gereken bir iş. 


> Nasıl bir yönetim tarzına sahip olduğunuzu düşünüyorsunuz? 
Kişilik olarak aşırı hiperaktif ve çalışmayı 


“İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ'NDE ÇALIŞMAYA BAŞLADIĞIM İLK 
HAFTA BOYUNCA, GECELERİMİ FABRİKADA GEÇİRDİM. BU 
SEKTÖRDE ÜRETİMİN EN YOĞUN 
KISMI GECE YAPILIYOR. BÖYLECE ÜRETİM SÜRECİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLDUM. BİR SEKTÖRÜ 
TANIMAK VE ÖĞRENMEK BANA 
GÖRE EN FAZLA 3 AYDIR.” 


çok seven biriyim. İnsanları severim, dostluk ilişkisine önem veririm. Her zaman güler yüzlüyümdür. Sevdiğiniz, mutlu olduğunu ve iyi bildiğiniz bir işi yapıyorsanız başarı zaten kendiliğinden geliyor. Her zaman yeni şeyler yaratmaya odaklı bir yöneticiyim. Büyük çaplı işler yapmak ve riskleri yönetmek için bazen de sert olmak gerekiyor. Bu dengeyi doğru kurduğuma inanıyorum. 
İnsanların beni insan olarak sevmesini, niteliklerimden dolayı da saygı duymalarını isterim. İnsan faktörüne de büyük önem veriyorum. Her zaman üreten ve katma değer yaratan bir yapının parçası olmayı hedefledim. Çalıştığımız sektör gereği bir numaralı konumuz güven. Bu nedenle güven duyduğum, etik değerlere sahip insanlarla çalışmayı tercih ediyorum. Çalıştığım kişilerin enerjik olmasına da büyük önem veriyorum. 
Krizleri iyi yönettiğimi düşünüyorum. 
Panik yapmam ve sakin kalırım. İşleri toparlamaya odaklanırım. 


» Altın sektörünün dünden bugüne nasıl bir gelişim gösterdiğini düşünüyorsunuz? İAR, bu kapsamda nasıl bir konuma sahip? 

Rafinasyon sanayisi dünyada yüzlerce yık lık bir geçmişe sahip. İAR, 1996'da kuruldu. Türkiye'de kurulan ilk resmi altın rafinerisiyiz. 22 yıllık bir geçmişte, başkalarının 100-150 yılda katettiği yolu, daha hızlı bir şekilde katetmemiz gerekiyor. 
Ama bunun için çok kuvvetli bir altyapımız var. Çünkü anneannelerimiz, dedelerimiz yani atalarımız hep altınla iş yapmış. Altın hayatımızda önemli bir 


konuma ve potansiyele sahip. Ama bu iş son 20-25 yıldır profesyonel anlamda yürütülüyor. 20-25 yıl içinde önce hızlı 
bir şekilde sanayiciliğe giriş yapıldı. 2010 
yılından itibaren çeşitli akreditasyonlar aracılığıyla dünya ile entegrasyon süreci başladı. Dünyadaki tüm altın işini regüle edilen Londra Külçe Piyasaları Birliği (LBMA), rafineleri akredite ediyor. Bu akreditasyonu olmayan rafineriler, dünyada ticari olarak işlem göremiyor. İAR, 2011'de LBMA'in Dünyadaki En İyi Rafineriler Listesi'ne (Good Delivery List) girdi. İAR, rafinasyon dışında “Gram Altın” üretimini dünyada ilk kez başlatarak sektöre öncülük etti. 
TÜRKAK-'a akredite olarak, TS/EN 1SO 17025 belgeli analiz laboratuvarına sahip ilk Türk altın rafinerisiyiz. Ürettiği altınlar ile Dubai Emtia Borsası'nda kabul gören ilk Türk altın rafinerisiyiz. 
Dünyanın en büyük vadeli altın borsası olan Comex'in takas işlemlerinde, ürettigi külçe altınları ile kabul gören 


İŞ HAYATINIZA YÖN VEREN EN 
ÖNEMLİ DÖNÜM NOKTALARI 
NELER OLDU? 

“İnşaatçılıktan dış ticarete, dış ticaretten ise sanayiye geçme kararı almam), kariyerime farklı bir yön vermiş olsa da Işıklar Holding bünyesindeki görevim, benim için en önemli dönüm noktalarından biri oldu. Işıklar Holding, Türkiye'nin en büyük ilk 10 holdingi arasındayken, 2001-2002 yıllarında banka krizine yakalandı. 
Kredilerin geri çağrılmasıyla kendini krizin 
ortasında buldu. Bu yapıyı toparlayacak 4 
kişilik profesyonel ekibe, farklı bir ifadeyle icra kurulu ekibine dahil olmuştum. Kriz yönetimi sürecinde pek çok sorunu çözmeye çalışıyorsunuz. Işıklar Holding'e girdiğimde bana bağlı olan gruplar -9616 zarardaydı. 3.5 yıl sonra ise yüzde 32 kâra ulaşıldı. Zorda olan bir şirketi düzlüğe çıkarmak insana çok şey öğretiyor. Bir yerde master yapmış olsam bu bilgileri edinemezdim. Kağıt üstünde her şeyi ne kadar bildiğinizi iddia etseniz bile bazı şeyler yaşanmadan bilinmiyor. Kriz yönetimi gerçekten farklı bir uzmanlık, insan ilişkileri ise büyük bir emek gerektiriyor. Para vermediğiniz insanı çalıştırabilmek gerçekten zor. Işıklar Holding'in ardından ikinci önemli dönüm noktam ise İstanbul Altın Rafinerisi'nde çalışmaya başlamam oldu.” 


Türkiye'nin ilk ve tek değerli maden rafinerisi olduğumuzun da altını çizmek isterim. Türkiye'nin dünyada altın konusunda bir hub olmaya başladığını görüyoruz. Tüm bu gelişmelerin ışığı altında dış ticaret hacmimiz de artmaya başladı. 
İstanbul Altın Rafinerisi olarak 20169yı 1 
milyar 250 milyon dolar ihracat ve 450 
milyon dolar ithalat ile kapattık. 


> 2017'de İAR olarak ne gibi farklı projelere odaklandınız? 

Aslında altını çok iyi bilen bir ülke değiliz. Altın, finansal bir piyasanın içinde nasıl yer alır? Neler yapılırsa bu konuda daha iyi gelişmeler yaşanır? Bu konular çok bilinmiyordu. Devlet tarafından kurulan bir firma olarak farklı bir misyonumuz var. Bu konuya dair bilinmesi gerekenleri sürekli anlatmaya çalışıyoruz. 2011'de altın bankacılığı sisteminin başlaması bizimledir. Munzam karşılığı olarak altın alınmaya başlaması bizimledir. En son altın tahvili uygulanması özellikle devletimizin teveccüh gösterdiği ve iyi ele aldığı bir konu. Fikir olarak bu konularda her zaman desteğimiz oluyor. 
Altın, bu kadar değişken şartların olduğu dünya piyasasında her daim güvenilir liman olmaya devam edecek. Bu durum 
2018 ve 2019 için de geçerli olacak. 
Amerika'nın ekonomisi bozulursa dolar, Avrupa'nın ekonomisi bozulursa Euro değer kaybeder. Ama altın her zaman var. Çünkü sonsuz bir döngüye sahip. Bu noktada altın bankacılığı, yastık altındaki altın gibi konular önem kazanıyor. 
2017'de bu konuya odaklandık. Yastık altındaki altını çıkaracak şekilde bir model kurulması gerektiğini söyledik. 
Dünya Altın Konseyi ve merkez bankaları tarafından yapılan araştırmalara göre Türkiye'nin 25 yıllık ithalat, üretim ve ihracat verilerini incelediğinizde 2 bin 
500 ton altın yastık altına girmiş. 25 yılın 
gerisindeki kayıt dışına da gidin. Bunları üst üste koyduğumuzda rahatlıkla 5 bin tona ulaşacak bir yastık altı altından bahsediyoruz. Bu da toplamda 100 milyar dolar ile 200 milyar dolar arasındaki bir finansal kaynağın, ekonominin dışında işlevsiz olarak bir yerlerde durduğunu gösteriyor. 6 yıl boyunca 11 bankayla yapılan altın bankacılığıyla 60 ton altın 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"HER ZAMAN YE 


İ ŞEYLER 
YARATMAYA ODAKLI, GÜLER 
YÜZLÜ BİR YÖNETİCİYİ 
BÜYÜK ÇAPLI İŞLER YAPMAK VE 


RİSKLERİ YÖNETMEK İÇİN BAZEN 
SERT OLMAK GEREKİYOR. BU 
DENGEYİ DOĞRU KURDUĞUMA İNANIYORUM VE GÜVE 
DUYDUĞUM İNSANLARLA 
ÇALIŞIYORUM” 


toplandı. 2017'de bu işe Hazine sahip çıktı. Bir ayda Ziraat Bankası aracılığıyla 2.5 ton altın toplandı. Zaman içerisinde bu süreci destekleyici unsurların da gelmesi gerekiyor. Türkiye'de özellikle Anadolu'da altın kadınındır. Kadınlar, yastıklarının altında duran altını bankaya götürmeli. Bankadan kredi alıp kendi işini kurmalı. Bu süreç hem kadınları iş dünyasına kazandırır hem de ekonomiyi canlandırır. 2017'de Gram Altın'a ağırlık verdik. Patentini aldığımız açılmayan bir ambalaj yaptık. Güvenliğe odaklandık. 
Yılı 500 milyon dolar civarında ihracat ve yaklaşık 1 milyar 800 milyon dolar ithalat ile kapattık. 


> Altın sektörü açısından 2017'yi değerlendirir misiniz? 2018 yılına yönelik pro-Jeksiyonunuzu da öğrenebilir miyiz? 

2015 ve 2016, altının yavaş yavaş değerini 
bulduğu ve Türkiye'nin öne çıktığı bir dönemdi. 2010, 2011 ve 2012 yıllarında Türkiye, altın konusunda ithalatçı bir ülkeydi. Bu yapı, akreditasyonların gelmesi ve dünya ile entegrasyonun sağlanmasıyla yön değiştirdi. 2015 ve 2016'da Türkiye ihracatçı bir ülke haline geldi. 
İstanbul Altın Rafinerisi olarak bu 


dönemde 250 milyon dolar ihracattan 
450 milyon dolara ihracata, 450 milyon 
dolar ihracattan 1 milyar 300 milyon dolar ihracata, bir sonraki yıl ise 1 milyar 
250 milyon dolarlık ihracata giderek, 4 
yıl boyunca hızla artan bir ivmeyle ihracat yaptık. İthalatımız ise 330 milyon dolar civarında kaldı. 2017'ye geldiğimizde ise farklı bir tabloyla karşı karşıyayız. 
2017, değişik bir yıl oldu. Politik ve ekonomik anlamda yaşanan her şey, altın sektörünü etkiliyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından “bekle gör? dönemine girildi. Bazı ülkeler, bazı kontratları iptal etti. FED süreçleri, İngiltere'nin Brexit olayı, Suriyeli mülteciler ve komşu ülkelerle yaşanan olaylar gibi pek çok farklı gelişme yaşandı. Bir finansçı olarak baktığınızda dolar, petrol, altın ve borsa fiyatı vardır. Normalde bunlardan biri düşerse, diğeri çıkar. 2017'de ise hepsi birden arttı. Her şeyin arttığı bir dönemde, ihracat ister istemez olmuyor. Durum böyle olunca Türkiye, 2017'de altının ihraç edileceği değil, ithal edileceği bir ülke konumuna geldi. 2018'de dünya ekonomisini kökten etkileyecek büyük olaylar olmadığı müddetçe, Türkiye için altın ihracatının daha iyi olacağını düşünüyorum. İstanbul Gümüş Rafinerisi olarak ise elektronik atıktan geri dönüşüm konusuna odaklandık. Bu konuda 


Türkiye'nin ilk ve tek lisansını aldık. 
2018, dünyada bu alanda da var olduğumuzu göstereceğimiz bir yıl olacak. 


“AİLEMİ VE DOSTLARIMI ASLA 
İHMAL ETMEM” 

Ayşen Esen'e iş ve özel hayat arasında nasıl bir denge kurduğunu sorduk ve şu yanıtı aldık: “Sosyal hayatta son derece aktif bir insanım. Eski voleybolcuyum. 
Uzun yıllar spor yaptım. Ama İstanbul Altın Rafinerisi'nde çalışmaya başladığım günden beri yani 5 yıldır aktif bir şekilde spor yapamıyorum. Bu yoğun tempoya rağmen dostlarımı ve ailemi asla ihmal etmiyorum. Eşimle 2017'de 25'inci yılımızı kutladık. İkimiz de çok yoğun çalışıyoruz. Birbirimize özel zaman ayırıyoruz. 
Tatillerde 2-3 gün bir yerlere kaçmaya çalışıyoruz. Birlikte geçirdiğimiz zamanın tadını çıkarıyoruz. Ne kadar yoğun olursam olayım, dostlarımın kötü günlerinde mutlaka yanlarında olurum.” 


İSTANBUL 
ATAKENT'TE 
IŞILTILI BİR YAŞAM ala) 
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ve kazanmaya hemen başlamak için . 
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IBANKACILIKJ 


KGF İLE SAĞLADIĞI 


KAYNAĞIN 


YÜZDE 82'SİNİ 
ANADOLU'YA YAYDI 


64 YILLIK BİLGİ BİRİKİMİYLE ÜRETENİN YANINDA OLAN 


BULU 


TARIM VE KOBİ BANKACILIĞ 


FİRMALARI DA FİNANSE ET 
ALTINI ÇİZİYOR 


ŞEKERBANK, 2017 YILINDA DA İSTİKRARLI BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRDÜ. ŞUBELERİNİN YÜZDE 70'İ ANADOLU'DA 

AN BANKA, ANADOLU BANKACILIĞI MİSYONU DOĞRULTUSUNDA, ANA ODAĞI OLARAK BELİRLEDİĞİ 

DA BÜYÜMEYE DEVAM ETİİ. 
ŞEKERBANK GENEL MÜDÜRÜ SERVET TAZE, 2017 YILININ DOKUZ AYLIK DÖNEMİNDE KGF KAPSAMI KOBİ'YE FİNANSMAN SAĞLADIKLARINI AKTARIRKEN, , TÜRKİYE'NİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMASI AMACIYLA İHRACAT YAPAN VE İSTİHDAM SAĞLAYAN TİCARİ EYE DEVAM EDECEKLERİNİN 


DA 12 BİN 500 


| DESTEKLEMEK 


Mustafa Gündoğdu / mustafa.gundogdu ©platinonline.com 


ürkiye ekonomisi, 2017 üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 büyüyerek dünyada çeyreksel bazda en hızlı büyüyen ekonomi oldu. Bu büyümede en büyük aktörün bankalar olduğunu ifade eden Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze, kendilerinin de 64 yıllık birikimiyle 
2017 yılında da üretenin yanında olduklarının altını çiziyor. 
Anadolu Bankacılığı misyonları doğrul tusunda 2018 yılında da odaklarında yer alan tarım ve KOBİ bankacılığında hedeflerine tam gaz yürürken, sürdürülebilir kalkınma için de üretene finansal kaynak sağlamaya devam edeceklerini belirten Taze, bunun yanında dijital bankacılık alanında da yatırımlarına devam edeceklerine dikkat çekiyor. 
Taze, hem Şekerbank'ın hedefleri hem de Türkiye ekonomisine dair öngörülerini okurlarımızla paylaşıyor. 
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> Şekerbank olarak nasıl bir 2017 yılı geçirdiniz? Bu dönemde aktifleriniz hangi büyüklüğe ulaştı? 

KOBİ ve tarım bankacılığındaki 64 yıllık köklü bilgi birikimimiz sayesinde 
2017 yılında da üretenin yanında 
olduk. 2017 Eylül sonu finansal tablolarımıza göre aktif büyüklüğümüz yıllık yüzde 23 artışla 28 milyar TL'yi aştı. 
Reel sektörü ve üretimi destekleme misyonumuz doğrultusunda geçmişten bu yana toplam aktiflerimizin çok büyük kısmını oluşturan krediler, 
2017 Eylül sonunda da bilanço büyüklüğümüzün yaklaşık yüzde 70'ini oluşturdu. 

2017 yılında sektördeki kredi büyümesini ivmelendiren Kredi Garanti Fonu (KGF) kapsamındaki kredilerde de KOBİ ve çiftçi müşterilerimize öncelik verdik. Kuruluş misyonumuz olan tarımın finansmanı kapsamında küçük 


üreticileri desteklemeye devam ettik. 
Toplam kredi portföyümüzün yüzde ILUini oluşturan tarım kredilerine baktığımızda müşterilerimizin neredeyse tamamını küçük üreticiler ve çiftçi aileler oluşturmaya devam etti ve tarım bankacılığındaki öncü rolümüzü sürdürdük. 


> Son dönemde “Aile Çiftliği Bankacılığr” ile öne çıktınız. Bunun yanında EKOkredi ürününüz de konurşuldu. Biraz bu ürünleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz? 

Parçalı, küçük arazilerin birleştirilmesini, enerji verimliliği yatırımlarıyla tarımsal üretimde verimliliği artırmayı, çiftçinin gelirinin artmasına destek olarak köyden kente göçün önlenmesini ve yerel kültürün yok olmasını engellemeyi amaçlayan, Türkiye'de ve dünyada bir ilk olan “Aile Çiftçiliği Bankacılığı” ile üç yılda yaklaşık 85 bin çiftçi ailesine ulaşarak 5.4 milyar TL finansman sağladık. 

Yüzde 70'i Anadolu'da bulunan yaygın şube ağımız ile kırsal bölgelere bankacılık hizmetlerini ulaştırmayı sürdürdük. Yarım asırdır yerleri değişmeyen köklü şube ağımız ve hedef kitlemizdeki yüksek marka algımız sayesinde Anadolu'da hem tasarruf sahiplerinin hem de üreticinin değişmeyen adresi olmaya devam ettik. 
Öte yandan enerji tasarrufunu yaygınlaştırmak ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğine destek olmak için 2009 
yılında Türkiye'de bir ilk olarak geliştirdiğimiz EKOkredi ile enerji verimliliği alanındaki yatırımları desteklemeye devam ettik, EKOkredi ile enerji verimliliği alanında bugüne dek 1 milyar TL'ye yakın finansman desteği sağladık. Bu sayede 91 bin 859 bireysel, 8 
bin 108 KOBİ, esnaf ve çiftçi müşterimiz olmak üzere toplam 100 bine yakın kişiyi enerji tasarrufu ile tanıştırdık. 


> 2018 için kendinize nasıl bir yol haritası belirlediniz? Şekerbank'ın bu yılki hedefleri hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? 

Anadolu Bankacılığı misyonumuz doğrultusunda bu yıl da odağımızda 


ŞEKERBANK GENEL MÜDÜRÜ SERVET TAZE 


yer alan tarım ve KOBİ bankacılığındaki yüksek büyüme hedeflerimizi gerçekleştirmeye çalışırken, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasını desteklemek amacıyla ihracat yapan ve istihdam sağlayan ticari firmaları da finanse etmeye devam edeceğiz. 
Sektörümüzde ilk ve tek olan mikro finansman modeli ile daha evvel banka ile çalışmamış kesimlerin finansal kaynaklara erişimini sağlayarak kırsal kesimin üretime dahil edilmesini ve böylelikle gelirlerinin artmasını destekliyoruz. 

Yüz yüze iletişimle gerçekleştirdiğimiz, girişimcilik kabiliyetini, üretim kapasitesini artırmayı amaçlayan ve hane halkının toplam gelirini esas alan nakit akışına dayalı kredilendirme modeli ile kırsal bölgelerde finansal okuryazarlığın gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Ortalama 
9 bin TL civarında kredi tutarı bulunan mikro finansman kapsamında önümüzdeki yıl özellikle kırsal kesim- de üreten kadınların girişimci olarak ekonomiye dahil edilmesine öncelik vereceğiz. 


Şekerbank &5 


“ANADOLU BANKACILIĞI 
MİSYONUMUZ KAPSAMINDA, 
ŞUBE YATIRIMLARINDA, METROPOLLERDEN DAHA 
ÇOK ÜRETİMİN KAYNAĞI 

LAN KIRSAL BÖLGELERE 

E ANADOLU İLLERİNE 
RİYORUZ. BU 
PLAM 

RİMİZİN YÜZDE 70'İNİ 
ANADOLU'DAKİ 
İZDEKİ İHTİYAÇLAR 
Lİ OLMAK ÜZERE, 
018 YILINDA MÜŞTERİ 
EMSİLCİLERİNDEN SATIŞ 
KADROLARINA KADAR FARKLI OZİSYONLAR İÇİN 450- 

500 CİVARINDA YENİ İŞE 
ALIM GERÇEKLEŞTİRMEYİ PLANLIYORUZ” 
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> Şekerbank, Anadolu Bankacılığı misyonuyla faaliyetlerine devam ediyor. 
Bu bağlamda Anadolu'da şubeleşme ve müşterilerinize çözüm sunma politikalarınız hakkında bilgi alabilir miyiz? 

Odaklandığımız müşteri segmentlerini çok iyi biliyor olmamız sayesinde bölgeye, yöresel ürünlere, hatta illerin milli kurtuluş günlerine özel kampanyalar ve ürünler geliştiriyoruz. Yerel bankacılıktaki gücümüz ve sorumlu bankacılık geleneğimiz uluslararası platformda bir bilinirliğe sahip ve bu yetkinliğimiz sayesinde bilançomuzdaki yabancı kaynağın yüzde 62'sini esnaf, çiftçi ve KOBİ bankacılığı ile enerji verimliliğinin finansmanı kapsamında kullanmak üzere elde etmiş bulunuyoruz. 

Bankacılık hizmetlerinden yeterince yararlanamayan kesimlere, özellikle çiftçi ailelere ve kırsaldaki kadın girişimcilere ulaşmayı, onları üretim zincirine dahil etmeyi ya da verimliliklerini artırmayı önceliklendiriyoruz. 


> Şekerbank olarak KGF kaynaklı ne kadarlık kredi kullandırdınız? KGF haricindeki kredilerde hangi seviyelere geldiniz? 

KGF teminatı kapsamında 2017'nin dokuz aylık döneminde reel sektöre sağladığımız finansmanın yüzde 75'ini çiftçimize, esnaf ve KOBİ'lerimize kullandırdık. 2017 yılının dokuz aylık döneminde KGF kapsamında 12 bin 500 KOBİ'ye finansman sağladık ve KGF ile sağladıgımız kaynağın yüzde 82'si Anadolu'daki KOBİ'lere ulaştı. 
2017'yi reel sektörü ve üretimi destekleme misyonumuzu yerine getirerek, hedeflerimiz doğrultusunda başarıyla kapattığımızı görüyoruz. 2017 yılının dokuz aylık döneminde toplam kredi hacmimizi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artışla 19.4 milyar TL'ye yükselttik. Kredilerimizin dağılımına baktığımızda, KOBİ ve tarım kredilerine verdiğimiz önceliğin portföy kompozisyonuna da yansıdığını görüyoruz ve toplam kredilerimiz içerisinde KOBİ ve tarım kredileri yaklaşık yüzde 50 paya sahip bulunuyor. 


> Son dönemde dijital ve mobil bankacılık tarafında hangi yatırımları gerçekleştirdiniz? Şekerbank'ın dijital ve mobil taraftaki stratejisini öğrenebilir miyiz? 

Mobil bankacılığı Türkiye'de uygulayan ilk bankalardan biri olarak hedef kitlemiz olan çiftçi ve esnaf müşterilerimize mobil kanallarla sağladığımız faydayı artırmaya yönelik bir strateji benimsiyoruz. Genel olarak baktığımızda ise müşterilerimizin yüzde 50'sinden fazlasının en az bir dijital kanalı kullandığını ve bunlar arasında da mobil bankacılığın öne çıktığını görüyoruz. Son bir yılda Şeker Mobil Şube kullanan müşterilerimizin sayısı yaklaşık yüzde 60 artış kaydetti. Şeker Mobil Şube sayesinde kurumsal müşterilere mobil bankacılık hizmeti veren ilk bankalardan biri olarak, mobil bankacılık kullanıcı sayımızın önümüzdeki yıllarda daha da hızlı artmasını öngörüyoruz. 


“KURULUŞUMUZDAN GELE 
SORUMLU BANKACILIK 
ANLAYIŞIMIZ VE STRATE 
KENDİNE HAS YAPISI, 
YURT DIŞI KREDİTÖRLERLE İLİŞKİLERİMİZDE DE BELİRLEYİCİ OLUYOR VE ODAKLANDIĞIMIZ 
LANLARDA DAHA UYGUN 
ALİYETLİ VE UZUN VADELİ 
YNAĞI MÜŞTERİLERİMİZE LAŞTIRMAMIZI SAĞLIYOR. BU 
APSAMDA BİLANÇOMUZDAKİ 
KLAŞIK 1 MİLYAR DOLAR 
VARINDAKİ YABANCI 
YNAĞIN YÜZDE ©2'SİNİ 
İFTÇİLERİN, KÜÇÜK VE 
RTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN, 
EVREYİ KORUYAN ENERJİ 
ERİMLİLİĞİ YATIRIMLARININ FİNANSMANINDA 
KULLANMAK ÜZERE EDİNMİŞ BULUNUYORUZ...” 
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Şubelerimizden yapılabilecek birçok işlemi sunduğumuz dijital kanallarımızda, ağırlıklı olarak para transferi ve ödeme işlemleri gerçekleştiriliyor. 
Bununla birlikte dijital kanallarımız- dan finansal işlemler dışında faiz / oran hesaplamaları, başvurular, piyasa bilgileri, sosyal medya erişimi, çağrı merkezi iletişimi ve ATM /şube yol tarifi işlemleri de kullanılıyor. 

Diğer yandan, odak stratejimize bağlı olarak, mikro ve tarım işletmelerine kullandırdığımız kredilerin süreçlerini daha da hızlandırmak ve şube ağı dışında da kırsal bölgelere ulaşmak için teknolojik yenilikleri takip ediyor ve altyapımızı bu doğrultuda sürekli geliştiriyoruz. 


> Şu anda vadeli mevduatta nasıl bir politika izliyorsunuz? Bu bağlamda faiz oranlarınız nasıl şekilleniyor? 
Yüzde 70'i Anadolu'da bulunan şubelerimizin 40'ı 50 yaş üzerinde, 85'i ise 
40 yaş üzerinde, yani yaklaşık yarım 
asırdır aynı yerde, yörede hizmet veriyoruz. Türkiye genelindeki yaygın ve köklü şube ağımız sayesinde küçük tasarrufların değişmeyen adresiyiz. Bu doğrultuda, bankamızın mevduat müşterilerinin yüzde 50'sinin birikimi 
250 bin TL'nin altında bulunuyor. 65 
yıla varan köklü güven ilişkisi sayesinde müşterilerimize yol arkadaşı oluyoruz ve tasarruf sahiplerinin bankamızı tercih sebeplerinin temelinde, bu ilişki bankacılığının gücü yatıyor. Bu bağlamda, 2017 Eylül sonu itibariyle mevduatta yıllık yüzde 23 büyüme sağlarken kaynak maliyetimizi de baskılamayı başardık. 

Ayrıca daha önce banka ile çalışmamış kesimlerin finansal kaynaklara erişimini sağlayarak, üretime dahil olmaları ve bu yolla gelirlerini artırarak tasarrufa yönelmesi için çalışıyoruz. 


> Özel olarak yoğunlaştığınız bankacılık ürünleri ve alanları neler? 
Şekerbank olarak özellikle tarım, esnaf & KOBİ ve ihtiyaç kredilerinde nasıl bir strateji izliyorsunuz? 

Sektörün son yıllarda odaklandığı 


KOBİ, esnaf ve tarım bankacılığında yaygın bir müşteri tabanımız ve köklü uzmanlığımız bulunuyor. 64 yıldır ülkemizdeki birçok firmanın büyümesinde rol almış bir kurum kimliğiyle, desteğimizle büyüyen ve üretime katkı sağlayan bu müşterilerimizi en büyük zenginliğimiz olarak görüyoruz. 
Bizim için 100 milyon TL'lik bir krediyi bir şirkete vermektense bin şirkete vermek, operasyonel maliyeti daha yüksek olsa da çok daha değerlidir. 
Bu, Şekerbank'ın geçmişten gelen, insan ve toplumsal gelişim temelli bankacılık anlayışının bir yansıması. 
Diğer yandan Şekerbank olarak hedeflerimizi belirlerken, tarımda kırsal kesimin yani özellikle küçük üreticinin finansmanına öncelik tanıyoruz. 
Bu doğrultuda kırsal kesimin üretimine devam edebilmesi ve desteklenmesi amacıyla yöntemler geliştiriyor, değişen koşullar karşısında üreticinin korunması ve varlığını sürdürebilmesi için ürün ve uygulamalar sunuyoruz. 
Anadolu Bankacılığı olarak tarif ettiğimiz bu misyonu yaşatarak ülkemizin üretime dayalı sürdürülebilir büyümesini finanse etmeye devam edeceğiz. 


> Türkiye ekonomisinin yüzde 11,1 büyüdüğü bir 2017 üçüncü çeyreği izledik. Bu büyümeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? 

2017 yılında hem KOBİ'lerin hem de 
büyük işletmelerin desteklenmesi ve üretimin teşvik edilmesi adına çok önemli bir adım olan KGF'nin de desteğiyle ekonomiye akan kaynağın ve oluşan pozitif iklimin büyüme üzerindeki olumlu etkisini üçüncü çeyrek itibariyle daha net gördük. Bu bağlamda Türkiye ekonomisi 2017 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde Il,l gibi bir büyüme oranıyla güçlü performansını istikrarlı bir şekilde sürdürdü. Türkiye, bu performansı ile dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi oldu. Önümüzdeki dönemde, büyümenin kompozisyonunun daha çok üretim ve yatırım odaklı olması açısından, yeni KGF desteğinin yatırımın ve ihracatın finansmanına yönelik planlanmasını olumlu bir gelişme olarak 


“KÜRESEL ÇAPTA HALEN 
ÖNEMLİ BİR LİKİDİTE VAR Kİ, BU 
DA ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DE 
AKIŞIN EKONOMİDEKİ POZİTİF 
HAVAYI DESTEKLEYECEĞİNİ GÖSTERİYOR. BU ÇERÇEVEDE, 
2018 YILINDA HER NE 

KADAR KÜRESEL KOŞULLAR 
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİ ZORLAYABİLECEK OLSA 

DA YAPISAL REFORMLARI 
HAYATA GEÇİRMEDEKİ KARARLILIĞIMIZIN DA SÜRDÜRÜLMESİYLE, TÜRKİYE'NİN 
BU DÖNEMİ FIRSATA ÇEVİRECEK POTANSİYELE SAHİP OLDUĞUNU JNÜYORUZ” 


değerlendiriyoruz. Ayrıca, yatırımcıyı teşvik eden ve finansal sistemin reel sektöre verdiği desteği kolaylaştıran adımların, mali politikalarla ve mevzuatsal düzenlemelerle verilen desteklerin sürdürülmesinin de üretim odaklı büyümeyi ivmelendireceğini düşünüyoruz. 


> Büyüme trendinin 2018 yılında nasıl bir yön izleyeceğini düşüyorsunuz? 
Uluslararası kuruluşların ve kredi derecelendirme şirketlerinin Türkiye'nin 2017 büyüme beklentilerini yüzde 2-2,5 bandından yüzde 4-4,5 bandına, yabancı bankaların ise yüzde 5-5,5 aralığına çektiğini görüyoruz. Fitch'in 2017 Türkiye büyüme tahminini yüzde 4,7'den yüzde 5,5'e revize etmesinin sonrasında IMF de yüzde 2,5'ten yüzde 5,1'e çıkardı. 
FED, 2017 Aralık ayında beklenildiği gibi 25 baz puan faiz artırımı yaptı ve gösterge faiz oranını yüzde 1-1,25 aralığına çekti. 2018 yılında FED üyelerinin genel beklentisi faiz artırımının üç adımda yapılması yönünde. FED, 
2017 Ekim itibariyle küçük adımlarla 
olsa da bilanço küçültmeye başladı. 
Genel olarak bu resim beklentiler içerisinde olduğu için 2018 yılının gelişmekte olan ülkelere fon akımları anlamında 2017 yılından çok farklı 


olmaması bekleniyor. Türkiye, Ocak-Ekim 2017 döneminde 35.3 milyar dolar yabancı sermaye çekmeyi başardı. 2018 yılında küresel sermaye akımlarının 2017 seviyelerinde olması genel beklentisini göz önüne aldığımızda kısa vadede küresel konjonktür Türkiye'ye yine fırsatlar sunuyor. 


> Bu süreçte bankacılık sektörü nasıl bir sınav veriyor? Sektör geneli için yorumlarınız nelerdir? 

Öncelikle geride bıraktığımız yıla bakarsak; ülkemizin sürdürülebilir büyüme odaklı stratejisi doğrultusunda Hükümetin 250 milyar TL büyüklüğünde KGF'ye işlerlik kazandırması, 
2017 yılında bankaların kredi verme 
hızını ivmelendirdi ve yıllık yüzde 20'leri bulan aktif büyümesiyle bankacılık sektörü, GSYİH büyümesinin 
lokomotifi oldu. Buna göre; 2017 
Aralık başı itibariyle kurdan arındırılmış bir şekilde ticari krediler yüzde 23 
yıllık artış göstererek, manşet kredilerin yıllık yüzde 21 büyümesindeki en önemli faktör olarak öne çıktı. 

Diğer taraftan 2017 yılının 11 aylık döneminde sektör için geçerli olan ana katalizör, beklenenden daha iyi gerçekleşen küresel likidite ve beklenenden daha yüksek gerçekleşen Türkiye'ye yönelik fon akışları. Her ne kadar 15 Temmuz hain kalkışmasını takiben kısa bir süreliğine sermaye girişlerinde bir zayıflama olsa da ve fiyatlamada kısmi yukarı yönlü hareket görsek de, hem girişlerin hem de fiyatların kısa sürede dengelendiğini gördük. 

Cari açık finansmanında önemi tartışılmaz olan bankalar bu önemlerini korumaya devam etti. Nitekim Ocak-Ekim 2016 döneminde bankalar borçlanma senetleri ile 2.7 milyar dolar yurt dışı finansman sağlarken, Ocak-Ekim 2017 döneminde bu kalemden gelen finansman yaklaşık üç kat artarak 7.2 milyar dolar oldu. Sektörümüz, ekonomi otoritelerince atılan adımların da verdiği cesaretle üretimin ve istihdamın ivmelendirilmesi için büyümeyi desteklemeyi kararlılıkla sürdürecek. 
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(BORSAJ 


2018 YILI MİLYARLIK HALKA 
ARZLARA SAHNE OLACAK! 


SON YILLARDA BEKLENEN BÜYÜK HALKA ARZLARIN GERÇEKLEŞMEMESİNİN ARDINDAN, 2017'NİN SON DÖNEMLERİNDE ÖZELLİKLE BÜYÜK ŞİRKETLERİN HALKA ARZLARININ DİLLENDİRİLMESİYLE GÖZLER BORSA İSTANBULA ÇEVRİLDİ. MAVİ'NİN BAŞARILI HALKA ARZINDAN SONRA 2018'İN 

İLK AYLARINDA BÜYÜK HALKA ARZLAR BEKLENİRKEN, HALKA ARZ EDİLECEĞİ BELİRTİLEN 

VE BEKLENEN ŞİRKETLER, YATIRIMCILAR AÇISINDAN DA HEYECAN YARATMAYA BAŞLADI. 

YENİ DÖNEMDE MİLYARLIK ARZLAR BEKLENİRKEN, BU DURUMUN SERMAYE PİYASALARINI DERİNLEŞTİRMESİ DE BEKLENİYOR 


Mustafa Gündoğdu / mustafa.gundogdu ©platinonline.com 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on birkaç yıldır, deyim yerindeyse Borsa İstanbul'da 
(BİST) halka arzlarda adeta yaprak kımıldamıyordu. Daha doğrusu, 2014 yılından sonra halka arzlarda bıçak gibi bir kesilme olduğunu gördük. Bu paralelde 2013'te 18, 2014'te 183 şirket halka arz olurken; 2015'te altı, 2016'da ise yalnızca bir 
adet şirket BİST'e kote oldu. 2017 
yılında ise Mavi ile beraber, Mistral GYO ve Fonet Bilgi Teknolojileri olmak üzere yalnızca üç şirketin halka açıldığını izledik. 
2017 yılını kapatmaya hazırlanırken ise 
birkaç şirketin halka arz için isimlerinin geçmeye başladığını, hatta daha somut adımlar atılarak hem Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) hem de Borsa İstanbul'a bu konuyla ilgili başvuruların yapıldığına şahit olduk. Bu bağlamda EnerjiSA, Trabzon Liman İşletmeleri, Başkent Doğalgaz, Memorial Sağlık Grubu, MIP Sağlık, Borsa İstanbul, Şok Marketler, DeFacto, Beymen Mağazacılık ve Aksa Doğalgaz gibi şirketlerin önümüzdeki dönemde halka arzı bekleniyor. 


BİST PERFORMANSINA BAĞLI 

BİST endekslerinde 2017'de yeni zirvelerin görülmesi ve borsada oluşan olumlu trend yeni yatırımcıları da borsaya çekti. 2017 yılının genelinde yatırımcı sayısında, tamamına yakını yerli yatırımcı olmak üzere bir artış görülüyor. Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan da en son SPK tebliği ile yüzde 20'ye düşürülen halka arzlarda yerlilere tahsis zorunluluğu itibariyle, yerli yatırımcı sayısındaki artışla yeni halka arzlara yönelik talep arasında çok güçlü bir ilişki bulundugunu, bu yüzden borsaya yerli yatırımcı geliyor olmasının da önemli olduğunu vurguluyor. Zira hatırlanacağı gibi geçen yıl halka arz olması beklenen Global Tower, olumsuz konjonktürden dolayı yerli yatırımcı bulamamış, halka arzını ertelemiş ve Londra'da halka arz olmuştu. 

“2017'de lokal para birimi bazında BİST 
30 yüzde 42, BİST 100 yüzde 41 değer 
kazandı. Bu haliyle Türk hisse senetleri 


Pİ 


D 


B 
V 
D 
D 
D 


SAĞLAYACAĞI AVANTA 


Şİ 


SAĞLA 
FARKI 


G 


RİSK ALGISINI 


AÇISINDA 
OLABİLİYOR. GENİŞ RESİMDE; 


YASANIN YÜKSELDİĞİ VE 
AZALDIĞ 
ÖNEMLER, HALKA ARZLAR 
DAHA UYGU 


ELİRSİZLİKLERİ 
E RİSK İŞTAHI 
ÖNEMLERDE HALKA ARZLARIN 
A ARTTIĞI GÖZLEMLENİYOR. 
İĞER TARAFTAN HALKA ARZIN 
LARIN 
RKETLERDE YERLEŞMESİNİ 

AK VE BU BAĞLAMDA 
DALIĞIN YARATILMASI DA 
EREKLİ.. 


AZALDIĞI 
N ARTTIĞI 


Güney Afrika, Rusya, Orta Avrupa gibi emsallerinden daha iyi performans gösterdi” diyen Erkan, 2017'de büyük birincil halka arzlar Mavi Giyim ile sınırlı kalsa da 2018'de EnerjiSA, Medical Park, Şok, Memorial, DeFacto gibi büyük şirketlerin halka arzının beklendiğini belirtiyor. 


MAVİ ÖRNEĞİ 

Geride bıraktığımız yıl, büyük çaplı halka arzlar düşünüldüğünde yalnızca Mavi'nin halka açıldığına şahit olduk. 
Şirketin oldukça başarılı geçen halka arz süreci, Mavi'yi olduğu kadar yatırımcısını da tatmin etti. Mavi CEO'su Güneyt Yavuz, halka arz gong töreninde yaptığı konuşmada, “Çok başarılı bir halka arz süreci geçirdik. 


Türkiye'de olduğu kadar küresel finans çevrelerinde de büyük ilgiyle karşılandık. Çok mutluyuz ki hedefle- 


— 


YATIRIMCI NELERE DİKKAT ETMELİ? 
KAPİTAL FX ARAŞTIRMA MÜDÜR YARDIMCISI ENVER ERKAN 

“Genel olarak şirketlerin kâr eden ve iyi yönetilen kurumsallaşmış şirketler olmalarına dikkat edilmeli. Yatırım yapılacak şirketlerin sağlam özkaynak yapıları ile güven vermeleri ve istisnai dönemler haricinde kâr ediyor olmaları önemli kriterler. Piyasadaki genel hava ve trendin de iyi analiz edilmesi gerekiyor. 

Özellikle faiz ve kur gibi değişkenler göz önünde bulundurularak bu şirketlerin mali yapılarının ve borçluluk durumlarının nasıl etkilendiği anlaşılmalı. Konjonktürel değişimler nasıl etkiliyor gibi konuların analizini iyi yapmak gerek...” 


AHL FOREX ARAŞTIRMA UZMANI ÖZGECAN ÖZDEMİR 

“Kısa vadeli olarak değil, uzun vadeli düşünerek yatırım yapılması gerektiğini düşündüğümüz yeni halka arzlarda en çok dikkat edilmesi gereken unsur, halka arzdan elde edilecek gelirin ne şekilde değerlendirileceği. Burada şu sorulara dikkat edilmeli: Şirket büyümeyi, gelişmeyi ya da geleceğe yönelik yatırım yapmayı mı tercih edecek yoksa yalnızca borçlarını mı finanse etmeyi amaçlıyor? Ayrıca halka arz edilen şirketin içinde bulunduğu sektör, sektörün bulunduğu konum, bu şirketin diğer firmalarla olan rekabet gücü ve sektördeki pazar payı da göz önünde bulundurulması gereken başlıca unsurlar olarak değerlendirilmeli. * 


İ “BORSADA İŞLEM GÖRECEK 
İLK LİMAN OLACAĞIZ” 
“Trabzon Limanı, sahip olduğu modem altyapı ve makine parkı ile ek yatırıma ihtiyaç duymaksızın müşterilerinin genel, dökme ve konteyner yüklerini elleçleme kabiliyetine sahip bir liman. Halka açılma çalışmaları çerçevesinde Deniz Yatırım'la anlaştık. SPK ve Borsa İstanbul'a başvurularımızı yaptık. 
Borsada işlem görecek ilk liman olacağımız için gururluyuz. 
Dünyanın yükselen ekonomileri doğuda, limanımız ise doğunun batıya açılan en efektif kapısı konumunda. Ayrıca Trabzon Limanı'nın kuzeydoğu ve doğu bölgeleriyle olan karayolu bağlantısı, yapımı kısa süre içinde tamamlanacak olan yeni Maçka Tüneli ve Kop Dağı Tünel Geçişi projeleri ile lojistik avantajı artacak. Halka açılmamız, kurumsal yönetim anlayışının şirket faaliyetlerine yön vermesi ve şirketin kurumsallaşmayı bir ileri safhaya taşıması anlamına gelecek. Faaliyetlerimizi daha sağlam temeller üzerinde sürdürme imkanı sunacak.” 


/ TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ ee MÜDÜRÜ MUZAFFER ERMİŞ 


# 


2018 YILINDA 


ILYARLIK HALKA 
ARZLARIN GERÇEKLEŞECEĞİ DİLLENDİRİLİRKEN, BÜYÜK ÇAPLI HALKA ARZLARIN TÜRKİYE 
SERMAYE PİYASALARINI DA 


DERİNLEŞTİRMESİ BEKLENİYOR. BU BAĞLAMDA 2018'DE ŞİRKETLERİN 
DE YATIRIMCILARIN DA GÖZÜ 
KULAĞI BİST'TE OLACAK 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diğimiz en doğru, en kaliteli yatırımcı 


kitlesine ulaştık ve yurt dışından 3.1 
kat fazla talep aldık” demişti. Buna göre Mavi'nin halka arzı 8-9 Haziran 2017'de gerçekleşmişti. Mavi Giyim'in halka arzında 49.66 milyon TL nomi- 


nal şirket sermayesinin yüzde 55'ine karşılık gelen 27.31 milyon TL nomi- 


nal değerli hisse satılmıştı. 

Mavi Giyim'in halka arzında ek satış dahil halka arz edilen tüm hisselerin satışı yapılırken, halka arz fiyatı 43 TL ile halka arz aralığı olan 43-51.6 TL'nin alt eşiğinde gerçekleşmişti. Halka arz edilen payların yüzde 74'ünü yurt dışı yatırımcılar almıştı. 


- 
/ 


büyümeyi hedefliyoruz. 


Halka arz süreci ile birlikte kurumsal yönetim standartlarımızı, raporlama standartlarımızı, yatırımcı ilişkileri ve kurumsal iletişimimizi çok daha üst seviyeye taşıyacağız. Bu konuda üst düzey tecrübeye ve yetkinliğe sahip yönetim ekibimiz var. Onların liderliğinde kurumsal yönetim ve hizmet kalitemizi daha üst feapYa NEN NIN seviyelere çıkaracağımıza inanıyoruz.” 


“HALKA ARZ EDİLMEK STANDARTLARIMIZI YÜKSELTECEK” “Başkent Doğalgaz'ı Mayıs 2013'te devraldığımızda 1.4 milyon olan abone sayısı, 2017 yılının ilk yarısı itibariyle 1.7 milyonu aştı. 2020 yılında ise 2 milyon aboneye ulaşmayı hedefliyoruz. Başkent Doğalgaz'da dört yılı aşkın sürede ciddi anlamda iyileştirmeler gerçekleştirdik. Nüfus bakımından Türkiye'nin ikinci büyük şehri olan Ankara, TÜİK verilerine göre 2011 ila 2016 yılları arasında en çok iç göç alan ikinci şehir olarak büyük bir potansiyel arz ediyor. Önümüzdeki dönemde henüz gaz dağıtımı yapılmayan Ankara'nın dokuz ilçesine de doğalgaz şebeke yatırımı yaparak gaz hacmini arttırarak 


BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM 


BAŞKANI MEHMET TORUN iL 


HALKA ARZLAR 2018'DE ARTACAK 

Şirketlere halka arzı teşvik eden birçok neden bulunuyor. Öncelikli olarak finansman sağlama amacını içeren bu yöntem ile şirketler mali durumlarını güçlü hale getirmeyi amaçlıyor. AHL Forex Araştırma Uzmanı Özgecan Özdemir, böylece şirketin sağlamış oldu-Şu likidite ile beraber, şirketin tanıtımı ve reklamı olarak piyasa içerisindeki tüm katılımcılara ulaşım sağlanabileceğini söylüyor. “Bu şekilde pazar payı artan şirketlerin sektör içerisinde rekabet gücü artar ve daha prestijli konuma gelir. 


Ayrıca halka arz ile beraber şirket disiplini artarak kurumsallaşma yolunda büyük adımlar atılmış olur” diyen Özdemir, diğer taraftan büyük halka arzların daha fazla özendirilmesi için yurt içi kurumsal yatırımcı tabanının ise yüzde 10'a çekildiğini hatırlatıyor. Özdemir, “2018'de ABD Merkez Bankası faiz politikasının devam etmesi halinde borçlanma maliyetlerin- de meydana gelen artışın, şirketlerin ucuz finansman elde etmek amacıyla halka arz finansman yöntemine olan talebinin artacağını düşünüyoruz” şek- 


linde konuşuyor. 


DİĞER HALKA ARZI BEKLENEN ŞİRKETLERDE DURUM NE? 
MEMORILAL Şirketin internet sitesinde yayınlanan izahnameye göre, şirketin çıkarılmış sermayesinin 60 milyon TL'den 90 milyon TL'ye yükseltilmesi nedeniyle artırılacak 30 milyon TL nominal değerli payların halka arza konu olacağı belirtildi. Böylelikle halka arz edilen nominal payların halka arz sonrası çıkarılmış sermayeye oranının yüzde 33,33 olacağı bildirildi. Satışa İş Yatırım aracılık edecek. 


Ş 


Ss ENER JİM Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ile Alman E.ON şirketiteenie nin yüzde 50'şer payla sahip oldukları EnerjiSA, halka arza giden süreçte 2017 Ağustos'unda bölünmüştü. EnerjiSA'da halka arzın ortak satışı yoluyla gerçekleştirileceği duyurulurken; arzın 2018'in ilk aylarında tamamlan- 


ması planlanıyor. 


MEDICAJ PARK 


payların nominal değeri 101 milyon TL olacak. 


Halka arzın Şubat 2018'de tamamlanmasının planlandığı belirtilirken, arzın Ak Yatırım liderliğinde fiyat aralığı ile talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle 


gerçekleştirileceği ifade ediliyor. 


Şirketin resmi internet sitesinde yer alan izahnameye göre, ek satışların gerçekleşmesiyle birlikte halka arz edilecek 


| a, Mark Mobius'un Templeton Fonu'nun da yatırımcıları arasın- 
DeFacto 


da olduğu hazır giyim perakendecisi Defacto'nun 2018 yılı içerisinde halka arzının gerçekleşmesi beklentiler arasında. Şirket tarafından halka arz için henüz resmi bir açıklama yapılmadı, fakat şirketin arz için uluslararası ve yerli beş yatırım bankasıyla görüşmeler yaptığı kaynaklarca dillendiriliyor. 


Yıldız Holding iştiraklerinden Gözde Girişim Sermayesi'nin Kamuoyu Şİ Aydınlatma Platformu'na (KAP) geçtiği bilgiye göre, yüzde 39 oranında hissedarı olduğu Şok Marketler'in de halka arzı çok yakın. Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklama ise şöyle: “Yüzde 39 oranında sermaye payı ile hissedarı olduğumuz Şok Marketler Ticaret'in paylarının muhtemel halka arzına ilişkin olarak yapılan çalışmalar kapsamında, uluslararası piyasalarda, İstanbul ve/veya Londra'da söz konusu halka arzı koordine etmek ve çeşitli konularda danışmanlık hizmeti vermek üzere Bank of America Merrill Lynch, J.P. Morgan ve Credit Suisse'in global koordinatörler olarak yetkilendirilmesine karar verilmiştir.” 


BEYMEN Şirketin halka arz açıklaması, 20 Aralık 2017'de yapıldı. 

' Boyner Perakende yüzde 100 iştiraki Beymen Mağazacılık'ın 156.2 milyon TL'lik mevcut sermayesinin yüzde 49'unu aşmayacak kısmının halka arz edilmesi için çalışmalara başlama kararı aldığını duyurdu. 


> 


“YILIN İLK YARISINDA 
SÜRECİ TAMAMLAMAYI 
DÜŞÜNÜYORUZ” 

“Borsa İstanbul'un halka arzının önündeki problem, Merkez Bankası'nın geç likidite penceresi (GLP) kullanımı. 

Merkez Bankası operasyonu gereği GIP kullanımı nedeniyle BİST'ten işlem yapmıyor ve bizim yıllık 50 milyon TL gelirimizi etkiliyor. TCMB, 2018 Ocak ayında yine Borsa İstanbul'dan işlem yapmaya başlarsa, bu bizim gelirlerimizi etkiler ve bunun etkilerini ilk çeyrek bilançomuzda görmüş oluruz. 
Uygun uluslararası finansal iklimi de yakalamak önemli. 
Kısmen tamamlamayı öngördüğümüz süreçlerde de özellikle Nasdag ve FETÖ operasyonu nedeniyle ertelemeler yaşadık. 
Bu anlamda taslağı Bakanlar 
Kurulu'na gönderdik. 2018 
yılında mayıs, haziran gibi mümkünse halka arzı tamamlamayı ve ilk kendi şirket hisselerimizin de kendi listemize kayıtlı işlem yapmasını arzu ediyoruz. Süreci daha öne de alabiliriz. Bu bağlamda geri adım atmayı düşünmüyoruz.” 


BORSA İSTANBUL YÖNETİM KURUL 
, ELEM HİMMET KARADAĞ 


Mustafa Gündoğdu / mustafa.gundogdu ©platinonline.com 


AVIVASA 2018'DE NE KADAR BÜYÜYECEK? 

Bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektörünün lideri AvivaSA, 10'uncu yıl kutlamalarını, bir gala gecesiyle tamamladı. Mesut Yar'ın keyifli sohbeti ve Fatih Erkoç'un canlı performansıyla renklenen gecede, iş dünyasının, sigorta ve finans sektörünün önemli isimleri yer aldı. 
Sabancı Holding Sigorta Grup Başkanı Haluk Dinçer ve AvivaSA CEO'su Fırat Kuruca ev sahipliğindeki geceye, Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen de katıldı. 

Gala gecesinde Platin'e konuşan AvivaSA CEO'su Fırat Kuruca, 2017 yılını değerlendirirken, 
2018 yılında da büyümeye tıpkı 2017'de olduğu gibi devam edeceklerinin altını çizdi: 
“2017, BES açısından Otomatik Katılım nedeniyle çok hareketli bir yıldı. Özellikle caymalar konusunda her ne kadar özeleştri yapsak da yine de Otomatik Katılım, tüm sektörün iyi bir yıl geçirmesindeki en önemli etkendi. Hayat sigortacılığı tarafında da yine aynı şekilde çok iyi bir yılı geride bıraktık. Bu segmentte sektör, yüzde 40 ila 50'ler seviyesinde bir prim büyümesi yaşadı. Sektör, Otomatik Katılım sayısı hariç 7 milyon, Otomatik Katılım'la 3.5 milyon, yani toplamda 10.5 milyon katılımcı sayısına ulaştı. AvivaSA olarak 2017 yılında 1.2 milyon 
kullanıcı sayısına ulaşarak sektör liderliğimizi devam ettirdik. Pazar payımız yüzde 20 
seviyesinde ve Otomatik Katılım'da da istediğimiz noktadayız. 2018 yılı için ise umudumuz, piyasaların pozitif tarafta olması. Küresel ya da yurt içi krizler yaşanmadığı takdirde 2018'in de, 2017 benzeri büyümelere sahne olacağını düşünüyorum. Bu bağlamda AvivaSA olarak fon büyüklüğünde BES'te yüzde 30 civarında büyüme, hayat sigortacılığı tarafında ise yine yüzde 40-50'ler civarında bir büyüme öngörüyorum.” 


SABANCI HOLDİNG CEO'SU MEHMET GÖÇMEN, AVIVASA CEO'SU FIRAT KURUCA VE SABANCI HOLDİNG SİGORTA GRUP BAŞKANI HALUK DİNÇER Di i ”— 


“EN ÖNEMLİ SERMAYE, İNSAN...” 

Türkiye İş Bankası ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinin 12'nci yılı dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında, Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince'nin yıl kapanırken dünya ekonomisine ilişkin önemli açıklamaları vardı. Kendisiyle bir kahvaltıda buluşma şansı yakaladığımız Özince, dünyanın piyasa değeri açısından ilk 
10 şirketine bakıldığında, bu şirketlerin geleceğin 
dünyasıyla ilgili tavrının, fikir yatırımı olduğuna işaret etti. Özince, şu açıklamalarda bulundu: 

“İçinde bulunduğumuz dönemde, geleceğin ekonomisini geleceğin insanıyla donatabilmek, bir toplum açısından çok önemli. Bununla beraber bilinçli tüketici kavramı da öne çıkıyor. Dolayısıyla satranç ve benzeri spor alanlarının, toplumların eğitim ve refah seviyesini geliştireceğini düşünüyorum. İktisatçıların da bir an önce niteliğe ağırlık veren ekonomi parametrelerine dönmesi gerek. Ekonomi rakamlarla ölçülen bir kavram, burada da daha çok insan tarafı önem kazanıyor. 
En önemli sermaye, daima insan... Geleceğin ekonomisinin de ne olacağı az çok belli. Bizim gibi genç nüfusu fazla olan toplumların bunu idrak etmesi gerekiyor.” 


<i 
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TÜRKİYE İŞ BANKASI 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
ERSİN ÖZİNCE 

l 
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VAKIFBANK GENEL MÜDÜRÜ 
MEHMET EMİN ÖZCAN VE 
ENGİN ALTAN DÜZYATAN 


VAKIFBANK, 2018'DE 
VERİMLİLİĞE ODAKLANACAK VakıfBank, yeni dönem hedeflerini genel müdür Mehmet Emin Özcan'ın ev sahipliğinde düzenlediği ve bankanın yeni reklam yüzü Engin Altan Düzyatan'ın da katıldığı bir basın toplantısıyla açıkladı. 
Toplantıda konuşma fırsatı yakaladığımız Özcan, bankanın 2017 dokuz aylık döneminde ekonomiye 220 milyar TL'lik destek sağladığını ve KGF desteği kapsamında kullandırdıkları kredi miktarının 
20 milyar TL'yi aştığını söyledi. Özcan; 2018 
yılının, Türkiye'nin beklentilerin çok üstünde büyüyen 2017 yılından da iyi geçeceğini belirtti. Aktif büyüklük olarak 
250 milyar TL'ye ulaştıklarını, öncelikle 
verimlilik alanında artış sağlamak istediklerini vurguladı Özcan, ayrıca verimlilik kaybı olan alanları optimize edeceklerinin de altını çizdi. “13 milyon bireysel müşterimiz var. Şu anda 926 olan şube sayımızı 2018'de 950'ye çıkaracağız. 
16 binin üzerinde çalışana sahibiz ve her yıl 
bin kişi daha işe alacağız. 2018'de kaliteli büyümeye odaklanacağız” diyen Özcan, VakıfBank'ın 2018'de aktif ve krediler tarafında ise en az yüzde 15 büyüme yaşayacağını sözlerine ekledi. 


HP Windows 10 Pro ürününü önerir. 


/ 


- Windows10 Pro keep reinventing 


HP EliteBook 1040 
Yeni bir güç düzeyi. 


Mükemmel performans İnce. Hafif. Konferans merkezi En güvenli ve yönetilebilir Temponuzu artırmak için güçlendirilen Sahip olduğu özelliklerle mobil Güven içinde gezinmenize, görsel 

HP EliteBook 1040 ofis içinde ve hayatınızda size eşlik etmeye hazır korsanları uzak tutmanıza ve bellek içi dışındaki en büyük zorluklarla başa olan bu inanılmaz ince aygıtla tanışın. BIOS'u otomatik olarak takip edip geri çıkmaya hazırdır. 


yüklemenize imkan veren son teknoloji. 
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DİJİTAL BANKACILIKJ 


DİJİTAL BANKACILIKTA YENİ 
YILDA TEMA, İNSAN ODAKLI YATIRIMLAR OLACAK 


BANKALAR BU DÖNEMDE İNSAN ODAKLI TEKNOLOJİLER ÜRETİRKEN, YAPAY ZEKANIN DA DEVREYE GİRMESİYLE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM İÇİN MOBİL BANKACILIKTA DEVRİM NİTELİĞİNDE YENİ UYGULAMALARIN HAYATA GEÇİRİLMESİ BEKLENİYOR. BUGÜN TOPLAMDA AKTİF KULLANICI 


SAYISI 30 MİLYON KİŞİ SINIRINI AŞAN DİJİTAL BANKACILIKTA, 20 


8 TRENDLERİ DE İNSANLARIN 


HAYATLARINI KOLAYLAŞTIRMAYA DEVAM EDECEK 


u! 


s5 


“eril S 


ankacılık sektöründe büyümenin ve yatırımın en yoğun 

olduğu bölüm, dijital bankacılık. Yani internet bankacılığı ve özellikle de mobil bankacılık... 
Açıklanan rakamlara göre bugün 55 
milyon kişi dijital bankacılık sistemine kayıtlı olurken, aktif olarak adlandırılan, yani sistemi düzenli kullanan kullanıcı sayısı da 32 milyonu aşmış durumda. 


Mobil dönüşümün baş döndürücü hızı, ülkemiz bankacılık sektöründe de kendini gösteriyor. Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) raporuna göre, Temmuz-Eylül 2017 dönemi itibariyle sisteme en az bir kez giriş (log-in) işlemi yapmış aktif kurumsal dijital bankacılık 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müşteri sayısı | milyon 533 bin kişi oldu. 
Temmuz-Eylül 2017 dönemi içinde toplam (bireysel ve kurumsal) aktif dijital 
bankacılık müşteri sayısı 32 milyon 186 
bin kişiye çıkarken, bu sayının yaklaşık 5.7 milyon kişisi sadece internet bankacılığı işlemi yaptı. 19.4 milyon kişinin 


MOBİL BANKACILIK YAPMAK 
ÜZERE SİSTEMDE KAYITLI 
OLAN VE EN AZ BİR KEZ 
GİRİŞ İŞLEMİ YAPMIŞ TOPLAM 
MÜŞTERİ SAYISI EYLÜL 2017 
İTİBARİYLE 40 MİLYON 681 
BİN KİŞİ OLDU. TEMMUZ- 
EYLÜL 2017 DÖNEMİNDE, 
MOBİL BANKACILIK HİZMETİ KULLANILARAK YAPILAN 
FİNANSAL İŞLEMLERİN TOPLAM 
ADEDİ 230 MİLYON, TUTARI İSE 
514 MİLYAR TL OLDU 


sadece mobil bankacılık işlemi yaptığı görülürken, hem internet hem mobil bankacılık işlemi yapan kullanıcı sayısı ise 7.1 milyon kişiye ulaştı. Toplam (bireysel ve kurumsal) aktif dijital bankacılık müşteri sayısında bir önceki döneme göre 1 milyon 539 bin kişi artış yaşandı. 

Temmuz-Eylül 2017 dönemi itibariyle, internet bankacılığı hizmeti kullanılarak yapılan finansal işlemlerin toplam adedi 126 milyon, tutarı ise 1.1 trilyon TL olurken, gerçekleştirilen yatırım işlemleri hacminde birinci sırayı 2 milyon 788 bin işlem adedi ve 51 milyar TLlik hacim ile döviz işlemleri aldı. 


Rapora göre internet bankacılığı yapmak üzere sistemde kayıtlı ve en az bir kez giriş işlemi yapmış bireysel müşteri sayısı Eylül 2017 itibariyle, 51 milyon 
922 bin kişi oldu. Son bir yıl içerisinde 
en az bir kez giriş işlemi yapmış bireysel müşteri sayısı ise 22 milyon 114 bin kişi olarak kayıtlara geçti. 

Temmuz-Eylül 2017 dönemi içinde en az bir kez internet bankacılığı giriş işlemi yapmış aktif bireysel müşteri sayısı 11 
milyon 522 bin kişi olurken, bu miktar, kayıtlı olan toplam bireysel müşteri sayısının yüzde 22'sini oluşturdu. 

İnternet bankacılığı yapmak üzere sistemde kayıtlı olan ve en az bir kez giriş işlemi yapmış kurumsal müşteri sayısı, Eylül 2017'de 3 milyon kişiye ulaştı. 
Bunların 1 milyon 231 bini (yüzde 40'1) Temmuz-Eylül 2017 dönemi içerisinde en az bir kez giriş işlemi yaptı. Son bir yıl içerisinde en az bir kez giriş işlemi yap- 


mış kurumsal müşteri sayısı ise | milyon 
664 bin kişi oldu. 

İnternet bankacılığı için kayıt yaptıran ve en az bir kez giriş işlemi yapmış toplam (bireysel ve kurumsal) müşterilerin 
yüzde 23'ünün, Temmuz-Eylül 2017 
döneminde en az bir kez internet bankacılığı işlemi yaptığı görüldü. 


MOBİLE GÜVEN ARTIYOR 

Mobil cihazlar üzerinden sunulan dijital ödeme fonksiyonlarının her geçen gün yaygınlaşması, tüketicilerin kendi yaşam tarzlarına uyan dijital çözümleri benimseyip kullanmalarına yardımcı oluyor. 
Bunun yanı sıra mobil cihazları üzerinden bankacılık ve ödeme işlemleri yapma konusunda tüketiciler kendilerini her geçen gün daha rahat ve güvende hissediyor. Mobil cihazlara güvenin artması tüketicileri masaüstü bilgisayarlar dan ve laptop'lardan uzaklaştırıyor. Visa tarafından yapılan “2017 Dijital Ödemeler Araştırması'nın sonuçlarına göre Türk mobil kullanıcılarının yüzde 90'ı bankacılık işlemlerini ve günlük ödemelerini yapmak için mobil cihazlarını kullandığını belirtiyor. Öyle ki, araştırma sonuçlarına göre mobil kullanıcılarının yarısından çoğu (yüzde 
64) online alışveriş ödemelerini mobil cihazlarıyla yapıyor. Dörtte üçünden fazlası (yüzde 77) banka hesaplarını kontrol etmek ve diğer hizmetlere erişmek için bankacılık uygulaması kullanırken, yüzde 45'i de arkadaşlarına ve aile üyelerine akıllı cep telefonlarını veya tabletlerini kullanarak para gönderiyor. 


BİYOMETRİK UYGULAMALAR 
GÜVENLİ BULUNUYOR 
Türkiye'de mobil ödemelerin hangi 


MOBİL 


DONE 
ITRİ 


İŞLE 
TRA 


794 

İLE 
ARAS 
HACMİ 


SIRAY 
ADED 


LYON TLYİ 
HAVALE VE DÖVİ 
LERİNİ KAPSAYA 
SFERLERİ İŞLEMLERİ, 
65 MİLYON İŞLE 


İNDE İSE İŞLE 


BANKACILIK KU 
SAYISI BEŞ YILDA 42 KAT 
BÜYÜDÜ, 2017 DOKUZ AYL 


LLA 


ICI 


K 


HACMİ 


GEÇTİ. EFT, 
Z TRANSF 


PA 


ADEDİ VE 


İLYAR TULİK HACİ 
FİNANSAL İŞLEMLER 
NDA EN BÜYÜK PAYA 
SAHİP OLDU (FİNANSAL İŞLEM 
NİN YÜZDE 710). İKİNCİ 
İŞLEM 


İSEN MİLYO 


ERİ 
RA 


İ VE 202 MİLYAR TULİK 


İŞLEM HACMİ İLE YATIRIM 


İŞLEMLERİ ALD 


Son dönemde bankaların özellikle kimlik doğrulama alanında yaptığı yatırımlarda gün be gün artıyor. Bu bağlamda Avrupa'da kimlik doğrulama metodu olarak biyometrik verilerin kullanımı artarken, Türkiye'de de biyometrik doğrulama yöntemlerine karşı duyulan güvenin oldukça yüksek olduğu görülüyor. Öyle ki, araştırmaya katılan Türk tüketicilerin yüzde 92'si kimlik doğrulama için biyometrik yöntemlerin kullanılmasını güvenli bulduğunu belirtiyor. 


“GENÇ NÜFUS ETKİLİYOR” 
“Visa olarak dünya genelinde inovasyona odaklanarak ödemelerin nerede ve hangi cihaz üzerinden olursa olsun kolay ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak için iş ortaklarımızla beraber çalışıyoruz. Araştırma bu çalışmaların yerini bulduğunu gösteriyor. Mobil ivmesini sürdürüyor. 
Araştırmayı ülkemiz açısından değerlendirdiğimde Türkiye'de mobil ödemelerin günlük hayata entegre olduğunu görüyorum. Burada pek çok faktör var. Öncelikle mobil ödemeler için yapılan altyapı, teknoloji ve terminal yatırımları mobilin yaygınlaşmasının temelini oluşturdu. Genç nüfusumuz da mobili benimsedi ve hayatına entegre etti. Bunlarla birlikte mobilin yükselmesinde diğer önemli bir etken de tüketicilerin mobile karşı 


harcamalarda tercih edildiğine bakıldıgında ise araştırmaya katılanların yüzde 66'sı elektrik, su ve doğalgaz gibi fatura ödemeleri, yüzde 57'si mobilya, elektronik gibi yüksek tutarlı harcamaları, yüzde 56'sı yemek siparişi, yüzde 45'i de film, müzik veya televizyon programı satın almak için mobil ödemeleri tercih ettiğini belirtiyor. 


MOBİL BANKACILIK KULLANIMINDAKİ ARTIŞ DİKKATLERDEN KAÇMIYOR 


Aktif bireysel müşteri sayısı 

Dönem Sadece internet Sadece mobil Hem internet Toplam 

bankacılığı bankacılık hem mobil 

kullanan kullanan bankacılık 

kullanan 
Mart 2017 5.758.314 14.955.503 6.817.603 27.531.420 
Haziran 2017 5.487.121 17.082.799 6.559.167 29.129.087 
Eylül 2017 4.864.491 19.100.542 6.687.590 30.652.623 


Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği 


artan güveni. Araştırma bu yıl tüketicilerin bankacılık işlemleri ve ödemeler için mobil cihazlarını bugüne kadar belki de hiç olmadığı kadar güvenle kullandığını gösteriyor.” 


N k 
B. 


VİSA TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ 
MERVE TEZEL 
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“TEKNOLOJİYE HER YIL 100 MİLYON DOLAR YATIRIM YAPIYORUZ” 


SON BİR YILDA AKBANK DİREKT MOBİL KULLANAN MÜŞTERİ ADEDİNE 1 MİLYONDAN FAZLA MÜŞTERİ EKLEYEN AKBANK, HER YIL 100 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE TEKNOLOJİ YATIRIMI GERÇEKLEŞTİRİYOR. AKBANK DİREKT BANKACILIKTAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI TOLGA ULUTAŞ, BU BAĞLAMDA MÜŞTERİLERİNE MÜKEMMEL BİR MOBİL BANKACILIK DENEYİMİ SUNMAK 


018 yılında, dünyada ve 

Türkiye'de dijitalleşme trendinin hızlanarak devam edeceği 

öngörülüyor. 2020 yılında ise dünyada mobil internet kullanan kişi sayısının 3 milyara ulaşması bekleniyor. 
Akbank Direkt Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Ulutaş da böylesi bir iklimde, banka olarak mobili önceliklendirdikleri bir strate-Jiyle müşterilerine mükemmel bir mobil bankacılık deneyimi sunmak için çalışmalarını sürdürdüklerini aktarıyor. 


> Akbank Direkt'te banka olarak hangi vizyonla hareket ediyorsunuz? 

Akbank Direkt üzerinden yenilikçi ürün ve hizmetlerimizi tasarlarken, bankacılık servisleri ve bireyin ihtiyaçlarını farklı süreçler olmaktan çıkarıp, entegre tek bir süreç haline getirme vizyonuyla çalışıyoruz. Akbank Direkt Öde, bu vizyonun bir örneği. 2017 Eylül ayında, sektörün öncülerinden nl 1.com iş birligiyle lanse ettiğimiz servis ile, müşterilerimiz online alışverişlerini kredi kullanarak ödeyebiliyor ve bunu kesintisiz bir süreçle gerçekleştiriyor. 


> Geçtiğimiz yıl Akbank Direkt olarak ne gibi yenilikleri müşterilerinize sundunuz? 

2017 yılında telefonu sallayarak kullanılabilecek kredi tutarını öğrenme servisiyle Türkiye'de bir ilke daha imza attık. Akbank Direkt, müşterilerimizin günlük hayatları içindeki finansal ihtiyaçlarına ek bir süreç yaratmadan, ihtiyaç anında çözüm sunmayı hedefliyor. 
Örneğin, ödemeler dünyasının mobil cüzdan, OR kod, temassız ödemelere kaydığı günümüzde, müşterilerimiz 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İÇİN ÇALIŞTIKLARINI DİLE GETİRİYOR 


AKBANK DİREKT BANKACILIKTAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI TOLGA ULUTAŞ 


“BANKAMIZDAKİ İŞLEMLERİN 
YÜZDE 96'SI DİREKT KANALLAR ÜZERİNDEN YAPILIYOR. 
ÖRNEĞİN, AKBANK DİREKT 
KREDİ, ARALIK 2015'TE 
HAYATIMIZA GİRDİĞİ GÜNDEN 
BU YANA EN ÇOK TERCİH 
EDİLEN DİJİTAL BANKACILIK ÜRÜNLERİNDEN BİRİ OLDU 
VE BUGÜN İHTİYAÇ KREDİSİ KULLANMAK İSTEYEN ÜÇ MÜŞTERİMİZDEN İKİSİ DİJİTAL KANALLARI TERCİH EDİYOR” 


için ödeme anında en kritik soru nakit ihtiyaçlarını nasıl karşılayacakları. Bu ihtiyaca çözümü, kullanılabilecek kredi tutarının saniyeler içinde öğrenilebileceği yeni bir servis geliştirerek sunduk. 
Müşterilerimiz alışverişe başlarken sadece telefonlarını sallayarak kullanabilecekleri kredi tutarını öğrenebiliyor, alışverişlerini buna göre planlayabiliyor. 


> Son bir yılda Akbank Direkt Mobil kullanıcı sayısı ne kadar arttı? 

Son bir yılda Akbank Direkt Mobil kuklanan müşteri adedimize 1 milyondan fazla müşteri ekledik. 2018 yılında da, dijital müşteri adedimizi artırırken, hem yenilikçi, hem de müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran finansal inovasyonları müşterilerimizin hizmetine sunmak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 


> Akbank olarak teknolojiye her yıl ne kadarlık yatırım yapıyorsunuz? 

Mobil bankacılıktaki başarı trendimizi hız kesmeden sürdürebilmede finansal inovasyonun rolünü önemsiyoruz. 
Teknolojiyi yakından takip ederek, ürün ve hizmetlerimize hızlıca adapte 
etmeye çalışmayı hedefliyor, her yıl 100 
milyon doların üzerinde teknoloji yatırımı yapıyoruz. Bu hedefler doğrultusunda konusunda uzman global danışmanlarla çalışarak bankamız bünyesinde inovasyon merkezimiz Akbank LAB'ı kurduk. Akbank LAB ile amacımız, bütün dünyada, sektör bağımsız oluşturulan teknoloji ve yaklaşımları takip ederek bu fikirleri güven, yaygınlık, zaman maliyeti boyutlarına hizmet edecek servisler yaratmak üzere bankamıza getirmek. 


Telefonu salla kredini gör anında 


Kıyafet, hediye, ev alışverişi derken masraflar arttıysa Akbank Direkt'e girin, ihtiyaçları değil telefonunuzu sallayın, ne kadar kredi kullanabileceğinizi hemen öğrenin. 


MOBİLİN BANKASI AKBANK 


*Telefonunu sallayarak ne kadar kredi kullanabileceğini öğrenebilme Türkiye'de ilk defa Akbank'ta! Akbank Direkt Kredi ve telefonunu sallayarak kredi limiti öğrenme T.C. vatandaşı Direkt şifresi sahibi Akbank müşterileri tarafından kullanılabilmektedir. Telefonlarını sallayarak azami ihtiyaç kredi limitlerini öğrenen müşteriler, “Hemen Kullan” butonunu tıklayarak 30.000 TLye kadar başvurularını oluşturabilirler. “Vazgeç” butonuna basıldığında kredi başvurusu oluşmaz. Akbank, kredi kullandırım koşullarını belirleme, değiştirme ve kullandırımı veya kampanyayı tamamen durdurma hakkını saklı tutar, ek bilgi/belge talebinde bulunabilir. Detaylı bilgi için: www.akbank.com 


AKBANK 


sizin için 


YAPI KREDİ 2018'DE DE İNSAN ODAKLI TEKNOLOJİLER ÜRETECEK 


TÜRKİYE'NİN DİJİTAL BANKASI YAPI KREDİ OLARAK, MOBİL BAŞTA OLMAK ÜZERE DİJİTAL KANALLARINA HER YIL DAHA FAZLA YATIRIM YAPTIKLARINI DİLE GETİREN YAPI KREDİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YAKUP DOĞAN, BANKACILIĞIN GELECEĞİNİ İNŞA EDECEK UYGULAMALARI HAYATA GEÇİRDİKLERİNİ SÖYLÜYOR. YAPI KREDİ BU PARALELDE BANKACILIK SEKTÖRÜNÜ, İLKLERLE 


ijital ve mobil bankacılık alanlarında Türkiye ve 
Avrupa'da ilklere imza atan 
Yapı Kredi, başarılı bir 2017 
yılını arkasında bıraktı. Yapı Kredi olarak 2017 yılında sadece dijital bankacılık alanında 25'i uluslararası saygın kurumlardan olmak üzere, 30'un üzerinde ödül kazandıklarını aktaran Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, 2018 yılında da insan odaklı teknolojiler üretmeye ve müşterilerine değer katmaya devam edeceklerine 


vurgu yapıyor. 


> Geçtiğimiz yıl Yapı Kredi olarak dijital ve mobil bankacılıkta ne gibi ilklere imza attınız? 

Son bir yıl içerisinde bankacılık sektörünü devrim niteliğinde uygulamalarla tanıştırdık. Türkiye ve Avrupa'da bir ilk olan göz tarama sistemini Göz-ID ürünümüzde kullandık. Mobil bankacılığa şifresiz ve güvenli giriş sağlayan Göz-ID'nin yanı sıra ATM'ye dokunmadan OR kod ile anında para çekme, para yatırma ve Müşteri İletişim Merkezi'ne direkt bağlanma özellikleriyle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırdık. 
Ayrıca, Google tarafından örnek uygulama seçilen yapikredi.com.tr'den sonra şimdi de Yapı Kredi Mobil'e Google Search altyapısını entegre ettik. Böylece müşterilerimiz arama sonuçları sayesinde işlemlere, ödeme yapacakları faturaların kurumlarına veya Akıllı Rehber kayıtlarına hızlı erişim sağlayabiliyorlar. 

Bankacı Klavye ile akıllı telefonlardaki mesajlaşma uygulamaları ekranından hiçbir farklı ekrana ve uygulamaya girmeden hızlı para transferi yapılabilmesini sağladık. Siri ve iMessage üzerinden 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TANIŞTIRMAYA DEVAM EDİYOR 


5YapıKredi 


YAPI KREDİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YAKUP DOĞAN 


“SON OLARAK FORD İLE 
YAPTIĞIMIZ İŞ BİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE SÜRÜCÜLERİN HAYATLARINI KOLAYLAŞTIRACAK 
BİR YENİLİĞE İMZA ATTIK. 
DÜNYADA FORD SYNC 3 
APPLINK TEKNOLOJİSİNE SAHİP ARAÇLARA ENTEGRE EDİLEN İLK BANKACILIK UYGULAMASI YAPI 
KREDİ MOBİL OLDU. BU SAYEDE 
FORD MÜŞTERİLERİ, ELLERİNİ DİREKSİYONDAN, GÖZLERİNİ 
YOLDAN AYIRMADAN SÜRÜŞ 
ESNASINDA GÜVENLİ BİR 
ŞEKİLDE YAPI KREDİ MOBİLE ERİŞEBİLİYOR” 


ister sesle ister mesajla hızlı ve kolay bir şekilde müşterilerimizin para gönderebilmesine olanak tanıdık. 


> Bunlarla beraber müşterilerinizin hayatını kolaylaştıracak hangi uygulamaları hayata geçirdiniz? 

“Hizmette Sınır Yoktur” anlayışıyla Yapı Kredi Mobil'e, müşterilerimizin istedikleri şubeden istedikleri tarih ve saate randevu alabildikleri “Şube Yoğunluk Haritalarını Görüntüleme ve Randevu Alma” özelliğini ekledik. Kartlarını kaybeden müşterilerimiz ise mobil bankacılık şubesindeki yeni Panik Yok Butonu ile kartlarını anında kullanıma geçici olarak kapatarak mobilden işlemlerine devam edebiliyor. Bununla birlikte, dünyanın en büyük ATM üreticisi NCR, Avrupa'da bir ilk olan temassız mobil ATM pilot çalışmasını ilk defa Yapı Kredi ile gerçekleştirdi. 
Müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak adına ekransız, kartsız ve sadece mobil telefonlar ile kullanılabilen yeni MobilMatik'ler yakında müşterilerimizin hizmetine sunulacak. 


» Bankanız 2017 yılında mobil ve dijital bankacılıkta hangi rakamlara ulaştı? 

Yıl içerisindeki teknoloji odaklı tüm bu çalışmalarımız neticesinde dijital bankacılık müşterilerimizin sayısı son bir yılda yüzde 34 artarken mobil bankacılık müşterilerimiz ise yüzde 53 oranında yükseldi. Ayrıca dijital müşterilerimizin içinde mobil bankacılık kullanım oranrmız Kasım 2017 itibariyle yüzde 84'e ulaştı. Aktif dijital müşterimiz olan her yedi kullanıcının altısı mobil bankacılık hizmetlerimizi kullanıyor. Bunun yanında, nakit dışı işlemlerde dijital kanalların payı yüzde 95'e ulaştı. 


YAPI KREDİ VE FORD'DAN DÜNYADA BİR İLK 


BANKANIZ ARTIK 
ARACINIZIN IÇINDE! 


Yapı Kredi Mobil ile Ford'un SYNC 3 teknolojisine sahip araçlarında ellerinizi direksiyondan kaldırmadan, Türkçe sesli komut vererek piyasa bilgilerini anlık takip edebilir, size en yakın ATM veya şubeyi anında görebilir ve Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi'ni direkt arayabilirsiniz. 


Siz de Yapı Kredi Mabil'i indirin, hayatınızı kolaylaştıran bankacılık teknolojileriyle tanışın! 


URKIYE'NİN 
DİJİTAL! 
BANKASI / 


© YapıKredi 


P & 
(G)YapıKredi 


Hizmette sınır yoktur. 


HEMEN İNDİRİN! 


Dünyada Ford SYNC 3 AppLink'e entegre olan ilk bankacılık uygulaması Yapı Kredi Mobil ile Türkçe sesli komutlarla piyasa bilgilerine anlık erişebilir (döviz kurları ve İMKB borsa verileri), en yakın şube ve ATM 


konum bilgilerini görebilir ve Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi'ne direkt sesli erişim sağlayabilirsiniz. Ford SYNC 3 araçlarda kullanılabilecek Yapı Kredi Mobil uygulaması, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarla çalışmaktadır. 


“FİNANSAL İŞLEMLERİMİZİN YÜZDE 87'Sİ DİJİTAL KANALLARIMIZDAN YAPILIYOR” 


GEÇTİĞİMİZ YIL MOBİL UYGULAMASI ÜZERİNDEN YAPILAN FİNANSAL İŞLEM ADEDİNİ YÜZDE 
100 ORANINDA ARTIRAN ZİRAAT BANKASI, 2018'DE BU ORANI DAHA DA YUKARI ÇIKARMAYI 
HEDEFLİYOR. BANKA, HAYATA GEÇİRDİĞİ YENİ UYGULAMALARIYLA DA MÜŞTERİLERİNİN 


ankacılık sektörünün, her 

geçen gün hayatımızda daha 

da geniş yer kaplayan yüksek 

performanslı mobil cihazların hızına uyum sağladığını ifade eden Ziraat Bankası Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar, bunun kanıtı olarak dünyadaki mobil 
bankacılık müşterisinin yıllık yüzde 100 
artmasını gösteriyor. Çakar, sorularımızı ise şöyle yanıtlıyor: 


> 2018'de bankaların FinTech'lerle iletişimi nasıl şekillenecek? 

Türkiye'deki bankacılık sektörü, dünya bankacılık sektöründe önemli bir yere sahip. Birçok ülkeye göre Türkiye, çok daha hızlı bir şekilde dijital dönüşüm sürecine adapte oluyor. Bunun en önemli nedeni, ülkemizin dinamik bir yapıya sahip olması ve buna bağlı olarak altyapısal dönüşümü kolayca yapabilmesi. 

Başlangıçta bankaların rakip olarak gördüğü bu şirketler, zamanla iş birliği ve yatırım yapılabilecek şirketler olarak görülmeye başlandı. Bankaların geniş müşteri kitlesi ve yaygın hizmet ağı ile FinTech'lerin yenilikçi teknoloji çözümlerinin bir araya getirilmesi, finans sektörünün yeni teknolojileri çok hızlı bir şekilde entegre ederek kendi adlarına bu birlikteliklerden önemli rekabet avantajları elde etmelerini sağlayacak. 


> Şu anda bankanız üzerinden yapılan işlemlerin ne kadarı dijital kanallar üzerinden gerçekleşiyor? 

Türkiye'nin en köklü ve en güçlü bankası olarak, değişen dönüşen dijital dünyayı yakından takip etmekle birlikte, yenilikleri kendi bünyesine ivedilikle uygulayan bir yapı içerisindeyiz. Dijital dönüşümün 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HAYATLARINI KOLAYLAŞTIRIYOR 


ZİRAAT BANKASI ÖDEME SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 
ALPASLAN ÇAKAR 


“BANKAMIZDA ŞU ANDA 
YAKLAŞIK 7 MİLYON DİJİTAL MÜŞTERİMİZ BULUNURKEN, 
45 MİLYONUN ÜZERİNDE 
MÜŞTERİMİZ, KANALLARIMIZI 
AKTİF OLARAK KULLANIYOR. 
DİJİTAL KANALLARIMIZ 
ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLE 
ADETLERİ VE HACİMLERİ D 
HIZLA ARTIŞ GÖSTERİYOR. 
2017 YILINDA MOBİL 
UYGULAMAMIZDAN YAPILA 
FİNANSAL İŞLEM ADETLERİNDE 

BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE 
YAKLAŞIK YÜZDE 100 
ORANINDA ARTIŞ YAŞANDI” 


bankaların rekabet gücüne ve pazar paylarına doğrudan etki edeceğinin bilincinde olarak, geleceğin bankacılık sisteminin öngöreceği her türlü değişime ayak uydurabilecek şekilde altyapımızı geliştiriyoruz. Mevcut müşteri profili ve hizmet yapımızla, bankamızdan yapılan finansal işlemlerin yüzde 87'si kanallarımız üzerinden gerçekleşiyor. Yakın gelecekteki müşterilerimiz olan “dijital dünyada doğanların” alışkanlıkları da göz önünde bulundurulduğunda önümüzdeki yakın dönem içerisinde bu oranların yüzde 90 ve üzeri seviyelere çıkacağını öngörüyoruz. 


> Mobil uygulamanızda hangi konumdasınız? 

Ziraat Mobil uygulamamız aracılığı ile müşterilerimiz işlemlerini, basit ve kısa işlem adımlarıyla hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Dijital dünyadaki gelişmeler takip edilerek, müşterilerimize daha kapsamlı bankacılık deneyimi sunmak için işlem setimiz müşteri ihtiyaçları doğrultusunda genişletiliyor ve uygulamalarımıza yeni özellikler eklenerek düzenli geliştirmeler 


yapılıyor. 


> Son dönemde hayata geçirdiğiniz uygulamalarınız neler? 

İşlem adımlarını kısaltan ve daha kullanışlı hale getiren mobil uygulamamız aracılığı ile ATM'lerimizden OR kodla para çekme ve yatırma özelliğimiz müşterilerimizin hizmetine sunuldu. Mobil Cüzdan gibi kart taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıran temassız ödeme seçenekleri ve bankamız mobil uygulamalarına entegrasyonu için çalışmalarımız ise yakın zamanda müşterilerimizin hizmetine sunulacak. 


Ziraat Mobil ile sıranumaranızı 
Şubeye 
| Bilecen alın. 


KOBİ & ESNAF KREDİLERİ 
2017 YILINDA ALTIN ÇAĞINI YAŞADI 


BDDK RAKAMLARINA GÖRE BANKALARIN KOBİ'LERE KULLANDIRDIĞI TOPLAM NAKDİ KREDİ TUTARI 2017 
EKİM SONU İTİBARİYLE 2016 YIL SONUNA GÖRE YÜZDE 20/1 ARTARAK 505 MİLYAR TLYİ AŞTI. KOBİ VE ESNAF KREDİLERİNDE SON DÖNEMDEKİ HAREKETLİLİKTE İSE KGF TEMİNATLI KREDİLER ÖNEMLİ ROL OYNADI. REEL 
SEKTÖRÜN EN GÜÇLÜ DESTEKÇİLERİNDEN HALKBANK, KGF KEFALETLİ KREDİ KULLANDIRIMINDA, EYLÜL 2017 

İTİBARİYLE 20 MİLYAR TLYİ AŞARAK TÜM BANKALAR ARASINDA İLK SIRADA YER ALDI 


Mustafa Gündoğdu / mustafa.gundogdu ©platinonline.com 


eçen yıl KGF teminatlı 
Hazine kaynaklı kefaletin kapsamını genişleten, KOBİ ve KOBİ tanımı dışında kalan işletmelerin finansmana erişim olanaklarının kolaylaştırılmasını öngören protokolün ardından hızlanan işlemlerde, özellikle KOBİ ve esnaf kredilerindeki hareketlilik gözlerden kaçmadı. 2017 yılında yaklaşık 221 milyar TLlik KGF destekli kredi kapsamında 200 mik yar TLlik kefalet verilirken, Türkiye ekonomisinin rekor büyümesinde bankalar, amiral gemi rolünü üstlendi. Reel sektörün en güçlü destekçilerinden Halkbank, KGF kefaletli kredi kullandırımında, Eylül 2017 itibariyle 20 milyar TL'yi aşarak tüm bankalar arasında ilk sırada yer aldı. 
Bu kredilerde özellikle mikro ölçekli işletmeler ön plana çıkarken, KOBİ kredileri de 2017 Ekim ayı sonunda 505 mik yar TL'yi aştı. 


KGF'NİN ETKİSİ 

2017 yılında KOBİ ve esnaf kredilerinde 
en çok hissedilen etki şüphesiz ki Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı banka 


man sağlamalarını ve yatırımlarına destek bulabilmelerini kolaylaştırmış oldu. 
Uzmanlar da KGF kefaletiyle ilk defa kredi kullanan, mevcut kredilerine ilave kredi sağlayan ya da yeniden yapılandırılan krediler sayesinde firmalardaki finansman zorluklarının önemli ölçüde azaldığını, sektöre can suyu verdiğini ve kurumlar arasında sinerji yaratılmasında önemli bir adım atıldığını düşünüyor. 


KREDİLERDE YÜZDE 20,1 

ARTIŞ VAR 

Bu yıl 221 milyar TL'lik kredi kullandırılırken, gelecek yıl için de 140 milyar TL'lik bir kredi hacmi öngörülüyor. Bu yıl kullandırılan kredilerden de gelecek yıl yaklaşık 68 milyar TL dönüş bekleni- 


yor. Tabloyu incelediğimizde ise KOBİ'lerin 2017 Ekim sonu itibariyle 
505 milyar TL'nin üzerinde kredi kullandığı görülüyor ki, bu da 2016 yılı toplamı- nın yüzde 20,1 üzerinde bir rakama tekabül ediyor. 

Dünyada KOBİ'ler toplam TL nakit kredilerden yüzde 40'ın üzerinde pay alırken, Türkiye'de bu oranın yüzde 30'un altında kalması ise bu segmentte olan potansiyeli gözler önüne seriyor. Bu bağlamda Halkbank da geçmişte oldugu gibi 2017 yılında da çalışan ve üreten KOBİ'lerin ve esnafların yanında olmaya devam etti. Halkbank'ın desteğiyle hem hayaller gerçekleşiyor hem de Türkiye ekonomisi, sürdürülebilir büyümesine kaldığı yerden devam ediyor... 


2017 EKİM SONU İTİBARİYLE KOBİ KREDİLERİ 500 MİLYAR TL'Yİ AŞTI 


2017 Ekim sonu 
(milyon TL) 


2016 yılsonu | Değişim 
(milyon TL) (0) 


Mikro işletmelere kullandırılan krediler 


129.175 109.671 17,8 


Küçük işletmelere kullandırılan krediler 


164.988 140.153 17,7 


Orta büyüklükteki işletmelere kullandırılan krediler 


210.851 170.715 23,5 


Toplam KOBİ kredileri 


505.014 420.539 20,1 


kredileriydi... Bankacılık ve finans sektö- KOBİ MÜŞTERİ SAYISI 4 MİLYONU GEÇTİ ründe, KGF teminatının sisteme kazan- 


dırılması, sektöre canlılık kazandırdı. 


2017 Ekim 
sonu (adet) 
3.263.600 
708.671 
231.309 


2016yıl | Değişim sonu (adet) (2) 
2.969.340 9,9 
656.525 7,9 
209.050 10,6 


Mikro işletme niteliğindeki müşteri sayısı Küçük işletme niteliğindeki müşteri sayısı Orta büyüklükteki işletme niteliğindeki müşteri sayısı 

Toplam KOBİ niteliğindeki müşteri sayısı Kaynak: BDDK 


KGF, teminat yetersizliği nedeniyle bankalardan kredi kullanmakta güçlük 


çeken işletmelere (KOBİ vasfına sahip 


işletmeler, kadın girişimciler, genç giri- 


e i i 4.203.580 
şimciler ile KOBI vasfına sahip olmayan 


3.834.915 


işletmeler) kurumsal bir kuruluş olarak 


kefalet vererek bu işletmelerin finans- 


HALKBANK'IN KATKILARIYLA GİRİŞİMCİ HİKAYELERİ 


İlgi HALKBANK SAYESİNDE HAYALLERİNE KAVUŞTULAR... 


MAKARNA LÜTFEN'DEN YENİ 
NESİL MAKARNA 

MAKARNA LÜTFEN KURUCUSU 

TUĞBA BAYBURTLUOĞLU 

Kurulduğu 2012 yılından bugüne her yıl satışlarını ortalama yüzde 400 civarında artıran Makarna Lütfen, bugün Türkiye'nin en hızlı büyüyen internet satış markalarından biri oldu. Halkbank'tan aldığı destekle markasını büyüten Makarna Lütfen Kurucusu Tuğba Bayburtluoğlu, en büyük hedefini ise Türkiye'de ürettiği makarnayı yurt dışına satmak olarak açıklıyor. İşini kurarken ilk kredisini Halkbank'tan alan Bayburtluoğlu, Halkbank'ın “Kadın Girişimci Kredisi'nden faydalandı. 

“Girişimci olmak, dengeyi bulmak demek. 
Örneğin gençler aceleci, yaş olarak daha tecrübeli girişimciler ise çok sağlamcı davranabiliyorlar. Mühim olan ikisinin dengesini bulmak” diyen Bayburtluoğlu, işine ilk güvenen banka olması açısından, Halkbank'ın yerinin ayrı olduğunu söylüyor. 


MESLEĞİNİ KURARKEN 
HALKBANK YANINDAYDI 
GENCER MÜHENDİSLİK KURUCUSU 

ELİF GENCER 

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Halkbank'tan dığı destekle geçen yıl faaliyetlerine başlayan Gencer Mühendislik, jeofizik mühendisliği alanında bölgesinde önemli bir marka olmaya hazırlanıyor. Şirketin kurucusu Elif Gencer, hayalindeki mesleği ifa ederken, bu süreçte Halkbank'ın her zaman yanında olduğunun altını çiziyor. Gencer, “Kurulum aşamasında sermaye açısından çok zorlandığımız noktalar oldu. İş hayatında iyi yerlere geleceğimize inanıyor ama sermaye bulamıyorduk. Halkbank'tan önce birçok bankaya başvuru yaptık, ama aldığımız cevaplar hep olumsuzdu” derken, sadece Halkbank'ın kendilerine finansman desteği sağladığını ifade ediyor. 


CİROSUNUN YÜZDE 85'İ 
İHRACATTAN 

AKKAYA GENEL KURUL BAŞKANI 

ALİ AKKAYA 

1964 yılında Ali Akkaya tarafından kurulan 
Akkaya Isı Makinaları, bugün cirosunun yaklaşık yüzde 85'ini ihracatından elde eden global bir şirket konumunda bulunuyor. 
Şirketlerinin büyümesinde çok çalışmanın yanında, finansmana erişimin de önemini vurgulayan Akkaya Genel Kurul Başkanı ve Kurucusu Ali Akkaya, Halkbank'ın özellikle ihracat kredilerini kullandıklarını belirtirken, halkbankkobi.com.tr'ye de üye olduklarını hatırlatıyor. 

“Bugüne kadar Halkbank'ın ihracat destek kredilerinden çokça faydalandığımızı belirtebilirim” diyen Akkaya, her bölge ve her ülkeye ihracat yapabilecek potansiyelde bir firma olduklarını söylüyor. 


KÜÇÜK BİR ATÖLYEDEN 
ŞİRKETLER GRUBUNA... 

ALP ŞİRKETLER GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET ALP 

Yurt dışında küçük bir atölyede tekstil işine başlayıp ardından turizm sektörüne atılan Alp Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Alp, Türkiye'de Alp Group'u bir markaya dönüştürdüklerini aktarıyor. Hiç şüphesiz, şirketin bir markaya dönüştürülme hikayesinde Halkbank'ın da önemli katkıları bulunuyor. 

“Çalışma hayatımızda dönem dönem işlerimizin büyümesi ve işletmemizin daha verimli olması için Halkbank'ın KOBİ destek ve kredilerinden faydalandık. En çok turizm ve inşaat alanlarındaki yatırımlarımız için kredi desteği aldık” diyen Alp, halkbankkobi.com.tr üyeliklerinin olduğunu ve gerektiği zamanlarda fırsatları takip edip, yardım aldıklarını dile getiriyor. 


TEKSTİL HURDALARINI 
DÜNYAYA SATIYOR 

ARGOS TEKSTİL ŞİRKET MÜDÜRÜ GOKHAN ERDEM 

Sanayi sitesinde kurulmuş dört kişilik bir iş 
yerinden, bugün kendi fabrikasında yıllık 6 
bin ton pamuk elyaf üreten, 30 kişilik bir şirket haline gelen Argos Tekstil, tekstil hurdası 
sektöründe faaliyet gösteriyor. Şirket, 2019 
yılı itibariyle 70 kişiye istihdam hazırlamak içinse kolları sıvadı. 

Halkbank'tan kredi kullanarak, Bursa Organize Sanayi Bölgesi sınırları içinde arsa aldıklarını ifade eden Argos Tekstil Şirket Müdürü Gökhan Erdem, satın aldıkları arsa- da, ikinci fabrikalarını kurarak pamuk ipliği üretimine başlayacaklarını aktarıyor. Erdem, “Bunun haricinde ciromuzun artması nedeniyle ihtiyacımızın olduğu işletme kredisini de Halkbank'tan kullanıyorum” diyor. 


ALDIĞI DESTEKLE KENDİ SÜT FABRİKASINI KURDU 

ÇINAR SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ KURUCUSU İBRAHİM ÇINAR 

Osmaniye Düziçi'nde faaliyet gösteren Çınar Süt ve Süt Ürünleri, kendi yöresindeki önemli süt ve süt ürünleri imalathanelerinden biri... Kuruluş döneminde Halkbank'ın KOBİ'lere özel kredilerinden faydalandıklarını dile getiren Çınar Süt ve Süt Ürünleri Kurucusu İbrahim Çınar, önümüzdeki dönemde kapasitelerini ve müşteri ağlarını daha da artıracaklarını belirtiyor 

“Firmamla ilgili gerçekleştirmeyi düşündüğüm hayalim, öncelikle yüzde 100 kurumsal kimliği olan bir firma olmak ve ulusalda ilk 100'e girebilmek... Marka olarak da ulusal ve tercih edilen bir marka olma hayalim var. 
Bunun yanında hammaddemiz olan çiğ sütü de kendi üretim çiftliğimde daha kaliteli ve hijyenik bir şekilde üretmeyi planlıyorum” diyen Çınar, sektöre yeni girecek olan firmalara, işe başlamadan önce tecrübeli kişilerden mutlaka akıl almalarını öneriyor. 


FİRMALARIN KENDİ KAPILARINI ÇALMASINI BEKLEMEDEN ONLARA ULAŞARAK İHTİYAÇLARINI YERİNDE TESPİT EDEN VE BU İHTİYAÇLARA HIZLA ÇÖZÜM SUNAN BİR BANKA OLAN HALKBANK, MÜŞTERİLERİNİ YAKINDAN TANIMA PRENSİBİ İLE SÜREKLİ SAHADA VE BU STRATEİYLE YOLUNA DEVAM EDİYOR 


HALKBANK'IN KATKILARIYLA GİRİŞİMCİ HİKAYELERİ 


IKAPAKJ 


ENDÜSTRİ 4.0 YOL HARİTASINI 


ENDÜSTRİ 40 YARIŞINDA GERİDE KALMAMAK İÇİN NE GİBİ STRATEJİLERE 

YATIRIM YAPMAK GEREKİYOR? BU ALANDA GLOBAL ÇALIŞMALARA İMZA ATAN ŞİRKETLER NASIL BİR YOL HARİTASINA SAHİP? TÜRKİYE'DEKİ ŞİRKETLER, ENDÜSTRİ 
40 SÜREÇLERİNİ HANGİ KRİTERLERE GÖRE ŞEKİLLENDİRİYOR? /4“ÜNCÜ SANAYİ 
DEVRİMİ'NİN BİR PARÇASI OLMAK İSTEYEN MARKA VE KURUMLARA HEM BU SORULARA YANIT VEREN HEM DE İNOVATİF BİR PERSPEKTİF KAZANDIRACAK KAPSAMLI BİR ENDÜSTRİ 40 DOSYASI HAZIRLADIK 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irinci sanayi devrimi, su ve buhar gücü etrafında üretm sürecini organize etti. 
Mekanikleşmeyi Oo beraberinde getirdi. İkinci sanayi devriminde, elektrik ile üretim süreci kitleselleşti. Üçüncü sanayi devriminde ise elektronik ve bilgi işlem teknolojileri ile otomasyon mümkün hale geldi. 
Bugün ise üretim sürecinin dijitalleşmesinin, makinelerin birbirleri ile doğrudan iletişime geçmesinin önünü açan Endüstri 4.0'1 konuşuyoruz. 
Endüstri 4.0 kavramı, ilk kez 2011'de Almanya'da Hannover Fuarı'nda dile getirildi. Endüstri 4.0 haritasını Alman Hükümeti'ne hazırlayan ve sunan çalışma grubunda yer alan Bosch ve Siemens gibi markalar bu alanda öncü çalışmalara imza atıyor. 
Endüstri 4.0; siber fiziksel sistemler, sensör ve işleticilerle donanmış, internet bağlantılı akıllı elektronik sistemler, nesnelerin interneti ve büyük veri gibi birçok farklı kavram ve uygulamanın üretim sistemlerine ve tüm değer zincirine eklenmesiyle ortaya çıkan yeni bir anlayış. Türkiye'de Endüstri 4.0 konseptinin ilk olarak otomotiv sektöründe kullanılmaya başladığı dikkat çekiyor. Türkiye'de farklı sektörlerde Endüstri 4.0'ın bazı unsurlarını kapsayan adımların atılmaya başladığı gözlemleniyor. Bu çalışmaların sağlıklı bir sonuç vermesi ise Sanayi 3.0 
düzeyindeki çalışmaların bir an önce tamamlanması ile hızlanacak. T.C. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından oluşturulan “Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu”, bu kapsamda inovatif çalışmalara imza atıyor. 
Platform çatısı altında ise TOBB, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, YASED ve TTGV gibi iş dünyasının önde gelen kuruluşları yer alıyor. Dijital dönüşüm önümüzdeki 15-20 boyunca devam edecek bir süreç. Türkiye'nin henüz başında olduğu bu dönüşüme ayak uydurabilmesi için insan kaynaklarını dijital yetkinlikler ile donatabilmesi, inovasyonu teşvik edecek bir ortam yaratması ve son olarak üniversite-sanayi-girişimci ekosistemini güçlendirecek adımlar atması gerekiyor. 


TÜRKİYE'DE SANAYİ 

30 DÜZEYİNDEKİ 
ÇALIŞMALARIN BİR AN 
ÖNCE TAMAMLANMASI 
GEREKİYOR. FARKLI 


SEKTÖRLERDE ENDÜSTRİ 
4O'IN BAZI UNSURLARINI 
KAPSAYAN ADIMLARIN DA 
ATILMAYA BAŞLADIĞI DİKKAT 


ÇEKİYOR 


ZA 
ENDUSTRİ 40 E 


BU FIRSATI 74 WANINDA 
YAKALAMAK GEREKİYOR 
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GAGT 


Arçelik A.Ş. 


HUGO BONE 


EA. 


MARKA-KURUM 


AGT 


ARÇELİK 


ATOS TÜRKİYE 


BAHÇEŞEHİR 
ÜNİVERSİTESİ 


BORUSAN 
LOJİSTİK 


BOSCH 
TÜRKİYE 


ÇALIK DENİM 


DOĞUŞ 
OTOMOTİV 


GE DİJİTAL 


HANERSMAN 


HANNOVER FAIRS 


TURKEY FUARCILIK A.Ş. 


HUGO BOSS 


TEKSTİL SANAYİ 


MEGA METAL 


MERCEDES-BENZ 


TÜRKİYE 


MITSUBISHI 


ELECTRIC TÜRKİYE 


AGT Genel 
Müdürü Şirzat 
Subaşı 


Arçelik A.Ş. Üretim 
Teknolojileri Direktörü 
Mustafa Esenlik 


Atos Türkiye İcra Kurulu 
Başkanı ve CEO'su Cüneyt 
Uslu 


Bahçeşehir Üniversitesi 
Endüstri 4.0 Yüksek Lisans Programı Koordinatörü 
Yrd. Doç. Dr. Adnan Çorum 


Borusan Lojistik Genel 
Müdürü İbrahim Dölen 


Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young 


Çalık Denim Genel 
Müdürü Hamit Yenici 


Doğuş Otomotiv Yedek Parça ve Lojistik Genel Müdürü 
Mustafa Karabayır 


GE Dijital Türkiye Genel 
Müdürü Uygar Doyuran 


Hanersman Genel Müdürü 
Ecehan Ersöz 


Hannover Fairs Turkey 
Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü Alexander Kühnel 


Hugo Boss Tekstil Sanayi Genel Müdürü Joachim Hensch 


Mega Metal Yönetim Kurulu 


Başkanı Cüneyt Ali Turgut 


Mercedes-Benz Türk CIO'su 
Gökçe Bezmez 


Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu 


ENDÜSTRİ 4.0 VİZYONU 


Makinelerin birbiriyle konuştuğu, nesnelerin sağladıkları 
veriyi big data platformlarıyla paylaştığı, yüzde 100 
otonom bir firma olmak hedefleniyor. 


İnsanı, fiziksel sistemleri ve bilişsel sistemleri birleştirmek, insan odaklı, yüksek değer yaratan sanayi uygulamaları ile daha kaliteli, verimli ve teknoloji ürünleri geliştirmek. 


Farklı sektörlere altyapı ve veri yönetimi hizmetleri, iş ve platform çözümleri ve son olarak büyük veri ile siber güvenlik konularında danışmanlık hizmeti vermek. 


Endüstri 4.0 ihtiyaçlarını karşılayabilecek, farklı kabiliyetlere sahip insan gücünü yetiştirmek. 


Üretim, pazarlama ve satış süreçlerindeki dönüşümleri proaktif bir şekilde izlemek ve geride kalmamak. 


Üç aşamalı bir yaklaşıma odaklanılıyor. Sanayi 4.0 odaklı uygulamalar belirli fabrikalarda uygulamaya sokuluyor, ardından son kullanıcıya kadar olan değer akışı optimize ediliyor. Son olarak ise global ağlar işletiliyor. 


Sürdürülebilir inovasyon gücünü ticari anlamda realize ederek, tüm paydaşları için yüksek oranda katma değer yaratan global bir denim markası olmak. 


Yedek parça ve lojistik yönetimi konusunda Endüstri 4.0 ile gelen kavramları, beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet sunma felsefesiyle süreçlere entegre etmek. 


GE, dünyanın en büyük dijital endüstriyel şirketi haline dönüşme vizyonu ile yatırımlarına 6 yıl önce başladı ve GE Dijital'i kurdu. 


Endüstri 4.0, dijital dönüşüm, tasarım odaklı düşünme ile yeni iş modelleri, stratejik yönetim, pazarlama ve marka yönetimi üzerine eğitim ve seminerler düzenleniyor. 


Türkiye'deki üreticileri Endüstri 4.0 anlayışına adapte olabilmeleri adına Endüstri 4.0 odaklı fuarlarla buluşturmak hedefleniyor. 


2015'in ortalarından itibaren “Endüstri 4.0” vizyonuyla akıllı fabrika dönüşüm yolculuğuna başlandı. 


İleri teknoloji ve katma değerli ürünlere odaklanmak. 


Teknolojik gelişmelere her geçen yıl daha fazla bütçe ayırarak bu dönüşümü en hızlı ve verimli şekilde sağlayabilmek. 


Endüstri 4.0 sürecine e-F©ctory konsepti ile yanıt vererek Türkiye'de geleceğin dijital fabrikalarını bugünden kurma imkanı tanımak. 


BU ALANDA YAPILAN YATIRIMLAR 


İran'a 2017'de yapılan toplam 45 milyon Euro'luk 


yatırı 


mla akıllı bir tesis kurulması planlanıyor. 


2018'de üretime başlayacak tesis yatırımının ilk 


etapta 20 milyon Euro'luk kısmı gerçekleştirilecek. 


Dijita 


Dönüşüm kapsamında devam eden çalışmalar son 


I dönüşüm sürecine 2010'da start verildi. 


3 yılda hız kazanarak devam ediyor. loT entegreli 
ve öğrenebilen ürünlerle müşteri beklentilerini 


daha 


Endü 


iyi karşılamak hedefleniyor. 


stri 4.0'a 'nereden ve nasıl başlamalıyım?” 


sorularına “Endüstri 4.0 Fırsat Analizi ve Danışmanlık” hizmeti ile cevap veriliyor. 


Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 


bünyı 


esinde 2018'de başlayacak Endüstri 4.0 


Yüksek Lisans Programı kurgulandı. 


2016'da Ar-Ge merkezi çalışmalarına yaklaşık 4 
milyon TL harcama yapıldı. Ar-Ge ve inovasyon 


proje 


erine gerçekleştirdikleri yıllık yatırım ise 10 


milyon dolar seviyesinde... 


Bosch Türkiye de dahil olmak üzere 250 Bosch 


tesisi 


nin 100'den fazlasında Sanayi 4.0 hayata 


geçirildi. Sanayi 4.0 ekibi, bu dönüşümün bir parçası olmak isteyen sanayicilerle görüşüyor. 


iyileş 
Endü yılda 


Yede 
Endü 


irme-geliştirme faaliyetleri 2014'ten bu yana 
stri 4.0 çalışmaları olarak adlandırılıyor. 4 
yaklaşık 5 milyon Euro yatırım yapıldı. 


k Parça ve Lojistik Merkezi'nde son 5 yılda 
stri 4.0 prensiplerine odaklanan yatırımlar 4 


milyon Euro'yu aştı. 


'GE için GE', “Müşteriler için GE' ve “Dünya için GE' inisiyatiflerine yatırım yaparak ilerleniyor. 


Bu süreçte, toplamda 400 saat süren 20 seminer ve 25 eğitimle, 1000 profesyonele ulaşıldı. 


Forum, panel, etkinlik alanları ve Endüstri 4.0 
müşterilerine özel sunum alanlarıyla sektörün vizyonunu interaktifleştirmek hedefleniyor. 


Artırılmış gerçeklik ve sesli komut teknolojilerinin öne çıktığı uygulamalar şimdiden üretim hatlarına 


entegre edildi. 


Robotik ve nesnelerin internetine yönelik çalışmaları üretime yansıtmak. 


Endüstri 4.0 çalışmalarına geçtiğimiz dönemde, 


yıllık 1 milyon Euro'ya yakın bütçe ayrıldı. Bu bütçenin her yıl daha da artması planlanıyor. 


Türk sanayisinin ileri robot teknolojileri ile 


donatılmış geleceğin dijital ve akıllı fabrikalarına 


şimd 


iden hazır olması için çözümler sunuluyor. 


2018 PROJEKSİYONU 


Üretim entegrasyon projesi tüm hızıyla devam ediyor. Tahmine dayalı analitik ve bakım ile loT Edge konularında fizibilite çalışmaları yapılıyor. 
Çalışmanın sonuçlarına göre bu inisiyatifler 2018'de projelendirilecek. 


Veriye dayalı karar verme sistemlerini artırabilmek amacıyla tüm işletmelerde verilerin toplanmasından veri analizine uzanan uygulamaları hızlı bir şekilde artırmak. Teknokent, Teknopark, üniversite ve 'start- 


, 


up'lar ile birlikle çalışarak ekosistemi güçlendirmek. 


Mobil ve iş analitikleri uygulamalarını üretimin 

her alanında entegre etmek. Artırılmış gerçeklik senaryolarını hayata geçirmek, telematik ve sensörlü sistemlerle çalışarak ürünleri uzaktan kontrol etmeye yönelik yenilikçi projeler geliştirmek. 


Bu yüksek lisans programıyla sektörün ihtiyaç duyacağı gereksinimlerin karşılanması ve farklı alanlarda hizmet verecek yeteneklerin iş hayatına kazandırılması planlanıyor. 


Operasyonel sistemlerin iyileştirilmesi için projeler geliştirmek, dijitalleşme odaklı projelere ve yenilikçi iş çözümlerine yönelmek. İş süreçlerinin optimizasyonunu güçlendirmek. 


Sanayi 4.0 konusunda edindikleri tüm bilgi ve ecrübeyi, Türk sanayicisiyle paylaşarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak hedefleniyor. 


Üretim, veri toplama/analiz, taşıma hatlarında başlatılan dönüşümün tüm işletmeye yayılması, aaliyetlerin verimli bir yapıya dönüştürülmesi. 


Otomasyonel yatırımlar devam edecek. Machine earning ve loT teknolojilerini içeren projeler hayata geçirilecek. 


Türkiye'de dijital dönüşüm ile ilgili olarak önde gelen şirket ve holdinglerle aktif olarak çalışılacak. GE Dijital "Dönüşüm Planı paylaşılacak. 


Bulut bilişim, büyük veri, artırılmış/sanal gerçeklik, 3 
boyutlu yazıcılar, simülasyon, yatay/dikey entegrasyon ve otonom robotlar, nesnelerin interneti ve siber güvenlik odaklı eğitimlere odaklanılacak. 


2018 yılında Endüstri 4.0 odaklı dört farklı uluslararası 
fuar düzenlenecek. 


2018 sonuna kadar yapay zeka uygulamalarını üretim- 
yönetim sistemine entegre etmek. 


Endüstri 4.0'ın sağlayacağı faydaları gözeterek kendi modellerini yaratmak. 


2018'de otobüsler de sunucu uygulamaları sistemleri ile bağlantılı duruma gelecek. Bu sayede müşterilere farklı mobil servisler sunulacak. İstanbul'da Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Yetkinlik Merkezi açılacak. 


Güvenilir ve esnek üretim sistemleri kurmaya yönelik entegre bir çözüm olarak öne çıkan e-FG&ctory ile üretimde hızı, kaliteyi ve verimliliği artırırken, maliyet tasarrufu sağlamak. 


ORTA VE UZUN VADELİ HEDEFLER 


Ar-Ge merkezinde teknoloji, malzeme ve ürün geliştirme temelli proje altyapılarına odaklanılacak. Üretimdeki dijital dönüşüm kapsamında akıllı üretim hatları ile akıllı ürünler üretilecek. 


Geleceğin ev yaşamını etkileyecek yeni trendler doğrultusunda hayatımıza girecek yeni ürünleri üretebilmek için akıllı, hızlı adapte olan ve yöneten üretim sistemlerine geçmek planlanıyor. 


Endüstri 4.0'a odaklanan markalarla 

yeni ve başarılı projelere imza atmak. 
Üretimdeki büyük veriyi adresleyen “endüstriyel data analitikleri” platformuyla doğru ve stratejik kararlar almayı destekleyecek altyapılar sunmak. 


Mühendislere akıllı fabrikalar, esnek üretim ve inovasyon konularında uzmanlık kazandırmak. Sanayi ile iş birliği içinde araştırma-geliştirme projeleri yürütmek. 


2020'ye kadar 27 farklı projeyi hayata geçirmek planlanıyor. Yenilikçi iş modelleriyle yeni segmentler açarak, pazar paylarını büyütmek hedefleniyor. 


Sanayi 4.0 çözümleriyle 2020'de 1 milyar Euro'nun üzerinde ekstra satış yapmak ve 1 milyar Euro'ya eşdeğer bir tasarruf sağlamak hedefleniyor. 


Planlanan yatırımlarla 2020 yılı sonuna 
kadar Endüstri 4.0'a yapılan yatırım, 10 
milyon Euro'yu aşacak. 


Machine learning projeleri ile stoklar optimize edilecek. Akıllı karar destek mekanizmaları farklı süreçlere entegre edilecek. 


Şirketleri yeni dijital çağa hazırlayacak önemli noktalar saptanacak ve hayata geçirilecek. 


Ürün ve hizmet geliştirmede bilgi ve içgörüyü girdi olarak alıp şirketlerin tasarım odaklı iş sonuçları üretmelerine katkıda bulunmak. 


Düzenlenen fuarlarla üreticilere tüm dünyada başarı sağlayan somut ürün ve yöntemleri deneyimleme fırsatı sunmak. 


Fabrikanın tümünü tek bir makine haline getirecek bir sistem yaratmak hayal ediliyor. 


Nesnelerin interneti ve akıllı robot gibi alanlara odaklanarak yenilikçi ürünler geliştirmek. 


Sensörler, mobil cihazlar ve uygulamalar dünyasında öne çıkan verilerin analizi ile bugün alınamayan kararları çok daha önceden, doğru bir şekilde alabilmek hedefleniyor. 


e-F&ctory konseptinde önemli bir role sahip robotlarla, özellikle büyük üretim serilerinin pratikleşmesi ve üretimde esnekliğin artması. 


Olükar 


—— Capra dön — alma Far e mein ei 
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Lİ 
TILIMELAR 


MARKA-KURUM 


NOBEL İLAÇ 


OTOKAR 


ÖZYEĞİN 
ÜNİVERSİTESİ 


SAP TÜRKİYE 


SCHNEIDER 
ELECTRIC TÜRKİYE 


SIEMENS 
TÜRKİYE 


SİNBO 


ŞÖLEN 


TEB 


TİNK TEKNOLOJİ VE 
İNSAN OKULLARI 


TÜRKİYE SINAİ 
KALKINMA BANKASI 


TURKCELL 


TÜRK 
TELEKOM 


VESTEL 


YILDIZLAR YATIRIM 
HOLDİNG 


Nobel İlaç Bilgi 
Teknolojileri Direktörü 
(CIO) Bidar Özgür Ulutaş 


Otokar Üretim ve Tedarik 
Genel Müdür Yardımcısı ve 
Dijital Dönüşüm Lideri Ali 
Rıza Alptekin 


Özyeğin Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Esra 
Gençtürk 


SAP Türkiye Genel Müdürü 
Uğur Candan 


Schneider Electric Türkiye, İran ve Orta Asya'dan Sorumlu 
Endüstri İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özalp 


Siemens Türkiye Dijital 
Fabrika ve Proses Endüstrileri ve Sürücüleri Divizyonları Yöneticisi Kerim Oal 


Sinbo Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Demir 


Şölen CEO'su Elif Çoban 


TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve 
Genel Müdür Vekili Turgut Boz 


TİNK Teknoloji ve İnsan Okulları'nın kurucusu ve 
CEO'su Zeynep Dereli 


Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Ekonomik Araştırmalar Müdürü Burcu Ünüvar 


Turkcell Genel Müdür 
Yardımcısı Serkan Öztürk 


Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Doğan 


Vestel İcra Kurulu Başkanı 
Turan Erdoğan 


Yıldızlar Yatırım Holding İcra Kurulu Başkanı Hakkı Yıldız 


ENDÜSTRİ 4.0 VİZYONU 


Endüstri 4.0 kapsamında ve 3E sloganı çerçevesinde etkin, entegre ve e-dönüşüm odaklı projeler geliştirmek. 


Dijital kanallarla müşteriye dokunan, akıllı üretim sistemleriyle üretim-tedarik zincirini gerçek zamanlı yöneten, analitik karar verme araçlarıyla talep, stok ve bakım ihtiyaçlarını öngörebilen, anlık veri toplayabilen akıllı ve otonom araçlar geliştirmek. 


Özyeğin Üniversitesi bünyesinde BEYSAD ve TÜSİAD iş birliğiyle Türkiye'de Endüstri 4.0 alanında hizmet veren ilk Sanayi 4.0 
Mükemmeliyet Merkezi'ni hayata geçirmek. 


Kurumsal uygulama ve yazılım alanında öne çıkan uygulamalarıyla dijitalleşen dünyada iş-yapış şekillerini kökten dönüştüren Endüstri 4.0 devriminin merkezinde yer almak. 


EcoStruxure konsepti ile müşterilere bağlanabilirlik, sürdürülebilirlik, verimlilik, güvenilirlik ve güvenlik katma değerlerini sunmak ve onları geleceğe hazırlamak. 


Yeni endüstriyel dönemin temsilcilerinden biri olarak dünyanın ve Türkiye'nin Endüstri 4.0 rehberi olmak. 


Tüketici beklentilerinin her geçen gün arttığı bir dünyada, inovasyon ve Endüstri 4.0 odaklı ilerlemek. 


Akıllı depo, yapay zeka için hatlar ile robotların yer aldığı, çok gelişmiş bir otomasyon sistemi ile çalışan yeni tesisleriyle fark yaratmak. 


KOBİ'lerin küresel anlamda rekabet edebilmeleri ve “Endüstri 4.0' kavramına adapte olabilmeleri için “TEB KOBİ Akademi Endüstri 4.0 Buluşmaları” düzenleniyor. 


TİNK Teknoloji ve İnsan Okulları ile yeni sanayi devrimi dünyasında bireyleri, bu alanda başarılı olabilecekleri yetkinliklerle donatmak. 


Endüstri 4.0'dan bahsederken sanayi, istihdam, katma değer, toplumsal refah ve kalkınmayı da hesaba katarak ilerleyecek çalışmaların içerisinde yer almak. 


Endüstri 4.0 dönüşümünün hızlıca hayata geçmesi için mobil ve fiberde yatırımlara hız kesmeden devam etmek. 


Dijital dönüşüm de olmak kaydıyla tüm yeni gelişmeleri ve iş fikirlerini yakından takip ederek potansiyeline inandıkları her alanda yatırım yapmak. 


Endüstri 4.0 kavramı ile mobilite” ve “bağlanabilirlik” teknolojilerine yatırım yaparak ilerlemek. 


Verimlilik, Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarıyla sektörde farkındalık yaratmak. 


BU ALANDA YAPILAN YATIRIMLAR 


Dijitalleşme/Dönüşüm Programı'na 2014'te başlandı. 2017'de IT bütçesinin yüzde 50'si Endüstri 4.0 çalışmalarına ayrıldı. Firma değer zinciri çıkartıldı, yol haritası belirlendi. 


2016'da 'Üretim Teknolojileri Birimi'nin kurulmasıyla Endüstri 4.0 yolunda en önemli adım atıldı. Görüntü işleme, robot kontrol ve otomasyon algoritmalarını içeren kalite kontrol hücresi geliştirilmesine 2017'de başlandı. 


Çalışmalara Mart 2017'de başlandı. Bu proje yaklaşık 46 milyon TL yatırımla, 2018'in ikinci yarsında hayata geçecek. 


SAP'nin 2016 yılı global Ar-Ge harcaması 3 milyar Euro'nun üzerindeydi. 2020'ye kadar nesnelerin interneti ve Ar-Ge çalışmalarına 2 milyar Euro yatırım yapmak hedefleniyor. 


Yıllık cironun yüzde 5'i Ar-Ge çalışmalarına ayrılıyor. EcosStruxure konsepti altında sanal gerçeklik, siber güvenlik, dijital servisler, analiz ve optimizasyon yazılımlarına odaklanılıyor. 


Müşterilere kendilerini dijitalizasyon ve internet ekonomisi ile Endüstri 4.0'a göre konumlamaları için gereken araçlar sunuluyor. Türkiye'de Endüstri 4.0 vizyonunun tanıtılması hedefleniyor. 


Haramidere tesisine 2017'de 30 milyon TL'nin üzerinde yatırım yapıldı. Düzce'de 250 milyon dolarlık yatırım çalışmaları ise devam ediyor. 


Endüstri 4.0 odaklı yeni üretim üsleri, 2017'de 
600 milyon TL yatırımla Gaziantep 4. Organize 
Sanayi Bölgesi'nde faaliyete geçti. 


İlk buluşma, Nisan 2017'de gerçekleşti. İstanbul, 
İzmir, Konya, Denizli ve Adana'daki etkinliklerle, 2 
binin üzerinde KOBİ'ye ulaşıldı. 


Öğrencilere dijital vatandaşlık kimliği oluşturma ya da siber savunma becerisi yetkinliği kazandıracak programlar tasarlanıyor. 


Kalkınmayı sağlamak için Türkiye'nin dijital temettüden aldığı payı artırmaya yönelik çalışmalarda aktif olmak. 


21 milyon haneye fiber götürmek için ortak altyapı 
çalışmaları devam ediyor. 4.5G'de dünyanın en güçlü altyapılarından biri kuruldu. 

GE Dijital ile birlikte şirketlerin dijitalleşme karnesi belirlenecek. Şirketlere dijital çözümler sağlanacak. 


Hem birbirleri ile haberleşebilen hem de mobil cihazlar aracılığıyla kontrol edilebilen akıllı ürünleri piyasaya sunmaya ve bu cihazların bağlantı altyapısına yatırım yapılıyor. 


Endüstri 4.0 yatırımlarına 2012'de başlandı. 
Verimlilik kapsamında yapılan yatırım tutarı 10 
milyon TL'yi aştı. 2017'de Endüstri 4.0 için yaklaşık 
3 milyon TL yatırım yapıldı. 


2018 PROJEKSİYONU 


Dijital yol haritasının oluşturulmasına zaman ve bütçe ayrılacak. Üretimin loT yoluyla anlık takibi konusuna odaklanılacak. 


Dijital dönüşüm yol haritası 2017 ve 2018 yıllarını kapsayacak şekilde oluşturuldu. Müşteriye dokunan dijital kanallar, dijitalleşmiş üretim ve tedarik zinciri, analitik karar& pazarlama ve dijital ürün&servisler olmak üzere 4 ana temaya odaklanılacak. 


Sanayi 4.0 Mükemmeliyet Merkezi ile başta KOBİ'ler olmak üzere tüm girişimci ve şirketlere Endüstri 

4.0 alanında Ar-Ge, eğitim, endüstriyel hizmet ve danışmanlık hizmetleri verilecek. 


Bulut bilişim, mobil uygulamalar, iş zekası ve büyük veri çözümlerini daha fazla kuruma taşımak. 


EcoStruxure konsepti ile farklı sektörlere güvenli, verimli ve sürdürülebilir çözümler üretmeye devam etmek. 


Sanal 3D geliştirme,dijital planlama ve izleme, insan hatasından arındırılmış iş süreçleri, müşteri ihtiyaçlarını sistematik olarak belirleme ve ürün bazlı inovasyonu hızlandırmaya yönelik projelere hız verilecek. 


Hızla Endüstri 4.0'a geçmek, üçte bir iş gücüyle, üretimi 2 kat artırmak. 


Robot yatırımlar artarak devam edecek. Makinelerde çıkacak arızayı bile birkaç ay öncesinden öğrenebilecekleri yeni bir sisteme geçmeye yönelik çalışmalar sürüyor. 


Endüstri 4.0 konusunda sunulan hizmetlerle KOBİ'lerin farkındalık seviyesini artırmak. 


Mobil uygulama yazılımı, tasarım, veri tabanı programlama, donanım üretimi gibi alanlarda teknoloji içerikli bir eğitime odaklanılacak. 


Türkiye'nin dijital dönüşüm ve endüstri 4.0 gibi değişen üretim modellerinden en fazla faydayı sağlayabilmesine destek olmak. 


2018 yılına kadar yapılacak 18 milyar TL'lik yatırım ile 
175 bin kişiye dolaylı istihdam yaratılacak. 


Müşterilere dijital olgunluk seviyelerini anlayabilecekleri bir danışmanlık ve fizibilite ile hizmet verilecek. 


Tüm ürünleri akıllı hale getirmek. Vestel City fabrikasında insan eli değmeden üretim yapılıyor. 
Robot-insan iş birliğine şahit olunuyor. 


Endüstri 4.0 kapsamında hem mevcut yatırımları güncellemek hem de yeni yatırımlarda stratejik bir noktada tutmak. 


ORTA VE UZUN VADELİ HEDEFLER 


Yetkin hastalar, genişletilmiş ve sanal gerçeklik, kişiselleştirilmiş ilaç, 3D ile oluşturulmuş ilaç, vücut sensörleri ve yapay zeka konularına odaklanılacak. 


Uzun vadede verilerin analizi ile öğrenen ve kendi kendine karar veren yapılar kurulacak. 


Dijitalleşme dönüşümüne inanan şirketlere bu dönüşümü gerçekleştirebilmeleri için eğitilebilecekleri ve deneyim kazanacakları bir ortam sunmak. 


İleri analitik ve tahminleme sistemlerini KOBİ'lerce kolayca erişilebilir hale getirmek. 


2020'ye kadar 5 milyon IP atanabilir cihazı sistemlere entegre etmek. Bu konuda da öncü olacak hız kontrol cihazları, PLC'ler, kontrol panelleri geliştiriliyor. 


Dijitalizasyon ve Endüstri 4.0 çözümleriyle kendi üretim süreçlerinin yanı sıra dünyadaki tüm endüstriyel kuruluşların süreçlerini de iyileştirmek hedefleniyor. 


Siber fiziksel sistemler, yapay zeka, sensör/ robot teknolojileri gibi alanlarda hedef odaklı Ar-Ge çalışmalarına odaklanılacak. 


Dünyanın dört bir yanına ürünlerini ihraç eden global bir firma olarak geleceğin teknolojilerine yatırım yapmaya devam edilecek. 


KOBİ'lerin büyümesine destek olurken ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlamak. 


Scrum proje yönetimi, farklı programlama dilleri, Android Studio ile mobil uygulama geliştirme, veri tabanı programlama gibi derslerle farkındalık yaratmak. 


Ar-Ge faaliyetlerini desteklemenin, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınması için bir zorunluluk olduğunun altını çizmek. 


Mobil ve fiber yatırımlar hız kesmeden devam edecek. 


GE Dijital ile başlatılan dijital dönüşüm iş birliğiyle şirketlere 4. Sanayi devrimini yakalama sürecinde fırsatlar sunulacak. 


Akıllı ürünler hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldiğinde, ürün gamıyla bu sürece hazır olup sektöre öncülük edilecek. 


İnsan hayatını kolaylaştıran, teknoloji ile uyumlu ve akıllı ürünlere odaklanılacak. 


Birbirine bağlı olarak çalışan sistemler üretim maliyetlerinden ulaşım giderlerine, raporlama için harcanan fazladan evrak yükünden 

ayrı ayrı yapılan işlemlerden doğan zaman kaybına kadar pek çok konuda şirketlere avantajlar sağlayacak. 


ARÇELİK: 


Önümüzdeki dönemde dijital dönüşümün odağında insan olacak. Bunun için yazılım, yapay zeka, siber güvenlik, akıllı sensör teknolojileri, biyoteknolojiler ve nanoteknolojiler, online verilerin analitik analizi ile değişikliklere hızlı adapte olacak. 
Çevik üretimler öne çıkacak. 


ATOS TÜRKİYE: 


Kurumların sahip oldukları bilgileri en yeni teknolojiyle donatarak Endüstri 4.0'a ayak uydurması gerekiyor. Endüstri 4.0 çağında bilgi ve becerinin yanında deneyim de önem kazanacak. 


BORUSAN LOJİSTİK: 


Büyük veri ve bulut sistemleri gibi yeni 

nesil bilgi teknolojileri özellikle tüketici ürünleri sektörlerinde işletme ile teknolojinin eşgüdüm halinde hareket edeceği yeni ufuklar açacak. Bir tarafta sürekli olarak 

veri toplayıp analiz ederken diğer tarafta ise bilginin kurumlar arası karşılıklı değişimi ve etkileşimine şahitlik edilecek. 


BOSCH TÜRKİYE: 

Sanayi 4.0, odağında yine insan olan farklı iş alanları ortaya çıkarmaya başladı. Endüstriyel veri bilimciliği, robot koordinatörlüğü, veri güvenliği uzmanlığı, 3D yazıcı mühendisliği gibi meslekler, yepyeni iş alanları oluşturuyor. 
İş gücü de artık bu ve benzeri alanlara doğru kayacak. 


ÇALIK DENİM: 


M2M ve lol sistemleri ile veri akışları daha sağlıklı yönetilirken, erken uyarı sistemleri 

ile zamanında müdahalede bulunulması ile üretim kayıpları minimum seviyeye çekilecek. 


DOĞUŞ OTOMOTİV: 


Sistemlerin kendi kararlarını, kendilerinin verdiği yapılar ya merkezi karar sistemlerinin yerini alacak ya da çok önemli karar destek mekanizmaları olarak yer bulacak. 


GE DİJİTAL: 


Endüstri şirketlerinin değer yaratma becerilerinin patlama yapacağı bir döneme 


giriliyor. Dijital inovasyonun hızlı yayılışı, endüstrideki verimlilik artışını yeniden harekete geçirecek. 


Yakın gelecekte Endüstri 4.0 kendi senaryosunu yazacak ve oyuncularını belirleyecek. İş gücünün niteliğinde ve istihdamda önemli değişimler yaratacak. 
Bazı alanlarda mesleklerin profili değişecek, bazılarına ihtiyaç bile kalmayacak. 
Teknolojinin değişimine tanık olan iş modelleri ona uyumlu meslekler geliştirecek. 


HANNOVER FARS TURKEY FUARCILIK A.Ş. 


Endüstri 4.0 uluslararası rekabetin ana belirleyicisi olacak. Pazardaki gücünüzü, teknolojik yarıştaki konumunuz belirleyecek. 
Nitelikli personele olan ihtiyaç daha da artarken, kaynak kullanımı ve enerji tüketimi en aza inecek. 


MEGA METAL: 

Endüstri 4.0'a geçiş ile birlikte 20'ye yakın meslek dalı türeyecek. Akıllı üretim süreçleri için bilişim teknolojileri alanında çok fazla sayıda uzmana ihtiyaç duyulacak. 


MERCEDES-BENZ TÜRKİYE: 


Dijital ve bağlantılı dünya, paylaşılan ve otonom araçları piyasaya çıkaracak. Bu tür iş modelleri ve ürünler, otomotiv sektörünün ürün yelpazesini, iş yapış şeklini, ürün ve pazarlama stratejilerini değiştirecek. 


OTOKAR: 

Veri analitiğinin ve yapay zekanın ön plana çıkacağı bir dönem geliyor. Veriyi doğru yorumlayıp doğru aksiyonları alanlar ve elde ettiği verilerden öğrenen sistemleri kuranlar kazanacak. Veri madenciliği gelecek yılların en gözde mesleği haline gelecek. 


SAP TÜRKİYE: 


Bulut; düşük donanım maliyeti, bağlankullan metodunun sağladığı hız ve esneklik, gelişmiş performans, sınırsız depolama kapasitesi, tüm işletim sistemlerine kolayca uyum sağlaması gibi özellikleriyle ön plana çıkıyor. Yakın gelecekte iş süreçleri ve çalışma yöntemleri, artan mobilleşme eğilimine paralel olarak hızla bulut bilişim altyapısına taşınacak. 


SCHNEIDER ELECTRİC TÜRKİYE: 


Endüstri 4.0'ın gelişimiyle beraber insanların teknolojiyle ilişkisi de değişiyor. Çalışanların teknolojiyi anlayabilmesi ve uygulayabilmesi 


kritik bir önem teşkil ediyor. Bu kapsamda, Apps, Analytics & Services gibi bölümler öne çıkacak. 


SIEMENS TÜRKİYE: 


Endüstri 4.0 yatırımlarının kısa vadede yüzde 
6 istihdam artışı sağlayacağı, uzun vadede ise 
başta BT ve mekatronik alanlarında olmak üzere nitelikli iş gücü talebinin ciddi düzeyde artacağı öngörülüyor. 


Akıllı fabrika vizyonu geleneksel eğitim yapılarının, strateji ve politikalarının da değişmesini hatta çok yönlü katılımla yeniden yapılanmasını gerektirecek. 


Geliştirilen yeni teknoloji ve uygulamalar, pek çok işin insan gücüne ihtiyaç duyulmadan yapılmasını ve işlerin otomatize edilmesini beraberinde getirecek. Hiç bilmediğimiz yeni meslekler ve iş alanları telaffuz edilmeye başlanacak. 


TURKCELL: 


4K ve daha yüksek video kalitesi, her yerden kesintisiz TV izleme deneyimi, özellikle 

spor karşılaşmalarında klasik yayına bağlı kalmaksızın farklı açılardan, yoğun istatistiki bilgilerle desteklenmiş yepyeni bir izleme deneyimi seyircilere sunulabilecek. 


TÜRK TELEKOM: 


Robotlar hem günlük yaşantımızda hem de iş yaşantımızda karşımıza çıkacak. 
Mimarlık, mühendislik, bilişim teknolojileri ve matematik alanında yoğun iş gücüne ihtiyaç duyulacak. Özellikle veri analistleri bilgi güvenliği analistleri çok kritik öneme sahip olacak. 


Endüstri 4.0 dönüşümü tamamlandığında fiziksel güce dayalı işlerin yerini zihinsel güce dayalı işler alacak. Yani nitelikli iş gücü artacak. Şirketler açısından rekabet daha da güçlü hale gelecek. Tüketici sadece kendine özel bir ürün tasarlayıp bunun siparişini verebilecek. 


YILDIZLAR YATIRIM HOLDİNG: 


Akıllı ve verimli üretim süreçleri için bilişim teknolojileri alanında farklı uzmanlara ihtiyaç duyulacak. Artık makinelerin eylemlerini sadece planlamayıp arşivlemek, bir süre sonra kendi kontrolüne bırakmak, bunu da kusursuzca yapmak gerekecek. 
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GELECEĞİ DÜŞÜNEN, HER ZAMAN KAZANIR. 


Mitsubishi Electric olarak 96 yıldır, 130 binden fazla çalışanımızla klima sistemleri, fabrika otomasyon sistemleri, asansör sistemleri, ulaştırma sistemleri, görsel veri sistemleri, uydu sistemleri, bilişim ve iletişim teknolojileri gibi pek çok alana imzamızı attık. 


Şimdi, sektörde kazanmak isteyen herkese sesleniyoruz: Enerji verimli, çevreci ve yenilikçi ürünler ile tasarruf etmek, istihdam yaratmak ve kazanç sağlamak istiyorsanız, biz her zaman yanınızdayız. Mitsubishi Electric olarak Türkiye'nin geleceğinin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. 


Fabrika Otomasyon Klima Asansör Ulaştırma Uydu tr.mitsubishielectric.com Sistemleri Sistemleri Sistemleri Sistemleri Sistemleri 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KAZANMAK İÇİN EKO-TEKNOLOJİ 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Changes for the Better 


YARATILAN BEKLENTİYİ KARŞILAYACAK MER 


ENDÜSTRİ 40 İLE İLGİLİ HIRSLARLA GERÇEKLERİ BİRBİRİNDEN AYIRMANIN ZAMANI GELDİ 


ENDÜSTRİ 4.0 YOL HARİTASINI o DOĞRU KURGULAMA STRATEJİLERİ 


GARTNERA GÖRE NESNELERİN İNTERNETİ ((OT) PAZARI, 2020'DE YAKLAŞIK 357 TRİLYON DOLAR DEĞERE ULAŞACAK. MORGAN STANLEY'NİN ARAŞTIRMASI, ENDÜSTRİ 40 İÇİN EN ÖNEMLİ ÖN 
KOŞULLARDAN BİRİ OLAN SİBER GÜVENLİK PAZARININ YİNE 2020'YE KADAR YAKLAŞIK 183 
MİLYAR DOLARA ULAŞACAĞINI GÖSTERİYOR. IDC İSE SANAL VE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ GERÇEKLİK PAZARININ 162 MİLYAR DOLAR DEĞERE ULAŞACAĞINI DÜŞÜNÜYOR. BU VERİLER DİKKATE ALINDIĞINDA ANALİSTLER, ENDÜSTRİ 40 BİLEŞENLERİ PAZARI BÜYÜKLÜĞÜNÜN 2020'YE KADAR 
44 TRİLYON DOLARIN ÜZERİNE ÇIKACAĞINI TAHMİN EDİYOR. KPMG'NİN 'BEYOND THE HYPE- 
SEPARATING AMBITION FROM REALITY IN 14.0 (YARATILAN BEKLENTİYİ: KARŞILAYACA Ie ENDÜSTRİ 40 İLE İLGİLİ HIRSLARLA GERÇEKLERİ BİRBİRİNDEN AYIRMANIN ZAMANI GELDİ) BAŞLIKLI RAPORU İSE ENDÜSTRİ 40 YAPILANMASININ DÜNYA GENELİNDEKİ MEVCUT DURUMU VE PAZARIN BU GELİŞMEYE NE KADAR HAZIRLIKLI OLDUĞUYLA İLGİLİ GERÇEKÇİ BİR BAKIŞ AÇISI SUNUYOR. ÜRETİCİLERE, İŞLETME MODELLERİNDE VE DEĞER ZİNCİRLERİNDE NASIL DEĞİŞİKLİK YAPABİLECEKLERİNE YÖNELİK İNOVATİF TÜYOLAR SUNULUYOR 


ördüncü endüstriyel devrim hızla yaklaşıyor. Bazı 

üreticilerin ise liderliği çoktan ele geçirdiği görülüyor. 
KPMG'nin Aralık 2016-Nisan 2017 tarihleri arasında hazırladığı 'Beyond The Hype-Separating Ambition From Reality in 14.0” (Yaratılan Beklentiyi Karşılayacak Mı>-Endüstri 4.0 İle İlgili Hırslarla Gerçekleri (o Birbirinden o Ayırmanın Zamanı Geldi) raporu, bu konuya farklı bir perspektiften yaklaşıyor. Bu araştır ma kapsamında KPMG, dünya genelinde üç bölgeye yayılan, 8 ülkedeki (Çin, Japonya, Kore, Almanya, İtalya, İspanya, İngiltere ve Amerika) endüstriyel üreticiler ile derinlemesine bir karşılaştırma yaptı. Çok sayıda yüzeysel katılımcıyla anket yapmak yerine üçüncü taraflar ve online araçlar yoluyla 26 şirket karşılaştırıldı. Raporda öne çıkan veriler ise KPMG Küresel Endüstriyel Üretim, Havacılık ve Savunma Sektör Başkanı Doug Gates ve KMPG Endüstri 4.0 Küresel Başkanı Michael Bremicker liderliğindeki KPMG Küresel Endüstriyel Üretim Grubu tarafından yayına hazır hale getirildi. Endüstri 4.0'a yatırım yaparak ilerleyen üreticilere 
farklı bir yol haritası sunan raporda 5 
önemli tavsiye veriliyor. 
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KPMG KÜRESEL ENDÜSTRİYEL ÜRETİM, HAVACILIK VE SAVUNMA SEKTOR BAŞKANI DOUG GATES 


KPMG 


KMPG ENDUSTRİ 40 
KÜRESEL BAŞKANI 
MICHAEL BREMICKER 


BU TAVSİYELERE 


1 Cesur olun. Endüstri 4.0 liderleri, 
Endüstri 4.0'a ilişkin hırsları ile bu yöndeki faaliyetleri arasındaki farkı kapatmaya başladılar. 


d n. Endüstri 4.0'dan işletme değeri elde edebilmek için uygulama ölçeğini büyütmek ve entegrasyonun yaşam döngüsü boyunca çapraz fonksiyonel entegrasyonunu başarmak gerekiyor. 

3 Başlarken ve bitirirken 
performansınız hep yüksek olsun. 
Endüstri 4.0 sayesinde ulaşılan performans iyileştirmeleri büyük değere sahip. 


planlayın. Endüstri 
4.0 size direkt olarak aradığınız kusursuzluğu sunmaz, bunun için çabalamanız ve akıllı bir stratejik yol hari l ki 


5 Kendinizi değerlendirin. 
Rakiplerinizin pozisyonlarıyla karşılaştırarak kendi pozisyonunuzu anlayın. 


ENDÜSTRİ 4.0 İLE YARATILACAK POTANSİYEL DEĞERE YÖNELİK ÖNGÖRÜLER SON DERECE 
YÜKSEK SEVİYELERDE 

Herkesin Endüstri 4.0'ı merak ettiği bir dönemden geçiyoruz. Endüstri konferanslarından dergilere, toplantı masalarından hissedar toplantılarına kadar her yerde, gündemin ilk maddesi Endüstri 4.0! Yöneticilerin üzerindeki yeniliklere adapte olma ve rekabet etme baskısı son derece büyük. Piyasada ise birçok aldatıcı reklam yayınlanıyor. Endüstri 4.0 pazarına yönelik tahminler, trilyonlar seviyesine ulaştı. Yaratılacak potansiyel değere ilişkin öngörüler çok yüksek düzeylerde. 
Hem üreticilerin hem de tedarikçilerin gelir beklentileri insanın başını döndürüyor. Bu ortamda üretim şirketlerindeki yöneticilerin; aldatıcı reklamları gerçeklerden ayırabilmeleri, mevcut risk ve fırsatları net bir şekilde görmeleri gerekiyor. KPMG, bu noktadan yola çıkarak dünyanın önde gelen üretici, tedarikçi ve yenilikçileri ile bir araya gelerek, Endüstri 4.0 ile ilgili gerçekleri analiz etti. Bu kapsamda olgunluk değerlendir 


INDUSTEY 


meleri yapıldı. Yöneticilerle konuşuldu ve fabrika tesisleri dolaşıldı. Yapılan ana- 


lizler sonucunda Endüstri 4.0 liderlerini, takipçilerinden ayıran önemli hususlar belirlendi. Bu raporun en dikkat çekici yanı ise Endüstri 4.0 yapılanmasının dünya genelindeki mevcut durumu ve pazarın bu gelişmeye ne kadar hazır lıklı olduğuyla ilgili gerçekçi bir bakış açısı sunması. Rapor kapsamında dünyanın önde gelen pazar liderlerinin iş modellerinde, işletme modellerinde ve değer zincirlerinde değişiklik yapmak için Endüstri 4.0 stratejilerinden nasıl yararlandıkları analiz edildi. Bu pazarda rekabet etmeye çalışan kurumlara ise 


farklı tüyolar sunuluyor. 
YOLHARİTASINI DAHİ HAZIRLAMAYA 


BAŞLAMAYAN MARKALAR VAR 

Üreticilerin önemli bir kısmı Endüstri 4.0 fonksiyonlarına ve teknolojilerine yatırım yapıyor olsa da sadece küçük bir kısmının Endüstri 4.0'dan işletme değeri sağlayabilmek için gereken ölçek ve entegrasyona ulaşabildikleri görülüyor. 
“Geleceğin fabrikasını” veya bir dijital işletme inşa etmek için çabalayan birçok 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kişi olmasına karşın, hiçbiri bu imkan ve kabiliyetleri, operasyonlarına baştan sona uygulayamıyor. Çoğu hâlâ münferit pilot çalışmaları veya deneme çözümlerini deneyimliyor. İşletme modellerinde Endüstri 4.0 entegrasyonuna yönelik yol haritalarını hazırlamaya dahi başlamayan şirketler de bulunuyor. Bu rekabet ortamında geleceğin kazananı olmak için üreticilerin artık vizyon, strateji ve aksiyonlarında çok daha cesur hareket etmeye başlaması gerektiğinin altını çiziliyor. 


PAZAR 2020'DE 4.4 TRİLYON DOLAR'IN ÜZERİNE ÇIKACAK 
Üretim alanındaki yöneticiler, Endüstri 4.0'ın bir devrim niteliğinde olacağını gözlemliyor. Bu nedenle kimse geleceğin fabrikasını inşa etme yarışında geri kalmak istemiyor. Araştırma kapsamında yapılan görüşmeler, yöneticilerin hırsı ile dönüşüm aksiyonu arasındaki farkın giderek açıldığını düşündürüyor. 
Analistler, Endüstri 4.0'ın çok büyük bir pazar olacağını ileri sürüyor. Gartner'a göre nesnelerin interneti (loT) pazarı, 2020'de yaklaşık 3.7 trilyon dolar değere ulaşacak. Morgan Stanley'nin araştırması, Endüstri 4.0 için en önemli ön koşullardan biri olan siber güvenlik pazarının yine 2020'ye kadar yaklaşık 
183 milyar dolara ulaşacağını gösteriyor. 
IDC ise sanal ve zenginleştirilmiş gerçeklik pazarının 162 milyar dolar değere ulaşacağını düşünüyor. Bu veriler dikkate alındığında analistler, Endüstri 4.0 
bileşenleri pazarı büyüklüğünün 2020'ye kadar 4.4 trilyon doların üzerine çıkacağını tahmin ediyor. 
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BULUT, ROBOT BİLİMİ, BÜYÜK 

VERİ, SİBER GÜVENLİK VE 

IOT TEKNOLOJİLERE YÖNELİK OLGUNLUK DÜZEYİ ÇOK DAHA 
YÜKSEK 

Üreticiler, halihazırda seçtikleri Endüstri 4.0 yeti ve teknolojilerinin uygulanmasına 


yönelik yatırımlar yapıyor. Karşılaştırma amacıyla yapılan görüşmelerde, organizasyonların büyük bir kısmının talebe dayalı arz zinciri, makineler arası haberleşme gibi önemli alanlarda düşükten orta düzeye bir olgunluk sergiledikleri görülüyor. Buna karşılık bulut, robot bilimi, büyük veri, siber güvenlik ve IoT teknolojileri alanında olgunluk düzeylerinin ise çok daha yüksek olduğu gözlemleniyor. Bu, aslında iyi bir haber. 
Endüstri 4.0 yetilerinin deneyimlenmesi, denenmesi ve benimsenmesi, bu yetilerin kullanıldığı alanların tanımlanması açısından son derece kritik bir öneme sahip. Çoğu kuruluşun bu teknolojilere yatırım yapmaya başlamış olması, pazarın olgunluğunun arttığını gösteriyor. Biraz daha derine inildiğinde ise çok az sayıda işletmenin gerçekten yüksek bir olgunluk düzeyine ulaştığı ve baştan sona bütünsel bir Endüstri 4.0 ortamını yaratmayı başardığı analiz ediliyor. 


ÇOK AZ KURULUŞ, YATIRIMLARINI İŞLETME GENELİNDE BİR DEĞERE DÖNÜŞTÜRÜYOR 

Robot bilimi, M2M, IoT alanlarına yönelik yatırımların çok daha güçlü olduğu görülüyor. Ama pek çok şirket, sıkıntı yaşadığı belirli bir sorunun çözümüne odaklanıyor. Projeler izole ediliyor, kapsamları sınırlı tutuluyor ve fonksiyonel depolar üzerinden yürütülüyor. Sonuçta çok az kuruluş, yatırımlarını işletme genelinde bir değere dönüştürmeyi başarabiliyor. Endüstri 4.0'ın gerçek değeri, bileşen teknolojilerinden veya yetilerinden değil; daha çok otomasyon, veri, analitik, üretim ve ürünlerin, benzersiz rekabet avantajları getirecek ve yeni iş alanlarını ve işlet me modellerini açığa çıkaracak şekilde entegre edilmesinden geliyor. Başarının sırrı ise geniş ölçekli bir uygulamaya geçmek, fonksiyonlar arasında güçlü bir entegrasyon kurmak ve mevcut durumu bozmaya istekli olmaktan geçiyor. 
Araştırma kapsamında liderlerle yapılan görüşmelerde Endüstri 4.0'ın başarısının, yapılan yatırım miktarı ile ilişkili olmadığı gözlemlendi. Bu alanın kazananları, en çok yatırım yapanlar olmayacak. Endüstri 4.0 stratejileri kapsamında uzun vadeli iş hedeflerinde gelecekteki işletme model leriyle uyumlu yol bir yol haritası geliştirebilen bu li ÜYE 

yönetmek için (0/9 doğru, cesur ve net adım atabilenler SÜREÇLER kazanacak. 
Liderlerin uyarlamayı sağlama (o ve 


değer (o yarat- 


ma konusunda a aldıkları aksiyonodaklanıldı- 


yöneticilerin 


lara 
Şında, hırsı ile dönüşüm aksiyonu arasında önemli bir fark olduğu ortaya çıkıyor. 
Liderlerin, bu farkı azalttıkları alanların yanı sıra uzun vadeli değerler yaratmak için becerilerini nasıl geliştirdikleri de analiz edildi. 


STRATEJİ: PERFORMANS ÜZERİNE ODAKLANMA 

Endüstri 4.0 teknolojilerinin imalat sektörü genelinde benimsenmeye başladığı dikkat çekiyor. Endüstrideki birçok oyun- 


SİSTEMLER VE 
SÜREÇLER 


YETKİNLİKLER 


) ENTEGRASYONA YÖNELİK CESUR ADIMLAR ANN 


o FONKSİYONEL OLARAK DEĞİL | BÜTÜNSEL OLARAK DÜŞÜNÜN 


Grarku OBJEKTİFLERDEN 
ENDÜSTRİ 40 OLGUNLUK SEVİYENİZİ DEĞERLENDİRİN 


o İŞLETMENİZİN İZLEYECEĞİ BİR YOL 


HARİTASI HAZIRLAYIN VE UYGULAYIN 


e BU GELİŞİMİN UZUN VADEDE DEĞERİNİ ANLAYIN VE KISA VADEDE ELDE EDECEĞİNİZ AVANTAJLARI GARANTİLEYİN 


ENDÜSTRİ 4.0 PRENSİPLERİ 
6 BOYUTTA KURGULANIYOR 


ba 
© e) 


STRATEJİ VE 
İŞ MODELİ 


SERVİSLER VE 
AĞLAR 


TEKNOLOJİ 


FİNANS VE 
RİSK 
YÖNETİMİ 


ÇALIŞANLAR 
VE 


FİNANS 


cu, yatırımlarından kayda değer maliyet tasarrufu ve üretim alanında önemli iyileştirmeler elde etmeye başladı. Ancak üreticiler asıl faydayı, genel örgütsel performanslarını geliştirirken Endüstri 4.0 kabiliyetlerine odaklanmaya başladıklarında elde edecek. Bu alanda öne çıkan liderler, işleri ile uyumlu strateji ve 


Siber güvenlik 
Katmanlı imalat 
Robot bilimi 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yol haritaları geliştiriyor. Endüstri 4.0 ile | tiriliyor, analiz ediliyor olması. Sonuçlar ilgili “değer sağlama süresini! değerlen- ise yöneticilere gerçek zamana yakın bir GEREKEBİLİR 


diriyorlar. Kararlarını doğru ölçüm, izle- hızda ve yararlı görsellerle açıklanıyor. 
Gelişmekte olan ve hızla olgunlaşan 


bir teknoloji karşısında, cesur ve büyük adımlar atmak son derece zor. Yanlış bir hamle ile işletmede aksaklıklar yaşanabilir. Mali kayıplarla karşılaşılabilir. Hissedarların ve 


me ve raporlama yaparak destekliyorlar. (o Böylece yöneticiler, durumu daha iyi kav-Endüstri 4.0 ile ilgili heyecan verici olan (o rayabiliyor. Böylece bu verilerin temel şey beraberinde getireceği teknolojik (o performans göstergeleri üzerinde geledeğişim değil, iş performansında kademe O cekte yaratacağı potansiyel etki önceden atlama potansiyeli... Yöneticiler, yatırım- tahmin edilebiliyor. Performans rapor 


larının değer zinciri dahilinde ve zincir (o lamasını ve karar verme sürecini etkile- müşterilerin beklenmedik tepkileriyle boyunca performansı nasıl etkilediğinide o yebilecek olan önyargıların büyük bir karşılaşma riski de öne çıkabilir. 
düşünmek zorunda. kısmı da önlenebiliyor. Yani Endüstri 4.0 Doğru hamlelere yatırım yaparak sadece performans ölçümünü iyileştir- ilerlenirse endüstrideki yıkıcı güç PERFORMANSIN ÖLÇÜLMESİ miyor. Aynı zamanda karar verme süre- olunabilir. Rakipleri geride bırakarak Yakın zamana kadar örgütsel perfor. cinin genel kalitesini artırma potansiyeli yeni pazarlar ele geçirilebilir. Ancak mansı değerlendirmek zordu. Bireyler, ( ile yöneticilere, daha karmaşık hasıla ve cesur olmak; daha fazla yatırım 


alt fonksiyonlara; alt fonksiyonlar, fonk- o maliyet dengeleri yapma olanağı veriyor. yapmak ya da büyük hamlelerde bulunmak anlamına gelmiyor. Cesur 


olmak çoğu zaman organizasyon içindeki düşünce şeklini değiştirmekle ilgili de olabilir. Bazıları için ise 

cesur olmak, büyük resmi görmek, Endüstri 4.0 teknolojilerinin geleneksel değer zincirini nasıl bozabileceğini düşünmek ve buna karşılık alınacak aksiyonlara yönelik 


siyonlara ve fonksiyonlar da yöneticilere (o Performansın optimum seviyeye getirik rapor ediyordu. Farklı temel performans o mesine öncülük ediyor. 

göstergeleri ölçülüyor ve toplanıyordu. 

Birbiriyle hemen hemen hiç benzemeyen DEĞER: PROJELERİN ARTIRILMASI sistemlerden alınan veriler bir araya geti- (Münferit teknoloji yatırımları ve inisiyarilerek bozuluyor ve yöneticiler, rakamla-  tifleri, üreticilerin Endüstri 4.0 yetilerini rını “iyileştirmenin? yollarını arıyorlardı. £ ve deneyimini geliştirmelerine yardımcı Sadece çok az yöneticinin, örgütsel per o oluyor. Ancak çoğu, işletme seviyesin- 


formansa ilişkin gerçekçi bir görüşe sahip Ode değer yaratmak için bu projelerin bir plan hazırlamak anlamına geliyor. 
olması çok da şaşırtıcı değildi. Endüstri o ve yetilerin artırılmasına ilişkin büyük Endüstri 4.0 yeti ve teknolojilerinin 4.0 ile artık yöneticiler, örgütsel perfor o zorluklarla karşılaşıyor. Endüstri 4.0'ın prosesleri basitleştirmek ve verimliliği mans ölçümlerinde bugüne kadar hiç gerçek değeri, ortaya çıkardığı dönü- artırmakta nasıl kullanılabileceği farklı olmadığı kadar güvenilir sonuçlar elde oşümsel performans gelişiminin altın- perspektiflerden değerlendirilmeli. Bu edebiliyor. Endüstri 4.0'ın getirdiği fark oda yatıyorsa, arık üreticilerin işletme gelişmeleri garanti edecek adımları ise hedeflenen performans sonucunu ( ölçeğinde başarılar elde edebilmek için atarken ise cesur davranabilmek 


esas alan ilgili veri tabanının, doğrudan (inisiyatifleri artırma konusuna odaklan- gerekiyor. Önemli olan büyük hamleler yapmak değil, daha cesur 


düşünebilmek... 


sensörler acılığıyla elde ediliyor, birle oOması gerekecek. Kuruluşların Endüstri 


d ENDÜSTRİ 40, TEKNOLOJİYLE DEĞİL, PERFORMANSLA İLGİLİ 
© KURUMSAL STRATEJİNİZLE 


ENDÜSTRİ 40 YOL HARİTANIZIN UYUMLU OLMASINI SAĞLAYIN 


© YENİ DEĞER YARATMA 
FIRSATLARINI TANIMLAMAK 
İÇİN FONKSİYONEL DEPOLARIN ÖTESİNE GEÇİN 
© BÜYÜK VE CESUR KARARLAR 
ALMAYA HAZIRLANIN 

© GERÇEKTEN DOĞRU KRİTERLERİ ÖLÇÜP ÖLÇMEDİĞİNİZE 
ODAKLANIN 
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4.0 stratejisini işletme ölçeğinde uygulamaları gerekiyor. Bölümler arasındaki sınırları aşarak insanları, süreçleri ve organizasyon genelindeki tüm yetileri bir araya getirerek, dönüşümsel bir değişime ulaşılabilir. Tabii bunu söylemek yapmaktan daha kolay. Yapılan araştırmalar ve karşılaştırmalı değerlendirmeler, çoğu organizasyonun, küçük izole edilmiş projelerden, işletme ölçeğine geçmeye çabalarken, önemli zorluklarla karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor. 
Görüşülen kişilerin birçoğu, veri paylaşımını ve görünürlüğü iyileştirme hırslarının, kökleşmiş fonksiyonel depolar ve tescilli platformlarca çok ciddi anlamda engellendiğine dikkat çekiyor. Bu alanda öne çıkan liderler depoları parçalamaya odaklanıyor. IT altyapı ve süreçlerinin kıvraklığını geliştirirken birbirine bağlı unsurlara bütünsel açıdan yaklaşıyorlar. 


BAŞARI ÖLÇEĞİ 

Endüstri 4.0 teknolojisi ve yetilerinin günümüzdeki uygulama alanları, henüz işletmelere değer kazandıracak ölçekte değil. Bu ölçeğe ulaşmak için dikkatli bir planlama yapılmalı ve entegrasyon sağlanmalı. Organizasyonlar, birden fazla TT varlığı ve depolanmış fonksiyonel veri sisteminin bir sonucu olarak “gerçeğin tek bir tanımı olduğu inancını geride bırakmalı. “Ara katman yazılımlarda” yakın zamanda kaydedilen gelişmeler, depoları yıkmaya doğru gidiyor. Veriler, otomatik olarak makineler arasında ve daha geniş bir değer zinciri boyunca aktarılıyor. Üreticilerin verilerin uyumlu olduğu ve efektif bir şekilde hizalandığı hususunda tetikte olması gerekiyor. 


DEĞİŞİKLİK: ETKİLERİN 
YÖNETİLMESİ 

Endüstri 4.0'ın işletme ölçeğinde benimsenmesi, geleneksel üreticiler ve çalışanlar açısından köklü bir değişim getirecek. 
Endüstri 4.0'ın başarılı olmasını sağlayacak en önemli etken ise doğru kabiliyet, kontrol ve kültürün geliştirilmesi... Bu alanda fark yaratan liderler; gelecekte ihtiyaç duyabilecekleri kabiliyetleri dik-Değişiklik gündemlerini belirlerken maliyet yerine 


katlice değerlendiriyorlar. 


değer üzerine odaklanıyorlar. 
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PİLOT ÇALIŞMALAR VE MÜNFERİT PROJELER, SÜRDÜRÜLEBİLİR PERFORMANS İYİLEŞTİRMELERİ SAĞLAMAZ 


© ENDÜSTRİ 40 GİRİŞİMİNİ 
MÜMKÜN KILACAK KÜLTÜR, 
TEKNOLOJİ VE PROSESLERE 
ODAKLANIN 


© İŞLETME DEĞERİ ELDE ETMEK 
İÇİN FONKSİYONEL VE COĞRAFİ DEPOLARI BÖLÜ 
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BÜYÜK ÖLÇEKTE DÖNÜŞÜM 

Yeni bir teknolojiyi, üretildiği yerde bir 
Endüstri 4.0 stratejisini uygulamak birbi- 


denemekle, işletme genelinde rinden çok farklıdır. Yalın metodolojiler, küçük projeler ve münferit inisiyatifler- de yeniliklerin ve gelişmelerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için kullanılacak dahiyane çözümlerdir. Ancak bir organizasyonu, Endüstri 4.0'ın gerektir diği stratejik bir değişime sokmak için bunlar yeterli olmaz. Bu, yöneticilerin o güne kadar öğrendikleri her şeyden vazgeçmesi demek değildir. Verimliliği yönlendirmek için sürekli gelişim çerçevesinde ilerleyenler, yalın metodolo-Jilerin büyük bir kısmının, daha büyük programlara uygulanabileceğini göre- 


cektir. Hızlı hareket ederek, başarısız olma durumunda çalışmayı sonlandırma, entegre ekipler ve bir uygulama geliştirme yöntemi olan scrum gibi diğer temel kavramlar halen kuruluşlar için dönüşüm aşamasındaki güçlü kavramlardır. Ancak daha fazla dönüşümsel sonuç elde etmek için yapılması gereken değişikliklerin yönetici seviyesinde sahiplenilmesi, yani tüm idari komitenin bir araya getirilerek, yol haritasının çizilmesi ve iş stratejisinin, yetenek stratejisi ile uyumlu hale getirilmesi zorunludur. 


5 YILLIK STRATEJİLERLE 


İlk endüstriyel devrim bundan 

100 önce ortaya çıktı. Yeni 
teknolojilerin benimsenmesi, eski teknolojilerden vazgeçilmesi ve yeni çalışma şekillerinin geliştirilmesi zaman aldı. Bu nedenle endüstriyel devrimi, tek bir mali yıl içinde veya 

5 yıllık bir stratejiyle çözebileceğinizi 
düşünmeyin. İmalat bambaşka bir alan. Çok büyük sermaye yatırımları, eskiden kalma karmaşık altyapılar ve büyük fiziksel alanların kullanılıyor olması, genel olarak devrime adapte olma süresinin daha yavaş işlemesi anlamına geliyor. Bugün, bu sürece adapte olma baskısı daha az görünse de önümüzdeki yıllarda devrim, net bir biçimde şekillenmeye başlayacak. Ancak o zaman da bu fırsatı yakalamakta çok geç kalmış olabilirsiniz. Devrim devam ediyor... 


AKILLI ÜRÜNLER VE AKILLI 
SÜREÇLER 

Çoğu üretici, üretim operasyonlarında Endüstri 4.0'a odaklansa da sadece çok az bir kısmı akıllı ürün ve akıllı süreçler 


arasındaki entegrasyonu daha da güçlendirecek kabiliyetlerden faydalanmayı başarıyor. Bu alanda öne çıkan liderler, uçtan uca değeri iyileştirmek için ürün verilerini kullanıyor, müşteri ve ürünler arasında entegrasyon sağlıyor ve ürünlerden hizmete geçiyorlar. 


TİCARİ ENDİŞELER 

Akıllı ürünler geliştirmek ve bunları akıllı süreçlere entegre etmek için üreticilerin akıllı bir ticari yaklaşım izlemesi gerekiyor. Sonuç olarak ürünün tasarlayıcısına veya MRO ekibine (maintenance, repair and operations-bakım, onarım ve operasyonlar) doğrudan geri bildirim yapan akıllı ürünler geliştirirken asıl önemli soru; endüstri değer zinciri boyunca geleneksel şirket depolarının bundan nasıl etkileneceğidir. Gerçekte müşteri ve kuk lanım verileri, geleneksel olarak OEM perakende veya hizmet departmanları tarafından saklanıyor. Bu veriler, verilen yetkiler doğrultusunda kontrol ediliyor. 
Endüstri 4.0'ın gelişmesiyle bu geleneksel konumlandırma sorgulanmaya başlandı. 
Birçok endüstride, ürün veya iş modelindeki yeniliklere ilişkin verilerin paylaşımına yönelik bir teşvik olsa da diğer endüstrilerde, kontrol sahibi işletmeler, tarafların bir değer zinciri boyunca birbirine bağlanmasını engellemeye çalışır ve bu da çoğu zaman kullanıcının zararına 


sonuçlanır. Üreticilerin verilerle, müşterilerle ve değer zinciri ilişkileriyle ilgili önemli ticari soruları kavraması gerekiyor. Bunlar teknolojik değil, ticari sorulardır. Bu soruları cevaplayabilmek için ise akıllı bir Endüstri 4.0 haritası gerekiyor. 


TEDARİK ZİNCİRİ: ENDÜSTRİ 4.0 
DEĞERİNİN ARTIRILMASI 

İşletme genelinde Endüstri 4.0'ın entegre edilmesi önemli bir değer yaratacak. 
Tedarikçiler ve değer zinciri oyuncuları, Endüstri 4.0 ortamına taşındığında ise çok daha fazlası başarılacak: Emsalsiz bir görünürlük, hızlı çözüm oluşturma ve işletme sermayesinin esnekliği... Bu alanda başarılı olan liderler entegrasyona odaklanarak doğru ortamı yaratıyorlar. 
Performansı yönlendirecek yeni firsatlar bulmaya çalışıyorlar. 


ENTEGRASYON İÇİN DAYANIŞMA Genişletilmiş değer zinciri ve ağ boyunca entegrasyonu yönlendirerek önemli bir değer ortaya çıkarılabilir. Bu sadece sistemlerin, platformların ve verilerin teknolojik entegrasyonunu gerektirmeyecek. 
Aynı zamanda kontroller, yönetişim ve siber güvenlik çerçevesinde daha yakın bir entegrasyon gerektirecek. 

Bu entegrasyon seviyesi ise üretici, tedarikçi ve tedarikçilerin tedarikçileri arasında tam bir iş birliği ve dayanışma gerektirecek. 

Sadece ortaklığın daha başarılı olmasını sağlamak için değil, aynı zamanda ek değer kaynaklarını ortaya çıkarmak için de bu son derece gerekli. 


ENDÜSTRİ 40 
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TÜRKİYE SANAYİSİNİN DİJİTAL DÖNÜŞÜM YETKİNLİĞİ RAPORU 


OYUNUN KURALLARI YENİDEN YAZILIYOR 


TÜSİAD'IN THE BOS 


YENİ STRATEJİLER, 4 TEMEL 
UNSURA GÖRE ŞEKİLLENİYOR 
“Türkiye Sanayisinin Dijital Dönüşüm Yetkinliği” raporunda önemli sonuçlar öne çıkıyor. 108 teknoloji kullanıcısı ve 
110 teknoloji tedarikçisi şirket ile yapılan 
araştırma sonucunda teknoloji kullanıcısı şirketlerin yetkinlik seviyeleri, “operasyonel iyileştirme”, “performans yönetimi, “çalışan katılımı! ve 'temel bileşenler” başlıklarında yer alan 118 anket sorusu ile 23 uygulama alanında değerlendiril di. Raporda, sanayide oyunun kurallarının yeniden yazıldığı bir paradigma değişiminden bahsediliyor. Yaşanan bu değişim ise ülkelerin bir dijital dönüşüm yarışına girmesine neden oluyor. 
Yeni oyunun kuralları ise 4 temel unsur etrafında şekilleniyor: Müşteri talepleri ve kitlesel özelleştirme, verinin değeri ve yeni iş modelleri, kaynak kısıtları ve sürdürülebilirlik, son olarak ise yatırıma ve nitelikli iş gücüne geçiş... Dijitalleşme ise sanayide dönüşümün merkezinde yer alıyor. Sanayide dijital dönüşümü mümrkün kılan simülasyon, yapay zeka ve akıllı sistemler, sensörler, artırılmış gerçeklik, endüstriyel internet, robot ve otomasyon, eklemeli üretim, yatay/dikey entegrasyon, büyük veri ve analizleri, siber güvenlik ve bulut olmak üzere 11 teknolojinin son yıllarda giderek ucuzladığı ve daha 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YENİDEN YAZILDIĞI BİR PARADİGMA DEĞİŞİMİNDEN BAHSEDİYOR 


önce hiç olmadığı kadar ulaşılabilir hale geldiğine dikkat çekiliyor. Dönüşümü mümkün kılan teknolojilerin birbirleriyle bağlantılı olarak oluşturduğu siberfiziksel sistemler, sanayide dijital dönüşümün temelinde yer alıyor. Türkiye'nin gerek yüksek teknolojili ürün ihracatının gerekse ArGe yatırımlarının GSYH'ye oranı göz önüne alındığında, sanayide dijital dönüşüm yarışında öncü olan ülkelere yetişebilmek için katetmesi gereken uzun bir yol olduğu görülüyor. 


TÜRKİYE'NİN ENDÜSTRİ 4.0 
YARIŞINDAKİ DURUMU 

Araştırma bulgularına göre sanayide dijital dönüşüm yolculuğunda karşılaşılan engeller açısından gelişmiş ülkelerden farklı olarak Türkiye'deki şirketler, yatırım öncesi ve planlama döneminde... 
Teknoloji kullanıcısı şirketler yerli teda- 


TÜRKİYE'DEKİ İNOVASYON EKOSİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KILINMASI İÇİN KAMU, ÖZEL SEKTÖR, AKADEMİ VE 
TÜM PAYDAŞLAR ARASINDA ETKİLİ 
İŞ BİRLİKLERİ TESİS EDİLMESİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR 


SANAYİDE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGELLER 


Yatırım maliyetinin yüksekliği Yatırım geri dönüşünün belirsizliği Kalifiye çalışan yetersizliği Teknoloji altyapısının yetersizliği 


Yerel tedarikçi eksikliği 


Dijital teknolojiler hakkında bilgi eksikliği 


7 
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Üst yönetimin önceliklendirmemesi 


Veri güvenliği riski 
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E HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜĞÜ 


DİJİTAL 


rikçilerin olmadığını/bulunamadığını belirtirken teknoloji tedarikçisi şirketlerin talep düşüklüğünü önemli bir problem olarak göstermesi teknolojinin arz ve talebi arasında bir kopukluk olduğunu gösteriyor. Şirketlerin dijital dönüşüm konusunda stratejilerini belirlemeden yatırım kararları almaları ve kısıtlı kaynaklarını bu kararlara harcamaları, şirket kaynaklarının boşa gitmesine neden olabiliyor. 
Türkiye'nin bu yarışta kalıcı olması için üç adımdan oluşan kapsayıcı bir yol haritasına göre hareket etmesi gerekiyor: Yatırımları hedefe göre yönlendirmek, geleceği bugünden şekillendirmek ve değeri Türkiye'de yaratmak. 


1 Şirketlerin büyük çoğunluğu 
sanayide dijital dönüşüm konusunda bilgi ve ilgi seviyelerinin yüksek olduğunu belirtirken, dönüşüme hazır olduğunu düşünen şirketlerin oranı ise nispeten daha di 


2 Türkiye'de sanayi şirketlerinin 
dijital dönüşüm uygulama alanlarında henüz pilot projeleri gerçekleştirme aşamasında olduğu 


3 Şirketlerin özellikle strateji ve yol. 
haritası ile yönetişim yetkinliklerinin oli old 


4 Şirketlerin yetkinlik seviyeleri 
sektörlere göre farklılaşmıyor. 
Bununla birlikte büyük ölçekteki şirketlerin (yıllık 250 milyon TL'den fazla geliri olan şirketler) sanayide dijital dönüşüm yetkinlik seviyeleri, 


önündeki en büyük engellerin yatırım maliyetlerinin yüksekliği ve yatırımın geri dönüş belirsizliği olduğunu belirtiyor. 


DİJİTAL TEKNOLOJİLER EN ÇOK HANGİ ALANDA FAYDA SAĞLAYACAK? 


Üretim verimliliği 
Kaynak verimliliği 
Ürün kalitesi 


Üretim esnekliği 


OPERASYONEL 
FAYDALAR 


Üretim hızı 
Ciro/Satış 
İnovasyon 


Pazara sunma süresi X5 


DİĞER 
FAYDALAR 


Çalışan memnuniyeti 


ENDÜSTRİ 40 


Şirketlerin strateji ve yönetişim yetkinliklerinin geliştirilmesi ve yapılan yatırımların belirlenen stratejik hedeflere göre önceliklendirilmesi gerekiyor. Teknoloji kullanıcısı şirketlerin stratejik yatırımlar konusunda yetkinliklerinin artırıldığı, sanayide dijital dönüşüm yolculuğunda çıkabilecek olan yeni ihtiyaçlara yönelik önlemlerin alındığı, şirketler ile yerli-yabancı tedarikçiler arasında köprü kuran bir ekosistem kurulmalı. 


TÜRKİYE'NİN SANAYİDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM YETKİNLİĞİ 


Uygulama alanları Değerlendirme başlıkları 


1-Veri odaklı kalite kontrol 2-Akıllı fabrika 

3-Üretim yönetimi 
4-Kestirimci bakım 
5-Şeffaf tedarik zinciri 
6-Akıllı depo 

7-Bulut teknolojileri 
8-Yardımcı sistemler 
9-Otomatik stok yenileme 10-Dijital fabrika lojistiği 11-Entegre ürün geliştirme 12-Dijital fabrika tasarımı 


Operasyon 
İyileştirme 


15-Elektronik performans panoları 16-Mobil performans takibi 


17-Sosyal iş ağı 

18-Sanal eğitim 

19-Çalışan katılımı 

20-Veri güvenliği || 
21-Altyapı 

22-Strateji ve yol haritası 23-Yönetişim 


Temel Bileşenler 


DİJİTAL TEKNOLOJİ KULLANMA SEVİYELERİ 


Pilot Projeler Var 
(Gelişim alanı var) 
25 


Pilot Projeler Başarıyla Uygulanıyor Yaygınlaştırılıyor 
50 


75 


Siber güvenlik 153 416 410 25 415 
Sensörler 435 427 117 411 X10 Robot ve otomasyon 124 421 X11 123 x20 
Yatay/dikey entegrasyon X16 416 422 421 425 
Büyük veri ve analizleri 414 416 414 421 434 
Endüstriyel internet BEY 416 114 X19 144 
Bulut X10 X10 116 423 441 
Simülasyon 411 x9 410 124 YAT 
Eklemeli üretim 7 47 114 468 
Artırılmış gerçeklik Ee 211 474 
Yapay zeka ve akıllı sistemler Ez 427 160 
0 20 40 60 80 100 


BB Uygulanıyor 


BB Yaygınlaştırılıyor 


BB Pilot projeler başarıyla uygulanıyor | EB Pilot projelerde BM Uygulanmıyor 
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3 İNİSİYATİFLE İLERLİYOR 


DİJİTAL TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ UYGAR DOYURAN, 


ENDÜSTRİ 40 ALANINDA GE 


ER İÇİN GE' VE 'DÜNYA İÇİN GE İNİSİYATİFLERİ İLE FARKLI-BİR YAPI 


GE 
İÇİN GE, MÜŞTERİ 
KURGULADIKLARINI İFADE EDİYOR 


ünyanın en büyük dijital 

endüstriyel şirketine dönüşme vizyonu ile yatırımlarına 

6 yıl önce başlayan ve GE 
Dijita'i kuran GE, endüstriyel internet alanında makineleri, verileri ve insanları bağlayarak geleceğin dijital sanayi şirketlerine güç sağlayan “Endüstriyel Nesnelerin İnterneti” platformu olan Predix'i ortaya çıkardı. GE Dijital Türkiye Genel Müdürü Uygar Doyuran, “GE olarak önce kendi verimliliğimizi artırmak amacıyla dijital endüstriyel becerilerimizi kullanmaya odaklandık. “GE için GE” olarak anılan bu inisiyatif ile dünya çapındaki 400'e yakın fabrikamızı OT ve TT teknolojilerinin bütünsel olarak 


kullanımı ile dijitalleştirme- < Pp) 


ye başladık. İkinci olarak, kendi uygulamalarımız sayesinde pekiştirdiğimiz 


bünyemizdeki 


yeni teknolojileri, iş akışlarını ve verimlilik 


müşterilerimizin 


tekniklerini 


de (o kullanımına sunuyoruz. Buna 
“Müşteriler için GE” 
adını veriyoruz. Bu kapsamda müşterilerimize otomasyon ve öngörü becerileri sağlayan uygulama paketleri 

sunuyoruz. Son olarak veri ve analitik işletim sistemimiz Predix'i ortaklaşa uygulamalar geliştirmek üzere herkesin kullanımına 

açıyoruz. “Dünya için GE olarak adlandırdığımız bu inisiyatif, farklı endüstriler deki tüm şirketlerin yararlanabildiği açık inovasyon anlayışımızı yansıtıyor” diyor. 


FARKLI PROJELERE İMZA ATILIYOR 

GE olarak bölgedeki ilk akıllı fabrika yatırımını Türkiye'de yaptıklarını belirten Doyuran, şu açıklamada bulunuyor: 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si 


“Gebze'de matörleri fabrikamız, alanındaki ilk akıl lı fabrika dönüşümüne başladı. Burada 


yer alan güç transfor- 


optimum üretim sağlamak için tasarım, üretim, tedarik zinciri ve servis ağları da birbirine bağlanacak. Transformatör üretüm sürelerinde yüzde 25, stok seviyelerinde yüzde 20 oranında azalma, üretim 


verimliliğinde yüzde 3 artış ve tam zamanında teslimatta yüzde 5 oranında artış gerçekleşmesi planlanıyor. Türkiye'de TREDAŞ ile birlikte dijital çözümlerin desteği ile sorunları önceden öngören 


, akıllı şebeke operasyon sistemini haya-İ ta geçirdik. Uzaktan Kontrol ve İzleme : Sistemi olarak isimlendirilen GE'nin 


TREDAŞ'ta kurduğu SCADA ile dağıtım ve arıza yönetimi sistemi; çağrı merkezi, coğrafi bilgi sistemi ve sahadaki mobil uygulamaları operasyon merkezinde bir araya getirerek, 732 adet merkezi uzaktan kontrol ederek enerjilendirebiliyor.” 
GAMA ile Türkiye'nin ilk dijital enerji santralini devreye aldıklarını belir- 


“2017'NİN 
ÖNEMLİ 
“ PROJELERİNDEN 
.. BİRİ, TÜRK TELEKOM İLE TÜRKİYE'DE SANAYİDE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRMAK 
VE DİJİTAL SANAYİ DEVRİMİ KAPSAMINDA 


ten Doyuran, “GE, GAMA 
Enerji'nin Kırıkkale ilindeki 840 
MW kurulu gücündeki İç Anadolu 

Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nde GE'nin endüstriyel internet işletim sistemi Predix'Min gelişmiş dijital çözümleri olan Varlık Performans Yönetimi (APM) ve Operasyon Optimizasyonu (00) kurulumunu gerçekleştirecek. Çalık Holding ile de kendi bünyesinde yeni nesil bir oluşumun hayata geçirilmesi için dijital dönüşüm odaklı bir anlaşmaya imza attık” diyor. 


Türk Tetekor “ 
La 


ENDUSTRI 40 


EA 


KURUMLARA DİJİTAL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ SUNULACAK 


ndüstri 4.0 özelinde bir engel 

bulunmamakla birlikte sektörün oluşmasına zemin hazırlayacak “Telco-Endüstri” birlikteliklerinin artması gerektiğini ifade eden Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Doğan, bu alanda ne gibi çalışmalara imza attıkları hakkında şu yorumda bulunuyor: “Endüstri 4.0 
alanında önemli çalışmalar yapıyor ve müşterilerimize en yenilikçi ürün ve hizmetleri sunuyoruz. 2017'de sürecin öncülerinden olan GE ile yeni bir anlaşma imzaladık. GE Dijital ile Türk Telekom markası altında kurumlara dijital dönüşüm hizmetleri sunacağız. Şirketlerin üretüm süreçlerinde performans ve verimlilik artışı sağlamayı hedefliyoruz. GE Dijital 


7 TURKCELL 


“ENDÜSTRİ 
40 İLE ALMANYA 
VE ABD'NİN İNSAN 
GÜCÜNDEN BAĞIMSIZ 
OLARAK KURMAYI PLANLADIĞI 


KARANLIK FABRİKA PLANLARI GERÇEKLEŞECEK. 


ile birlikte şirketlerin dijitalleşme karnesini belirleyip şirketlere dijital sanayi devrimiyle birlikte artık iş dünyasının bir parçası haline gelen dijital çözümleri sağlayacagız. 2018 yılında müşterilerimizin dijital olgunluk seviyelerini anlayabilecekleri bir danışmanlık ve fizibilite ile hizmet vermeyi planlıyoruz. Sonrasında müşteri özelin- den terzi usulü hazırlanacak bu danışmanlık neticesinde müşterinin ihtiyaç duyacağı tüm bağlantı ve dijital bileşenleri hizmet portföyümüze katarak sunacağız.” 


“ENDÜSTRİ 4.0 DÖNÜŞÜMÜ İÇİN MOBİL VE FİBER YATIRIMLAR HIZ KESMEDEN DEVAM ETMELİ” 


İNTERNET | Fiber tarafında ise Il milyonu aşan 

3 Ki müşteri ile Türkiye'de bir numara- 
HIZLI VE KESİNTİSİZ yız. Makineler arası iletişim (M2M) İNTERNETLE EVLER, çözümlerimizi, dolayısıyla akıllı hale DIŞARIDAN BİLE KONTROL getirdiğimiz ve hizmet verdiğimiz BENLER El sağlık, eğitim, ulaşım, enerji, su, kanalizasyon, çevre, güvenlik alanları ile birlikte 'akıllı şehirler'imizi Endüstri 4.0'a geçiş sürecindeki ilk örnekler olarak sıralayabiliriz. 2018'e kadar yapacağımız toplam 18 milyar 


TL'lik yatırım ile de yaklaşık 175 bin 


Nisan 2017'de hayatımıza giren 4.5G ve fiber hızında internetin, Endüstri | kişiye dolaylı istihdam yaratacağız. 


4.0 için önemli bir role sahip olduğunu dile getiren Turkcell Genel Müdür Yüksek hız ve kapasite sunan güçlü 


Yardımcısı Serkan Öztürk, “Endüstri 4.0 dönüşümünün hızlıca hayata geçmesi — altyapımız, Türkiye'nin Endüstri 4.0 


için hem mobil hem de fiberde yatırımların hız kesmeden devam etmesi gere- o yolculuğunda en önemli rollerden 


kiyor. Turkcell olarak 4.55G'de dünyanın en güçlü altyapılarından birini kurduk. birini oynayacak” diyor. 
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SIEMENS beyim der b 


4. SANAYİ DEVRİMİ'Nİ GENELE YAYMA 


STRATEJİLERİ GELİŞTİRİLİYOR 


DİJİTAL FABRİKA VE PROSES YÖNETİCİSİ KERİM OAL, SANAL 3D GELİŞTİR HATASINDAN ARINDIRILMIŞ İŞ SÜR ÜRETİMDE 4. SANAYİ DEVRİMİ'Nİ GE 


SIEMENS TÜRKİYE 


010'de Hannover Fuarı'nda dile getirilen ve Almanya'da ortaya çıkan Endüstri 4.0 haritasını Alman Hükümeti'ne hazırlayan ve sunan çalışma grubunda yer alan Siemens, Endüstri 4.0 çalışmalarının global öncülerinden biri. Dördüncü endüstriyel devrimi, fabrika ve işletmelerin dijitalleşmesi olarak tanımlayan Siemens Türkiye Dijital Fabrika ve Proses Endüstrileri ve Sürücüleri Divizyonları Yöneticisi Kerim Oal, “Siemens'in akıl lı bilgi sistemleri olarak tanımlanabilen dijital hizmetleri; gelişmiş algoritmaları, veri analizlerini, makinelerin öğrenme teknolojilerini, veri toplama ve analizindeki 20 yılı aşkın deneyimi kapsryor. Dijital Kurumsal Platform adını verdiğimiz, PLM (Product Lifecyde Management) ve TIA (Totally Integrated Automation) gibi 


yazılımlarla (o dijitalizasyona 


katkı sunuyoruz. PLM yazıl Me 


mımız NASA'nın Jet Tahrik Laboratuvarı'nda, Mars'a gönderilen Curiosity aracının 

tasarımında kullanıldı. Bir 

diğer örnek ise İtalyan otomobil markası Maserati'nin 
Ghibli fabrikası. Bu fabrikada Siemens PLM yazılımı kullanılıyor. Geliştirdiğimiz TIA konsepti ise tüm otomasyon bileşenlerinin birlikte verimli olarak çalışmasını sağlıyor, mühendislik maliyetlerini yüzde 30'a varan oranlarda düşürebiliyor. Endüstri 4.0 yaklaşımı çerçevesinde geliştirdiğimiz “Dijital Fabrika” sayesinde, fabrikanın kendisi ortada yokken fabrikanın nasıl çalıştığı öğreniliyor. En iyi çalışma sisteminin kurulması için gerekli önlemler alınıyor. “Dijital Fabrika'nın en önemli örneği ise Almanya'daki ödüllü Amberg 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SIEMENS TÜRKİYE DİJİTAL FABRİKA VE PROSES ENDÜSTRİLERİ VE SÜRÜCÜLER DİVİZYONLARI YÖNETİCİSİ KERİM OAL 


fabrikamız. Bulut bilişimi endüstriyel üretimle buluşturan MindSphere de çok önemli bir ürün. Nesnelerin intemeti, MindSphere ile kendi işletim sistemine kavuşuyor. Bu ürünü geliştiren üç ana lokasyondan biri de Türkiye'de bulunu- 


ÇLERİ GİBİ ALANLARDA SUNDUKLAR ELE YAYMAYA ÇALIŞTIKLARINI İFAD 


ENDÜSTRİLERİ VE SÜRÜCÜLER DİVİZYONLARI E, DİJİTAL PLANLAMA VE İZLEME, İNSAN 


ÇÖZÜMLERL 
EDİYOR 


yor. Kartal'daki ArGe birimimiz de dijitalizasyon, Endüstri 4.0, bulut, büyük veri ve nesnelerin internetine odaklanıyor” 


diyor. 


İŞ BİRLİKLERİ KURGULANIYOR 2017'de Atos ile siber güvenlik alanında güçlerini birleştiren Siemens, Türkiye'de enerji, altyapı hizmetleri, petrol ve gaz, otomotiv, çimento ve savunma sanayi için siber güvenlik çözümleri ile tehditleri önlemeyi ve müşterilerinin riskini en aza indirmeyi hedefliyor. Siemens, 2017'de Turkcell ile enerji verimliliğini artırmaya yönelik bir iş birliği de gerçekleştirdi. 
Kerim Oal, “Türkiye'deki ilk Endüstri 4.0 platformunun (Www.endüstri40.com) ana sponsorluğunu üstlendik. Sanal 3D geliştirme, dijital planlama ve izleme, insan hatasından arındırılmış iş süreçleri, müşteri ihtiyaçlarını sistematik olarak belirleme ve o ürün bazlı inovasyonu hızlandırma alanında sunduğumuz çözümlerle üretim sektöründe 4. Sanayi Devrimi'ni genele yaymak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diyor. 


“YENİ 
ENDÜSTRİYEL 
DÖNEMİN 
TEMSİLCİLERİNDEN BİRİ 
OLARAK DÜNYANIN VE 
TÜRKİYE'NİN ENDÜSTRİ 4O 
REHBERİ OLMA MİSYONUNU 

ÜSTLENDİK. 


Arcelik A.S. 


2018 ROTASI ÜRETİMDE KALİTE VE 


ENDUSTR!I 40 


EA 


MALİYET İYİLEŞTİRME ODAKLI PROJELER 


rçelik'in dijital dönüşüm 

sürecine 2010'da start verdiğini söyleyen (Arçelik 

A.Ş. Üretim Teknolojileri Direktörü Mustafa Esenlik, “Endüstri 4.0 
vizyonumuzu “insanı, fiziksel sistemleri ve bilişsel sistemleri birleştirerek, insan odaklı, yüksek değer yaratan sanayi uygulamaları ile daha kaliteli, daha verimli ve daha teknolojik ürünleri geliştirmek” olarak tanımlayabiliriz. Bu alana yönelik çalışmalarımız son 3 yıldır hız kazandı. 
Dönüşüm sürecinde, yatırımlarda dijital altyapısı ve kabiliyeti olan makine ve teçhizatları tercih ediyoruz. Bazı ekipmanlarda yatırım maliyeti yaklaşık yüzde 5-10 artıyor. loT entegreli ve öğrenebilen ürünlerimiz sayesinde müşterilerimizin beklentilerini daha iyi karşılamayı amaçlıyoruz. Veriye dayalı üretim sistemleri 


VESTEL 


ile fabrikalarımızı akıllı hale getiriyoruz. İşletmelerimizi çevik 


“UZUN 
VADEDE AKILLI 
ÜRETİM SİSTEMLERİ 
İLE FABRİKALARIMIZDA 
“60 VERİMLİLİK ARTIŞI, 
PAZARA ÇIKIŞ SÜRESİNDE “50 İYİLEŞME, 


üretim ve oto- 


masyon analizleri ile gözden geçiriyor, DEX (Design for Everything) dediğimiz “her şey için tasarım” çalışmaları yapıyoruz” diyor. Arçelik yeni nesil ArGe merkezi Garage ve Çayırova kampüsünde devreye alınan Atölye 4.0 ile de dikkat çekiyor. Koç Üniversitesi ile geliştirilen Techpro Akademi'de ise dijital çağın eğitimleri planlanıyor. 2018'de müşteriye değer yaratacak iş modelleri ve yeni servislere, üretimde ise kalite ve maliyet iyileştirme odaklı projelere ağırlık verilecek. 


“BUGÜN FABRİKAMIZDA ROBOT-İNSAN İŞ BİRLİĞİNE ŞAHİT OLUYORUZ” 


Ve 
S7 
<5 


Ge 


n önemli önceliklerinin Endüstri 4.0 dönüşümü olduğunu söyleyen Vestel İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, “Uzun vadeli gelecek vizyonumuza baktığımızda da Endüstri 4.0 kavramı ile “mobilite” ve “bağlanabilirlik” teknolojileri, Vestel'in ArGe çalışmalarının da önemli bir ayağını oluşturuyor. Akıllı evler, akıllı şehirler ve nesnelerin interneti konsepti çatısı altında sunulan hizmetler, Vestel'in adını sıkça duyacağınız bir alan olacak. Hem birbirleri ile haberleşebilen hem de mobil 


“VESTEL 
OLARAK 
AMACIMIZ TÜM 
ÜRÜNLERİMİZİ AKILLI 
HALE GETİRMEK. ÜRÜN 
GAMIMIZDA YER ALAN TV, SET 
TOP BOX'LAR UZUN ZAMANDIR 


AKILLI ÜRÜNLERİMİZ ARASINDA 
YER ALIYOR. 


cihazlar aracılığıyla kontrol edilebilen akıllı ürünleri piyasaya sunmanın yanı sıra bu cihazların bağlantı altyapısına da yatırım yapacağız. ArGe ve üretüm mühendislerimiz arasında ayrı bir takım; robotlar, yapay zeka yazılımları, 3D priting gibi pek çok konuda çalışmalarını sürdürüyor. Bu dönüşümü Türkiye'de ilk gerçekleştiren fabrikanın Vestel City olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İki yıldan bu yana çalışmalarımızı sürdürdüğümüz bu dönüşümde önemli oranda uyum sağladığımız alanlar var. Bugün fabrikamızda insan eli değmeden üretim yapıyor, robotinsan iş birliğine şahit oluyoruz. Aynadan bastona, telefondan fırına kadar tüm ürünlerimizin akıllı hale gelmesi için çalışmalarımız devam ediyor” diyor. 
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(ii BOSCH 
HEDEF, ÜLKE EKONOMİSİNE KATKIDA BULUNMAK 


BOSCH TÜRKİYE VE ORTA DOĞU BAŞKANI STEVEN YOUNG: “SANAYİ 40 KONUSUNDA DİNDİĞİMİZ TECRÜBEYİ, TÜRK SANAYİCİSİYLE PAYLAŞIP ÜLKE EKONOMİSİNE KATKIDA 


İR PARÇASI OLMAK İSİ 


ndüstri 4.0 kavramının ilk kez 2011'de Almanya Hannover Fuarı'nda kullanıldığını söyleyen Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, “Bosch, bu tanrmı kullanan ilk şirkettir. Fuardan sonra 
4. Sanayi Devrimi üzerinde bir çalışma grubu kuruldu. Bu grup bir yıl sonra yine Hannover Fuarı'nda, Sanayi 4.0'ın ger çekten uygulanabilmesi için önerilerini sunup Almanya Hükümeti'ne raporladı. 
Çalışma grubunda Bosch da görev aldı” diyor. Bosch'un Türkiye'deki Sanayi 4.0 
çalışmaları hakkında bilgi veren Young, “Bosch olarak uzun yıllardır Sanayi 4.0 çözümleriyle çalışmalar yapıyoruz. 
Türkiye'de Sanayi 4.0 ile ilgili organizasyon çalışmalarını 2014'te Bursa fabrikalarımızda başlattık. Sanayi 4.0 ekibimiz, farklı projeler üzerinde çalışıyor. Bakım 
maliyetlerinden © tasarruf 4 
etmek ve üretim kapasi- ! 
tesini arurmak üzere bu projelerden üçü de hayata geçirildi. Bursa fabrikamız bugün, Bosch'un tüm üretim fabrikaları için geliştirdiği standart yazılım çözümlerini kullanıyor, bu yazılımı kullanan diğer fabrikalardaki gelişmelerden anında haberdar olabiliyor. Termoteknoloji iş kolunda faaliyet gösteren Manisa fabrikamızda da Sanayi 4.0 projeleri hayata geçti. Bu projeler özellikle lojistik süreçlerinde otomasyon, dijital fabrika ve büyük veri uygulamaları alanlarında oldu. 
*Mal kabul” alanında kullanmaya başladı-Şımız RFID (Radyo Frekans Dalgası Yayan Etiket) uygulaması ile gelen malzemelerin üzerine RFID etiketi yapıştırılması yoluyla malzeme giriş hareketinin otomasyonu sağlandı. Eskiden barkod okutma ile 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YEN SANAYİCİL 


BULUNMAYI HEDEFLİYORUZ. BU AMAÇLA KURDUĞUMUZ SANAYİ 40 
B RLE GÖRÜŞÜYOR VE SAHA ANALİZLERİ YAPIYOR” 


yaklaşık 3 dakikada yapılan bir paletlik malzeme giriş işlemi tamamen ortadan kaldırılmış oldu. Manisa fabrikamız, bu uygulama ile termoteknik fabrikaları arasında RFID uygulamasını kullanmaya başlayan ilk fabrika oldu” diyor. 


EKİBİ, BU DÖNÜŞÜMÜN 


APAS ÜRETİM ASİSTANI NASIL 
FARK YARATIYOR? 

Gerçekleştirmiş oldukları projelerin dışında Sanayi 4.0 dönüşümünün önemli bir ürünü olan APAS adlı robotun, bu süreci gözler önüne sermek adına çok önemli olduğunu belirten Young, sözlerine şöyle devam ediyor: “Öğrenen görüntü işleme işlevinin yardımıyla APAS üretim asistanı, bir üretim parçasının yüzeyi ilgili özelliklere uymadığında bunu otomatik olarak algılıyor. Çalışanlar, ne kadar sapmanın tolere edileceği ve hangi noktada parçanın hurdaya ayrılması gerektiği bilgilerini makineye öğretiyor. Yapay zeka sayesinde makine, öğrenmiş olduğu bilgileri daha sonrasında kalite kontrolleri yaparken uygulayabiliyor ve bunları bağımsız 


A, 


“BOSCH 
TÜRKİYE 
DAHİL, DÜNYADA 250 
BOSCH TESİSİNİN 100'DEN 
FAZLASINDA SANAYİ 40 
HAYATA GEÇİRİLDİ. 


bir şekilde yapabiliyor. APAS üretüm asistanı, çalışanları bu monoton görevleri yapmaktan kurtarıyor ve tüm parçalarda tutarlı bir şekilde yüksek bir kalite seviyesi sağlıyor. Sanayi 4.0 konusunda edindiğimiz tecrübeyi, Türk sanayicisiyle paylaşıp ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu amaçla kurulan Sanayi 4.0 ekibi, bu dönüşümün bir parçası olmak isteyen sanayicilerle görüşüyor ve saha analizleri yapıyor." 


# İ ar 


“ENDÜSTRİ 4.0'A AYRILAN BÜTÇE 


HER YIL ARTACAK" 


reüm tesislerinde güçlü bir 

altyapı kurarak Endüstri 

4.0'a yöneldiklerini belirten 

Mercedes-Benz Türk CIO'su 
Gökçe Bezmez, “Mercedes-Benz Türk olarak Endüstri 4.0 alanında hem hayata geçmiş uygulamalarımız hem de planladığımız yatırımlarımız mevcut. Amacımız dijital teknolojiler ile müşterilerimizi, araçlarımızı ve tüm süreç zincirimizi bugünden daha farklı bir şekilde entegre etmek. Geçtiğimiz yıllarda Endüstri 4.0 
çalışmalarına yıllık bir milyon Euro'ya yakın bütçe ayırdık. Bu bütçenin her yıl artmasını planlıyoruz. Otobüs üretim alanında RFID (Radyo Frekans Kimliği) etiketleri ile araçlarımızı takip edebiliyoruz. Bu teknolojiyi, araçlarımızla ilgili tüm gerekli bilgileri bu etiketlerde ger çek zamanlı taşımayı ve imalat ile lojistik 


Otokar 


A 
ENDUSTR!I 40 Ç 


“2018 YILINDA 
İSTANBUL'DA 
SANAL GERÇEKLİK VE 
ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK 
YETKİNLİK MERKEZİ AÇMAYI 


PLANLIYORUZ. 


açıdan verimliliği artırmayı planlıyoruz. Stok sayımının otomatik olarak yapılabilmesi 


adına faaliyetlerimiz de bulunuyor. Kamyon üretiminde ise dijitalleşmeden dolayı 


üretim bölümünde büyük bir verimlilik elde ettik. 2017'nin başından bu yana binek 


araçlarımızın tamamını bağlantılı (Daimler backend yani, sunucu uygulamaları sistem- 


leri ile bağlantılı) duruma getirdik. Kamyonlarımızı bu sisteme entegre ettik. 2018'de 


ise otobüslerimizi entegre edeceğiz. Bu sayede son müşterilerimize çok farklı mobil 


servisler sunacağız" diyor. 


2018 PROJELERİ DOLUDİZGİN 


"OTOKAR'IN 
HAYATA GEÇİRECEĞİ 
15 PROJE, DİJİTAL 
DÖNÜŞÜM ÇERÇEVESİNDE 


4 ANA TEMAYA ODAKLANIYOR. 


OTOKAR ÜRETİM VE TEDARİK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM LİDERİ ALİ RIZA ALPTEKİN 


tokar, 2016'da Üretim Teknolojileri Birimi'nin kurulmasıyla birlikte Endüstri 4.0 yolunda çok önemli bir adım attı. Otokar Üretim ve Tedarik Genel Müdür Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Lideri Ali Rıza Alptekin, “Dijital dönüşüm haritamız, 2017 ve 2018 yıllarını kapsayacak şekilde oluşturuldu ve 4 ana alan belirlendi: Müşteriye dokunan dijital kanallar, dijitalleşmiş üretim ve tedarik zinciri, analitik karar, pazarlama ve dijital ürünservisler... Otokar, dijital kanallarla müşteriye dokunan, akıllı üretim sistemleriyle üretim ve tedarik zinci- 


rini gerçek zamanlı yöneten, analitik karar verme araçlarıyla talep, stok ve bakım ihtiyaçlarını öngörebilen, anlık veri toplanabilen akıllı ve otonom araçlar geliştiren bir şirket olma vizyonuyla hareket ediyor. İhtiyaçlara yönelik teknoloji üretiyoruz. Otokar, kamera ile parça varlık yokluk kontrolü ve kritik ölçü kontrolü yapacak kalite kontrol hücresi, gerçek zamanlı konum ve üreüm takip sistemi ile manuel kaynak sırasında operatörü gerçek zamanlı olarak yönlendirecek akıllı kaynak asistanı geliştirerek alanında ilk olmaya aday projeleri hayata geçirecek. 
Kalite kontrol hücresi, gerçek zamanlı konum ve üretim takip sistemi ile akıl lı kaynak asistanı projelerinin teknik yapılabilirlik testleri yapıldı. Görüntü işleme, robot kontrol ve otomasyon algoritmalarını içeren kalite kontrol hücresi geliştirilmesine 2017'de başlandı. Diğer projelere 2018 yılı başında başlanması hedefleniyor" diyor. 
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EMDİ İL 
“ LOJİSTİK 


AR-GE, İNOVASYON VE DİJİTALLEŞME YATIRIMLARI 


HIZLA DEVAM EDİYOR 


orusan Holding, 2020'ye kadar ArGe, inovasyon ve dijitalleşmeye 200 milyon dolar yatırım yapmayı ve cirosunda katma değeri yüksek inovatif ürün ve hizmetlerin payını artırmayı hedefliyor. Bir Borusan şirketi olarak Borusan Lojistik'in de Ar-Ge, inovasyon ve dijitalleşme alanlarına düzenli yatırım yaptığını ifade eden Borusan Lojistik Genel Müdürü İbrahim Dölen, “Borusan Lojistik; geliştirdiği ileri teknolojileri uygulayarak, yenilikçi ve rekabetçi ürünlere sahip olmayı planlı- 


“2013'TE 
BAŞLATTIĞIMIZ 
VE YURT İÇİ KAMYON 
YÜKÜ TAŞIMA İŞLERİNDE 
KOBİ ÖLÇEĞİNDEKİ 
FİRMALAR VE KAMYONCU 


ESNAFI ARASINDA 


yor. Nisan 2016'da T.C. Bilim, Sanayi ve o çalışmalarımız için yaklaşık 4 milyon TL harcama yaptık. Ar-Ge ve inovasyon projeleri- 


Teknoloji Bakanlığı tarafından onayla- (miz için gerçekleştirdiğimiz yıllık yatırım ise 10 milyon dolar seviyesinde” diyor. Dölen, nan ArGe merkezimiz bizim için büyük (o 2018 yol haritalarının en önemli bileşenlerinden birinin, bilgi teknolojileri tarafındaki 


önem taşıyor. Şirketimiz taşımacılık ve ( dijitalleşme projeleri olduğunu belirtiyor. Dölen, "Hem operasyonel sistemlerimizi 


depolama faaliyetlerinde kullandığı bilgi, oOhem de sensörler ile aldığımız verilerin tek bir noktada konsolide edileceği; Data teknoloji ve yazılımları kendi ArGe mer Warehouse ve İleri Seviye Karar Destek Sistemi projemizi de hızlıca aktif edeceğiz. 


kezinde üretiyor. 2016'da ArGe merkezi (o 2020'ye kadar belirlediğimiz ve zaman planını belirlediğimiz 27 projemiz var” diyor. 


ENDÜSTRİ 4.0'DA İLAÇ SEKTÖRÜNÜN ÖNCÜLERİNDEN BİRİ 


“2018'DE 
ENDÜSTRİ 4.0 
ÇALIŞMALARINA 
DEVAM EDERKEN, BİR. 
YANDAN DA ENDÜSTRİ 
4.0 YOL HARİTAMIZ! 
NETLEŞTİRECEĞİZ. ÜRETİMİN 


IOT YOLUYLA ANLIK TAKİBİNE YÖNELİK ADIMLAR ATACAĞIZ. 


NOBEL İLAÇ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DİREKTÖRÜ (CIO) BİDAR ÖZGÜR ULUTAŞ ijitalleşme ve dönüşüm programına büyüme hedefleri doğrultusunda 2014'te start veren Nobel İlaç, çalışmalarına 3E sloganı (etkin, entegre, e-dönüşüm) ile yön veriyor. Nobel İlaç Bilgi Teknolojileri Direktörü (CIO) Bidar Özgür Ulutaş, projeleri hakkında şu bilgileri veriyor: “2017'de dönüşüm programın bir parçası olarak Endüstri 4.0 konseptini yönetim ekibinin de içselleştirmesi amacıyla Endüstri 4.0 sempozyumları düzenledik. Düzce üretim tesislerimizde McKinsey ile yürüttüğümüz ilk Endüstri 4.0 projesini, yüksek katma değerli 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ve kesintilerin maliyetli olduğu makinalar için gerçekleştirdik. eNOVA 4.0 (Nobel Operasyonel Verimlilik Atölyesi) adını verdiğimiz bu proje, iyi bir “predictive maintenance” örneğidir. Üretim makinalarının anlık takibi ve bakım ihtiyacının önceden tahminini sağlayan bu sistem, ileride kapsamını tüm fabrikaya yaymak istediğimiz Endüstri 4.0 çalışmalarının başarılı bir meyvesi. 2017'de IT bütçesinin yüzde 50'si Endüstri 4.0 çalışmalarına ayrıldı. Faaliyette bulunduğumuz 20 ülkedeki satış ve pazarlama süreçlerinin uçtan uca yönetilmesini sağlayan “Jupiter Global CRM-CLM' projesi ile IDC Türkiye Akıllı Üretim Teknoloji Ödülleri'nin 'Kurumsal Dönüşüm' kategorisinde birinci, 'Müşteri Deneyimi' kategorisinde ise ikinci olduk. 
Nobel İlaç olarak vizyonumuz, insan sağlığı için, dünyanın her köşesinde güvenilir ve erişilebilir ürünler sunmak..." 


ndüstri o 4.0 yatırımlarına 2012'den bu yana hız verdiklerini söyleyen Yıldızlar Yatırım Holding İcra Kurulu Başkanı 
Hakkı Yıldız, “Verimlilik kapsamında yatırım tutarımız toplamda 10 milyon TL'yi aştı. 2016'da 2 milyon TL'yi buldu. 
2017'de bu kapsamda 2.7 milyon TL gibi verimlilik ve maliyet düşürücü yatırımlar 


GAĞT 


ğaç ve orman ürünleri sektöründe hizmet veren AGT, 
2016'da hizmete aldığı, sektöründe bir ilk olan ArGe merkezi ve 2017'de start verdikleri “Dijital Dönüşüm Projesi” ile Endüstri 4.0 alanında farklı projelere imza atıyor. Endüstri 4.0 Platformu'na dahil olan ilk firmalar arasında olduklarını söyleyen AGT Genel Müdürü Şirzat Subaşı, “TÜSİAD ve ATSO'nun Endüstri 4.0 çalışma gruplarında aktif üyeyiz. Ar-Ge ekibimiz pazara daha inovatif ürünler sunmaya çalışıyor. 


“TÜRKİYE 
ENDÜSTRİ 

4.0 TRENİNİ 
KAÇIRMAMALI” 


) gerçekleştirdik. Endüstri 4.0 kapsamın- 


da yaptığımız yatırımlar 2017 sonunda yaklaşık 3 milyon TL'ye ulaştı. Endüstri 4.0 kapsamında hem mevcut yatırımlarımızı güncelliyor hem de yeni yatırımlarımızda stratejik bir noktada tutuyoruz. 
Bildiğiniz üzere Türkiye'de önemli bir maliyet enflasyonu sıkıntısı yaşanıyor. 
Bunu aşmanın tek yolu da verimlilik. Bu konuda Endüstri 4.0'ın getireceği faydalar çok önemli. Bu sebeple Türkiye'nin bu treni kaçırmaması hayati önem taşıyor. 
Endüstri 4.0'a geçişle birlikte endüstriyel veri bilimciliği, şebeke geliştirme mühendisliği, 3D yazıcı mühendisliği, giyilebilir teknoloji tasarımcılığı gibi 20'ye yakın meslek kolu ile tanışacağız” diyor. 


YÜZDE 100 
OTONOM BİR 
FİRMA OLMAK 
HEDEFLENİYOR 


Üretimden finansa, tedarik zincirinden satış pazarlamaya tüm departmanlar için alternatif uygulama önerileri belirlenen dönüşüm kapsamında proje ekipleri oluşturuldu. İş modelleri yeniden tasarlandı. 
Makinelerin birbiriyle konuştuğu, nesnelerin sağladıkları veriyi big data platformlarıyla paylaştığı, yüzde 100 otonom bir firma olmayı amaçlıyoruz. İran'a 2017'de yaptığımız toplamda 45 milyon Euro'luk yatırımla akıllı bir tesis kurmayı planlıyoruz. 2018'de üretime başlayacak tesis yatırımının ilk etapta 20 milyon Euro'luk bir kısmını gerçekleştiriyoruz. “'AGT Dijital Platform? projesiyle Türkiye'den tüm dünyaya hizmet vererek sınırları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Tahmine Dayalı Analitik ve Bakım (Predictive Analytics) ve IOT Edge (RTLS-Real Time Location System) konularında fizibilite çalışmaları yapıyoruz" diyor. 


sölen 


GAZİANTEP 
FABRİKASI, 
AVRUPA'NIN 

EN GELİŞMİŞ 3 
TESİSİNDEN BİRİ 
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YAPAY ZEKA UYGULAMALARI ÜRETİM VE YÖNETİM SİSTEMİNE ENTEGRE EDİLECEK 


ugo Boss İzmir üretim tesisleri, Hugo Boss'un ana üreticisi konumunda. Hugo Boss 

Tekstil Sanayi Genel Müdürü Joachim Hensch, “2015'in ortalarından itibaren “Endüstri 4.01 merkeze alan yeni bir vizyonla teknolojinin tüm imkanları- nın kullanıldığı akıllı fabrika dönüşüm yolculuğumuza başladık. Nihai amacımız üretim tesislerimizin dijital ortamda bir ikizini yaratmaktı. İnsan kaynağımızı bu dönüşümün merkezinde konumladık. 
Hugo Boss İzmir'de sahada çalışan tüm üretim personeli, üretim ve bireysel verileri aktardıkları ve anlık olarak kurumsal birçok bilgiye ulaşabildikleri bin 600 
tablet aracığıyla günde yüzbinlerce satır veri üretiyor. Birbiriyle ve merkezi sistemle sürekli bağlantı halinde olan dikiş makinalarının da bu devasa iletişim ağına eklenmesiyle dünyanın metrekare başına 


“HAYALİMİZ 
FABRİKANIN TÜMÜNÜ 
TEK BİR MAKİNE HALİNE 
GETİRECEK BİR SİSTEM 
YARATMAK. DİJİTALLEŞME 
SÜRECİNİ TAMAMLADIK. 


en yoğun Wi-Fi kullanılan kapalı alanlarından birini oluşturacağız. 2016'da Teknolab teknoloji laboratuvarını kurduk. Bu bölümde otomasyon ve robot kullanımı konur larında prototipler üretiyor, dünyanın en büyük robot şirketleri ile iş birliği yapıyor, uluslararası üniversite ve enstitülerle birlikte ArGe projeleri geliştiriyoruz. Artırılmış gerçeklik ve sesli komut teknolojilerini kullandığımız uygulamalarımızı üretim hatlarımıza entegre ettik. 2018 yılı sonuna kadar somut adımlarını attığımız yapay zeka uygulamalarını da üretim ve yönetim sistemimize entegre etmeyi planlıyoruz. Hugo Boss Solutions birimiyle profesyonel danışmanlık hizmeti de veriyoruz” diyor. 


rm 
LALIK GEHİM 
Man 


“2020 SONUNA KADAR ENDÜSTRİ 4.0'A 10 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE YATIRIM YAPILMIŞ OLACAK” 


“ENDÜSTRİ 
40 KAPSAMINDA 
2018 YILI YOL 
HARİTASI; ÜRETİM, VERİ TOPLAMAJANALIZ, TAŞIMA 
HATLARINDA BAŞLATILAN 


DÖNÜŞÜMÜN TÜM İŞLETMEYE YAYILIMININ SAĞLANMASI VE 


ürekli iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerini 201/ten bu yana Endüstri 4.0 
çalışmaları olarak adlandırdıklarını belirten Çalık Denim Genel Müdürü Hamit Yenici, “Bu süreçte teknolojik altyapı geliştirme çalışmaları ile birlikte makinelerin haberleşmesi, siber fiziksel etkileşimin sağlanması, veri güvenliğinin sağlanması; üretim, taşıma ve bağlantılı tüm birimler arasında otomasyon 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ve dijitalleşme, ürün takip, enerji izleme sistemleri kurulması gibi projelerle fark yaratıyoruz. Endüstri 4.0'a 4 yılda yaptığımız yatırımların yaklaşık tutarı 5 milyon Euro. Buna, yazılım-donanım geliştirme, makinelerin haberleşmesi, siber fiziksel etkileşimin sağlanması, veri güvenliğinin sağlanması; üretim, taşıma ve bağlantılı tüm birimler arasında otomasyon ve dijitalleşme, ürün takip, enerji izleme sistemleri ve diğer bazı çalışmaların tümü dahil. 
2020 yılı sonuna kadar bu rakam, 10 mik 
yon Euro'yu aşacak. 2017'de M2M proses ara taşıma sistemleri ve enerji izleme sistem geliştirme çalışmalarına odaklandık. 2017'de Endüstri 4.0 çalışmalarına 
2 milyon Euro civarında harcama yaptık. 
2018 için ise 2 milyon 250 bin Euro bütçe 
ayırmayı planlıyoruz” diyor. 


AP, 2016'da global ölçekte 3 milyar Euro'nun üzerinde ArGe harcaması yaptı. 2020'ye kadar nesnelerin internetine yönelik ArGe çalışmaları için 2 milyar Euro yatırım yapılması hedefleniyor. SAP Türkiye, 2016'da 100'ün üzerinde Endüstri 4.0 
projesi tamamladı. SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, “SAP, sunduğu Endüstri 4.0 çözümleriyle kullanılan ekip- 


Sehnei de r 


SCHNEIDER ELECTRİC TÜRKİYE, İRAN VE ORTA ASYA'DAN SORUMLU ENDÜSTRİ İŞ BİRİMİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 


1997'den bu yana Endüstri 4.0 temelini 


chneider Electric 


oluşturan Transparant Ready 

konsepti ile çözümlerini ether net ve web server tabanlı olarak şekillendiriyor. “Hem ürün hem de çözüm olarak Endüstri 4.0 sürecine EcoStruxure konsepti ile önderlik ediyoruz” diyen Schneider Electric Türkiye, İran ve Orta Asya'dan Sorumlu Endüstri İş Birimi 


ENDÜSTRİ 4.0 
ÇÖZÜMLERİNİ 
FARKLI KURUMLARA 
TAŞIYOR 


: manların verimliliğini kesintisiz biçimde 


denetleyerek, satış operasyonlarına fayda sağlayacak sonuçlara ulaşmayı hedefliyor. SAP'nin planları arasında kendi IoT çözüm portföyündeki inovasyonu hızlandırmak; satış ve pazarlama faaliyetlerini artırmak; servis, destek ve ortak inovasyonu ölçeklemek ve 2020'de 250 milyar Euro hacme ulaşacak IoT pazarındaki iş ortağı ve startup ekosistemini büyütmek 
yer alıyor. Son 5 yılda bulut bilişime 50 
milyar dolar yatırım yaptık. ERP dahil tüm ürün portföyümüzü buluta taşıdık. SAP, en yeni ürün portföyü SAP Leonardo ile iş modellerini geleceğe uygun tasarlıyor. 
2018'de bulut bilişim, mobil uygulamalar, iş zekası ve büyük veri çözümlerimizi daha fazla kuruma taşıyacağız” diyor. 


ECOSTRUXURE İLE 
GELECEĞE YATIRIM 
YAPIYOR 


Genel o Müdür Mehmet 
Özalp, sözlerine şöyle devam ediyor: Schneider 


Electric çözümlerinin üzerine kuruldu- 


Yardımcısı 


“EcoStruxure Platformu, ğu ve kullanıcılara ulaştırıldığı teknolojinin belkemiğini oluşturuyor. Schneider Electric olarak işletmelerin güvenliğini, güvenilirliğini, verimliliğini, sürdürülebilirliğini ve bağlanabilirliğini artırmaya odaklanıyoruz. Bunu, her seviyede yenilikçi olmamızı sağlayan tek, açık mimariye sahip 1oT özellikli sistemimiz EcoStruxure ile yapıyoruz. Yıllık ciromuzun yüzde 5'ini Ar-Ge çalışmalarına ayırıyoruz. Bunun da önemli bir kısmını EcoStruxure konsepti altında sanal gerçeklik, siber güvenlik, dijital servisler, analiz ve optimizasyon yazılımları, lolready” cihazlar gibi alanlarda kullanıyoruz. Hedefimiz, 2020'ye kadar 5 milyon IP atanabilir cihazı, sistemlere entegre etmek." 


2018'İN ENDÜSTRİ 
4.0 ODAKLI 


FUARLARI 


ALEXANDER 
KÜHNEL 
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Sİ KOİ 


2017'DE AR-GE 
VE ENDUSTRİ 4.0 
KAPSAMINDA 


30 MİLYON 


TUNİN 


ÜZERİNE YATIRIM 


YAPILDI 
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MEHMET DEMİR 


DSĞUŞ 


MACHINE 
LEARNING VE IOT 
TEKNOLOJİLERİNE 
AĞIRLIK VERİLECEK 


on dönemde odak noktalarının dijital tedarik zinciri yönetimi ve Endüstri 4.0 olduğunu 

belirten Doğuş Otomotiv Yedek Parça ve Lojistik Genel Müdürü Mustafa Karabayır, “Bu kavramlar lojistik sektöründe genellikle şu başlıklarda ön plana çıkıyor: Tam entegre sistemler, sadece yalın çalışan değil aynı zamanda çevikleşmiş tedarik zinciri, gelişmiş tahminleme sistemleri ve tedarik zincirinde artırılmış gerçeklik. Yedek parça ve lojistik merkezimizde son 5 yılda yaptığımız, Endüstri 4.0 prensiplerine odaklanan yatırımlarımız ise 4 milyon Euro'yu aşıyor. Yedek parça ve lojistik tarafında 2005'te ciddi bir TT altyapı dönüşümü ile bugünlere çok hazırlıklı gelmeyi başardık. Bayilerimiz ile tam entegre olan sistemlerimizin yanı sıra üreticilerimiz ile de tamamen entegre bir sistemi 2005'te hayata geçirdik. Dağıtım 


mega 


“KENDİ MODELİMİZİ 
YARATMAYA 
ÇALIŞIYORUZ” 


aç telinin standart çapı 0.10 

milimetreyken, 0.05 milimetre 

saç teli ürettiklerini belirten ve 

know-how gerektiren alanlarda söz sahibi olduklarını vurgulayan Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut, “Endüstri 4.0'ın ana bileşenleri olan nesnelerin interneti ve akıllı robot lar bir anlamda bizim yarattığımız ürünlerle hayat bulan kavramlar. Biz de bu alana odaklanmaya, bu alanlarda yenilikçi ürünler geliştirmeye devam edeceğiz. 
Kurulduğumuz günden bu yana Ar-Ge ve laboratuvar yatırımlarına ağırlık vermeye özen gösterdik. Endüstri 4.0, Türkiye'de 


DOĞUŞ OTOMOTİV 


YEDEK PARÇA VE LOJİSTİK 


GENEL MÜDÜRÜ 


merkezimizde son dönemde önem verdiğimiz hususlardan biri otomasyon 
yatırımları. Son dönemde bu alanda 2 
milyon Euro'yu aşan yatırımlar yaptık. 
Akıllı dikey depolama sistemleri kurarak, personelimizin kolay yönetebildiği, hata yapılmasını önleyecek yatırımlara yöneldik. 2018'de otomasyonel yatırımlarımız devam edecek. Machine learning ve 'loT” teknolojilerini içeren projeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz” açıklamasında bulunuyor. 


belli bir vizyona ve küresel bakış açısına sahip her şirket gibi bizim de radarımızda ve önceliklerimiz arasında... Türkiye'de önemli bir maliyet enflasyonu sıkıntısı yaşanıyor. Bunu aşmanın tek yolu da verimlilik. Bu konuda Endüstri 4.0'ın getireceği faydalar çok önemli. Biz de bir anlamda kendi modelimizi yaratmaya çalışıyoruz” diyor. 
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tos; kamu, enerji, finans, telekom, perakende ve sağlık sektörü başta olmak üzere farklı sektörlere TT çözümleri, sistem entegrasyonu ve danışmanlık hizmeti sağlıyor. Endüstri 4.0 projelerinin ilk adımının, sağlam bir vizyon ve bir yol haritası belirlemek olduğuna inandıklarını söyleyen Atos Türkiye İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Cüneyt Uslu, “Bu yol 


anersman olarak bir yılı aşkın süredir Endüstri 4.0 
ve bu konuyla ilişkili olan dijital odaklı düşünme ile yeni iş modelleri, 


dönüşüm, tasarım 


stratejik yönetim, pazarlama ve marka yönetimi üzerine eğitim ve seminerler düzenlediklerini söyleyen Hanersman Genel Müdürü Ecehan Ersöz, “Bu süreçte, toplamda 400 saat süren 20 seminer ve 25 eğitimle bin profesyonele eriştik. 


Endüstri 4.0, dokuz temel bileşenin yarat- 


"DOĞRU BİR YOL 
HARİTASI İLE YOLA 
ÇIKMAK GEREKİYOR" 


haritasını hazırlarken firmaların kendi üretüm dinamikleri, mevcut koşulları ve iyileştirme noktalarının farkında olması; sektörel dinamikleri ve beklentileri de iyi analiz etmesi gerekiyor. Siemens'le birlikte Türk firmalarını Endüstri 4.0'a hazırlamaya talibiz. Globalde Atos'un Endüstri 4.0 için yaklaşımı olan “Smart Factory/Akıllı Fabrikalar? konseptimizi duyurduk. Bu sürecin doğru yönetilmesi için “Industry 4.0 Opportunity Discovery Workshop/Endüstri 4.0 Fırsat Analizi” hizmet modeli geliştirdik. Atos olarak PLM-Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi, ERP-Kurumsal Kaynak Planlama, MES-Üretim Yürütme Sistemleri ve müşteri deneyiminde fark yaratacak CX-Müşteri Deneyimi çözümleri konusunda sektörlere özel çözümler sunabiliyoruz" diyor. 


ENDÜSTRİ 4.0 A YÖN 
VEREN 9 BİLEŞENLE 
İLGİLİ EĞİTİMLER 
VERİLİYOR 


j tığı sinerji ile şekilleniyor. Bunlar bulut . bilişim, büyük veri, artırılmış/sanal ger 


çeklik, eklemeli üretimle ilişkili olarak 
3 boyutlu yazıcılar, simülasyon, yatay/ 
dikey entegrasyon ve otonom robotlar, nesnelerin interneti ve siber güvenlik. 
Eğitimlerimizde bu kavramların farklı sektörlerde yaratacağı etkiler nelerdir, ne gibi uygulama örnekleri mevcut, hangi projeler geliştiriliyor, yapay zeka uygulamaları, otonom araçlar, giyilebilir teknolojiler ve gelişim aşamasında olan birçok yeni teknolojinin, gelecekte ürün/hizmet geliştirmeden üretim-pazarlamaya ve iş dünyası faaliyetlerimizde ne gibi değişikliklere yol açacağına, hangi yeni mesleklerin öne çıkacağına ve bu farklılaşma- ya adapte olmak için ne gibi özelliklere sahip olmamız gerektiği gibi konulara yer veriyoruz” yorumunda bulunuyor. 
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mazı e 


E-FECTORY 
KONSEPTİ 

İLE ÜRETİM 
DİJİTALLEŞİYOR 


ŞEVKET 
SARAÇOĞLU 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ii TEB 


KOBİ'LERE ENDÜSTRİ 4.0 VİZYONU AŞILANIYOR 


ürkiye olarak gelecek dönem 

üreüm süreçlerini şekillendirme, gerekli aksiyon planlarını 

oluşturma, Endüstri 4.0 sürecine firmaların nasıl uyum sağlayacağı konularında planların yapıldığı bir dönemde olunduğunun altını çizen TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, “Enerji, otomotiv, makine ve beyaz eşya gibi sektörler süreçten çok daha öncelikli olarak etkilenecek. Son birkaç yıldır “KOBİ'lerin Danışman Bankası” misyonumuzla, KOBİ'leri rekabette öne çıkarma ve büyümelerine destek olma amacıyla sunduğumuz hizmetlerimizi, Endüstri 4.0 sürecinde KOBİ'lerimizin teknolojik dönüşümüne de rehberlik edecek formata dönüştürmenin altyapısını hazırladık. İl il gezerek firmalarımızı rekabette ön plana çıkarmak adına düzenlediğimiz TEB KOBİ Akademi çatısı altındaki eğitimlerimiz kapsamında 


KB 


TEB KOBİ BANKACILIĞI KIDEMLİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI VE GENEL MÜDÜR VEKİLİ TURGUT BOZ 


“ENDÜSTRİ 
“ 40 BULUŞMALARI 
İLE İSTANBUL, İZMİR, 
KONYA, DENİZLİ VE 
ADANADAKİ ETKİNLİKLER 
KAPSAMINDA 2 BİNİN 


ÜZERİNDE KOBİ'YE ULAŞILDI. 


KOBİ'lerin küresel anlamda rekabet edebilmeleri ve “Endüstri 4.0” kavramına adapte olabilmelerini sağlamak amacıyla “TEB KOBİ Akademi Endüstri 4.0 Buluşmaları düzenliyoruz. TEB KOBİ Akademi Endüstri 4.0 Buluşması'nın ilkini 2017 yılı Nisan ayında gerçekleştirdik. İstanbul, İzmir, Konya, Denizli ve Adana'da etkinliklerimizi düzenledik. Öncelikli olarak Endüstri 4.0 kavramı ve bu kavramın etrafında işleyen dijital sistemleri KOBİ'lerimize tanıtıyoruz. Endüstri 4.0 neden önemli, üretim sürecinde 


neleri değiştirecek, geleceğin sanayisinin yapı taşlarında neler var, hangi sektörler bu 


süreçten en çok etkilenecek ve nasıl başlamalı konularına odaklanıyoruz” diyor. 


“TÜRKİYE'NİN DİJİTAL TEMETTÜDEN ALDIĞI PAY ARTMALI” 


“DİJİTAL 
GELİŞMELER VE 
ENDÜSTRİ 4.0 RÜZGARI 

SON SÜRAT DEVAM 
EDERKEN, BU GELİŞMELERİN 
KALKINMA ANLAMINDA ETKİSİ 


YANİ DİJİTAL TEMETTÜ ŞİMDİLİK SINIRLI KALIYOR. 


ndüstri 4.0; yenilikçi iş modelleri, dijital dönüşüm, yapay zeka gibi kavramla- 


rın artık pek çok ekonomik rapor ve konferansta başrolde olduğuna dikkat çeken Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (ISKB) Ekonomik Araştırmalar Müdürü Burcu Ünüvar, “Bu konulardan bahsederken sanayi, istihdam, 


katma değer, toplumsal refah ve kalkınmayı da hesaba katmamız gerekiyor. Dünya 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Bankası, dijital teknolojilerin yaygınlaşmasına rağmen kalkınmaya katkılarının sınırlı kaldığını vurguluyor. Ülkelerin dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 gibi değişen üretim modellerinden en fazla faydayı sağlayabilmeleri, pek çok olmazsa olmaz koşul da barındırıyor. Rekabetçi yapıyı güvence altına alan yasal düzenlemeler, insan kaynağının yeni ekonomik modelin ihtiyaçlarına yanıt verecek kaliteli eğitimle donatılması, özel sektörün yatırımlarını iyileştirmesi gibi... Ülkenin orta vadeli büyüme potansiyelini yukarı çekmek ve kalkınmayı sağlamak için Türkiye'nin dijital temettüden aldığı payı artırması gerekiyor. Daha gelişmiş teknoparklara, yüksek teknolojili laboratuvarlara yatırım yapmaya, Ar&Ge'ye ayırdığımız kaynağı artırmaya devam edilmeli” diyor. 


BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ 40 
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KOORDİNATÖRÜ YRD. DOÇ. DR. ADNAN ÇORUM ndüstri 4.0 süreciyle birlikte bu alanda disiplinler arası, birden çok kabiliyete sahip insan gücüne ihtiyaç duyulmaya başlandı. 
Bahçeşehir Üniversitesi de bu amaçla, Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı “Endüstri ve Sistem Mühendisliği” çatısı altında “Endüstri 4.0 Yüksel Lisans Programı'nı kurgulayarak sektörde karşılaşılabilecek gereksinimleri gidermeyi hedefliyor. Şu 


TİNK TEKNOLOJİ VE İNSAN OKULLARI'NIN KURUCUSU VE CEO'SU ZEYNEP DERELİ 


ink o Teknoloji ve İnsan 


Okulları'nın okurucusu o ve CEO'su Zeynep Dereli, Eylül 2017'de İstanbul Sancaktepe 

Kampüsü'nde eğitim öğretim hayauna başlayan Tink Teknoloji ve İnsan 

Okulları'nın vizyonunu şöyle özetliyor: 

Türkiye'nin ilk teknoloji lisesi Tink, yeni 

sanayi devrimi dünyasında başarılı olabilmek için bireylere ihtiyaçları olan yetkin- 


ENDÜSTRİ 4.0 
YÜKSEK LİSANS 
PROGRAMI 
BAŞLIYOR 


an başvuruların alındığı program, 2018'in ikinci döneminde başlayacak. Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri 4.0 Yüksek Lisans Programı Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. 
Adnan Çorum, “Bu yüksek lisans programıyla mühendislik bölümü mezunu bireylere akıllı fabrikalar, esnek üretim, inovasyon gibi konularda üst düzey bilgi ve uzmanlık kazandırmak, sanayi ile iş birliği içinde araştırma-geliştirme projeleri yürütmek, programa katılan öğrencilerin bu projelerde yer almasını sağlayarak teknolojik üretime katkıda bulunmak, öğrencileri doktora programına hazırlamak, yurt içi ve yurt dışı üniversite ve araştırma kuruluşlarıyla çalıştaylar düzenleyerek, bilgi ve teknoloji paylaşımına katkıda bulunmak hedefleniyor” diyor. 


TEKNOLOJİ 
OKURYAZARLIĞI 
YUKSEK 
OGRENCİLER 
YETIŞTIRILIYOR 

likleri kazandıran 'yeni sanayi devrimi'ni hedefliyor. Tink her öğrencisini çok iyi seviyede 'teknoloji okuryazarı' olarak donatmak, hedefledikleri en iyi üniversiteye girebilmelerini sağlamak misyonu ile kuruldu. Bu eğitimlerle öğrencilere “girişimcilik” ruhu da aşılanıyor. Eğitim kadro- su öğrencilere dijital vatandaşlık kimliği oluşturma ve koruma, gizlilik yönetimi, eleştirel düşünme, dijital empati, dijital ayak izini yönetebilme ve siber savunma becerisi gibi alanlarda yetkinlikler kazandıracak. Öğrencilere Scrum proje yönetimi, girişimcilik, farklı programlama dik leri, Android Studio ile mobil uygulama geliştirme, donanım üretim yetkinlikleri, siber güvenlik, veri tabanı programlama, tasarım yetkinlikleri, dijital okuryazarlık gibi dersler veriliyor." 
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TÜRKİYE'NİN ENDÜSTRİ 
4.0 ALANINDAKİ 


ÖZYEĞİN 
ÜNİVERSİTESİ 
REKTÖRÜ 


Özyeğin Üniversitesi bünyesinde Beyaz Eşya Yan Sanayiciler Derneği (BEYSAD) ve Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) iş birliği ile yakın zamanda faaliyete geçmesi planlanan 4.0 alanında 


ve Türkiye'de Endüstri hizmet verecek ilk merkez olma özelli- 


ğini taşıyan “Sanayi 4.0 Mükemmeliyet Merkezi” projesinin çalışmalarına Mart 2017'de başlandı. Projenin yaklaşık 
46 milyon TL yatırımla, 2018'in ikinci 
yarısında hayata geçeceğini belirten Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Esra Gençtürk, “Bu merkez ile başta KOBİ'ler olmak üzere tüm girişimci ve şirketlere Endüstri 4.0 alanında Ar-Ge, eğitim, endüstriyel hizmet ve danışmanlık hizmetleri verilmesi hedefleniyor. Proje ile lokal çözüm ortaklarının gelişmesi için özellikle beyaz eşya sektöründe Sanayi 4.0 odaklı projelerin start-up'larının desteklenmesi ve tüm sektörü kapsayan bir ekosistem yaratılması amaçlanıyor. Merkezde eğitimin yanı sıra akıllı üretim modülü ile robot teknolojisi, internet uygulamaları, simülasyonların birlikte çalıştırılması hedefleniyor. Merkezde kurulacak teknik altyapı ve verilecek hizmetler ile bir yandan dönüşüm strateji danışmanlığı verilirken, diğer yandan fayda maliyet analizleri ve fizibiliteler, mevcut ekipmanlar üzerinde hızlı pilot denemeler ile kolaylaşacak” diyor. 
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SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ENDÜSTRİ 4.0 VİZYONU 


“ENDÜSTRİ 40'DA STRATEJİK SEKTORLER ONE ÇIKACAK” 


MUSıAD 


anayi 4.0'ın endüstri ve 


üretim değeri zincirleri ile akıllı 


fabrika iş modellerini radikal bir şekilde değiştirerek yeni bir 


teknolojik çağın yolunu açmak için sistemi ve üretim tekno- 


lojileri ile akıllı üretim 


süreçlerini birbirine bağlayacağını 


ifade eden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, “Geçtiğimiz senelerde yaptığımız Sanayi 4.0 çalıştayı ve çalıştayın sonuçlarını yansıtan “Endüstri 4.0 ve Geleceğin 


teşkil ediyor. Ülkemizin önde gelen şirketlerine savunma ve hava- 


cılık gibi stratejik sektörlerdeki yüksek katma değerli ürünlerini sergileme ve bu alanda dünyanın öncü firmalarıyla iş geliştirme fırsatları sunan HIGH-TECH PORT MÜSİAD projesi, yalnızca ilgili sektörlerdeki teknolojik yenilikleri değil, aynı zamanda Türkiye'nin vizyonunu ve son 
10 yılda yaptığı teknolojik atılımların çıktılarını da dünyaya gösteren önemli bir vitrin projesi olarak Sanayi 4.0'la ilgili yaptuğımız doğrudan çalışmaların başını çekiyor. Bununla birlikte, geçtiğimiz yıl, 11-12 Ekim tarihlerinde Vizyoner'17 Sektörler 


MUSİAD GENEL BAŞKANI ABDURRAHMAN KAAN 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ABDURRAHMAN KAAN: “İMALAT 
VE ÜRETİM SÜRECİNİN HAYATİ 
YENİ BİR YÖNÜNÜ TEMSİL 
EDEN GERÇEK VE SANAL 
DÜNYANIN ETKİLEŞİMİ, AKILLI 
NESNE AĞI OLUŞTURMA VE 
BAĞIMSIZ SÜREÇ YÖNETİMİ OLUŞTURMAYA YARDIMCI 
OLACAK. BU ANLAMDA SANAYİ 
4.0, GELENEKSEL ÜRETİM 
SÜRECİ MANTIĞININ TERSİNİ TEKNOLOJİK İLERLEMELERLE 
MÜMKÜN KILARAK, “MERKEZİ” 
DEN “'MERKEZSİZ” ÜRETİME 
GEÇİŞ YAPAN BİR MODEL OLUŞTURACAK” 


Zirvesi'nde gerçekleştirdik. İki gün süren zirvede, “Niçin Dönüşüm”, “Nasıl Dönüşüm', 'Ne'ye Dönüşüm” ve “Türkiye'nin Dönüşümü” başlıklı oturumlar yer aldı. MÜSİAD olarak “stratejik sektörler” olarak niteledigimiz sektörler var: Enerji, savunma ve havacılık, bilgi teknolojileri, gıda-tarım ve hayvancılık. Bu alanlarda geliştireceğimiz teknolojiler, yenilikçi uygulamalar, Türkiye'nin Endüstri 4.0'a uyum kabiliyetini ortaya koyacak ve bizi önemli bir noktaya taşıyacak.” 


“YENİ 


ORGANİZASYONEL 


YAPILAR, YENİ 
MESLEKLER VE 
YENİ BİR İŞ 
KÜLTÜRÜ” 
TUSIAD 


ndüstri 4.0 kavramını üretüm sistemlerinin otomasyonu, dijitalleşmesi olarak 

görmediklerini dile getiren TÜSİAD Sanayide Dönüşüm Yuvarlak Masası Lideri Bahadır Balkır, şu açıklamada bulunuyor: “Sanayide dijital dönüşümü, değer zincirinin her par çasının birbiri ile gerçek zamanlı ve sürekli iletişimi olarak tanımlıyoruz. 
Değer zincirinin çeşitli adımları arasındaki bu entegrasyon aynı zamanda yeni iş yapış biçimleri, yeni organizasyonel yapılar, yeni meslekler, yeni bir iş kültürü anlamına da geliyor. 
TÜSİAD olarak, “Sanayi 4.0” kavramını ilk defa 'Yüksek İstişare Konseyi'mizin 
2015 yılındaki toplantısında özel bir 
panelde ele aldık. Bu konudaki tar tışmaları bir üst seviyeye çıkarmak için The Boston Consulting Group (BCG) ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ve 2016'da kamuoyu ile paylaştığımız 


İl 


1 
: 
, F 


A. 


TUSİAD SANAYİDE DÖNÜŞÜM YUVARLAK MASASI LİDERİ BAHADIR BALKIR 

BAHADIR BALKIR: “ETKİN BİR DİJİTAL DÖNÜŞÜM, İLETİŞİM VE ENERJİ ALTYAPISININ OLMADIĞI VE SİBER GÜVENLİĞİN TESİS EDİLMEDİĞİ BİR EKOSİSTEMDE MÜMKÜN DEĞİL. BU ALANLARDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLARI GÖRECEĞİZ. KAPSAMLI TASARIM BİLGİSİNE VE DİJİTAL YETKİNLİKLERE SAHİP ÇALIŞANLARA, ENDÜSTRİYEL 

VERİ UZMANLIĞI GİBİ YENİ MESLEKLERE, MATEMATİK VE MÜHENDİSLİK GİBİ TEMEL BİLİMLERİN FARKLI DİSİPLİNLERLE BİRLİKTE ÜRETTİĞİ MODELLERE TALEP ARTACAK” 


“Türkiye'nin Küresel Rekabetçiliği için Bir Gereklilik Olarak Sanayi 4.0” raporumuzda, ülkemizin rekabet avantajlarının sürdürülebilirliğini sağlamak için büyüme, verimlilik, yatırımlar ve istihdam alanında dijital dönüşümün yaratacağı fırsatları ve potansiyelimizi ortaya koyduk. TÜSİAD olarak sanayinin dijital dönüşümünü, tüm paydaşların katılmasına, katkıda bulunmasına ve topyekun birlikte hareket etmesine gerek duyan bir “Türkiye projesi? olarak görüyoruz. 
Bu aşamada, koordinasyonunu T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürüttüğü “Sanayinin Dijital Dönüşüm Platformu'nun kurulmasından büyük mutluluk duyuyoruz. BCG ile hazırlıklarını sürdür düğümüz ve 19 Aralık 2017'de paylaştığımız “Türkiye Sanayisinin Dijital Dönüşüm Yetkinliği” çalışmasının, Türk sanayisinde teknolojik bir seferberlik oluşturulması için bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. 
2018'de de çalışmalarımıza kamu, özel sektör ve akademi iş birliğini derinleştirmeye katkı sağlayacak şekilde devam edeceğiz.” 


ENDUSTRI 40 


“TÜRKİYE, TEKNOLOJİ 
AKADEMİSİ KURAN 
ÜÇÜNCÜ ÜLKE OLACAK” 


© 


MAKFED 


ndüstri 4.0'ı imalat yapısının bütünleşik olarak dijitalleşerek otonom hale gelmesi şeklinde tanımlayan Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) ve Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED) Başkanı Adnan Dalgakıran, bu alanda imza attıkları çalışmaları şöyle özetliyor: “Makine sektörünün bilgi üretme, mevcutları analiz etme, bunları kolay anlaşılır ve kullanılır hale getirme ve doğru politikalar geliştirilebilmesi için sektöre yönelik envanter araştırması ve stratejik öneriler raporumuzu yayınladık. “Makine Sektöründe Üretim Tekniklerinde Modern Yaklaşımlar” projemizle 10 Türk firmamızla Almanya'dan Fraunhofer IWU ve Polonya'dan DPIN kuruluşları ile Endüstri 4.0 başta olmak üzere modern üretim ve üretimde tasarım teknikleri ile üretimde kaynak verimliliği optimizasyonu konularında faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Makine İhracatçıları Birliği, teknik partnerlik yapmak üzere Deutsche Messe Technology , ile anlaştı. Endüstri ADNAN DALGAKIRAN: “ENDUSTRİ 4.0, dijitalleşme ve 4.0'l KENDİ GERÇEKLERİMİZ VE otomasyon konula- KÜRESEL REKABETTEKİ YERİMİZ rında bilgi alışverişi AÇISINDAN DEĞERLENDİRMELİYİZ. 
ve teknoloji trans MAKİNE SEKTÖRÜ OLARAK ferini içeren anlaş- DA SÖZ KONUSU SÜREÇLERDE mayla makineciler KULLANILAN VE BU SÜREÇLERDEN Almanya'dan ücret ETKİLENEN ÜRÜNLERİ ÖNCELİKLİ siz danışmanlık ala- OLARAK TESPİT EDİP BU cak. Anlaşmaya göre YÖNDE STRATEJİ GELİŞTİRMEMİZ Türkiye, oAlmanya GEREKİYOR” 
ve Çin'den sonra 
Teknoloji Akademisi kuran üçüncü ülke olacak.” Dalgakıran, gelecekte robot sektörü başta olmak üzere otomasyon yatırımları, emniyet otomasyonu çözümleri, otomatik o depoları ve konveyör otomasyonunu da içeren intralojistik sistemler, üretim yönetim sistemi ve bilgi yönetimi yazılımları, yapay görme-izleme çözümleri ve enerji verimliliği 


uygulamalarının öne 


MAİB VE MAKFED YÖNETİM KURULU çıkacağını düşünüyor. BAŞKANI ADNAN DALGAKIRAN 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GİRİŞİM! 


GİRİŞİMCİLİĞİN 


BUGÜN TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ YAYINEVLERİNİN BAŞINDA KADIN GİRİŞİMCİLERİN İSİMLERİNİ GÖRÜYORUZ. KİMİ KARİYERİNİ YARIDA BIRAKMIŞ, KİMİ AİLEDEN DEVRALMIŞ KİMİ İSE HAYALİNİN PEŞİNDEN GİTMİŞ. HİKAYELER OLDUKÇA İLGİ ÇEKİCİ OLUNCA BİZ DE YAYINEVİ SAHİBİ KADIN GİRİŞİMCİLERLE BİR ARAYA GELMEK İSTEDİK. ZEYNEP DİCLELİ ERDOĞAN, MENEKŞE POLATCAN SERBEST, YELDA CUMALIOĞLU, TUĞBA DEMİR VE MİNE SOYSALIN GİRİŞİMCİLİK 

HİKAYELERİNİ KENDİLERİNDEN DİNLEDİK... 


Duygu Sayıner / duygu.sayiner ©platinonline.com 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ZEYNEP DİCLELİ ERD 
“AİLEM 2004 YILINDA 
OPTİMİST MARKASINI 
PERAKENDE PİYASAS 
GİRMEYE KARAR VER 
BEN KATILDIM. İKİNC 
OLARAK BU ZORLUK 


OĞAN: 


KURUP 
NA 
DİĞİNDE 
İ KUŞAK 
LARLA 


KURULAN EMEĞE DAYALI 


HARİKA İŞİ DEVAM E 


TTİRMEK 


YILLAR GEÇTİKÇE BENİM DE 
HAYALİM OLDU” 99 


OPTİMİST KİTAP GENEL MÜDÜRÜ ZEYNEP DİCLELİ ERDOĞAN 


urgu dışı alanda yayıncılık yapan ve ağırlıklı olarak iş kitapları yayınlayan Optimist Kitap'ın ogenel 
Zeynep Dicleli Erdoğan, 1975 İstanbul doğumlu. İlk ve ortaokulu Almanya'da okuduktan sonra liseyi Alman Lisesi'nde, üniversiteyi ise Marmara Üniversitesi'nde 


müdürü 


okumuş. İş hayatına lise ve üniversite yıllarında part time çalışarak başlayan Zeynep Dicleli Erdoğan, çeşitli firmalarda sırasıyla yönetici asistanı, lojistik sorumlusu ve finans koordinatörü olarak görev almış. 2004 yılında Optimistte proje koordinatörü olarak işe başladığını söyleyen Zeynep Diceli Erdoğan, girişimcilik hikayesini şöyle anlatıyor: “1997 yılında annem ve babam tarafından kurulan yayınevimize ben sonra dahil oldum. Ailem 2004 yılında Optimist markasını kurup perakende piyasasına girmeye karar verdiğinde ben katıldım. 
Yayınevimizde farklı alanlarda çalıştıktan sonra 1'inci kuşaktan ekip olarak işleri ufak ufak devralıyoruz. İkinci kuşak olarak bu zorluklarla kurulan emeğe dayalı harika işi devam ettirmek yıllar geçtikçe benim de hayalim oldu. Yayınladığımız kitaplar insanların farkındalığını artırıp işlerini iyi yapmaları için ilham kaynağı oluyor. “Sizin kitaplarınız sayesinde biz başarılı olduk?” cümlesini duymak katlandığımız tüm zorlukları aşmak için itici gücümüz...” 


SÜPER KAHRAMANLARLA 
EŞDEĞER BİR VARLIK... 

Zeynep Dicleli Erdoğan, Türkiye'de kadın girişimci olmak hakkında da şu yorumlarda bulunuyor: “Türkiye'de kadın olmak zaten çok zor. Üstüne girişimci olmanın zorlukları eklenince süper kahramanlarla eşdeğer bir varlık, kadın girişimci ortaya çıkıyor. Tüm kük türel ve ailevi faktörlerini de eklersek dediğime hak verirsiniz. Bu yüzden her kadın girişimci bu ülkede bir nevi bir bilgi merkezidir. Güzel olan artık eskisi gibi kadın kadının düşmanı değil kadın kadının dostu kavramı daha çok gelişiyor. Çok güzel ve başarılı sosyal girişimler bu kadınların bir araya gelmesini ve genç kadınlara ilham kaynağı olmalarına zemin sağlıyor.” 


HÜMANİST YAYINCILIK VE KONUŞMACI AJANSI KURUCUSU MENEKŞE POLATCAN SERBEST 


ENEKŞE POLATCAN 
SERBEST: “OKUMAY 

SEVEN BİR AİLEDE 
BÜYÜDÜM. BABAM, HUKUK 
DOKTORASI YAPMIŞ BİR 
SUBAYDIR. ONUN YOĞUN 
İTAP ÇALIŞMALARINDAN ETKİLENDİĞİMİ 
DÜŞÜNÜYORUM. ŞİRKETİMİ 
KURARKEN İÇİMDEKİ 
GİRİŞİMCİ KADIN BANA 

'E 


N İYİ ANLADIĞIN, 


TUTKUYLA FARK 
YARATACAĞIN İŞİ YAP” 
DEDİ” 


“OKUMAYI SEVEN BİR AİLEDE BÜYÜDÜM” 
oğaziçi Üniversitesi'nde fel sefe eğitimini tamamlayan ve daha sonra hızını alamayıp İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları Yönetimi yüksek lisans programına devam eden Hümanist Yayıncılık ve Konuşmacı Ajansı Kurucusu Menekşe Polatcan Serbest, girişimcilik hikayesini şöyle anlatıyor: “İnsan kaynakları alanında çalıştığım dönemde, kariyerimi nasıl devam ettirmek istediğimi sorguladığım bir noktada, bir arkadaşımın Sistem 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Yayıncılık'ın iş kitapları editörü aradığını söylemesiyle başladı. Gelen iş teklifini büyük bir heyecanla kabul ettim. Macera 
böyle başladı. Hümanist Yayıncılık”ı 2008 
yılında kurdum. İş kitapları editörlüğü yaptığım dönemde seçtiğim kitapları patronum istemez, farklı kitapları tercih ederdi. O dönemde daha iyisini yapabileceğime, kendi çizgimi takip etmem gerektiğine karar verdim. Tabii karar vermekle iş bitmiyor. Hemen her şey hayata geçmiyor. Kendi işimi kurmam beş senemi aldı. Bu süre zarfında marka ismimden, değer önerime her şeye karar verdim ve hazır olduğumda yola çıktım. Okumayı seven bir ailede büyüdüm. Babam, hukuk doktorası yapmış bir subaydır. “Polatcan' soyadı iç hizmet kanunu ile özdeşleşmiş gibidir, kitapları çok yaygın şekilde harp akademilerinde okutuldu. Ne mutlu ki onun en güncel Notlarla Askeri Kanunlar ve Yönetmelikler eserini Hümanist olarak yayınladık. Onun yoğun kitap çalışmalarından etkilendiğimi düşünüyorum. 
Şirketimi kurarken içimdeki girişimci kadın bana, 'en iyi anladığın, tutkuyla fark yaratacağın işi yap” dedi.” 


“HER ŞEYİ DENEME YANILMA İLE KEŞFETTİM” 

Şirketi kurduğu 2008 yılında “girişimcilik” kavramının henüz gündemde olmadığını söyleyen Menekşe Polatcan Serbest, Türkiye'de kadın girişimci olmakla ilgili şu açıklamaları yapıyor: “Ben ticarete yakın bir kültürden gelmiyorum; her şeyi deneme yanılma ile ve çok çalışarak keşfettim diyebilirim. Ayrıca girişimcilik serüvenimde, dahil olduğum Goldman Sachs'ın “10 Bin Kadın' projesi vesilesiyle tanıştığım girişimci kadın dostlarımın etkisi büyüktür. Birbirimize her konuda destek oluyoruz. Kendi deneyimlerimden hareketle, kadın girişimciler için arkadaş/aile desteğinin işyyaşam dengesi ve dolayısıyla iş başarısında çok belirleyici olduğunu fark ettiğimde, doktora tezimi bu alana yoğunlaştırmaya karar verdim. 
Çünkü çalışan bir kadın için uzun soluklu ve başarılı bir kariyeri mümkün kılan, mesai saatlerinde bir şeylerin farklı yürüyor olmasından çok akşam 6'dan sonra işlerin yolunda gitmesidir. Eğer bir kadın, mesaiye kaldığında çocuklarını kime bırakacağını gönül rahatlığıyla organize edebiliyor, ev işlerinin ve eş baskısının yükü altında boğulmuş hissetmiyorsa, çalışma azmi varsa gündüz işyerinde zaten başarılı işler ortaya koyuyor. Bir yayıncı olarak tüm kadınların, “işte de varım” diyebik mesi için çalışan annelere yönelik koçluk yaklaşımıyla işsyyaşam dengesi adına yön veren ilk kitabı Aralık ayında yayınlamış 


olmanın mutluluğunu da yaşıyorum.” 


DESTEK YAYINLARI SAHİBİ YELDA CUMALIOĞLU 


YELDA CUMALIOĞLU: 
"KENDİ KİTABIMI BASTIRMAK 
İÇİN YAYINEVİ ARADIĞIM 
DÖNEMDE ÇOK ZORLUKLAR 
YAŞAMIŞTIM. BİR TÜRLÜ 
İSTEDİĞİM GİBİ BİR 
YAYINEVİ BULAMIYORDUM. 

BU SÜREÇTE ASLINDA 
YAYINCILARIN NE KADAR 
GELENEKÇİ OLDUKLARINI 

FARK ETTİM. SINIRLARI 

DAR, KALIPLARI AŞILAMAZ 
GİBİYDİ. BİLDİKLERİNİN 

DIŞINA ÇIKAMAYACAKLARINI 
SEZMİŞTİM. SONUNDA 2005 
YILINDA KENDİ YAYINEVİMİ 
KURMAYA KARAR VERDİM” “1 


KİTAP YAZDI, KENDİ YAYINEVİNİ KURDU... 

acettepe Üniversitesi 
Ekonomi Bölümü mezunu olan ve üzerine Ankara 

Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği eğitimleri alan Destek Yayınları Sahibi Yelda Cumalıoğlu, Dışişleri ve Başbakanlık'ta 
15 yıl boyunca çeşitli görevlerde bulunmuş. Uzun yıllar köşe yazarlığı yaptığını da dile getiren Yelda Cumalıoğlu, bu süreçte çeşitli kitaplar yazdığını ve sonunda da kendi yayınevini kurduğunu söylüyor. Cumalıoğlu bu süreci şöyle anlatıyor: “Kendi kitabımı bastırmak için yayınevi aradığım dönemde çok zorluklar yaşamıştım. Bir türlü istediğim gibi bir yayınevi bulamıyordum. Bu süreçte aslında yayıncıların ne kadar gelenekçi olduklarını fark ettim. Eski kriterleri ve kalıpları aşmakta fazlasıyla tutucu buldum onları. Sınırları dar, kalıpları aşılamaz gibiydi. Bildiklerinin dışına çıkamayacaklarını sezmiştim. Sonunda 2005 yılında kendi yayınevimi kurmaya karar verdim. 
Yeniliklere açık, kalıplara hapsolmayan, sınırları daraltmayan, daha özgür, daha vizyoner bir yayınevi olmayı hedefledim. 
Ayrıca okur kitlesine odaklandığımda okurun da aslında ihmal edildiğini fark ettim. Hiç kitap okumayan geniş bir kitle var Türkiye'de ve kimse bu kitleye potansiyel okur gözüyle bakmıyordu. 


Kitap okumayan kitleye de kitap okutmayı hedefledim. Destek Yayınları'nın başarısındaki en büyük itici güç, imkansız gibi görünen hedeflere cesaret edebilmesidir.” 


BİSİKLET DURDUĞU AN DEVRİLİR... 
Yelda Cumalıoğlu, Türkiye'de kadın girişimci olmakla ilgili şu yorumlarda bulunuyor: “Hayatımda hiçbir zaman hiçbir platformda kadınla erkeği birbirinden ayırmadım. Cinsiyetçi bir zihnim olmadı- 
$ı için girişimciliğin de hangi cinse yakın bir iş olduğu üzerinde düşünmedim. 
Kadın olmanın da iş hayatında dezavantajını yaşamadım. Avantajını yaşadım bile diyebilirim zira kadınlarda daha kuvvetli olan altıncı his ve empati duygusu sayesinde birçok konuda öncü olabildim. 
Türkiye'de girişimcilik zor mu kolay mı diyerek konuya bakarsak, gayet zor bir iş olduğunu söyleyebilirim. Riskleri göze almak kadar, doğru yönetmek ve avantaja çevirebilmek becerisine de sahip olmak gerekir. Girişimcilikte uzağı görebilmek çok önemli, ayrıca anbean değişen şartlar doğrultusunda yeni önlemler alabilme refleksi edinmek lazım. Oldukça dinamik bir süreç... Durduğunuz an kaybetmeye başlarsınız. Sürekli pedallara asılmalısınız zira bisiklet durduğu an devrilir.” 


“HER GÜN YENİ BİR MACERAYA UYANIYORUM” 
ise öğreniminden sonra turizm ve otelcilik okuyan, akabinde de turizm sektöründe çalışmaya başlayan Ceres Yayınları Kurucusu Tuğba Demir'in de oldukça etkileyici bir girişimcilik hikayesi var. İlk ticari girişimi olan turizm acentesini Bakırköy'de açtığını söyleyen Tuğba Demir, hikayesini şu şekilde anlatıyor: “İki yıl sonra Ataköy'de bir şube daha açınca işler biraz daha büyüdü. Ancak, turizm sektörünün karmaşası ve acenteciliğin dar alanında kendimi kısıtlanmış gibi hissetmeye başlamıştım. Bunun üzerine işimi devrederek bir süre kendime vakit ayırdım ve gerçek yolumun ne olduğunun peşine düştüm. Aslında farklılık arayışım yeni değildi. Turizm sektöründe çalışmaya başladığımda üç yıl boyunca oyunculuk 


CERES YAYINLARI KURUCUSU TUĞBA DEMİR 


eğitimi almıştım. Bir yandan da insan psikolojisine olan merakım yüzünden “Davranış Bilimleri?” eğitimi görüyor dum. Şimdi bakıyorum da, ikisi de insan eksenli uğraşılarmış. “İnsana daha çok dokunmak” ve 'daha çok insana dokunmak”... Beni kariyer değişikliğine iten motivasyon sanırım buydu. Arayış içinde olmayı seviyorum, yolculuk hali gibi. Ne zaman ne keşfedeceğinizi asla tam olarak bilemezsiniz. Şimdi bitmeyen bu yok culukta her gün yeni bir maceraya uyanıyorum.” 


“KADIN GİRİŞİMCİ OLMAK 
AVANTAJ” 

Tuğba Demir, Türkiye'de kadın girişimci olma hakkında şunları söylüyor: “Bence kadın girişimci ya da erkek girişimci diye bir ayrım yok. İşine 


TUĞBA DEMİR: “İNSANA 
DAHA ÇOK DOKUNMAK 
VE DAHA ÇOK İNSANA 
DOKUNMAK... BENİ 
KARİYER DEĞİŞİKLİĞİNE İTEN-MOTİVASYON 
SANIRIM BUYDU. 

ARAYIŞ İÇİNDE OLMAYI 
SEVİYORUM, YOLCULUK 
HALİ GİBİ. NE ZAMAN 

NE KEŞFEDECEĞİNİZİ 

ASLA TAM OLARAK 
BİLEMEZSİNİZ. ŞİMDİ 
BİTMEYEN BU YOLCULUKTA 
HER GÜN YENİ BİR 
MACERAYA UYANIYORUM” 0) 


adanmış başarılı girişimci ya da çağın gerisinde kalmış başarısız girişimci var. 
İşinize tutkuyla ve profesyonelce bağlıysanız kadın ya da erkek olmanın ne önemi var? Keyif de, zorluk da herkes için aynı. 
Asıl mesele işinize nasıl baktığınız. Pek çok kişi kendi işinin sahibi olmayı sadece *patronluk” olarak görüyor. Oysa “girişimci olmak” yaptığınız işin her basamağını bilmek, sürekli öğrenmek ve yanınızda çalışanlardan daha çok gayret göstermek demek. Kendi işinizi yönetiyorsanız bir çalışma saatiniz olmuyor. Kadınların zor luk yaşadığı nokta bu oluyor. Toplumsal yapımız çocuklar ve ev yaşamı ile ilgili konuları kadın rolü olarak sınıflandırdığı için olsa gerek 'anne ve eş” olan kadın girişimciler bazı zorluklar yaşıyor. Bunun dışında ben kadınları iş yönetmede daha şanslı buluyorum. Bizim doğal yeteneklerimiz pek çok işi bir arada yapabilmeye elverişli. Biz yemek yaparken aynı anda telefonla konuşabilir, çocuğumuzun sorusuna cevap verebiliriz. Bu da iş yönetiminde her zaman bize avantaj sağlar. 
Kadınlar sorunlarla daha az zaman kaybedip doğrudan çözüme odaklanabiliyor. 
Bizim beynimiz sorunları çözüme kavuşturma odaklı çalışıyor. “Evet, bu sorunu yaşıyoruz, şimdi bir adım ilerisinde ne yapacağız?” sorusunu biz kadınlar, erkeklerden daha çabuk soruyoruz ve sanırım yanıtları da daha hızlı buluyoruz. Yani *kadın girişimci olmak” bir dezavantaj değil, avantajdır bence...” 
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“ÇOCUKLUK HAYALİM ARKEOLOG OLMAKTI” ocukluk hayalinin arkeolog olmak olduğunu söyleyen Günışığı Kitaplığı Genel Yayın Yönetmeni Mine Soysal, yayıncılığa yönelen hikayesini şöyle anlatıyor: “Şanslıydım; 1970'li 

yılla İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde, 

Muhibbe Darga, Ufuk Esin, Bahadır Alkım gibi Anadolu ve 

Önasya arkeolojisinin efsane hocalarının öğrencisi oldum. 

1981-1994 yılları arasında İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde 

arkeolog olarak çalıştım. Gelecek için hayaller biriktirdigim, sabırla, dikkatle çalışmaya alıştığım muhteşem yıllardı... 199/'te memuriyetten ayrıldıktan sonra yazmaya daha çok zaman ayırdım. Bir yandan şirket dergileri çıkarıyor, yayıncılığın girdisini çıktısını öğreniyordum. 1996'da çocuklar ve gençler için çağdaş edebiyat kitapları yayımlayan Günışığı Kitaplığı'nı kurarken yanımda sevgili ablam, editör Müren Beykan ve can yoldaşım Hande Demirtaş vardı. 21 yıldır, Türkiye ve dünya edebiyatından özenle seçtiğimiz edebiyat eserlerini yayımlıyor, Türkiye'nin okuma kültürünü geliştiren öncü projeler gerçekleştiriyoruz. Bu yoğun süreç, yayıncılık uğraşımın yanı sıra yazarlık verimimi de besledi.” 


“EDEBİYATIN SİHRİNE İNANDIK” 

“Çocukluk yıllarımda kitap okumaya dirensem de, ilk gençlik yıllarımdan itibaren edebiyat benim için vazgeçilmez olmuştu” diyen Mine Soysal, kendisini bu mesleğe iten itici gücün ne olduğunu şöyle anlatıyor: “Okudukça yazıyor, yazdıkça daha çok okuyordum. Çocukluğumun uzun aile seyahatlerinde dolaştığım Anadolu'da, arkeoloji mesleğim sayesinde kısa sürelerle de olsa yaşama olanağı bulmuştum. 
Farklı kültürlerin, dillerin, coğrafyaların biçimlediği insanların öyküleri, beni etkiliyor, değiştiriyor, adeta yeniden yapıyordu. Çocukluk ve gençlik döneminin insan yaşamındaki belirleyici gücünü, önemini bizzat deneyimlemiştim. 
90'lı yıllarda çocuk ve gençlik edebiyatı denildiğinde klasiklerin dışında çok az kitap akla geliyordu. Çoğu da eğitsel içerikli, okura parmak sallayan, didaktik, amaçlı kitaplardı. 
İşe en baştan başlamaya, çocuklar ve gençler için nitelikli edebiyat eserleri yayımlamaya ve bu alanda uzmanlaşmaya karar vermekte hiç tereddüt etmedik. İnsanın doğayla ve başka canlılarla iletişim içinde, yakıp yıkmak yerine sevip koruyarak yaşayabileceği adil ve barışçıl bir dünyanın gerçekleşmesinde edebiyatın sihrine, gücüne inanmıştık. 
Edebiyatın diliyle çocuklara ve gençlere anlatılacak çok şey vardı.” 


“KADINLARIN BİYOLOJİK KOLAYLIKLARINI GÖZ ARDI EDEMEM” 

Hayatının hiçbir döneminde, bir işin, bir hayalin peşin- den giderken cinsiyetinin belirleyici olmadığını söyleyen Mine Soysal, Türkiye'de kadın girişimci olmak ile ilgili şunları söylüyor: “Sandık taşınacaksa, erkeklerden yardım istemek aklıma bile gelmedi, kendim taşıdım. Yaşamak ya 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GÜNIŞIĞI KİTAPLIĞI GENEL YAYIN YÖNETMENİ MİNE SOYSAL 


MİNE SOYSAL: “90'LI YILLARDA ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI DENİLDİĞİNDE KLASİKLERİN 
DIŞINDA ÇOK AZ KİTAP AKLA GELİYORDU. ÇOĞU DA EĞİTSEL İÇERİKLİ, OKURA PARMAK 
SALLAYAN, DİDAKTİK, AMAÇLI KİTAPLARDI. İŞE EN BAŞTAN BAŞLAMAYA, ÇOCUKLAR 

VE GENÇLER İÇİN NİTELİKLİ EDEBİYAT ESERLERİ YAYIMLAMAYA KARAR VERMEKTE HİÇ 
TEREDDÜT ETMEDİK” 5 


da yapmak istediklerim için gereken koşulları yaratmak, ideallerimi paylaşabileceğim insanlarla anlamlı iş birlikleri kurmak için çalıştım hep. İş yaşamının insanı örseleyen, zaman zaman içini kurutan zorunluluklarının üstesinden, ideallerimize, gelecek güzel günler hayalimize tutunarak, birlikte geldik. Kadınlar ve erkekler hep birlikte, hep el eleydik. Yine de yayıncılık gibi, görünen görünmeyen çok ayrıntıdan oluşan bir işkolunda, kadınların direnç, sabır, titizlik, çokboyutlu düşünmek gibi biyolojik kolaylıklarını da göz ardı edemem.” 


EŞSİZ MÜŞTERİ DENEYİMİ 
TURKCELL GLOBAL BİLGİ 


Müşteri deneyiminde sektörel çözümlerimizle hizmetinizdeyiz. 


(TURİZMİ 


KAPADOKYA'DA LUKS TERMAL OTEL 
VE JEOTERMAL ENERJI ARAMA FAALİYETLERİNE KİZ VERECEK 


NDIGO GROUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI Ö 

HALICILIK GİBİ TURİZM ODAKLI GİRİŞİMLERİYLE 

ETTİĞİ KONUMA ULAŞMASINA ÖNDERLİK EDEN İSİMLERDEN BİRİ.. “HAYAL ETTİĞİM BİRÇOK 

ŞEYİ HAYATA GEÇİRDİM. EN BÜYÜK ARZUM İSE KAPADOKYANIN TÜRKİYE'NİN VE DÜNYANIN 

EN ÖNEMLİ LÜKS TERMAL TURİZM, JEOTERMAL SERA VE JEOTERMAL ENERJİ BÖLGESİ HALİNE 

GELMESİ” DİYEN TOSUN, 2018 VE SONRASINDA KAPADOKYA'YI DÜNYADA ÖZELLİKLE BU ALANLARDA ÖNE ÇIKARACAK PROJELERE ODAKLANACAK 


ER TOSUN; MUSEUM HOTEL, CROSS GOLF, KAPADOKYA'NIN GLOBAL ARENADA HAK 


Bahar Akgün / bahar.akgun ©platinonline.com 


ş hayatında 40 yılı geride bırakan 

Indigo Yönetim Kurulu Başkanı 

Ömer Tosun, bugüne kadar tanrdığım en girişimci ruhlu isimler den biri. Yaptığı her işte büyük başarı kazanan, çevresindeki kişilere farklı kariyer imkanları sunan ve ne iş yaparsa yapsın ilk günkü heyecanından ve tut kusundan asla ödün vermeyen Tosun, turizm sektörüne yönelik girişimleriyle bugün Kapadokya'nın dünya kamuoyun- da bu kadar popüler olmasına da yön veren isimler arasında yer alıyor. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin yönetim kurulunda yer alan, Kapadokya Altyapı ve Hizmet Birliği Turizm Komisyonu üyesi olan, DEİK Brezilya İş Konseyi başkan yardımcılığını da yürüten Ömer Tosun, 
2013 yılından bu yana ise Kayseri ve 
Nevşehir bölgesinin Brezilya fahri konsolosluğunu yürütüyor. Ortaokul mezunu olan, 10 parmak daktilo kullanamadığı için lise diplomasını alamayan Tosun, kariyeri boyunca yaptığı her işte kendisini aşmaya ve en iyi olanı hayata geçir me misyonuyla adım adım yükselmiş. 
“Girişimcilik ruhumda var. Sürekli yeni işler üretmeyi ve hayallerimi gerçekleştir meyi hayat felsefem olarak benimsedim” diyen Tosun ile Indigo Group bünyesinde hizmet veren dünyanın en önemli 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INDIGO GROUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER TOSUN VE PLATİN DERGİSİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ BAHAR AKGÜN 


lüks otel konsorsiyumlarından Relais & Chateaux'nun Türkiye'deki tek üye oteli olarak Uçhisar Nevşehir'de hizmet veren Museum Hotel'de bir araya geldik. Tosun 1992'de kurulan ve turizm, yeme içme, seyahat, iyi tarım ile jeotermal enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Indigo Group çatısı altında ne gibi farklı projelere odaklandıklarını Platin'e anlattı. 


BANKACILIK GEÇMİŞİ DE VAR 
Ürgüp Eski Belediye Başkanı Kürşat Numanoğlu'nun Mustafapaşa kasabasın- da işlettiği Hotel Sinasos ve Kayseri'deki Hattat Otel gibi bölgenin ilk otellerinde küçük yaşlardan itibaren garsonluk, komilik ve barmenlik yapan Ömer Tosun, “Turizmin ne olduğunu ve bu 


işin gerçek ruhunu orada öğrendiğimi söyleyebilirim" diyor. Tosun, bankacılık geçmişiyle de dikkat çekiyor. Emlak Bankası'nda veznedar olarak işe başlayan Tosun, daha sonra İmar Bankası ve Garanti Bankası'nda da yöneticilik yaptı. 
Tosun, bu süreci şöyle anlatıyor: “Boş zamanlarımda bankacılıkla ilgili yönetmelikleri ve mevzuatları araştırmaya başladım. Daha var olmayan kredi kartı sisteminin bankacılık sisteminin geleceği olduğunu anladım. Bununla ilgili bir dosya hazırladım ve banka yönetimine gönderdim. Bir gün, beni genel müdür lükten aradılar ve “oğlum kimsin sen?” 
dediler. Kendimi tanıttım. Anlattıklarımı şaşkınlıkla dinlediler. Fakat devlet bankasında çok fazla ileri gidemeyeceğimi anlamıştım. Sonrasında İmar Bankası'na transfer oldum. Kapadokya'da gezici kredi kartı ve bankacılık sistemini kurdum. Çok başarılı olduk. Ardından Garanti Bankası'na transfer oldum. 
Ancak tahsilim olmadığı için daha fazla 
yükselemiyordum. Bu nedenle 1988 
yılında istifa ettim.” 


TURİZM SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ 
İLKLERE İMZA ATTI 

Bankacılık sektöründe çalışırken, boş vakitlerinde eski halı tüccarı olan dayr- 
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“HER GÜN İÇERİSİNDE YAŞADIĞIMIZ KAPADOKYA'YI UÇHİSAR'DAN İZLEDİĞİMDE NUTKUMUN TUTULDUĞUNU HİSSETTİM, ÇOK HEYECANLANDIM VE KOLLARI SIVADIM. ÖNCELİKLE HARABE VE ESKİ EVLERDEN OLUŞAN BU ALANI SATIN ALMAYA BAŞLADIM. SONRA RESTORASYON PROJELERİNE BAŞLADIK. MUSEUM HOTEL, KAPADOKYANIN İLK LÜKS BUTİK OTELİ. BAŞTA 8 ODAYLA BAŞLADIK VE ZAMANLA 30 ODAYA KADAR ÇIKTIK” 


sı Özcan Öz'ün yanında çalışan Tosun; İngilizce, Almanca ve Fransızcasını geliştrirken, bu sayede yeni bir meslek sahibi de oldu. Tosun, bankacılıktan istifa ettikten sonra kendi halı mağazasını ve halen faaliyet gösteren Indigo Gallery'yi açtı. 
Bu oluşumu ise Matiana seyahat acentesini kurması, Museum Hotel'i açması, cross golf çalışmalarına start vermesi ve İstanbul'da hizmet veren, yurt içi ve yurt dışı seyahat programlarını kişiye özel detaylarla zenginleştiren seyahat acentesi Boutigue Siyle'ı kurması takip etti. 
8 yıldır jeotermal enerji ve termal turizme de odaklanan Tosun'un yaklaşık 300 
dönümde iyi tarım yatırımları da bulunuyor. Kapadokya'nın turizm sektöründe öne çıkması konusunda pek çok inovatif proje geliştiren Tosun, bölgede balon turizmini ilk başlatan isim. Cross golf çalışmalarıyla dünyanın en dikkat çeken golf profesyonellerini Kapadokya'ya 


INDIGO GROUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER TOSUN 


çeken Tosun, turizm sektöründe hayata geçirdiği projeler hakkında şu bilgileri veriyor: “Kapadokya'nın ilk balon firmasını dostlarım Lars ve Karli Moore ile kurdum. Halen Kapadokya'nın en özel otellerinin başında yer alan Museum Hotel de Kapadokya'nın ilk lüks butik oteli. En fazla 50 dolara oda satıldığı bir ortamda, ortalama 500 dolar ile pazara 


giriş yapma cesaretini gösterdik. Çok da başarılı olduk. Kapadokya'nın ilk kişiye özel turlar yapan acentesi Matiana'yı da biz kurduk. İnternet üzerine birçok yatırımı Kapadokya'da ilk biz gerçekleştirdik. 
Kapadokya'da golf turizmini çok farklı bir tarz ile başlattık. Cross golf çalışmalarına ise 2006'da başladık. Cross golfün temel prensibi doğal ortamda oynanması. 
Geçmişte 3 turnuva yaptık ve şu an sadece özel gruplara ve golf meraklılarına hizmet veriyoruz. Cross Golf'ü özel bir etkinlik olarak tutmak istiyoruz." 


MUSEUM HOTEL, YAŞAYAN MÜZE KONSEPTİYLE TÜM DÜNYANIN DİKKATİNİ ÇEKİYOR 

2002 yılında 8 odalı bir butik otel olarak 
kurulan Museum Hotel'i, bugün tüm dünyanın dikkatini çelen 30 odalı bir yapıya dönüştüren Ömer Tosun'a nasıl bir konsept yaratmaya odaklandığını sorduk ve şu yanıtı aldık: “Museum Hotel'in 


bulunduğu konuma ilk kez gittiğimde işte burası” dediğimi hatırlıyorum. Her gün içerisinde yaşadığımız Kapadokya'yı Uçhisar'dan izlediğimde nutkumun tutulduğunu hissettim. Öncelikle harabe ve eski evlerden oluşan bu alanı satın almaya başladım. Sonra restorasyon projJelerine başladık. İlk başta 8 odayla başladık ve zamanla 30 odaya kadar çıktık. 
Otelcilikte 3 şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum: Konum, hizmet kalitesi ve konsept... Hedef kitlemizin karşına çok farklı bir konseptle çıkmalıydık. Bir antika koleksiyoncusu olarak “yaşayan müze” konseptine yöneldim. Az ama öz misafir ağırlamayı hedefledik. Museum Hotel, şu anda Kapadokya'nın yurt dışında en fazla bilinen markalarından biri. 

Dünyanın en önemli lüks otel konsorsiyumlarından Relais & Chateaux'nun Türkiye'deki tek üye oteliyiz. Alakart restoranımız Lil'a, Kapadokya'ya gelen tüm misafirlere üst düzey hizmet kalitesi ile gerçek bir gurme deneyimi sunuyor. 
Ayrıca, bölgemizdeki şarap üreticileri ile gerçekleştirdiğimiz şarap projemiz, şarap banyosu ve gurme kahvaltımız önemli farklarımızdan. 

Tüm olumsuz politik gelişmelere rağmen 2017'de en çok Amerikalı turistleri ağır 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'ÖNEMLİ BİR TURİZM MERKEZİ 
OLAN KAPADOKYA'DA TERMAL 
TURİZM, LÜKS KONSEPTİ 

İLE BİRLEŞTİRİLMELİ. AFYON, KÜTAHYA, BURSA VEYA 
KIZILCAHAMAM İLE YARIŞ 
İÇERİSİNDE OLMAYACAĞIZ. 


ladık. Bu sırayı Brezilya, Çin, Meksika ve Arjantin'den gelen turistler takip etti. 
Yaklaşık 70 kişilik bir ekibimiz var. 30 odamız olduğunu düşünürseniz bu oldukça ciddi bir sayı.” 


2017 boyunca termal otel projesinin 
planlama ve projelendirme çalışmalarıyla, jeotermal enerji arama faaliyetlerine yoğunlaştıklarını ifade eden Ömer Tosun, bu projelerde nasıl bir konuma geldiklerini şöyle anlatıyor: “Indigo jeotermal; Kapadokya'nın bilinmeyen jeotermal potansiyellerini gün yüzüne çıkarmayı hedefliyor. Halihazırda 40 dereceden 


VE İYİ İNSAN OLMAYA ODAKLANMALI” 

Ömer Tosun, iş hayatında yolun başında olan gençlere önemli tavsiyeler vermeyi de ihmal etmiyor: “Günümüzde gençler iş beğenmiyor. Çoğu genç üniversiteden mezun olup masa başı rahat bir iş bulma telaşında. Üniversite mezunu olmak tabii ki önemli. Ancak asıl önemli olan, ne kadar kendinizi geliştirdiğiniz ve her geçen gün ne kadar geliştirmeye çalıştığınız... Turizm fakültesinden mezun olup iyi seviyede İngilizce konuşamayan mezunlar ordusu ile karşı karşıyayız. Hep söylüyorum; yabancı dilinizi çok iyi seviyede geliştirin, iş eğitimini biz size sağlarız. Sağlıyoruz da... Ekibime verdiğim en önemli tavsiye ise her zaman kendilerini geliştirmeleri, toplumda iyi insanlar olarak bilinmelerini sağlayacak işlere imza atmaları. Hayatım boyunca hiçbir işimde öncelikli olarak para kazanmayı hedeflemedim. Hep iyi işler yapmayı ve faydalı bir insan olmayı düstur edindim. Bundan dolayı da hiç kaybetmedim. Başarı için eğitim bence asla şart değil ama konu hakkında profesyonel bilgi sahibi olmak, yapmayı düşündüğünüz işlerle ilgili araştırma yapmak, uzmanlaşmak ve farklı işler yapmak başarı için son derece önemli. Yani önemli olan diploma değil, bilgi. Ama asıl önemli olan 'iyi insan” olmak. İyi insan değilseniz, bugün başardım sanabilirsiniz. Ancak uzun vadede kaybedeceğinize emin olabilirsiniz.” 


110 dereceye kadar farklı sıcaklıklara 
ulaşmış bulunuyoruz. Bunların geliştirilmesi ve jeotermal enerji santrali, lüks termal sağlık otelleri ve seracılık alanlarında yatırımların yapılmasını planlıyoruz. Enerji ve sera konusunda dünyanın önemli enerji şirketlerinden biriyle, bir ortaklık anlaşmasının imzalanması arifesindeyiz. Bölgesel jeotermal kalkınmanın aynı zamanda Kapadokya bölgesi için son derece önemli bir kalkınma projesi oldu-Şunu düşünüyorum. Termal sağlık turizm projemizin ilkinin planlaması ve proje süreci halen devam ediyor. Bir aksilik olmazsa en geç 2020 yılında faaliyete geçmesini arzu ediyoruz. 165 dönüm arazi üzerinde gerçekleştirilecek proje için yaklaşık 50 milyon dolar yatırım öngörüyoruz. Maalesef ülkemizde termal turizm mantığı ile dünyada, özellikle Avrupa'da uygulanan termal sağlık turizm mantığı arasında ciddi bir uçurum var. Önemli bir turizm merkezi olan Kapadokya'da termal turizmin “lüks” konsepti ile birleştürilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Afyon, Kütahya, Bursa veya Kızılcahamam ile yarış içerisinde olmayacağız. Buralardaki tesislere gitmeyen yurt içi ve yurt dışından A kesime en üst düzey servis anlayışı ile hitap edeceğiz. Well aging, detoks gibi konularda da uzmanlaşmayı planlıyoruz.” 
Tosun, Kapadokya'nın kongre turizminde de öne çıkması için PURE organizasyonunu Türkiye'ye çekmeye yönelik yoğun görüşmeler de gerçekleşiriyor. 2018'de Museum Hotel için bazı ek yatırım ve altyapı çalışmalarına odaklanacaklarının 


'INDIGO JEOTERMAL, 
KAPADOKYA'NIN BİLİNMEYEN JEOTERMAL POTANSİYELLERİNİ 
GÜN YÜZÜNE ÇIKARMAYI 
HEDEFLİYOR. HALİHAZIRDA 40 
DERECEDEN 110 DERECEYE KADAR FARKLI SICAKLIKLARA ULAŞMIŞ 


altını çizen Tosun, termal otel projesinin projelendirme çalışmaları ve jeotermal arama faaliyetlerine de yoğunlaşacaklarını söylüyor. Ömer Tosun'un oğlu Tolga Tosun, Indigo Group yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak hizmet veriyor ve 12 yıldır babasıyla omuz omuza çalışıyor. Ömer Tosun'un kızı Sinem Tosun ise İstanbul'da hizmet veren seyahat acentesi Boutigue Style'ın başında. Çocuklarını her şeyden önce vicdanlı, kendileri için 


değil toplum için yaşayan, çalışkan bireyler olarak yetiştiren Tosun, birlikte yol aldığı ekip arkadaşlarına da aynı özveriyle yaklaşıyor. Ekibini koruyup kollayan, kendilerini geliştirmeleri adına farklı fırsatlar sunan Ömer Tosun, gençlere önemli sorumluluklar veriyor. Tosun'un, Adana'nın bir köyünden halı dokuması için Kapadokya'ya getirdiği 30 kızdan biri olan Serpil Can'ın bugün, finans müdürü olarak hizmet veriyor olması, bu durumun en önemli ispatı. Museum Hotel'de müşteri ilişkileri direktörü olan Arzu Deniz de Ömer Tosun'un destek verdiği eğitimli isimlerden biri. Anadolu insanının doğru eğitim ve disiplinle her şeyi başaracağına inanan Tosun, “Bazı arkadaşlarımıza burs imkanı, bazılarına ise çalışma şansı ve iş eğitimi sağlayarak destek oluyoruz. Kendilerini geliştirmeleri adına imkanlar sağlıyoruz. Şu an şirketimizde sıfırdan yetiştirdiğimiz pek çok çalışma arkadaşımız var. Bunun çok önemli bir sosyal sorumluluk olduğunu düşünüyorum” açıklamasında bulunuyor. 


ÖZEL BİR VAKIF 


Son derece dinç bir yapıya sahip olan Ömer Tosun, bunu her sabah yürümesine ve yüzmesine borçlu. 
Museum Hotel'in açık havada bulunan sıcak havuzunda yaz-kış yüzen Tosun, “Sabahları vadide yürüyüş yapmaktan müthiş keyif alıyorum. 
Arazi aracımla geziyor ve fotoğraf çekiyorum. Fırsat buldukça bölgenin jeolojisi üzerine çalışıyorum. İş hayatı yoğun bir insan olsam da özellikle hafta sonları kendime vakit ayırmaya gayret gösteriyorum” diyor. İş hayatına başlangıç noktası olan eski halı ve kilimler ile ilgili bir müze hayali kuran Tosun, Kapadokya bölgesinde maddi zorluklar yaşayan ailelere ve çocuklara kendini adayacak bir vakıf için de çalışmalara başladıklarını söylüyor. 
Tosun, yüzlerce aileye ve çocuğa elini uzatmış olan bir vakfı hayata geçirmenin en büyük hayali olduğunu sözlerine ekliyor. 
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(ÖZEL REÇETE) 


Museum Hotelin alakart restoranı Lila'nın executive şefi 


Çağrı Erdoğan, lezzetli spesiyalleriyle olduğu kadar kariyer öyküsüyle de dikkat çekiyor. Erdoğan'dan Platin okuyucuları için orijinal bir totlı tarifi de aldık 


Üniversiteden mezun olduktan sonra 2004'te Maliye Bakanlığı'nda çalışmaya başlayan Erdoğan, takım elbise ve kravat ile masa başında görev yapmanın kendisine uygun olmadığını görünce, radikal bir kararla küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu yeme-içme sektörüne adım atıyor. 2012'de yani 30 yaşından sonra eğitimini almadığı bir sektörde çırak olarak işe başlayan Erdoğan, 5.5 yıldır hayallerini kurduğu işi yapıyor. Alaçatı Barbun Restaurant, İzmir'deki Recis Cafe, Ramada Hotel ve Alaçatı'daki Alancha Restaurant'ta görev yapan Erdoğan, 2015'te Alancha İstanbul'u kurmak için İstanbul'a gitti. Burada Türkiye'nin ilk test mutfağının başına geçti ve dünyada çok az şefin sahip olduğu, Türkiye'de ise sadece laboratuvarlarda kullanılan ekipmanlarla ile çalıştı. 


Museum Hotel'de bir yılı geride bırakmaya hazırlanan Çağrı Erdoğan, Lil'a Restaurant'ın mönüsünü nasıl kurguladığını ise şöyle anlatıyor. “Önce bölgeyi tanımaya, gelenekleri öğrenmeye ve köylü pazarlarına giderek insanlarla sohbet etmeye özen gösterdim. 

Yaptığım araştırmalar sonunda mutfağa girerek bölge tarihinden gelen reçeteleri denemeye 


N 
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“ami 


başladım. Önce reçetelere sadık kalıp temellerini öğrendim. Daha sonra ufak dokunuşlar yaparak onları daha üst sevi yeye çıkarmaya çalıştım. Çok genç bir mutfak ekibine sahibiz. 10 kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz. Lil'a Restaurant bünyesinde konuklarımız başlangıçlarda en çok aromatik yoğurtlar ile servis ettiğimiz güveçte oruk, kuşgömü pastırma ve çam fıstıklı humus, yerel patatesler ve Taşköprü sarımsağı ile yaptığ mız Kapadokya patatesi tercih ediyor. 
Ana yemeklerde ise pancar kreması ve vişne sosuyla servis ettiğimiz ballı lavantalı ördek, kuzu pirzola ve küşneme ile hazırladığımız Kapadokya tava en çok tercih edilen spesiyallerimiz arasında. 
Pişmaniye yatağında karamelli armut tatlısı da Museum 
Hotel ile özdeşleşen bir lezzet.” 


bd. 
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ISEKTÖRİ 


DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE 
'BEYAZ ALTIN” PAMUK ÜRETİMİ 


Dalida Özatay Erus / dalida.ozatay©platinonline.com 


eyaz altın” olarak nitelendirilen, Türkiye'nin ihracatında lokomotif 

sektörler tekstil ve hazır giyim sektörlerinin ana hammaddesi olan pamukla ilgili uluslararası organizasyonların başında yer alan Dünya Pamuk Araştırma Konferansı'nın yedincisi 2020 yılında İzmir'de gerçekleşecek. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jak Eskinazi, Türkiye'nin yıllık 25 milyar doları aşan tekstil ve konfeksiyon ürünleri ihracatı olduğunu işaret ederken Türkiye'de son yıllarda pamuk üretimine verilen destekle üretimde 1 
milyon ton rakamına ulaşmanın mümkün olduğunu, İzmir'de düzenlenecek Dünya Pamuk Araştırma Konferansı ile Türkiye'de pamuğa eski itibarını kazandıracağını belirtiyor. 


“EN KALİTELİ PAMUĞUN 
YETİŞTİĞİ TOPRAKLARA 
SAHİBİZ” 

Türk tekstil ve hazır giyim sektörlerinin 2016 yılında 821,3 bin ton pamuk ithalatı karşılığı I milyar 
240 milyon dolar dövizi yurt dışına 
aktardığına işaret eden Eskinazi, “Dünyanın en uzun elyaflı ve kaliteli pamuklarının yetiştiği topraklara sahipken Türkiye'nin pamuk ithalatında dördüncü sırada yer alması düşündürücü. Türk tekstil ve hazır giyim sektörü, pamuk ithal etmekten memnun değil. Sektörün her yıl 1.5 milyon ton pamuğa ihtiyacı var. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, üreticiye yönelik destekleri sürdürürse tekstil ve konfeksiyon sanayimizin ihtiyacı pamuğun ülkemizde üretilmesinin zemini oluşturabilir” diyor. 
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DÜNYADA PAMUK ÜRETİMİ, YÜZDE 7 ARTIYOR 

Uluslararası Pamuk Danışmanları Komitesi (International Cotton Advisory Committee-ICAC) kaynaklarına göre 2013/14 ve 2014/15 sezonlarında 26 milyon ton seviyelerinde seyreden dünya (lif) pamuk üretimi, 2016'da 5 milyon tonluk bir azalmayla 21 milyon tona geriliyor. 
2017'de ise üretimin yüzde 7 artarak, 22.48 milyon tona çıkması ve bu artışa rağmen tüketimin 1.7 milyon ton kadar gerisinde kalması öngörülüyor. 


2013/14 2014-15 2015-16 2016-17 Başlangıç stokları 18.02 20.06 22.32 19.10 
Üretim 26.27 26.20 21.03 22.48 
Arz 44.29 46.81 43.34 41.58 
Tüketim 23.88 2447 24.17 24.20 
İhracat 8.99 7.81 7.53 7.64 
Dönem sonu stoku 20.08 22.32 19.10 17.38 
Çin hariç dünya SKO 96 52 55 47 47 
Çin SKO 96 161 173 150 12 
Cotlook a Index 91 71 70 66-87:75 


Kaynak: ICAÇ, Aralık, 2016 (1) Tahmin, (2) Öngörü. 


TÜRKİYE'DE PAMUK EKİM ALANLARI GERİLESE DE REKOLTE AZALMIYOR Pamuk ekim alanları 2012/13 sezonundan bu yana 388-434 bin hektar bandında düşme eğilimli dalgalanmayı sürdürüyor. 2017'de de bu eğilimin sürdüğü ve pamuk ekim alanlarının 415 bin hektar seviyelerine gerilediği tahmin ediliyor. Buna karşın, uygun iklim koşullarına bağlı olarak artan tarla verimleri sayesinde kütlü pamuk rekoltesinin azalmayacağı, 


tersine küçük bir artışla 1.989 bin ton olacağı tahmin ediliyor. 

2012/13 | 2013-14 | 2014-15 2015-16 | 2016/17* Ekim alanı, bin ha 488 451 468 434 d15 Kütlü üretimi, bin ton 2.320 2.250 2.349 1.944 1.989 
Kütlü verimi, kg/da 4/5 499 502 448 479 
Lif üretimi, bin ton 858 878 846 738 756 
Lif verimi, kg/da 176 195 181 170 180 
Çırçır Randımanı ** BU 39 36 38 38 


Kaynak: TUIK 

* 2016/17 tahmini değerleri ICAC 74'üncü Genel Kurul Toplantısı'nda sunulan Türkiye Ülke Raporu'ndan alınmıştır. 

** Çırçır randımanları lif ve kütlü pamuk üretim değerlerinden hesaplanmıştır. 


TÜRKİYE LİSANSLI BETTER COTTON ÜRETİMİ 


2013 2014 2015 2016 
Üretim Alanı (hektar) 7-231 i2712 13.041 15.651 
Kütlü Üretimi (ton) 34.517 60.445 60.680 77.999 
Kütlü Üretiminin Lif Karşılığı (ton) 14.443 22.969 23.058 29.639 
Çiftçi Sayısı 278 534 441 342 


IPUD NEDİR? 
Türkiye'deki pamuk üretiminin çevresel, sosyal ve ekonomik alanlarda sürdürülebilir hale 
gelmesi için 2013 
yılından bu yana çalışmalar yürüten Iyi 
Pamuk Uygulamaları 
Derneği (IPUD), ülke genelindeki pamuk üretimini daha iyi yönde dönüştürmeyi amaçlarken Türkiye'de 
"Better Cotton' üretimi faaliyetlerini yürütüyor. 


İYİ PAMUK UYGULAMALARI DERNEĞİ (IPUD) 


HEDEF 
Bu standa 


ÜRETİME NASIL DEĞER KATIYOR? 


t pamuk 


üretiminde zirai ilaç 


kullan 


kayna kullan 


iyileşti ayrıca 


çalışanlarının refahının 


sağlığı yaşama korunmas 


mın 


azaltılmas 


kları mın 


a 


n 

nl, SU nın etkin 
, toprak 


nın ve doğal 


nlarının ve 


rilmesini ve tarım 


artırılmasını 


hedef 


iyor. 


TÜRKİYE'DEKİ 
FAALİYETLER 

IPUD) faaliyetlerini bu sezon 9 ilde yürütüyor; 
Adana, Aydın, Denizli, Diyarbakır, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, 
Manisa, Şanlıurfa. 27 bin 
3/2 hektaralanda bin 
155 çiftçiyle çalışmalar 
yürüten IPUD, 2016 
sezonu itibari ile sürdürdüğü çalışmalarla, ulusal pamuk rekoltesinin yüzde 59'ini Better 
Cotton olarak lisanslayarak 2020 yılında 
Better Cotton lisansı ile üretim yapılan ekim sahasının Türkiye'deki pamuk ekilen sahaların yüzde 20 yaygınlaştırı!- masını hedefliyor. 


SÜRDÜRÜLEBİLİR 
PAMUK ÜRETİMİ İÇİN 
ÇİFTÇİ VE İŞÇİLER 
EĞİTİLİYOR 

Toprak sağlığından doğru zirai ilaç uygulamalarına, insana yakışan İş koşullarında çalışma şartlarının yerleştirilmesinden suyun verimli kullanılmasına kadar birçok konuda eğitim ve ortaklık geliştiren 
dernek, sadece 2016 
yılında sürdürülebilir pamuk üretiminin 
farklı konularında 2 
bin 345 çiftçi ve işçinin eğitilmesini sağladı. 


STANDART ÜRETİMİN 
ADI: 'BETTER 
COTTON" 

“Better Cotton; çevre üzerindeki baskının azaltılması ve çiftçilerin geçim ve refah seviyelerinin iyileştir hedefleyerek yetiştirilen pamukları ifade eden uluslararası bir sürdürülebilirlik standardıdır, 


mesini 


UYGULAMA 

Better Cotton 
Initiative (BCI) 
tarafından dünya genelinde 5 kıtada ve 
23 ülkede uygulanıyor. 
2016 yılı itibariyle 
"Better Cotton' lisansı ile üretilen pamuk miktarı, dünya pamuk iminin yüzde 
14'ünü oluşturuyor. 
BCI'in 2020 hedefi ise dünya pamuk üretiminin yüzde 
30'una ulaşmak. 
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v d Ayrıca diğer 

a >. üreticiülkelerin 

b. © aksine Türkiye'de 
; NN fabrikalar, ihtiyaç 

© duyduklarıirmiği 

de kendileri üretiyor. Tüm bunlar üreticilere standardizasyon, yüksek kalite ve fiyat avantajı sağlıyor. 


4 
— 


2016 yılında 
gerçekleşen 1 
milyon 509 bin tonluk üretimiyle 
Türkiye, dünyanın 
3'üncü büyük makarna 


üreticisi. E. 
F 


m. 


“ 
— 


ei gi Sektörün 2018 

yılı hedefi ise en 

r az yüzde 10 
oranında 

e büyümek... 


ki nk 


Türkiye'nin Ne, makarna üretim o 
kapasitesi 2 


milyon ton. 22 
faal üreticinin olduğu sektörde, üretim merkezleri coğrafi olarak makarnalık buğdayın yetişme alanları olan Güneydoğu 
Anadolu, Orta 
Anadolu ve Batı 
Anadolu'da yoğunlaşıyor. 


Gaziantep, makarnada en önemli üretim bölgesi... Türkiye kapasitesinin yüzde 45'i bu ilde bulunurken, toplam üretim merkezi sayısı ise 12. 


Sektörün 2017 
sonunda ihracat hedefi 1 milyon ton. Tüketimdeki artışla, sektörün geçen yıla göre yüzde 12'lik bir büyüme göstereceği öngörülüyor. 


Makarna sektörü, dolaylı olarak 

35 bin kişiyi 
istihdam ediyor. 


Kişi başı makarna 
tüketiminde 28 
kilogram ile 
İtalya ilk sırada yer alırken bu 
ülkeyi 13 
kilogram ile 
Venezuela ve 
11.7 kilogramla 
Tunus izliyor. 


TÜRK MAKARNACILARI DÜNYA LİDERLİĞİ İÇİN AB KOTASININ KALKMASINI BEKLİYOR 


DÜNYANIN 3'ÜNCÜ BÜYÜK MAKARNA ÜRETİCİSİ OLAN TÜRKİYE, 2017 SONUNDA 1 MİLYON TONLUK BİR İHRACAT HEDEFLİYOR. AB KOTASI NEDENİYLE TÜRKİYE'NİN AB'YE YAPABİLDİĞİ İHRACAT 20 BİN TON OLURKEN, BU KOTANIN KALDIRILMASI/ARTIRILMASI İÇİN TÜRKİYE MAKARNA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR. BU KOTANIN KALKMASI HALİNDE TÜRK MAKARNACILARI, DÜNYA 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LİDERLİĞİNE BİR ADIM DAHA YAKLAŞACAK 


Mustafa Gündoğdu / mustafa.gundogdu ©platinonline.com 


Türkiye'de 
2006'da 5.8 kg olan kişi başı makarna tüketimi günümüzde 

8.5 kg civarında olurken, Türkiye bu kategoride dünyada 10'uncu sırada. 


Makarnacılar 
2016'da 154 
ülkeye ihracat gerçekleştirdi. Bu yıl en çok makarna ihracatını sırasıyla Afrika, Orta 
Doğu ve Uzak 
Doğu'ya gerçekleştirdi. Hedef pazar ise Çin olarak belirlendi. 


az 


KN 


2016 yılında 2 
milyon 315 bin ton makarna ithalatı gerçekleştiren 
Türkiye'nin AB ülkelerine kota nedeniyle yapabildiği ihracat, 20 bin ton. Bu kotanın kaldırılması/ artırılması için 


Türkiye Makarna 


Sanayicileri 
Derneği çalışmalarına devam ediyor. 


le 


b. 


Türkiye'nin AB pazarının talep ettiği kalitede 


makarna üretim 


kapasitesi 
bulunuyor. 1 
Ocak itibariyle açılan 20 bin tonluk kota ise 


hemen doluyor... 


MN 


Sektörde kısa vadede hedef, 
Türkiye'deki tüketimi 10 kilograma çıkarmak. 


Türk makarnacılar, 2016 yılında 
831bin370ton, 
500 bin dolar 
değerinde ihracat gerçekleştirdi. 
2017 yılının sekiz 
aylık döneminde gerçekleşen makarna ihracatı yaklaşık 680 bin ton oldu. 


Türkiye, makarnanın hammaddesi olan durum buğdayının anavatanı ve dördüncü büyük durum buğdayı üreticisi. En kaliteli durum buğdayı da 
Türkiye'de üretiliyor. 


İsi — y e AB pazarında e “a. 


| kotanın 
“| kalkması halinde Türkiye dünya liderliğine bir adım daha yaklaşacak. 


“,. 


MAKARNAYLA İLGİLİ 
BULUNUYOR. ANCAK DÜNYA 
ÇAPINDAKİ BESLENME BİLİMİ UZMANLARI, İNSAN VÜCUDUNA ALINMASI GEREKEN KALORİ 
45-60'INI KARBONHİDRATLAR 25-30'UNU YAĞLARIN VE YÜZDE 5-20'SİNİ PROTEİNLE 

DA HEMFİKİR. 
İDRATLAR SI 


KOMPLEKS 


İÇİN BÜTÜN MAKARNASEVERLERİN ALIŞIK OLDUĞU ÜZERE DAHA 
İR SÜRE TOKLUK HİSSİ SAĞLIYOR. 
İN AKSİNE MAKARNA GİBİ 
S KARBONHİDRATLARI 


“2023 HEDEFİMİZ 

2 MİLYON TON İHRACAT” 
“Euromonitor'un hazırladığı rapora göre 2016-2021 yılları arasında dünya makarna satışı hacminin yüzde 2 artması bekleniyor. 
Bölgesel olarak en büyük büyümenin beklendiği Orta Doğu ve Afrika ülkelerini, Asya Pasifik ülkeleri takip ediyor. Çin pazarının büyümesi ise yüzde 15 olarak öngörülüyor. 
Bu sonuç bize makarna pazarına ilişkin bir projeksiyon yapabilme imkanı tanıyor. Bu 
derece büyüyecek olan bir sektörde 2023 
hedefimizi 3 milyon ton üretim ve 2 milyon ton ihracat olarak belirledik. Sektör olarak tüm kapasite ve Ar-Ge yatırımlarımızı bu hedefe göre planlıyoruz. 2023 yılında, sofrasına Türk makarnası koymadığımız ülke kalmasın istiyoruz. Büyük hedeflerimiz ve bunları gerçekleştirecek potansiyelimiz var. 
Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği olarak sektörümüzün bu hedeflere ulaşmasın- da bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da en büyük katkıyı vermeye devam edeceğiz.” 


BAŞKANI ABDÜLKADİR KÜLAHÇIOĞLU 


Kaynak: Haberdeki bilgiler, Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği'nden (1 MSD)| alınmıştır. 
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ALGI SORUNLARI 


İN YÜZDE 
, YÜZDE 


RİN OLUŞTURMASI 


IFINDA OLAN 
A, ÇOK YAVAŞ SİNDİRİLDİĞİ 


2017 yılının sekiz 
aylık döneminde çimento üretiminde, geçen yılın aynı dönemine oranla lik bir artış yaşandı. 


2018yılı için sektörün iç satış büyüme tahmini, hükümetin ekonomik büyüme hedefleriyle paralel olarak zde 5 olarak öngörülüyor. 


2017'nin bu döneminde üretilen çimentonun yaklaşık yüzde 10,5'i ihracata konu olurken yine sekiz aylık dönemde iç satışlarda yüzd 
2,7, çimento ihracatında ise yüzde 
9'luk artış gerçekleşti. 


Fakat Türkiye, dünyada Çin'den sonra en Ucuz çimentonun satıldığı ülke konumunda bulunuyor. 


TÜİK verilerine göre, Ocak-Eylül 
2017 döneminde, 
en çok çimento ihracatı Suriye, 
ABD ve İsrail'e yapıldı. Klinker ise en çok Gana ve 
Fildişi Sahili'ne ihraç edildi. 


Türk çimentocuları dünya üretiminde 

"ün ıda yer alıyor. Türkiye'de üretilen 


çimentonun büyük bir kısmı yurt içinde tüketiliyor. 


Ocak-Ağustos 
2017 döneminde 
çimento üretimi ile 45.9 milyon ton çimento İÇ satışı gerçekleşti. 


2016 dokuz aylık 
döneminde ihracatta üçüncü durumdaki Libya, 
2017 yılında ilk 10 
arasında yer bulamadı. Ocak-Eylül 


2017'de 6.1 milyon 


1ento ve 4 
ihracatı gerçekleşti. 


Büyüme trendi, 
2017'nin son çeyreğinde de sürdü. İç 
satışlarda 2017 
sonunda yüzde 


3-4 oranında artış öngörülürken, ciro beklentisi ise 2. 
milyar dolar 


seviyesinde. 


Yurt içi tüketimin ise 2017 yılı sonunda 70.5 milyon ton olması bekleniyor. 
İhracatta da 
Türkiye dünyada ilk beş içinde yer alırken, önemli bir klinker ve çimento ihracatçısı konumunda bulunuyor. 


ÇİMENTOCULAR MEGA 


PROJELERLE “EKONOMİYİ DE” 


TÜRK Ç 


SAĞLAMLAŞTIRIYOR 


İMENTO SEKTÖRÜ AVRUPA'DA LİDER, DÜNYANIN DA EN BÜYÜK DÖRDÜNCÜ ÜRETİCİSİ 


KONUMUNDA. SEKTÖR, GELECEĞE GÜVENLE BIRAKACAĞIMIZ ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI, ÇANAKKALE 


1915 KÖPRÜ 
PROJELERİN 
YILINDA 77 


SÜ, AVRASYA TÜNELİ, YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ VE İZMİT KÖRFEZ GEÇİŞİ GİBİ MEGA 
DE SAYESİNDE GELİŞİMİNİ HER GEÇEN GÜN SÜRDÜRÜYOR. TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜ 2016 
İLYON TON ÜRETİMLE YAKLAŞIK 28 MİLYAR DOLAR CİRO AYRICA ÇİMENTO İHRACATI İLE DE 


500 MİLYON DOLARLIK GELİR ELDE ETTİ. KISACASI TÜRKİYE EKONOMİSİ, BU YIL DA TÜRK ÇİMENTOSUYLA 


YÜKSELMEYE DEVAM ETTİ 


Mustafa Gündoğdu / mustafa.gundogdu ©platinonline.com 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İhracatta böyle bir noktada bulunmak Türk çimentosunun kalitesi ve dünyada kabul görmesinin en önemli göstergesi. 
Türk çimentosu 
CE belgesine sahip, Avrupa normları ile uyumlu, dünyada kalitesi ispatlanmış ve 

i tercih edilen 

bii <a “| konumda. 


N Çimento pazarında yerli sermaye ağırlıklı olarak yer alıyor. 
Piyasanın yüzde 
81'iyerli sermayeye geriye kalan yüzde 19'u ise yabancı sermaye ait. 


ER... em 


Çimento üretim maliyetinde en büyük kalemi 
yaklaşık yüzde 60 
ile enerji oluşturuyor. 
Türkiye'de enerjinin de ithal edildiği göz önüne alınırsa kurlarda yaşanan artış ve ekonomik konjonktürdeki değişimler, sektörü yakından ve olumsuz bir şekilde etkiliyor. 


Sektörün sağladığı doğrudan istihdam sayısı yaklaşık 18 bin kişi. 2018 yılında ise istihdamda yeni fabrikaların devreye girmesiyle artışlar bekleniyor. 


Türk çimento sektöründe entegre tesis ve öğütme paketleme tesisi olarak toplamda 
72 işletme 
bulunuyor. Türkiye 
Çimento 
Müstahsilleri 
(TÇMB) üyesi olan tesis sayısı toplamda 66. Bu sayının 51'i entegre tesisi geriye kalan 15'i ise öğütme paketleme tesisi. 


Son verilere göre 
Türkiye'de kişi başı çimento 
tüketimi 854 
kilogram olarak gerçekleşti. 
Gelişmiş ülkelerde bin-bin 200 kilograma çıkan bu rakam, daha sonrasından azalma gösterdi. 


Türkiye'de son dönemlerde yapılan ve gelecekte devam edecek mega projeler, kentsel dönüşüm, altyapı ve konut projeleri ilemevcut kişi başı tüketimi- 


nin gelişmiş ülkeler 


seviyesine çıkması bekleniyor. 


“2023'TE KİŞİ BAŞI TÜKETİM BİN KİLOGRAMA ULAŞACAK” 
"Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 2023 
hedeflerine paralel olarak sektörümüzün de büyüme hedeflerine ulaşacağını öngörüyoruz. Sektörümüz 2023 yılında 112 yıllık tarihiyle en köklü sektörlerden biri olarak dünya sıralamasındaki önemli yerini koruyacak ya da daha da ileri taşıyacaktır. 
İç tüketimde ise özellikle Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2017 yılı başında yayınlanan beton yol şartnamesinin de etkisiyle ülkemiz yol ağında beton yol kullanımının artmasını bekliyoruz. Yalnızca yol değil aynı zamanda karşı yöne geçerek yaşanan kaza riskini yüzde 20 oranında azaltan standartlara uygun beton bariyer kullanımıyla da ülkemizin önemli bir sorunu olan trafik güvenliğine olumlu katkıda bulunacağımıza inanıyoruz. 2023 yılına kadar artarak devam edecek olan altyapı ve konut projelerinin katkısı ile çimento tüketiminin kişi başına bin kilograma ulaşmasını bekliyoruz. Yıllar itibariyle inşaat sektörünün Türkiye'nin büyümesi içindeki önemli payının muhafaza edileceğini ve Türkiye ile birlikte inşaat ve çimento sektörünün de büyüyeceğini öngörüyoruz." 


g ğ 
TÇMB YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
M. ŞEFİK TÜZÜN - 


Kaynak: Bilgiler, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği'nden (TÇMB) alınmıştır. 
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(İNŞAATI 


BU PROJELER 
ÇOK SES GETİRECEK! 


OLDUKÇA HAREKETLİ GEÇEN BİR YILI DAHA GERİDE BIRAKTIK. HIZLI BAŞLAYAN 2018 İÇİN 12 

AYA YÖNELİK HEDEFLER KONULDU, BÜTÇE PLANLAMALARI YAPILDI VE PROJELER ÜRETİLMEYE 

BAŞLANDI. 2017'Yİ BÜYÜME RAKAMLARIYLA KAPATAN İNŞAAT SEKTÖRÜ İÇİN DE BU YIL AYNI ORANDA BÜYÜMENİN DEVAM ETMESİNİN BEKLENDİĞİNİ GEÇTİĞİMİZ SAYIMIZDA YAZMIŞTIK. BU AY DA SEKTÖRÜN ÖNDE GELEN MARKALARINA HANGİ BÖLGELERE YATIRIM YAPACAKLARINI VE 


HANGİ PROJELER 


ürkiye genelinde konut satışları 2017 yılının Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,8 oranında artarak 140 bin 298 olmuştu. 2017 yılının ilk 9 ayında ise toplam satışlar 1 
milyonun üzerine çıktı. 2016 yılının ilk 
9 ayına göre yüzde 10,1 oranında daha 
fazla konut satışı gerçekleşti. 2017 yılı ilk 9 ayında İstanbul 174 bin 606 konut satışı ve yüzde 16,94 ile en yüksek paya sahip oldu. 
Bu büyümede son 2 yılda hayata geçirilen uygulamaların da önemli bir etkisi var. Örneğin GYODER liderliginde düzenlenen “Gayrimenkulde Güç Birliği Daha Güçlü Türkiye? kampanyası sektöre önemli bir hareketlilik kazandırdı. Kampanyaya GYODER üye firmalarından 49 geliştirici firma 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LE 2018 YILINA İMZA ATACAKLA 


I SORDUK... 


ve 119 proje dahil olmuştu. 
Sonrasında orta gelirlinin konut edinmesinin hedeflendiği “20 yıl vade ve düşük faizli konut kredisi? kampanyası 
düzenlendi. I Şubat-31 Mart 2017 
tarihleri arasında gerçekleşen kampanya ile GYODER üyelerinin markalı konutları, 240 ay vade ve yüzde 0,75- 0,85 arasında faiz oranlarıyla satışa sunulmuştu. 

Son olarak da 2017 yılının Mart ayında binde 20 oranında alınan tapu harcı- nın, konut ve işyerleri için 30 Eylül'e kadar binde 15'e düşürülmesi, 2017 yılı Ocak ayında alınan kararlar gereği yabancıların konut edinmesi ve vatandaşlık hakkı verilmesine ilişkin düzenlemeler ve 2016 yılı Eylül ayında Bakanlar Kurulu'nun aldığı karar uyarınca 150 metrekareden büyük konutların KDV oranlarının yüzde 8'e indirilmesi sektöre önemli bir hareketlilik kazandırdı. 

Sektörün önde gelen dernek ve kuruluşlarının öngörülerine göre bu yıl da aynı hareketliliğin devam etmesi bekleniyor. Gayrimenkulün önde gelen firmalarına bu yıl sektörün büyümesinde önemli rol oynayacak projelerinin neler olduğunu sorduk. İşte sektör liderlerinin yeni yol haritası... 


İKONİK MİMARİ, BENZERSİZ GETİRİ 


KONSEPTİ, MİMARİSİ VE EŞSİZ AYRICALIKLARIYL 


INTERNATONAL PROPERTY AWARDS EUROPE 


2016'DA “TÜRKİYE'NİN EN ÇOK TAVSİYE EDİLEN ÇOK KATLI KONUT PROJESİ” SEÇİLEN TERRACE LOTUS, İNANLARIN BU YIL EN ÇOK SES GETİRECEK PROJELERİNDEN BİRİ... 


stanbul'un farklı ve önemli lokasyonlarında projeleri bulunan 

İnanlar, geçtiğimiz yıl projelerinin 

büyük çoğunluğunu teslim etti. 
Önümüzdeki dönemde teslimlerine başlanacak projelerden Terrace Lotus ile ilgili İnanlar Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İnan, şu açıklamalarda bulunuyor: "Terrace Lotus projemiz, 5 yıldız 
konforunda rezidans yaşamı sunan 149 
dairesi ve binlerce kişilik müşteri potansiyeline sahip 44 ticari alanı ile en dikkat çeken projelerimizden biri. Konsepti, mimarisi ve eşsiz ayrıcalıklarıyla International Property Awards Europe 2016'da “Türkiye'nin En Çok Tavsiye Edilen Çok Katlı Konut Projesi? seçilen Terrace Lotus E-5 ve metrobüsün yanı başında yükseliyor.” 


Günün her saati aktif bir ana arter olan E-5'in tam üzerinde yer alan Terrace Lotus, mimarisiyle şimdiden bölgenin ikonik adreslerinden biri. 150 metre uzunluğu ile şehrin en yüksek kulelerin- den olacak Terrace Lotus, 90 m2'den başlayan 141 dairelerden 441 dairelere değişen geniş bir çeşitlilik sunuyor. 
Estetiğin fonksiyonellikle bir araya geldiği iç mekanlar, 3.40 m tavan yükseklikleri, balkonları, her odada açılabilir pencereleri, deniz ve şehir manzarası 


A 


İNA 


E-Sİ 
TERRACE 
ŞİMDİDE 
DRESLERİNDEN BİRİ. 150 


UZ 


LAR YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
SERDAR İNAN 


TAM ÜZERİNDE YER ALAN 
LOTUS, MİMARİSİYLE 
BÖLGENİN İKONİK 
METRE 


UNLUĞU İLE ŞEHRİN E 


YÜKSEK KULELERİNDEN OLACAK 


BAŞLAYAN 
DAİRELERE DEĞİŞEN GENİŞ 


TER 


RACE LOTUS, 90 M2'DE 


Wl DAİRELERDEN 


Zel 
BİR 


ÇEŞİTLİLİK SUNUYOR 


seçenekleri ile gerçek ferahlığı yaşatmak için tasarlandı. 


Terrace Lotus yaşama alanlarının girişin- de yer alan Lotus Çarşı, kazançlı bir ticari girişim ve mağaza yatırımı için 44 avantajlı seçenek sunuyor. 5 bin 950 TL'den başlayan taksitlerle satışa sunulan E-5 ve metrobüs durağının yanı başındaki mağazalar, bu yıl teslim edilecek. Kafe ve restoran kullanımına uygun modern cari alanları kendi işiniz için kullanarak veya kiraya vererek gelir elde etmek mümkün. 


Terrace Lotus'un kazançlı konumu, İnanlar'ın 58 yılı aşkın deneyimi ve uzun araştırmalar sonucu belirlendi, değerini katlayarak artıracak bir nokta seçildi. 
Atatürk Havalimanı ile uluslararası ulaşım, Ambarlı Limanı ile deniz ticareti, modern marinasıyla deniz turizmi için stratejik önemi bulunan bölge, TÜYAP Kongre Merkezi ve sanayi bölgeleri ile eşsiz bir istihdama ve ekonomik güce sahip. 

Lotus Çarşı ticari alanlarıyla ilgili İnanlar Beylikdüzü Tanıtım Ofisi'nden haftanın 
7 günü 09:00-19:00 saatleri arasında 
detaylı bilgi alınabiliyor. 


Üriner i 


me ere 
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YÜZDE 35 BÜYÜME HEDEFLİYOR 


eçtiğimiz yıl Ferko Signature 

projesini tamamlayan 

Ferko, bu yıl Ferko Line 

projesine odaklanıyor. 
Kağıthane bölgesine yepyeni ve farklı bir soluk getirmeyi hedeflediklerini söyleyen Ferko Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçe Meriçten, inşaat sürecinin planlamalarının önünde seyrettiği- nin ve 2018'in son çeyreğinde projeyi teslim edeceklerinin müjdesini veriyor. 
Hatta projenin yüzde 25'inin satışları şimdiden tamamlanmış durumda. 
Geçtiğimiz yıl projelere yapılan yatırım tutarının yaklaşık 100 milyon dolar oldugunu söyleyen Gökçe Meriçten, şirketin rakamsal verilerini şu şekilde açıklıyor: “2016 yılını yaklaşık 300 milyon dolar ciro ile kapatmıştık. Geçtiğimiz yıl ise yüzde 25-30'luk bir büyüme hedefi koyduk. Net rakamlar elimizde değil ancak 350-400 milyon dolar ciro yaptığımızı düşünüyoruz. Bu yıl da bizim için oldukça önemli projeleri hayata geçireceğimiz hareketli bir yıl olacak. 2018 için yüzde 35'lik bir büyüme hedefimiz bulunuyor.” 


FERKO YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI GÖKÇE MERİÇTEN 


Gökçe Meriçten, 2018 yılının projeleri hakkında şu açıklamalarda bulunuyor: “Öncelikli olarak buyılın son çeyreğinde Kağıthane'deki Ferko Line projemizi tamamlayacağız. Sektör liderlerini Kağıthane'de buluşturacağımız Ferko Line projemizin bölgenin prestijini artıracağına inanıyorum. Yılın ilk çeyreğin- 


de ise Ferko Signature'ın içindeki FERKOART'ı hayata geçireceğiz. Sanatla bütünleşmiş yapımızı somut bir alana dönüştürdüğümüz FERKOART, proje içerisinde Ferko Sanat koleksiyonumuzu sergileyeceğimiz, genç sanatçılara eserlerini ücretsiz sergileme imkanı sunacağımız bir sanat merkezi oldu. Burayı uluslararası sanat merkezleriyle de iş birlikleri yaparak önemli bir sanat noktası haline getirmeyi planlıyoruz. Sene içerisinde ise yeni projelerimizin temellerini 
atmayı hedefliyoruz. Göktürk'te 200 
dönümün üzerinde üç projeye, Büyükdere Caddesi üzerinde de bir projJeye daha başlayacağız. Göktürk'teki 


hem ticari hem konut olacak, dördü de markalı projeler olacak.” 


5 YILDA 2.5 MİLYAR DOLAR CİRO.. 


eçtiğimiz yılın, devam ettikleri projeleri bitirmek üzere 

inşaat çalışmalarına hız verdikleri bir yıl olduğunu söyleyen Metal Yapı Konut Genel Müdürü Akın Karali, bu yıl içinde başlayacak olan yeni projelerinin de altyapılarının hazır landığını söylüyor. Akın Karali, şirketin rakamsal verileriyle ilgili şu açıklamaları yapıyor: “37 yıldır faaliyet gösteren Metal Yapı Konut'un bugüne kadar tamamlanmış | milyon 343 bin m2 inşaat alanına sahip toplam 17 projesi bulunuyor. 
Toplamda 24 projemizin yatırım değeri yaklaşık 2 milyar dolar. 2017'de yatırımlarımız hem inşaat hem eğitim sektöründe devam etti. 2017'de Metal Yapı Konut'ta gayrimenkul tarafına, Maslak'ta 2 yeni arsa alımıyla birlikte yaklaşık 370 milyon TL yatırım yaptık. Doğa Okulları'nda ise yeni okul arazileri ve kampüs alanları ile fiziki olarak okulların yenilenmesi için 
100 milyon TL'nin üzerinde yatırımımız 
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METAL YAPI KONUT GENEL MÜDÜRÜ AKIN KARALİ 


oldu. 2017'de şirketimizin en büyük yatırımı 410 milyon TL ile Mersin Taşucu Limanı işletme hakkını satın alması 
oldu. 2016'da konut satış ciromuz 187 
milyon TL idi. 2017 yılı için ise 200 milyon TL'yi geçmiş olmayı hedefliyoruz. 
Şirketimizin önümüzdeki 5 yıl için planladığı proje ve arsa stoğu hedefi ise 2.5 
milyar dolar ciroya ulaşmak...” 


Bu yıl içinde 4 büyük projeye başlayacaklarını söyleyen Akın Karali, projeler hakkında şu bilgileri veriyor: “Yaklaşık 350 
milyon dolar yatırım değeri bulunan 
Ulus Belvedere Residence, yaklaşık 300 
milyon dolar yatırım değeri bulunan Zekeriyaköy projemiz, yaklaşık 150 milyon dolar yatırım değeri olan Göktürk 2B alanları ve 2B arazilerinin dışında Göktürk-Kemerburgaz bölgelerinde mülkiyeti kendimize ait olan Belgrad Life projemizi hayata geçireceğiz.” 


LUXURY LIVING KONSEPTİ... 


eçtiğimiz yılın, yeni geliştirdikleri “Luxury Living” konseptine ağırlık verdikleri bir 

yıl olduğunu ifade eden Nef 
İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, 2018 
yılında lansmanını yapacakları Nef Gölköy ve İstanbul'un en eski ve gözde semtlerinden Kandilli'de hayat bulacak Nef Kandilli ile birlikte proje sayısını 28'e çıkardıklarını söylüyor. Nef Ataköy 22, Nef Bahçelievler, Nef Yalıkavak, Nef Basınekspres 36, Nef Sancaktepe 19, Nef Kağıthane 14, Nef Seyrantepe 39, Nef Kağıthane 05 ve İş GYO ile ortak gerçekleştirdikleri Imistanbul Topkapı projeleri ile birlikte, şu anda 9 projenin inşaatı ve satışı da devam ediyor. Erden Timur, rakamsal verileriyle ilgili şu açıklamaları yapıyor: “Geçtiğimiz yılın ilk 9 ayında, bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 34 büyüyerek 1.2 milyar TL satış cirosuna ulaştık. 2017 rakamlarımız açıklandığında bunun 1.5 milyar TL'ye ulaşacağını öngörüyoruz. Bu yıl içinde yüzde 
25 oranında büyüme hedefliyoruz.” 


Erden Timur, bu yıla yönelik hayata geçirecekleri projeleri şu şekilde anlatıyor: “Luxury Living konseptiyle, Kandilli ve Bodrum Gölköy'de hayata geçireceğimiz 


projelerimizin yanı sıra Çekmeköy, Beykoz, Beylerbeyi, Nakkaştepe ve 


NEF İCRA KURULU BAŞKANI ERDEN TİMUR 


Bayramoğlu projeleriyle 3.9 milyar TL'lik yeni yatırım yapacağız. Bunun yanı sıra, markalı öğrenci rezidansı projemiz Novu ile Dolapdere ve Sütlüce'de iki yeni 


Novu kampüsünü hayata geçirmek için çalışmalara başladık. Novu ile 5 yıl içerisinde 750 milyon TL yatırımla, 10 kampüs içinde 15 bin yatak kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz. 2018 yılı, Amerika ve Avrupa'da yeni projelere imza atacağımız ve Nef inovasyonlarını ve vizyonunu uluslararası bir platforma taşıyacağımız bir sene olacak. Mümkün olduğunca çok insana ulaşmak için 10 yıl içinde, dünyada 10 metropolde Nef bayrağını dalgalandırmak istiyoruz.” 


İSTANBULUN FARKLI BÖLGELERİNDE 


017 yılına oldukça hızlı başlayan 

Tahincioğlu, Emlak Konut'un 

başlattığı “Güçlü Türkiye İçin 

Birlik Vakti? kampanyasına katılarak, Nidapark Küçükyalı ve Nidakule Kayaşehir ofis projelerini satışa çıkarmıştı. Geçtiğimiz yılın hedeflerini yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirdiklerini ifade eden Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, bu süre zar fında 50 binin üzerinde talep aldıklarını söylüyor. Şu ana kadar tamamlanmış ve devam etmekte olan projelerin inşaat alanlarının yaklaşık 3.5 milyon metrekare olduğunu belirten Tahincioğlu, projeleri hakkında şu bilgileri veriyor: “Şirketimizin sembolü haline gelen projJeleri arasında Palladium Tower, Palladium Ataşehir Alışveriş Merkezi ve Rezidans, Palladium Antakya Alışveriş Merkezi, Nidakule Kozyatağı, Nidakule Göztepe, Swissötel Büyük Efes ve Kongre Merkezi yer alıyor. ” 


PROJELER YAPACAK 


TAHİNCİOĞLU YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖZCAN TAHİNCİOĞLU 


Özcan Tahincioğlu, gayrimenkul sektöründeki hedefleri hakkında şu yorumlarda bulunuyor: “Türkiye'de kişi başı düşen gayrisafi milli hasılanın artışı ile birlikte konut ve ofis trendleri hızlı bir değişiklik gösterdi. Biz de sektörde eksikliği hissedilen ticari projelere daha fazla önem verdik. Bizim için önemli olan hem sektörümüz için hem de müşterilerimiz için fayda yaratabilmek. 
Tahincioğlu olarak, bizi tercih eden müşterilerimize en doğru kanaldan ve en doğru mesajla ulaşmaya ve ihtiyaç duydukları yaşam alanlarına yönelik projeler üretmeye ve satış sonrası desteğimizi artırmaya devam edeceğiz. Sektörde daha önce uygulanmamış ya da ince detaylarda daha önceki örneklerinden ayrışan projeler yapmaya önem veriyoruz. Bugüne kadar sektöre değer katan pek çok projeye imza attık bundan sonra da aynı yolda aynı titizlikle yürümeye devam edeceğiz.” 
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2 FARKLI MARKA OLUŞTURDU 


O yılı aşkın süredir gayrimenkuk den enerjiye, turizmden sanayiye birçok sektörde faaliyet gösteren Polat Holding, gayrimenkul alanında Polat Ev ve Polat Ofis markalarını oluşturdu. Bu yeni markalarıyla İstanbul'un önemli lokasyonlarında, çevresine ve yatırımcılarına değer katan A konutlar ve iş merkezleri inşa etmeyi amaçladıklarını söyleyen Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, buyıl içerisinde hayata geçirecekleri projJeler hakkında şunları söylüyor: “Polat Ev 


markasıyla Mart ayında ilk projemiz olan 
Polat Ev Göztepe'nin temellerini attık. 2 
bin 200 metrekarelik yeşil alanı, basketbol sahası ve yüzme havuzunun yanı sıra pek çok ayrıcalık sunan 13 katlı iki blok- 


POLAT HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ADNAN POLAT 


tan oluşan Polat Ev Göztepe'yi 2018 yılının ilk çeyreğinde teslim edeceğiz. Aynı zamanda bildiğiniz gibi 2016 yılında temellerini attığımız Beyoğlu'nun tarihi semü Piyalepaşa'da, 950 konutu içinde barındıran, ofis, otel ve Alışveriş Sokağı'ndan oluşan karma kullanımlı örnek bir kentsel dönüşüm projesi haya- 


ta geçirmeye başladık. Bu kadim semtin tarihini inceledik, kitap haline getirdik. 
Bölgenin mimari ve tarihsel yapısıyla uyumlu, sıcak bir mahalle yaşantısı sunacak olan projemizi 2018 Haziran ayından itibaren etap etap teslim etmeye başlayacağız. Piyalepaşa İstanbul projemiz için 4 
milyar TL ve Polat Ev Göztepe projemiz için yaptığımız yatırımın tutarı 35 milyon 


ORTA ÖLÇEKLİ At PROJELER 
YAPACAK 

Adnan Polat, önümüzdeki dönemlerde yatırım yapacakları bölgeler hakkında şunları söylüyor: “Nişantaşı'ndan Caddebostan'a, Etiler'den Maçka'ya kadar İstanbul'un pek çok köklü semtin- de Polat imzası taşıyan değerli yapılara imza attık. Bu yapılar, aynı zamanda yatırımcılarına da daima kazandıran yatırımlar olarak ön plana çıktı. Önümüzdeki yıl da aynı bakış açısıyla Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Sarıyer'de orta ölçekli Aş projeler için yatırım yapmayı planlıyoruz.” 


ÖZEL öee ile ALIŞVERİŞ MERKEZİ AÇACAK 


eçtiğimiz yıl gayrimenkul 

yatırımlarının aralıksız 

devam ettiğini söyleyen 

Eroğlu Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu, geçtiğimiz yıldan başlayan ve bu yıl teslimlerinin yapılacağı projeleri hakkında şu bilgileri veriyor: “800 milyon dolar yatırımla hayata geçirdiğimiz son projemiz Skyland İstanbul'da rezidans ve ofislerin yanı sıra ev ve ofis tasarımına yönelik özel konseptli bir alışveriş merkezi açacağız. 40 
bin metrekarelik kiralanabilir alana sahip Hom Design Center, Türkiye'nin önde gelen ev ve ofis dekorasyonu markalarını tek çatı altında toplayacak. 
Skyland İstanbul'u tamamlamak üzereyiz. Tower Residence”! bu yıl teslim etmeye hazırlanıyoruz, ofislerimizin ise teslimleri başladı. Satışına Eylül ayında başladığımız 3. Etap Sky Residence'ların ise 2018yılının ilk çeyreğinde teslimi gerçekleşecek. Ayrıca Erasta AVM'ler zinciri-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EROĞLU HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI NURETTİN EROĞLU 


ne geçtiğimiz Nisan ayında Edirne'de yeni bir AVM ekledik. Edirne'nin en büyük alışveriş merkezi olarak tasarlanan ve 210 milyon TL yatırımla hayata geçen Erasta Edirne AVM, bölgeye yeni bir soluk getirmenin yanı sıra şehrin ekonomik gelişmesine de ivme kazandırdı.” 


4 YENİ PROJE GELİYOR 

Nurettin Eroğlu, sözlerine şöyle devam ediyor: “Devam eden projelerimiz arasındaki Skyland İstanbul, çehresi değişen ve prestij kazanan Seyrantepe bölgesinde, Seyrantepe Türk Telekom Stadyumu'na komşu bir lokasyonda hayata geçiyor. 
Proje, havaalanları ve metro istasyonuna ulaşım kolaylığı, köprü, ana yollara yakınlığı ve yemyeşil manzarası ile yatırımcıların tercihi oluyor. Eroğlu olarak gayrimenkul alanında üçü İstanbul'da, 
biri İstanbul dışında inşası planlanan 4 
yeni büyük proje üzerinde fizibilite çalışmalarımız devam ediyor.” 


ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN PROJELER HAYATA GEÇECEK 


017 yılında stratejik hedefleri 
dahilinde yurt içi ve yurt dışında devam eden projelerinin satış ve inşaat çalışmalarını sürdürdük- 


lerini söyleyen Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Özen Kuzu, 
2018 yılında üzerinde yoğunlaşacakları 
projeler hakkında şu bilgileri veriyor: “Ankara'da Kuzu Effect ve Kumru Ankara, İstanbul'da SeaPcarl Ataköy olmak üzere toplam 466 bin metrekare, İran-Tahran ve Cezayir'de ise 5 milyon 
700 bin metrekare inşaat alanında çalışmalarımız aktif olarak devam ediyor. 
Ataköy sahilinde 2 etap halinde inşaatı devam eden 2.7 milyar dolarlık yatırım bedeline sahip SeaPcarl Ataköy proje- 


mizde, 631 konuttan oluşan ilk etabın teslimlerini gerçekleştirdik. Ankara'nın ilk Leed Gold projesi olan Kuzu Effect ve Kumru Ankara projelerimizin inşaatları ve satış çalışmaları devam ediyor. Kumru Ankara ve Kuzu Effect'te teslimler Nisan 2018'de gerçekleşecek. Yurt dışında İran 


| uş 
KUZU GRUP YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE CEO'SU ÖZEN KUZU 


ve Cezayir'de uydu kent projeleri inşa ediyoruz. Dünyanın tek kontratla imzalanan en büyük sosyal konut projesi unvanına sahip Mesken Meher - Pardis projemiz kapsamında ürettiğimiz 37 bin konutun inşaat çalışmaları sürüyor. 
Cezayir'de ise 21 bin 600 konutluk projelerimiz devam ediyor.” 


Özen Kuzu, sözlerine şöyle devam ediyor: “İnşa ettiğimiz uluslararası projeler ile ENR listesinde 2015 yılından bu yana 
21 basamak yükselerek “Dünyanın En 
Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde 130'uncu sırada yer aldık. 
Hedefimiz ilk 20'de yer almak. 
Ülkemizin geleceğine güvenerek yatırımlar yapıyor, sürdürülebilir büyüme yolunda ilerliyoruz. SeaPcarl Ataköy projJemizin ikinci etabının çalışmaları sürüyor. Ankara'daki Kuzu Effect ve Kumru Ankara'nın teslimlerini yıl içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 2018'de açıklayacağımız yeni projelerimiz olacak.” 


BODRUM'DA İDDİALI PROJE... 


esa Yönetim Kurulu 
Erhan 
Boysanoğlu, geçtiğimiz yıl hayata geçirdikleri ve 


Başkanı 


bu yıl üzerinde çalıştıkları projeler hakkında şu bilgileri veriyor: “Geçtiğimiz yıl, İstanbul'da Yeşilyaka, Tema İstanbul, Ankara'da MESA Koza 66, Park Mozaik, Göksu Evleri gibi halihazırdaki projelerimizi tamamladığımız, diğer yandan da Tema İstanbul Bahçe, Tema World Ticaret ve Eğlence Parkı, Yeşilyaka Su gibi yeni etapların, MESA Koz gibi projelerin hayata geçirildiği İstanbul'da Maltepe Cadde, Maltepe Gökada, Çubuklu'da iki adet olmak üzere ön talep aşamasında olduğumuz ve lansman için geri saydığımız projelerimiz, Bodrum'da ise başlayacağımız yeni pro-Jenin hazırlığı ile geçen bir yıl oldu. Yıl içerisinde projelerimize toplamda 1 milyar 50 milyon TL yatırım yaptık. 2017 
için kendimize koyduğumuz büyüme rakamı yüzde 8 idi. Bu yıl da mevcudu 


MESA YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
ERHAN BOYSANOĞLU 


sürdürmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl bizim olduğu gibi sektörün de gündemini oluşturacak çok özel bir projeye imza atacağız. Son hazırlıklarını yapmaktaolduğumuz ve Bodrum'da hayata geçireceğimiz proje, gerçekten de çok özel ve seçkin bir proje olacak. Ayrıca Eczacıbaşı-Kartal projesinde karşılıklı sözleşmenin son aşamasındayız o da çok önemli projJelerimizden biri olacak.” 


2018'in 50'nci yıllarına bir yılın kaldığı önemli bir yıl olduğunu söyleyen Erhan Boysanoğlu, sözlerini şöyle tamamlıyor: “2018 yılında da her zaman olduğu gibi biz en iyi bildiğimiz şeyi yani işimizi yapmaya devam edeceğiz. 49 yıldır olduğu gibi önümüzdeki dönemde de, ülkemize olan inancımız ve sorumluluk duygumuzla her geçen yıl daha da büyüyen, çoğalan bir ölçekte ve güçlü yatırımlarla proje geliştirmeye, konut üretmeye devam edeceğiz.” 
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2018 YILINDA TESLİMLER BAŞLAYACAK 


ş GYO olarak gelişim potansiyeli 

hep çok yüksek olmuş ve bunu da 

geçmişteki değerleriyle göstermiş 

bölgelere yoğunlaşarak, katma değer sağlamayı hedeflediklerini söyleyen İş GYO Genel Müdürü Turgay Tanes, 2018 yılına yönelik projeleriyle ilgili şu bilgileri veriyor: “Daha önce Kartal'da hayata geçirdiğimiz ve yapımı devam eden Manzara Adalar tıpkı Tuzla'da yeni başlayacağımız projemiz gibi ulaşım açısından hızla gelişen ve İstanbul'un yeni merkezi haline gelen Anadolu yakasında, doğru bir tespit ile öngörülerek geliştirildi. Halihazırda 
devam eden Kartal Manzara Adalar 5 
bloktan oluşan karma bir proje. 
İçerisinde ofis, konut ve cadde mağazaları barındıran bu projenin 2018 yılı Mart ayından itibaren teslimlerine başlayacağız. Nef ile birlikte yaptığımız İnistanbul projesi de önümüzdeki yıl tamamlanması hedeflenen devam eden projelerimiz arasında. 4 ayrı projeden oluşan İnistanbul'un ilkinin teslimlerine Aralık 2017'de başladık. 2018 yılında 


da diğer 3 projenin teslimlerini tamamlayacağız.” 


Turgay Tanes, sözlerini şu şekilde tamamlıyor: “Iş GYO'nun devam eden projeleri; 


İŞ GYO GENEL MÜDÜRÜ TURGAY TANES 


Kartal'da Manzara Adalar, Ataşehir'de İstanbul Finans Merkezi Projesi ve 


Topkapı'da Nef ile ortak geliştirdiğimiz İnistanbul projeleridir. İş GYO olarak gelişim potansiyeli hep çok yüksek olmuş ve bunu da geçmişteki değerleriyle göstermiş bölgelere yoğunlaşarak, katma değer sağlamayı hedefliyor ve yapacağımız projelere her zaman geniş perspektiften bakıp, bölgenin bütün yüzünü geliştirmeyi önceliğimiz olarak tutuyoruz. Önümüzdeki dönemde ise Tuzla'da konut, Kadıköy'de ise ticari yatırımlarımız olacak. Mevcut devam eden projelerimize ek olarak iki yeni projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz.” 


HIGH-END KONUT PROJESİ 


zak GYO Genel Müdürü 

Fatih Keresteci, 2018 yılına 

yönelik plan ve projeleriyle 

ilgili şunları söylüyor: 
“Bugün İstanbul'da devam eden yaklaşık 1.2 milyar TL yatırımla gerçekleştirdiğimiz Büyükyalı projemiz var. Önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz projeler ise, Göktürk'te 17 dönüm araziyi kapsayan konut projemiz, Balmumcu'daki otel projemiz ve Mahmutbey metro durağında 20 bin metrekarelik bir kent sel dönüşüm projemiz olacak. 
Göktürk'te 17 dönüm olan ilk arazimize bu yılın başlarında ikinci bir arazi daha ekleyerek oradaki toplam arsa büyüklügümüzü 50 dönüm civarına taşıdık. Bu araziler üzerinde 2 etaptan oluşacak yaklaşık 300 üniteyi barındıracak high-end 
bir konut projesi planlıyoruz. Arazimiz 3 
havalimanı, 3. Köprü ve yeni metro istasyonu ile değeri gün be gün artan Göktürk'ün en merkezi lokasyonunda 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ÖZAK GYO GENEL MÜDÜRÜ 
FATİH KERESTECİ 


bulunuyor. Mahmutbey metro istasyonunun yakınındaki 20 bin metrekarelik alanda ise bir kentsel dönüşüm projesi planlıyoruz. Ayrıca Didim ve Demre'de yer alan arsalarımızda, Ela Otel markasıylaönümüzdeki dönemde yatırımlarımızı devam ettireceğiz.” 


Fatih Keresteci, bu yılki hedefleriyle ilgili şu açıklamalarda bulunuyor: “2017 yılı sonu itibariyle 1.4 milyar TL'ye ulaşacağını öngördüğümüz net aktif değerimizi 2 
yılda 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz. 
2019 yılında Büyükyalı projesinin teslimleri dolayısıyla net aktif değerimizin yaklaşık 2.5 milyar seviyesine ulaşmasını planlıyoruz. Büyükyalı ve Balmumcu 
projelerimizin dışında, Göktürk'teki 17 
dönümlük arazimizde ise 150 üniteli bir konut projesi için imar çalışmalarının tamamlanmasını bekliyoruz.” 


“2017 VERİMLİ BİR YILDI” 


eçtiğimiz yılın bir yandan mevcut projelerdeki inşaat süreçlerinin sona yaklaştığı, bir yandan da İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesinin yükseldiği verimli bir yıl olduğunu söyleyen Halk GYO Genel Müdürü Dr. 
Feyzullah Yetgin, şu değerlendirmelerde bulunuyor: “Yılın üçüncü çeyreğini başarılı bir tablo ile geride bıraktık. 9 aylık toplam hasılatımız 62 milyon TL olurken, net kârımız ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 37 milyon TL olarak gerçekleşti. Aktif büyüklügümüz ise 2 milyar TL'ye yaklaştı.” 


ANA HEDEF MARKA İMAJINA 
KATKIDA BULUNMAK 

Dr. Feyzullah Yetgin, bu yıl için üzerinde çalıştıkları projeler hakkında şu bilgileri veriyor: “Yıl boyunca inşaat ve satışları devam eden konut projelerimizden Vakıf GYO ortaklığı ile hayata geçirdiğimiz Sancaktepe'deki Bizimtepe Aydos Konut projemizde anahtar teslimler 


HALK GYO GENEL MÜDÜRÜ 
DR. FEYZULLAH YETGİN 


Mayıs 2018 itibariyle başlayacak. Projede az sayıda kalan dairelerimizin satışları sürüyor. 'Şehrin Gözdesi” sloganıyla Erzurum'da yükselen Şehristan Konutları projemizde de son kalan daireler sahiplerini bekliyor. Şirketimizin ilk konut projelerinden Eskişehir merkezli 


Panorama Plus ile İstanbul merkezli Referans Bakırköy'de de sınırlı sayıda kalan bağımsız bölümlerin satışları ise devam ediyor. 2018 yılında ticari mülk ağırlıklı zengin portföyümüzden elde ettiğimiz gelirlerimizle istikrarlı büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz. 2018 yılında en büyük paydaşlarından olduğumuz İstanbul Uluslararası Finans Merkezi dahilinde inşasına başladığımız ofis kulelerimiz ve İzmir Alsancak'ta hayata geçireceğimiz yeni konut projemiz en önemli gündem konularımızın başında gelecek. Önümüzdeki dönemde de ana hedefimiz ülkemizin küresel düzeyde marka imajına katkıda bulunacak işlere 


imza atmayı sürdürmek olacak.” 


“YURT DIŞINDA PROJE YAPABİLİRİZ” 


eçtiğimiz yıl İstanbul'da 

hayata geçirdikleri 3 önemli 

projede teslimlere başladıklarını söyleyen Nurol GYO 
Yönetim Kurulu Üyesi Semih Kayaalp, konuyla ilgili şu açıklamaları yapıyor: “İstanbul'un nefes alan bölgelerinden Belgrad Ormanı'nın hemen yanı başında Seyrantepe'de konumlanan Nurol Life, yeni Maslak hattı olarak bilinen Basın Ekspres'te yükselen Nurol Park ve İstanbul'un önemli iş merkezlerinden biri olarak kabul edilen Mecidiyeköy'de ofis konseptiyle hayata geçirdiğimiz Nurol Tower projelerimize gösterilen ilgiden memnunuz. Ayrıca Nurol Park kapsamında kapılarını açan Türkiye'nin ilk designer outleti Oasis Designer Outlet de bünyesindeki yerli ve yabancı pek çok markayla bölgeye canlılık getiren ve katma değer yaratan projelerimizden biri. Nurol Grubu olarak biz Ankara kökenli bir firmayız ve ilk yatırımlarımız başta Ankara olmak üzere tüm Anadolu, 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NUROL GYO YÖNETİM KURULU ÜYESİ SEMİH KAYAALP 


hatta en kırsal kesimler düşünülerek gerçekleştirildi. Yatırımlarımıza Türkiye genelinde ve belki yurt dışında devam edeceğiz.” 


“SEKTÖRE BAMBAŞKA BİR SOLUK GETİRECEĞİZ” 

Sektöre bambaşka soluk getirecek projelerinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğinin bilgisini veren Kayaalp, sözlerini şöyle tamamlıyor: “Öncelikle ihtiyaca yönelik projelere odaklanıyoruz. Bu doğrultuda hem oturum hem de yatırım amaçlı değerlendirilebilecek projeleri kaliteden ödün vermeden hayata geçiriyoruz. Nurol markasının Türkiye'de güveni temsil eden köklü markalardan biri olduğunun bilincinde olarak hareket ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. 
Bir konutu ihtiyaçlara göre inşa etmek en büyük gayemiz ama en önemlisi uzun vadeli bir mutluluk sağlayabilmek. 
Bundan emin olacağımız projelere girmek her zaman gündemimizdedir.” 
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SUR YAPI'NIN 2018 PORTFÖYÜ TI MİLYAR TL 


201/'YE GİRERKEN İSTANBULUN 6 BÖLGESİNDE 6 YENİ PROJE İNŞA EDECEĞİNİ AÇIKLAYAN SUR 
YAPI, MEVCUT PROJELERİNE ANTALYA'DAKİ DEV KENTSEL DÖNÜŞÜM HAMLESİNİ DE EKLEDİ. 2018 
YILINDA 17 MİLYAR TL CİRO HEDEFİ KOYAN SUR YAPI'NIN YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALTAN ELMAS, “2017 YATIRIM YILIYDI, 2018 ÜRETİM VE SATIŞ YILI OLACAK” DEDİ 


eçtiğimiz yılın yatırım ve 

gelişimin ön plana çıktığı 

bir yıl olduğunu söyleyen 

Sur Yapı Yönetim Kurulu 
Başkanı Altan Elmas, yeni yıla yönelik şu değerlendirmelerde bulunuyor: “2018 
yılında yeni projelerle birlikte 23 bin 400 
konut ve ticari alanın yer aldığı bir port föyü yürüteceğiz. Bu yöneteceğimiz portföyün değeri yaklaşık 11 milyar TL olacak. Hedeflerimiz de çok büyük... 
2018 yılında Sur Yapı ve grup şirketleri 
için toplamda 1 milyar 700 milyon TL ciro hedefliyoruz. Bu hedeflerimiz doğrultusunda yatırım yapmaya, üretmeye, isühdam sağlamaya ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. 
Ayrıca 2017 yılında lanse ettiğimiz 6 
proje ve faaliyete aldığımız Bursa Marka AVM projemizle birlikte doğrudan ve dolaylı olarak 6 bin kişilik ek istihdam sağladık. 2018 yılında ise mevcut istihdamımıza ek olarak sadece Antalya projemizde 5 bin kişilik ek istihdam sağlayacağız.” 


2017'de yatırımlarla büyüyen Sur Yapı, yeni yılda üretime ağırlık verecek. Sur Yapı için 2018 “üretim ve satış yılı” olacak. 
Satış ve inşası devam eden Excellence Koşuyolu, Tempo City, YeşilMavi Maltepe, Topkapı Evleri, Lavender, Muhit Sancaktepe, Gölbahçe Evleri, Şehir Konakları, Semt Bahçekent, Bahçeyaka Ispartakule, İlkbahar 2 ve Antalya projelerine ek olarak İstanbul'da 
2 yeni projenin satış ve inşasına başlayacak. 


2018yılında Sancaktepe ve Ümraniye'de konut ve ticari alanlardan oluşan iki yeni Proje yatırımı gerçekleştirilecek. Bu projJelerin toplam yatırım bedeli 750 milyon TL olacak. 
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SUR YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALTAN ELMAS 


“2018 YILINDA YENİ PROJELERLE BİRLİKTE 23 BİN 400 KONUT VE TİCARİ ALANIN YER ALDIĞI BİR PORTFÖYÜ YÜRÜTECEĞİZ. BU YÖNETECEĞİMİZ PORTFÖYÜN 
DEĞERİ YAKLAŞIK 11 MİLYAR TL 

OLACAK. HEDEFLERİMİZ DE ÇOK 

BÜYÜK.” 


Türkiye'ye konsept projeler sunan Sur Yapı, perakende sektöründe büyümeye devam ediyor. Sur Yapı, 2017 yılının Haziran ayında Bursa'da yer alan Marka AVM projesini hizmete açtı. 
2017 yılında Axis Kağıthane, 
Metrogarden, Axis İstanbul ve Marka AVM'de yaklaşık 32 milyon misafir ağırladı. Perakende sektöründe çalışmalar 2018 yılında da devam edecek. 
Çekmeköy-Sancaktepe ve Ümraniye'nin kesişim noktasında yer alan Metrogarden AVM'yi büyütme projesi hayata geçiyor. Sur Yapı ayrıca 


Antalya ve İzmir'de önümüzdeki yıllarda geliştireceği iki yeni AVM projesi üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. 


Sur Yapı'nın 2017'de ön satış sürecine başladığı en büyük proje Antalya'da. 
Türkiye'nin örnek dönüşüm projesi kapsamında Antalya'nın Kepez-Santral böl 
gesinde yeni bir şehir inşa ediliyor. 1 
milyon 300 bin metrekare alan üzerindeki projenin içerisinde 250 bin metrekare üzerinde kurulacak şehir parkı Antalya'nın en büyük parkı olacak. Proje içerisinde konut, ofis, home ofis, dükkan, AVM, otel, hastane gibi faaliyetlerin yer aldığı yaklaşık 19 bin bağımsız bölüm yer alacak. 


Bp 40.000* ekran yönetimi 
Z 


18 ülkede hizmet 


SİSTEM 9 
DİJİTAL YAYIN VE BİLGİLENDİRME EKRANLARI İLE KURUMUNUZU GELECEĞE TAŞIYIN! 


Sistem 9'un profosyonel ekran çözümleriyle kurumunuza özel tv kanalına sahip olun, satışlarınızı artırın, kurumsal iletişiminizi güçlendirin. 


HOLDİNGLER, OTELLER VE ÜRETİM TESİSLERİNE ÖZEL ÇÖZÜMLERİMİZ 


KURUMSAL TV | VIDEOWALL | İNTERAKTİF UYGULAMALAR | TOPLANTI ODASI VE OTOMASYON SİSTEMLERİ | LED EKRAN 


Dijital Yayın ve Bilgilendirme Ekranları ile görsellerinizi tek merkezden güncelleyebilir, afiş veya postere dayalı matbaa ile operasyonel maliyetlerinizi ortadan kaldırabilir, satışlarınızı artırabilir ve kurumsal iletişiminizi en üst düzeye taşıyabilirsiniz. 


Sistem 9; donanım, yazılım, sistem kurulumu, içerik üretim ve yönetimi, satış sonrası 7/24 teknik servis desteği ile anahtar teslim çözümlerinin arkasında, müşterilerinin yanında. 


g Sistem? 


“Geleceğe Taşıyan Dijital Çözümler” 


info(dsistem9.com | www.sistem9.com| 0212 691 64 00 


IYEŞİLJ 


TÜRKİYE'NİN YEŞİL LİMANLARI 


GEMİ VE LİMAN KAYNAKLI EMİSYONLAR, KIYI KENTLERİNDE YAŞAYAN İNSAN SAĞLIĞINI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLİYOR. BU SEBEPLE YAŞANMASI MUHTEMEL ÇEVRE KAYNAKLI OLUMSUZLUKLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ İÇİN YEŞİL LİMAN/EKO LİMAN” ADINDA BİR PROJE BAŞLATILDI. BU PROJE KAPSAMINDA YEŞİL OLMAYA HAK KAZANAN LİMANLARIN BU SERTİFİKAYI NASIL ALDIKLARINI KENDİLERİNE SORDUK... 


Duygu Sayıner / duygu.sayiner © platinonline.com 


ünyada gemi kaynaklı emisyonların yüzde 70'i kıyıya 
400 kilometre mesafe içinde 
oluşuyor. Gemi ve liman kaynaklı emisyonlar, özellikle kıyı kentlerinde yaşayan insanların sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Gemi ve liman operasyonları kaynaklı hava kirliliğinin neden olduğu hastalıklarla ilgili yapılan uluslararası araştırmaya göre, dünyada yılda 19 
bin kişi akciğer kanserine sadece bu 
emisyonlar nedeniyle yakalanıyor ve 60 


i 


bin kişi, yine bu emisyonlar nedeniyle 


liman kent merkezlerinde ve merkezlere yakın bir lokasyonda hizmet veriyor. Bu sebeple limanlarda yaşanması muhtemel çevre kaynaklı olumsuzlukların giderik mesi ve ortadan kaldırılması için sürdürülebilir liman tesislerinin ülkeye kazandırılması gerekiyor. Bu nedenler- den dolayı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü “Yeşil Liman / Eko Liman? adı altında önemli bir proje başlattı. Bu proje dünya genelinde birçok liman tarafından uygulanıyor ve 

an bir reka- 


PROJEYLE NELER HEDEFLENİYOR? 

Proje dahilinde, Türkiye'de faaliyet gösteren liman işletmelerinin, çevreye ve iş sağlığına olan duyarlılıklarının en üst düzeye çıkarılması ve standart hale getirilmesi, liman kalite yönetim sisteminin geliştirilerek uluslararası rekabet gücünün artırılması, Yeşil Liman /Eko Liman Projesi'nin bölgesel düzeyde yaygınlaştırılarak limanlarımızın uluslararası bir marka haline getirilmesi, liman tesisleri- ne yönelik belirlenen “yeşil liman sektörel kriterlerin? uluslararası deniz trafiğine açık limanlarımızda uygulan- 


TÜRKİYE'DE LİMANCILIK 
SEKTÖRÜ NE DURUMDA? 

Türk limancılık sektörünü ileriye taşıma misyonuyla çeşitli çalışmalara imza atan Türkiye Liman İşletmecileri Derneği, “Limancılık Sektörü 2017 Raporu'nu yayınladı. Rapor, 114 adedi konteyner, genel kargo ve kuru dökme yüke hizmet veren, 70 adedi ise petrol ve türevlerini elleçleyen tesisler olmak üzere toplam 
184 adet terminalin kapasitesi hesaplanarak oluşturuldu. Türkiye limanlarında 
2016 yılında 121 milyon ton yükleme, 
242 milyon ton boşaltma ve 66 milyon 
ton transit olmak üzere toplam 430 mik yon ton yük elleçlendi. Elleçlenen yükün yüzde 65'i boşaltma, yüzde 28'i yükleme ve yüzde 16'sını ise transit yükler oluştur du. Limanlarımızda elleçlenen yük bir önceki yıla oranla ton bazında yüzde 3,4 büyüdü. Ton bazında en büyük artış yüzde 9,1 ile konteyner yüklerinde yaşandı. Sıvı dökme yük ve Ro-Ro'da ise ton bazında yüzde 1 azalma oldu. 


MARMARA BÖLGESİ ÖNE ÇIKTI 

Geçtiğimiz yıl bölgesel bazda en fazla yük elleçlenen bölge Marmara Bölgesi oldu. 
Bölgeler itibariyle elleçlenen yük açısından ton bazında en yüksek artış son üç yılda olduğu gibi 2016 yılında da yine Ege Bölgesi'nde gerçekleşti. Elleçlenen yük tipleri içerisinde geçmiş yıllarda olduğu gibi 2016 yılında da sıvı yükler 
144 milyon ton ile ilk sırada geldi. Sıvı 
yük yüklemeleri 76 milyon tona ulaşırken boşaltma 68 milyon tonda kaldı. Sıvı dökme yükler içinde en yüksek ürün 


TÜRKİYE'DE SERTİFİKA 
ALAN YEŞİL LİMANLAR 
1. Asyaport 

2. Aksaport 

3. Bodrum Kruvaziyer Port 

4. Borusan Lojistik 

5. Ege Ports Kuşadası 

6. Evapport 

7. Ford Otosan Port 

8. Kumport 

9. Marport 

10. Petkim Limanı 

11. Solventaş Limanı 


84.9 milyon ton ile ham petrol oldu. 
Toplam elleçleme hacmi bakımından ikinci sırada yer alan kuru dökme yükler- de yükleme hacmi 25 milyon ton iken boşaltma 91 milyon tonu aştı. 


DÜNYADA TAŞINAN KONTEYNER 
ADEDİ TEU BAZINDA 180.6 
MİLYONA ULAŞTI 

2016 yılında dünyada taşınan konteyner adedi TEU bazında 180.6 milyona ulaştı. Bu sayının limanlara yansıması yaklaşık 700 milyon TEU olarak gerçekleşti. Bir önceki yıla göre artış oranı yüzde 3,2 gibi düşük bir seviyede kaldı. 
Rota bazında bakıldığında en önemli artış yüzde yüzde 4,9 ile Çin denizi gibi iç taşıma bölgelerinde, özellikle transit konteynerin etkisiyle gerçekleşti. 


DENİZYOLU İLE TAŞINAN YÜKLER 
TL1 MİLYAR TONA ULAŞTI 
Dünyada neredeyse tüm yük türlerin- 


TÜRKİYE'DE KONTEYNER ELLEÇLEYEN LİMANLARDAKİ YÜK GELİŞİMİ (TEU) 


ı ı 

ı 

LİMAN 2014 
ı Marport 1,757,864 ı MP 1,482,774 i Asyaport - ı Ewapport 522,970 i İzmir Limanı 680,972 i Kumport 1,414,303 ı Yılport 354,410 ı Ege Gübre 283,516 
, Gemport 388,589 
, Mardaş 315,473 i Nemport 256,554 i Borusan 227,064 
Limak İskenderun 79,364 ı PortAkdeniz 189,337 
, Assan 106,692 ı Haydarpaşa 127,791 
, RodaPort 101,919 
: Samsunport 47,906 
DP World - ı Trabzon 17,609 
» Limaş 25,694 
: Ç. Bandırma 25,163 ı Derince Safiport 8,358 ı Akçansa - 
Türkiye Toplamı (ton) 8,418,780 aynak: TÜRKLİM 


de gelişim, geçmiş yıllara göre düşük seyrediyor. 2016 yılında dünyada denizyolu ile taşınan yükler yüzde 2,6 oranında artış göstererek 11.1 milyar tona ulaştı. En fazla taşınan yük guru- bu olan kuru dökme yükler 2016 yılında yüzde 1,3 artış göstererek 4.8 
milyar tonluk bir hacimde gerçekleşti. 
En fazla taşınan ikinci yük grubu ise ham petrol oldu. 


3 MİLYAR TON HAM PETROL 
TAŞINDI 

Dünya genelinde yüzde 4,1 oranında artışla 3 milyar ton ham petrol taşındı. 
Ham petrol taşımalarını ton bazında 
yüzde 3,5 artışla konteyner izledi. 2016 
yılında dünyada neredeyse tüm yük türlerinde gelişim, geçmiş yıllara göre düşük seyretti. 2016 yılında dünyada denizyolu ile taşınan yükler yüzde 2,6 oranında artış göstererek 11.1 milyar tona ulaştı. 


, 

ı 

ı 

ı 

2015 2016 
1,585,414 1,846,995 ı 
1,441,196 1,453,038 | 
129,297 694,107 | 
605,385 688,496 ! 
656,410 682,057 ! 
1,169,019 664,787 ! 
375,003 396,099 
330,250 366,845 | 
369,288 356,461 | 
335,576 291,138 | 
254,311 izi, 
225,718 249,466 ! 
139,168 243,745 | 
178,515 172,036 
91,272 131,051 | 
121,641 109,675 | 
88,993 86,322 ! 
52,414 54,929 ! 
2,077 52,191 | 
19,033 14,045 ı 
13311 13,583 | 
18,613 11,463 | 
407 2,002 | 
1,195 129 1 
8,203,511 8,857,819 ! 
Li 

1 


www.platinonline.com 139 


BORUSAN LOJİSTİK GENEL MÜDÜRÜ 


İş süreçlerini daha da etkinleştirmek ve hem kendileri hem de paydaşları için verimliliği artırmak yönünde çalıştıklarını söyleyen Borusan Lojistik Genel Müdürü İbrahim Dölen, ekonomiye sağladıkları katkı hakkında şu açıklamaları yapıyor: “Müşterilerimizin kendi tedarik zincirleri içindeki lojistik maliyetlerini düşürmek ve süreçleri hızlandırmak, onlara yeni pazarlara girerken rekabet avantajı sağlamak için çaba gösteriyoruz. 
İş süreçlerimizi dijitalleştirmeye odaklanıyoruz. Simülasyon, büyük veri & optimizasyon, robotik çözümler, mobilleşme gibi başlıklar altında gerçekleştireceğimiz dijital projelerimiz ile müşterilerimize fayda sağlamaya devam edeceğiz. 
Limanımızda en ileri teknolojileri ve hizmetleri sunuyoruz ve ekonominin kalbi 


BORUSAN 


Limancılık hizmeti 1984 yılından itibaren Borusan Lojistik'in hizmet portföyünde yer alıyor. 2007 
yılında limancılık işi Borusan Lojistik'in 4 stratejik iş alanından biri olarak konumlandırıldı ve ayrı bir iş Ünitesi yapısı içinde yönetilmeye başlandı. Bursa ili Gemlik ilçesinde stratejik bir konuma sahip & olan Borusan Limanı bugün Güney Marmara, Ege ve İç Anadolu'dan gerçekleştirilen ihracat ve | ithalat faaliyetlerinde Türkiye'nin en önemli gümrük kapılarından biri. Limanın yıllık 5.000.000 ton genel kargo, 450.000 TEU konteyner ve 350.000 adet araç elleçleme kapasitesi bulunuyor. Bunun yanı sıra süper post-panamax tipi konteyner gemilerine dünya standartlarında hizmet verebilen imanın 465.000 m2 gümrüklü/gümrüksüz terminal sahası da mevcut. 635 metrelik lineer rıhtım uzunluğu ve 14,5 m. su derinliğiyle 20 sıra konteyner taşıyabilen gemiler elleçlenebiliyor. 


olan Marmara Bölgesi'nden yapılan ihracat ve ithalat taşımacılığının çok önemli bir miktarını elleçliyoruz. 13.000 TEU kapasiteli dev konteyner gemilerine de 
hizmet verebilen limanımızda 1750 
metre yanaşma yeri var. Mevcut 635 metrelik lineer rıhtım uzunluğu ve 14,5 m su derinliğiyle 20 sıra konteyner taşıyabilen gemiler elleçlenebiliyor. Bu özellikler bize önemli avantajlar ve ekonomiye de ciddi ölçeklerde katma değer sağlıyor.” 


Çevreye son derece duyarlı olan Borusan Lojistik, faaliyetlerin sürdürülebilir bir zemin üzerinde gerçekleşmesi, doğal kaynakların yok edilmemesi ve çevreye yaptığı etkinin asgari düzeye indirilmesi- 


ni öncelikli konuları arasına almış bir fırma... İbrahim Dölen, şirketin bu alanda yaptıkları çalışmalarla ilgili şu örnekleri veriyor: “Bizim “Biz Kafayı Yeşile Fena Taktık” sloganıyla devam eden kampanyamız kapsamında, elleçlenen her 10 
konteyner için bir ağaç dikimi, her çalışan için bir insanın yıllık tükettiği 7 ağaca karşılık ağaç dikimi, yine çalışanlardan evlenen ve yeni çocuk sahibi olanlar için gerçekleştirilen ağaç dikimleri gerçekleştiriyoruz. Diğer yandan yürütülen karbon ayak izi çalışmaları, araç optimizasyonu gibi Borusan Lojistik'in artık sektörde referans gösterilen uygulamalarının da yeşil sertifikanın alınmasını önemli ölçüde desteklediğini söyleyebiliriz. Borusan Limanı'nda atık geri kazanım sisteminde son yapılan düzenlemelerle her yıl en az 10 bin ağacın kesilmesinin önüne geçecek seviyede tasarruf elde sağlıyoruz." Örneğin; LED dönüşüm projesi ile tüm armatürlerini LED sisteme geçirerek 1.2 milyon kWh tasarruf elde eden Borusan Limanı, operasyonel verimlilik çalışmalarına 2016 
yılında da devam ederek, projenin ikinci fazını da hayata geçirdi. Bu sayede ilave 1.55 milyon kWh tasarruf sağlandı. 
Uygulanan RIG elektrik dönüşümü projJesi sayesinde emisyon salınımında yüzde 
94 oranında iyileştirme gerçekleştirerek, 
5 bin 768 adet ağacın korunması sağlandı ve 11 bin 600 kişinin yıllık oksijen ihtiyacı karşılandı. Borusan Limanı atık geri kazanım sistemi ile de yıllık en az 10 bin ağacı korumaya devam ediyor. 2019 yılına kadar hedefini 1 milyon ağaç dikme 
olarak belirleyen Borusan Lojistik, 500 
binden fazla ağacın dikimini şimdiden gerçekleştirdi. 


KRUVAZİYER GEMİLERİNİN 


EGE PORTS GENEL MUDÜURÜ 


Türkiye'nin yeşil liman sertifikası almaya hak kazanan limanlarından Ege Liman İşletmeleri yönetimindeki Kuşadası Yolcu Limanı, en önemli kruvaziyer limanlarından biri olarak dikkat çekiyor. Ülkemize gelen kruvaziyer gemi ve yolcularının büyük çoğunlu-Şu, Kuşadası Ege Port Limanı'na yanaşıyor. Son 2 yıldır ise kruvaziyer gemilerinden yüzde 75'ini Kuşadası Ege Port Yolcu Limanı misafir ediyor. 
Eğitim ve gelir seviyesi yüksek turistlerin ağırlıkta olduğu kruvaziyer turizmin, katma değeri en yüksek kitlesel turizm segmenti olduğu göz önüne 


EGE PORTS 


Kuşadası Limanı, yaklaşık 26 bin metrekarelik bir alanda hizmet veriyor. İdari ve deniz personeli olmak üzere toplam 35 çalışanı bulunuyor. Bugün 2011 yılında yapımı bitirilen dolfenler ile birlikte Kuşadası Limanı, iki parmak iskelesi ile dünyanın en büyük kruvaizyer gemileri- nin yanaşabildiği bir yolcu limanı. Ege Port Yolcu Limanı, bünyesindeki Scala Nuova Alışveriş Merkezi, 100 araçlık otoparkı, modern 


alındığında Kuşadası Limanı, başta Kuşadası olmak üzere yakın bölgesinin en önemli ekonomik kaynaklarından biri konumunda... 

Kalite, mesleki sağlık, güvenlik ve çevre performansının sürekli artırılması amacıyla mümkün olduğunca teknolojik gelişmeleri takip ederek faaliyetlerini iyileştirdiklerini söyleyen Ege Ports Genel Müdürü Aziz Güngör, mesleki sağlık ve güvenlik sistemi içerisinde kaza, yaralanma, hastalık oranlarını önleme ve/veya mimimumda tutma, çevre kirliliğini azaltmaya ve enerji tasarrufuna yönelik tedbirler almanın 


terminal binası ile hizmet veriyor. Liman, kruvaziyer gemilere atık ver- & 


me-kullanma suyu alımı gibi tüm yer servislerini kapsayan ve ihtiyaçla- 


rın giderebildiği bir altyapıya sahip. 


başlıca hedefleri arasında olduğunu ifade ediyor. 


Güngör, yeşil liman sertifikası almaya hak kazanmak için ne gibi çalışmalar gerçekleştirdiklerini şöyle anlatıyor: “TSE tarafından kriter uygunluk belgesi alan limanlarımız aynı dönem içinde bakanlığa başvurularını tamamladı. Aynı zaman içinde yeşil limanın önemli projelerinden biri olan AMP (Alternative Marine Power) konusunda proje hazırladık. 
Hazırlanan proje ile ilgili Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü ile projenin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi hususunda bir protokol imzaladık. Bu konu, yeşil liman hedeflerinin en önemli maddelerinden biriydi. 

Bodrum Yolcu Liman işletmemiz 2014 
yılında başladığı yönetim standardizasyonu çalışmaları kapsamında yeşil liman başvurusunu yaptı. 2015 yılında TSE'den Yeşil Liman Kriter uygunluk belgesi alarak yeşil liman akreditasyonuna hak kazandık. 

Her iki liman işletmemiz, tüm operasyonel faaliyetlerinde, çevre yönetim faktör lerine azami dikkati gösteriyor. Bu amaçla oluşturulan yönetim sistemi politikasında öncelikle mevzuatlara uygun, müşterilerinin ve çalışanlarının memnuniyetini karşılayacak kalitede emniyetli, çevreye duyarlı servis ve hizmet sunmayı esas alıyoruz. Bu esaslar içinde de malzeme/takım seçimlerinde çevre, mesleki sağlık ve güvenlik konularını dikkate alarak insan ve çevre sağlığına uygun kaliteli malzeme seçiminin sağlanması, geri kullanım ile geri dönüşümü destekleniyor.” 


BAŞKENTE EN YAKIN 


EVYAPPORT GENEL MÜDÜRÜ 


ürkiye'nin yeşil liman sertifikasına sahip 11 limanı arasında bulunan Evyapport, 
Türkiye sanayisinin kilit noktalarından Doğu Marmara sanayisinin en yakın noktasında, Kocaeli il sınırları içerisinde yer alıyor. D100 ve TEM yollarına doğrudan ulaşabilen ideal bir noktada konumlanan limanın, İstanbul-Ankara arasındaki ana demiryolu hattına iltisak hattı ile bağlantısı bulunuyor ve intermodal taşıma opsiyonu ile hizmet verebiliyor. Türkiye ekonomisin- 


Evwap Holding bünyesinde yer alan Ewapport, 2003 yılında liman işletmeciliği sektöründe faaliyete başladı. Liman, Türkiye sanayisinin merkezinde Doğu Marmara Bölgesi'nde yer alan konumu ile toplam 26.5 hektar alanda konteyner ve tank terminali hizmetleri sunuyor. Yıllık 855.000 TEUs kapasitesi bulunan konteyner terminalinde, hem global konteyner hatlarının hem de bölge ithalat ve ihracatçılarının ihtiyaçları doğrultusunda katma değerli hizmetler veriliyor. Liman sınırları içerisinde yer alan CFS alanında çok çeşitli türde yük cinsi güvenli ve hızlı 


de önemli rol oynayan İstanbul, Kocaeli 


ve Adapazarı gibi endüstri merkezlerine ortalama 30 km uzaklıkta olan Evyapport, Türkiye'nin iç bölgelerine sağladığı ulaşım avantajıyla başkent Ankara'ya da en yakın konteyner limanı. 
Evyapport, ideal konumu, sanayi merkezlerine yakınlığı, karayolu ve intermodal taşıma alternafleri ile ihracatçı ve ithalatçı firmalara ideal lojistik imkanlar sağlayarak dış ticaret hacmimizin gelişimine, dolayısıyla ekonomimizin güçlenmesine katkı sağlıyor. 


bir şekilde elleçlenebiliyor. Evyapport kapasiteleri 4.300 m3'ten 910 m3'e kadar değişen top- "5 


lamda 36 adet tank ile bitkisel ve hayvansal yağlar alanında, yıllık 1 milyon ton elleçleme kapasitesine sahip tank terminali ile sıvı yüklere de hizmet veriyor. 


Evyapport olarak, yaşadığımız çevrede, çevre kirliliğini önlemek için doğal kaynakların korunmasını ve sürdürülebilirligini teşvik eden bir sorumlulukla hareket ederek, “Yeşil Liman /Eko Liman” unvanlı bir liman işletmesi olarak çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Evyapport Genel Müdürü Sıtkı Tankurt, çevre duyarlılığı konusunda nelere dikkat ettikleriyle ilgili şu açıklamalarda bulunuyor: “2011 yılında bu sorumluluğumuzu ISO 14001 (Çevre Yönetim Belgesi) standardı ile belgelendirip ilerleyen zamanda standart çalışmalarımızı Yeşil Liman /Eko Liman projesi ile taçlandırmak isteyerek, gerçekleştirilen denetimler sonrasında bu belgeyi almaya hak kazandık. Yeşil Liman /Eko Liman projesi ile çevre politikası ve hedefleri, çevre duyarlılığının artırılması, risk yönetimi oluşturularak iş kazalarının önlenmesi, enerji verimliliği, atık yönetimi, araç kuk lanımında çevre duyarlılığı, su ve toprak kirliğinin önlenmesi, emisyon ölçümleri yapılması, gürültüyle mücadele gibi çevre koruyucu ve çevre kirliliğini önleyici çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda iş makinelerininn dizel yakıttan elektriğe geçirilmesi, LED dönüşüm projJesi, arıtma tesisi projesi, kazan dairesi enerji tasarrufu projelerimizi tamamlayarak, çevre koruyucu çalışmalarımızı sürekli olarak devam ettiriyoruz. Bu çalışmalarımız sektörde başka limanlar için de örnek oluşturup çevremizi korumaya karşı olan sorumluluğumuzun hep birlikte yerine getirilerek, gelecek nesillerimize doğal yaşanabilir bir çevre 


bırakmak temennisindeyiz.” 


KONTEYNER TRAFİĞİNİN 


KUMPORT CEO'SU 


Yaptıkları yatırımlarla ve yoğun satış faaliyetleriyle dünyanın en büyük gemilerinden bazılarının, Türkiye'nin yeşil limanlarından biri olan Kumport'a gelmesini sağlayarak, kapasite, hız ve maliyet anlamında ülkenin dünya ticaretiyle entegrasyonuna büyük katkı sağladıklarını söyleyen Kumport CEO'su Özgür Soy, sözlerine şöyle devam ediyor: “Bugün Türkiye'deki konteyner trafiğinin 


1994 yılında başlangıçta sadece genel ve dökme yük hizmeti vermeye başlayan ve bugün toplamda 469 
bin 909 m2'lik bir liman sahasına sahip Kumport, 1996 yılından itibaren konteyner elleçleme işlemlerine de başladı. 2002 yılından sonra ise bir konteyner limanına dönüştü. 2011'den beri Türkiye'nin ilk üç | büyük limanından biri haline gelen Kumport, iş hacmi artışına paralel olarak konteyner liman ekipman- | larına ve teknolojiye yatırımlar yaptı. Bugün dünyanın en büyük gemilerine hizmet veren 7 adet rıhtım vinciyle bölgede lider konuma gelen Kumport, ayrıca 140 tona kadar kapasitesi olan 6 adet mobil vinciyle bölgede hem konteyner hem de proje yükü elleçlemelerinde en ön sıralarda yer alıyor. 2.180 m rıhtım iskele uzunluğu, -16,5 m iskele derinliği ve 2.180 m yanaşma kapasitesi bulunan Kumport, bugün 


yüzde 16'sını Kumport sağlıyor. 
Bununla birlikte limanımıza uğrak 


yapan ihracatçı ve ithalatçılar için sistemsel, yazılımsal ve fiziki faktörleri göz önünde bulundurup bu yönde çeşitli yatırımlar yapıyoruz. İhracatçılarımızın yaşadığı olumsuz durumlara ihracat ambarı gibi projelerimizle çözüm 
sunuyoruz. Kumport Limanı'nda son 5 
yılda elleçlenen konteyner sayısı yaklaşık 6 milyon TEU. Kumport'ta çalışan 


195.000 ile 200.000 DWT'lik gemileri karşılayabilecek kapasitede... 


1000 çalışanın haricinde nakliye gümrük gibi hizmet birimleriyle birlikte burayla iş yapan yaklaşık 4000 kişiye istihdam sağlıyor, ülkeye yüz milyonlarca dolar döviz kazandırıyoruz.” 


Özgür Soy, yeşil liman sertifikası alma sürecinin nasıl geçtiğiyle ilgili olarak da şunları söylüyor: “Kumport Liman tesislerinde kalite, iş güvenliği ve çevre standartlarını kapsayan entegre bir yönetim sistemi yaklaşımını oluşturduk. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 14064, EFOM Mükemmellik modeli gibi yönetim sistemleri ile bütünsel bir yönetim modeli uyguluyoruz. Tüm paydaşlarımıza artan bir değer üretmek üzere süreçlerimizi, hizmetlerimizi etkin olarak yönetiyor ve performansını düzenli olarak ölçüyoruz. Bu kapsamda kurduğumuz atık yönetim sistemi ile atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlayarak operasyonlarımızdan kaynaklanan atık miktarlarımızı kontol altına alıyoruz. 
Ekipmanlarımızın enerji dönüşümlerini sağlayarak faaliyetlerimizden kaynaklanan sera gazı ve zararlı emisyon miktarlarını azaltıyoruz. Ayrıca ISO 14064 yönetim sistemini de kurarak faaliyetlerimizden kaynaklanan sera gazı emisyonlarımızın kontrol altına alınmasını da sağladık. Atık sularımızı atıksu arıtma tesislerimizde arıtarak deniz suyu kalitesinin korunmasını sağlıyoruz. Düzenli 


saha kontrol ve denetimleri ile fauna ve floraya olumsuz çevre etkisi oluşturabilecek durumları kaynağında önleyerek sürdürülebilir çevre anlayışını ön planda tutuyoruz.” 


TÜRKİYE'NİN TEK ENTEGRE 


PETKİM GENEL MÜDÜRÜ 


Petkim ülkemiz için son derece stratejik olan cari açığı azaltmaya yönelik petrokimyasal ara hammadde konusunda üretim ve yatırım faaliyetlerini yürütüyor. 
Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, ekonomiye sağladıkları katkı hakkında şunları söylüyor: “Ülkemizde cari açığın en önemli kalemlerinden biri olan petrokimya sektörünün yıllık yaklaşık 11 
milyar dolarlık dış ticaret açığı bulunuyor. Türkiye'nin dış ticaret açığı içinde 


PETKİM 


Üç iskelesi bulunan Petkim Limanı, 1985 yılında faaliyete geçti. Petkim'in ihtiyaçları doğrultusunda ithal ve ihraç edilen 25 farklı kimyasal ve gaz ürünün yüklemesi ve boşaltmasının yapıldığı limanda, 3'üncü şahıslara da hizmet veriliyor. Petkim Limanı'nda, genel kargo, dökme yük, petrol ürün tankeri, kimyasal tanker ve sıvılaştırılmış gaz tankerlerinin tahmili ve tahliyesi yapılabiliyor. Bu kapsamda 2016 


yılında 2.7 milyon ton yük elleçlendi. 


petrokimyasalların payı ise yüzde 13 civarında. Petkim ürettiği ürünler bazında petrokimya sektörüne 3.6 milyon ton kapasitesi ve 4.6 milyar TL'lik satış cirosu ile Türkiye'nin tek entegre petrokimya tesisi olarak yurt içi ekonomisine ve cari açığın azaltılmasına önemli katkı sağlıyor. Ayrıca Petkim, yurt içinde tüketimi 
olmayan ürünleri de ihraç ederek yılda 1 
milyar dolara ulaşan ihracat hacmi ile ülkemize döviz kazandırmaya devam edi- 


yor. Türkiye'nin petrokimya alanında ürettiği ürünlerde tek üretici konumunda olan Petkim, ton değeri yaklaşık 500 
dolar olan petrol ürünü naftayı işleyerek yine ton başına bin 500-2 bin dolarlık katma değeri yüksek ürünlere dönüştüren ve her yıl ortalama 600 milyon dolarlık dövizin ülkemizde kalmasını sağlayan stratejik bir kuruluş olarak dikkat çekiyor. 
Petkim, alt taşeronları ile birlikte 4 bin-5 bin kişilik istihdamın yanı sıra hammadde üreterek desteklediği ağırlıklı KOBİ olmak üzere 6 bin üretici ile birlikte yaklaşık 200 bin kişiye iş fırsatı sağlıyor.” 


Anar Mammadoyv, yeşil liman sertifikası almalarıyla ilgili olarak da şu açıklamaları yapıyor: “Tüm Türkiye'de bu konudaki çalışmalar 2011 yılında Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı tarafından limanlara gönderilen proje başvuru yazısıyla birlikte başladı. Bakanlığın TSE ile iş birliğinde gerçekleşen proje kapsamında Petkim olarak yeşil liman belgelendirme sürecini bir yönetim sistemi kurulum projesi olarak ele alarak çalışmalarımızı planladık. Proje kapsamında sektörel kriter maddelerini tek tek gözden geçirdik, bu maddelere göre mevcut durum analizlerimizi gerçekleştirdik. Bu kapsamda çevre ve iş sağlığı güvenliği ile birlikte enerji verimliliği, operasyonel ve yönetimsel verimlilik gibi kriterlerle yeşil liman projesi içinde yer aldık. 17-18 Eylül 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen Greenport/ Yeşil Liman bek gelendirmesi tetkiki sonucunda belgelenmeye hak kazanan öncü kuruluşlardan biri olduk.” 


TÜM KITALARA 


ARKAS HOLDİNG LİMAN VE TERMİNAL HİZMETLERİ GRUP BAŞKAN YARDIMCISI 


Marport olarak ithalat-ihracat firma yükleri başta olmak üzere limana uğrak yapan konteyner hatlarına tahmiltahli- ye hizmeti sağladıklarını söyleyen Arkas Holding Liman Ve Terminal Hizmetleri Grup Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu, konuyla ilgili şu açıklamaları yapıyor: “Yatırımlarımız sayesinde armatörlere güvenli ve kaliteli hizmet sunabiliyoruz. Böylece Arkas Line, MSC, Maersk gibi geniş bölgesel ve uluslararası servis ağına sahip global konteyner hatlarını limanlarımızda ağırlayabiliyoruz. Pazar çeşitliliği hatların kurduğu 


Marport, Arkas Holding ve Terminal Investment LTD. ile birlikte 2001 
yılında konteyner limanı olarak kuruldu. Marport'ta çağdaş liman yerle- ! 
şim planı uygulamaları, en gelişmiş teknolojiye sahip ekipman ve terminal | işletim sistemi bakımından Türkiye'de birçok ilke imza atıldı. 530 bin m2 saha alanı ve 2.3 milyon TEU yıllık kapasitesiye sahip olan liman, 1.460 
kalifiye iş gücü ile konteyner taşımacılığı sektörüne hizmet veriyor. 399 
metre uzunluğundaki 16.000 TEU ve üzeri kapasiteli gemilerin yanaşabildiği Marport, Maersk ve MSC'nin yanı sıra dünya gemi sahibi armatörler listesinde 20'nci sırada yer alan Arkas Line'a hizmet sağlıyor. 


konteyner servislerine ve bu servislerin uğrak limanlarına göre değişkenlik gösteriyor. Bir limanda ne kadar çok servis sağlanan konteyner hattı var ise o kadar çok sayıda da pazara ulaşma fırsatı doğuyor. Marport'a uğrak yapan armatörlerin sunmuş oldukları servisler sayesinde tüm kıtalara, direkt veya aktarmalı olarak ulaşabiliyoruz. İthalat ve ihracatın yanı sıra konteynerin gemiye yükleme sonrasında nihai varış yerine ulaşabilmek için limanımızda başka bir gemiye yüklenmek üzere işlem gören transit konteynerlere de hizmet veriyoruz. 


Marport'u üreticilerin mallarının dünyaya açıldığı bir kapı olarak düşünürseniz aslında ihracat ve ithalat yapan herkesin çok önemli bir ihtiyacını karşılayarak ve dış ticarete destek vererek ekonomiye katkı sağlıyoruz.” 


Yeşil liman olma yolundaki ilk adımları, 
2006 yılında SEÇ (Sağlık, Emniyet ve 
Çevre) departmanını kurarak attıklarını söyleyen Özgür Kalelioğlu, Marport'un yeşil liman sertifikası alma sürecini şöyle anlatıyor: “ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 Kalite, Çevre ve İş Güvenliği Yönetim Sistemleri, 
Entegre Yönetim Sistemi olarak 2007 
yılında kuruldu. Bu çerçevede 2012 
yılında ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetim Sistemi sertifikasına ek olarak 2013 yılında EFOM-Mükemmellikte 5 yıldızlı yetkinlik belgesi almaya hak kazandık. 2014 yılında başladığımız çalışmalar doğrultusunda seragazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik faaliyetlerimizin sistematik olarak yürütülmesini sağlamak amacı ile ISO 14064 Seragazı Yönetim Sistemi kurduk ve '*Sera Gazı Emisyon Raporu'muz yetkili kuruluş tarafından onaylandı. Yeşil Liman sertifikasyonu çalışmalarına ise ilk olarak 2011 yılında Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı tarafından limanlara gönderilen proje başvuru yazısı sonrası başladık. 
Bakanlık tarafından projedeki denetim mekanizmasında TSE ile iş birliği yapıl ması ve projenin genişletilmesi sonucu Marport olarak, Temmuz 2015'te Türkiye'nin ilk Yeşil Limanı olmaya hak kazandık. 


(BİLİŞİM) 


2018'DE GELECEĞE GİTMEYE 
HAZIR MISINIZ? 


GEÇTİĞİMİZ AY AMAZON WEB SERVICES'IN LAS VEGAS'TA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ RELINVENT ETKİNLİĞİNDE 2018 YILINA DAMGA VURACAK TEKNOLOJİK YENİLİKLER TANITILDI. 
ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK ÇÖZÜMLERİ, ÖĞRENEN KAMERA GİBİ FARKLI TEKNOLOJİLER İLE 
2018 YILI İÇİNDE GELECEĞE GİTMİŞ KADAR OLDUK... 


Duygu Sayıner / duygu.sayiner © platinonline.com 


ünyanın en büyük şirketlerinden Amazon'un çatısı 

altında yer alan ve bulut bilişimde önemli bir role sahip olan Amazon Web Services'ın Las Vegas'ta gerçekleşecek relnvent etkinliği- ne katılmak için yola çıkıyoruz. Yolculuk uzun süreceği için uçakta yanıma, orada gerçekleşecek olan sunumlar ve konuşmalar ile ilgili bilgileri almıştım. Ve uçakta yeterince inceleme fırsatım da oldu. 
Las Vegas'a indiğimizde İstanbul'un soğuğundan sonra bizi sıcak bir iklim karşılıyor. İlk gün biraz şehri keşfe çıkıyoruz. Birbirinden gösterişli binalar, sokaklarda çalan şarkılar, birbirinden renkli ışıklar... Henüz görmeyenler için Las Vegas'ın büyülü bir şehir olduğunu söy-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AMAZON WEB SERVİCES CEO'SU 
ANDY JASSY 


lemeliyim. Gezimizin ikinci gününde Amazon Web Services'ın relnvent etkinliğine katılmak üzere hazırlıklarımızı yapıyoruz. Olağanüstü bir kalabalık var. 
Döndükten sonra öğreniyorum ki, dünyanın farklı yerlerinden gelen 43 bin kişi bu etkinliğe katılım göstermiş. Tanıtılan yenilikçi teknolojilerden önce biraz Amazon Web Services'tan kısaca bahsetmek istiyorum. Şirket 2006 yılında kuruluyor ve ilk başta sadece sanal sunucular ve depolama hizmetleri veriyor. Bugün ise dünyanın en büyük bulut bilişim şir ketlerinden biri... Şimdi, relnvent etkinliğinde Amazon Web Services CEO'su Andy Jassy tarafından tanıtılan ve bizi geleceğe bugünden götüren yenilikçi teknolojilere birlikte bakalım. 


KENDİ KENDİNE ÖĞRENEN KAMERA 

Tanıtılan yenilikler arasında en çok dikkatimi DeepLens adındaki kamera çekti. 

Dünyanın ilk deep learning yani derin öğrenme özellikli video kamerası olarak tanıtılan 

Deeplens, gördüğü her şeyi tanımlıyor. Örneğin, bir video izliyorsunuz. DeepLens, videoda izlediğiniz kişinin kim olduğunu, kaç yaşında oldu- 


DEEPLENS 


ğunu, kaç kilo olduğunu ve hatta üzerine ne giydiğine kadar tanımlayabiliyor. Yüz tanıma özelliği sayesinde tüm bu bilgiler akıllı telefonunuza bildirim olarak düşüyor. 
DeepLens'in kabiliyetleri bununla sınırlı değil. Kamera, hareketli ve hareketsiz objeleri de tespit edebiliyor. Yemek 

yemek, oyun oynamak, koşmak ya da dans etmek 


gibi 30'dan fazla eylemi de tanımlayabiliyor. Kendi kendine öğrenen DeepLens'i aynı zamanda bir güvenlik kamerası olarak da kullanabilirsiniz. Bu şekilde kullanırsanız kimin eve saat kaçta geldiğini, kaçta evden çıkıldığını rahatlıkla öğrenebiliyorsunuz. Machine learning yani makine öğrenimi özelliğine sahip bu kamera, gelecekte artırılmış gerçeklik ya da sanal gerçeklik platformlarında kullanılabilecek. Yani diğer bir deyişle yapay zeka, artırılmış gerçeklik ya da makine öğrenimi üzerine yazılım geliştirenlerin işi oldukça kolaylaşacak. 
Şubat ayı içerisinde Amerika'da piyasaya çıkacak olan DeepLens, 249 dolardan satışa sunulacak. 


DEEPLENS, GELECEKTE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK YA DA SANAL GERÇEKLİK PLATFORMLARINDA KULLANILABİLECEK. YANİ YAPAY ZEKA, ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK YA DA MAKİNE ÖĞRENİMİ ÜZERİNE YAZILIM GELİŞTİRENLERİN İŞİ OLDUKÇA KOLAYLAŞACAK 


FUTBOLA DA EL ATTI 
Amazon Web Services, internet üzerinden canlı maç yayınını izlemek isteyenlere de güzel bir çözüm geliştirmiş. Amerikan Ulusal Futbol Ligi'nin (NFL) iş ortağı olan Amazon Web 
Services, canlı yayınlarda anlık olarak yayıncılara veri akışı sunacak. Yayın NFL'nin anlaştığı TV kanalında verilecek fakat arka planda Amazon Web 
Services kurgulamaları olacak. 
NEL, veri akışlarını medyanın yanı sıra takım antrenörlerine ya da istatistik tutan web sitelerine verebilecek. Böylece izleyiciler futbolcunun saha içindeki pozisyonunu, değişimini daha net takip ederken, hızını ve kat edilen mesafeyi anında görebilecek. 


BULUTTAN VİDEO HİZMETİ... 

Relnvent etkinliğinde tanıtılan en dikkat çekici uygulamalara son olarak AWS Elemental örneğini vermek istiyorum. AWS Elemental bulut bilişim üzerinden video hizmetleri sağlıyor ve bunu 5 farklı başlık altında yapıyor: AWS Elemental MediaConvert: On-demand video içeriğini yüksek kalitede video kod çevrimi ve TV yayını düzeyinde özelliklerle neredeyse tüm aygıtlarda yayınlamak üzere formatlayabilir ve sıkıştırabilirsiniz. 

AWS Elemental MediaLive: Televizyonlar veya bağlı cihazlar için TV yayını kalitesinde canlı videolar kodlayabilirsiniz. Televizyon kanallarını veya canlı yayınları izleyenlerinize güvenilir bir şekilde aktarabilirsiniz. 

AWS Elemental MediaPackage: Canlı video akışlarını, zengin kayıttan yürütme özellikleriyle internete bağlı cihazlara aktarım için hazırlayabilir ve koruyabilirsiniz. 

AWS Elemental MediaStore: Ortam için optimize edilmiş yüksek performanslı bir bellekten video yayınlayabilirsiniz. 

AWS Elemental MediaTailor: İzleyici etkileşimini ve kazancınızı artırmak için kaliteden ödün vermeden videonuza hedefli reklamlar ekleyebilirsiniz 


SUMERI|AN 


3 BOYUTLU 

UYGULAMALAR YARATIN 

Etkinlikte tanıtılan bir diğer ilgi çekici yenilik de Sumerian oldu. Sumerian, popüler platformlar için tüm geliştiricilerin hızlı ve kolay bir şekilde sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve 3D uygulamalar yaratabilmesini sağlıyor. Yaratılan 3D içerikli uygulamalar, mobil cihazlarda, kafaya takılan araçlarda, dijital tabela veya web üzerinde kolaylıkla çalıştırılabiliyor. 
Amazon Sumerian'ın düzenleyicisi ile geliştiriciler, gerçekçi sanal ortamlar oluşturabiliyor, buraları 3D nesneler ve canlandırılmış karakterlerle doldurabiliyor ve bunların birbirleriyle ve uygulama kullanıcılarıyla nasıl etkileşime gireceğini belirleyebiliyor. Amazon Sumerian'da oluşturulan sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamaları, Daydream, HTC Vive, Oculus Rift ve iOS mobil cihazları da dahil olmak üzere WebGL veya WebVR grafik yürütme özelliğini destekleyen tüm tarayıcılarda çalışacak. 

Farklı sektörlerden müşteriler eğitim simülasyonları, geliştirilmiş çevrimiçi alışveriş deneyimleri, sanal ev veya gezi turları gibi uygulamalar için gerçekçi sanal ortamlar oluşturmak veya gerçek dünyaya sanal nesneler eklemek üzere sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerini giderek daha fazla benimsiyor. Şimdiye kadar gerçekçi sanal ortamlar oluşturmak uzman becerisi ve aynı zamanda 3D modelleme, çevre tasarımı, animasyon, ışıklandırma efektleri, ses düzenleme ve benzeri disiplinler gerektiriyordu. Amazon Sumerian geliştiricilerin bu alanları kolay ve hızlı bir şekilde oluşturmak için kullanabilecekleri web tabanlı bir düzenleyici ile, alandaki nesnelerin ve karakterlerin eylemler karşısında nasıl davranacağını denetleyecek mantığı oluşturmak için görsel bir komut dosyası aracı sunarak bu zorlukları ortadan kaldırıyor. 
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TEKNODROM -..«:0 


Şimdi eğlence zamanı 


eknolojik cihazlarla vakit geçirmek oldukça eğlenceli ancak tabletlerin kattığı keyif çok daha farklı. Bir bilgisayar ağırlığında değil ve bir cep telefonu ekranından daha büyük ekrana sahip olması oldukça rahat bir kullanım sağlıyor. Dizi ya da film izlerken, ktapyade Ş dergi okurken, e-postalarımızı kontrol ederken ve oyun N oynarken farklı bir keyif yaşattığını söyleyebiliriz. Piyasaya en son çıkan modeller arasında yer alan Lenovo'nun 
Tab 4 serisi, üstün performansın şıklıkla buluştuğu bir ürün âilesi olarak göze çarpıyor. Özelliklerine gelince... 1280x800 çözünürlük- te HD ekranı ile geniş bir görüş açısı sunan Lenovo Tab 4 serisi, film izlerken ya da 


fotoğraflarınızı incelerken görüntüde canlılık 


LENOVO TAB 4 


; hissi veriyor. Seride yer alan ve tüm ailenizle 


paylaşabileceğiniz görüntülere eşlik eden Dolby Atmos çift ön hoparlör ise kulaklıklar olmadan da tüm evi saran gerçek sesin 
keyfini yaşamanıza olanak sağlıyor. 64 
bitlik, dört çekirdekli, güçlü Oualcomm Snapdragon işlemciye sahip 
Tab 4 serisi, güçlü perfor- 

| mansı ile verdiğiniz tüm 
görevleri kolayca yerine getiriyor. 2 GB bellek ve 
& 16 GB depolama 


alanıyla desteklenen 
| serinin depolama 
alanını mikro SD kart 
i , desteğiyle 128 
çi ” “4 GB'ye kadar 
* yükseltebilmek mümkün. 5 MP arka, 2 MP ön kamera- ya sahip Tab 4 serisi, 20 saate kadar pil ömrü sunarak kesintisiz bir kullanıcı deneyimi yaşatıyor. 


Kahve, battaniye, Fidelic... 


avaların soğumasıyla artık evlerde 

daha fazla vakit geçiriyoruz. Hafta sonları evde arkadaşlarımızla toplanıp film izlemek de en çok tercih ettiğimiz aktivitelerden biri. Tabii bu keyfi en verimli şekilde yaşayabilmek için iyi bir görüntü ve mükemmel bir ses sistemine sahip olmak hiç fena olmaz. Philips'in Fidelio modelindeki ev sinema sistemi ideal bir ortam yaratıyor. 3D ses deneyimini gerçekten o ortamdaymış gibi hissettiren ev sinema sistemi, ayrılabilen bağımsız 


hoparlörleriyle her yere yerleştirilebiliyor. 
Saniyeler içinde stereo'dan surround ses kalitesine geçiş yapabilme, yüksek ve etkileyici ses gücü sunan seçenekleriyle Fidelio ev sinema sistemi, bu kış evlerde düzenlenecek arkadaş ortamlarının en keyifli ürünü olabilir. 


PHILIPS FIDELIO 


HP MARS HOME PLANET 


Marsa yolculuk 


başlıyor 


P Mars Home Planet projesi, 

önceden NASA ile Fusion tarafından yaratılmış bir sanal gerçeklik deneyimi olan Mars 2030 için yapılan çalışmaları daha ileri bir seviyeye taşıyan önemli bir proje... HP ve ortakları, insanlığın Mars'taki geleceğini VR ile hayal etmek, tasarlamak ve yaşatmak için mühendisleri, mimarları, tasarımcıları, sanatçıları ve öğrencileri bir araya getiriyor. Proje, 2030'un ötesine, gelecekte Mars'ta yaşayan ailelerin ve 


| toplulukların bulunduğu bir zamana kadar 


uzanıyor. Projenin amacı, yaratıcı düşünürleri kırmızı gezegendeki kentleşmenin bazı zorluklarını çözmeye davet etmek. Sonuçta, VR deneyimi sayesinde, dünyadaki insanlar Mars'ta yaşamanın nasıl bir şey olduğunu deneyimleyebilecekler. 


Bu seyahat ie teknolojik olacak 


HH epimiz zaman zaman gerek tatil gerekse de iş amaçlı seyahatlere 


çıkıyoruz. Yol boyu prizlerden uzak kaldığımız için elektronik cihazlarımızı şarj etme konusunda sıkıntı yaşayabiliyoruz. 
Victorinox bu duruma oldukça pratik bir çözüm getirmiş. Markanın Travel Gear segmentinde geliştirdiği Lexicon Hardside koleksiyonu, teknolojik bir valiz olmasıyla dikkatleri çekiyor. İç cebe entegre olan bir 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VİCTORINOX LEXICON HARDSIDE 


USB'ye sahip olan valizde, zorda kaldığınız durumlarda elektronik cihazlarınızı rahatlıkla şarj edebilirsiniz. Valizin tek çarpıcı özelliği bu değil. Gizlenmiş kalem, SIM kart değiştirme aracı ve kimlik etiketi de size teknolojik konularda yardımcı oluyor. 
Çizilmelere ve darbelere karşı ultra dayanıklı tasarlanan Lexicon Hardside'ın ayrıca takım elbiseler için çıkarılabilir şekilde tasarlanan büyük fermuarlı bir bölmesi bulunuyor. 


Çift görüş özelliği ile fark yaratıyor 


U zun süren sessizliğin ardından pazara hızlı bir geri dönüş yapan Nokia, en yeni modeli Nokia 8'i geçtiğimiz günlerde tanıttı. 
Şık tasarımı ve güçlü performansı ile dikkatleri üzerine çeken Nokia 8, 'Çift 


videolar için eş zamanlı olarak bölünmüş bir ekranda hem ön kameradan hem arka kameradan faydalanıyor. Nokia 8, aynı zamanda özel Hollywood teknolojisini kullanıcıların avucuna getiren Nokia 


EVRENDE DESTANSI 
BİR YOLCULUK 


Destiny 2, insanlığın ortadan yok olmasını engellemek için oyuncuları evrende destansı bir yolculuğa çıkaracak bir oyunun devamı. Oyunun hikayesinde dünyadaki son güvenli şehir düşmüş ve güçlü yeni ordu tarafından işgal edilmiş halde. Oyuncular, evlerini geri almak için yeni yetenek ve silahlar elde edip şehrin güçlerini bir araya getirmeliler. Oyuncular, sinematik, hikaye modunu oynayabilir ya da Strike görevleri gibi çoklu oyuncu modlara katılmak için geniş 


Görüş" özelliği ile de pazarda fark yaratacak. 
Nokia 8, Facebook ve 
YouTube gibi sosyal paylaşımlarda gerçek zamanlı ve yerel olarak canlı yayınlanması için Çift Görüş videoya olanak tanıyarak dünyada bir ilki sunuyor. 
ZEISS ile birlikte geliştirilen Nokia ön ve arka kameralarının sunduğu Çift Görüş, hem fotoğraflar hem 


©ZO ses özelliğine sahip ilk akıllı telefon. Bu özellik, 4K videolarda tam anlamıyla sizi saracak ses deneyimi sunuyor. Kenarda 4,6mm inceliğinde ve ortalama olarak sadece 7,3 mm kalınlığında olan Nokia 8, Oualcomm'un güçlü 
Snapdragon 835 mobil işlemcisi ve en güncel 
Android işletim sistemine 


sahip. bölgelere yönelebilir. Ayrıca, görevleri, maceraları ve devriyeleri keşfedebilir ya da Public ve Heroic etkinlikler, flash puanları ve daha birçok şeyde kendilerini göstermek için diğer gardi- 


Havacılıkta yeni trendler 


lektrikli motorlar, bağımsız uçan 

uçaklar, bireysel müşteri gereksinimlerine göre özel olarak tasarlanmış hava yolculuğu... Bütün bunlar havacılık endüstrisini hareketlendiren ve heyecanlandıran trendler. Dassault Systemes'e göre, havayolları şiddetli bir rekabetle yüz yüze. Bu mücadeleyi kazanmak isteyenlerin uçakları yolcular için nelerin konforlu hale getirdiğini anlaması, yani yolcuların 


deneyimlerini iyi analiz etmesi gerekiyor. 
Havadaki koşullar yerde bulunan koşullara giderek daha fazla yaklaşıyor. Konfor, koltuklarda, kabinin şeklinde ve eğlence amaçlı sunulan elektronik cihazlarda gözle görünür bir biçimde yer alıyor. “Sizin için yolculara üstün bir yolculuk deneyimi sunmanızı sağlayacak bir uçak üreteceğiz” diyebilen üreticiler gelecekte daha avantajlı olacak. 


yanlar ile birlik olup Lost Sectors ve Treasure Chest'leri deşifre edebilirler. 


HANGİ MARKALARI 
TERCİH EDİYOR? 
YAMAHA MOTOR TÜRKİYE 
BAŞKANI MASASHI OGAWA 
> Kullandığı cep telefonu: 
Galaxy 58 Plus/ Fujitsu F-04B 
> Kullandığı bilgisayar: 
HP Elitebook 840G3 
> En çok kullandığı uygulama: Chrome, Google Map, Opera, 
OWA, Google Translate 
> Kullandığı giyilebilir teknoloji ürünü: Bose ÇuietControl 
30 kablosuz kulaklık 
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G4S TÜRKİYE 


ÜLKE MÜDÜRÜ 
KAĞAN GÜMÜŞ 


NE KADAR GÜVENDEYİZ? 


AVM'DEN ÖZEL VE DEVLET KURULUŞLARINA KADAR 

TÜM BÜYÜK BİNALARIN DİJİTAL HARİTASININ HAZIRLANIP İSTENDİĞİNDE GÜVENLİK GÜÇLERİNE ULAŞTIRILMASININ ZORUNLU HALE GELMESİ, GÖZLERİ ACİL DURUM PROJE ERİŞİM SİSTEMİ YANİ APDES'E ÇEVİRDİ. BUNU FİRMALARA SUNACAK TEK YETKİLİ GÜVENLİK ŞİRKETİ OLAN G4S TÜRKİYE'NİN ÜLKE MÜDÜRÜ KAĞAN GÜMÜŞ İLE TÜRKİYE'DE GÜVENLİK SEKTÖRÜNÜ KONUŞTUK... 


ürkiye'de güvenlik deyince, 
AVM girişlerinde araçların bagajına bakan, çantaları kontrol eden kişiler akla geliyor. 
Halbuki güvenlik hizmeti bunun çok daha ötesinde. G4S Türkiye olarak pazarda nasıl bir fark yaratıyorsunuz? 
1901 yılında Danimarka'da kurulan G4S, 
Türkiye'deki hizmetlerine 1991 yılında başladı. Güvenlik Hizmetleri, Güvenlik Ürünleri ve Özel Çözümler ana başlıkları altında toplayabileceğimiz ürün ve hizmetleri içinde bir tesisin A'dan Z'ye ihtiyacı olan tüm güvenlik unsurları yer alıyor. Türkiye'de yaklaşık 1800 güvenlik şirketi ve kimlikli 300 bine yakın özel güvenlik personeli var. Bu tüm Türkiye'de yaklaşık 10 milyar TL'lik bir pazar büyüklüğü yaratıyor. Bu işin sadece “adamlı güvenlik” kısmı ancak bunun birkaç katı büyüklükte bir de “elektronik güvenlik” pazarı bulunuyor. Eski dönem güvenlik anlayışını reddeden, yenilikçi ve teknoloji entegre çözümler sunuyoruz. 1800 şirketin 300 bin güvenlik personeli içinde G4S ile çalışmaya karar 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verenlerin işe alım süreçlerinden, işe alındıktan sonraki eğitimlerine, sürekli ve şeffaf olarak denetlenmelerine ek olarak iş süreçlerinde sürekli olarak teknoloji destekli olmaları yarattığımız farklar arasında. 


» Türkiye için güvenlik kelimesinin anlamının yeniden tanımlandığı bir yılı geride bıraktık. Özellikle şehir hayatında güvenlik hiç olmadığı kadar konuşuldu, konuşulmaya devam ediyor. Markalar daha çok hangi güvenlik sorunlarının çözümü için sizden hizmet alıyor? 

Maalesef ülkemiz son birkaç yıldır zor zamanlardan geçti. Birtakım yeni güvenlik uygulamaları için kararlar alındı. 
Özellikle büyük şehirlerde gerçekleşebilecek olası saldırılar için ciddi önlemler alınıyor. 22 Aralık 2016 tarihli Genelge ve 
20 Nisan 2017 tarihli Yönergelerle devlet, 
güvenlik sorumluluğunu tüm özel kurum ve kuruluşlara ve sivil firmalara da dağıttı. Bu doğrultuda acil bir güvenlik tehdidi halinde devlet tüm kurum ve kuruluşların bina projelerini talep etme 


hakkına sahip, kurum /kuruluşlar da temin etmekle mükelleftir. Bu bilgilere erişim Acil Durum Proje Erişim Sistemi (ADPES) dediğimiz bu sistem ile mümkün olacak. G4S Türkiye, Türkiye'nin en büyük veri işleme merkezi Tüvimer ile gerçekleştirdiği ortaklık sayesinde kurum / kuruluşlara bu projeleri sunacak tek firma olmanın gururunu yaşıyor. 
Bunun dışında toplu yaşam alanlarının giriş kontrol sistemlerini güçlendirmeleri bekleniyor. Bu da yine elektronik güvenlik çözümlerimize olan talebin art masına yol açıyor. Bilhassa AVM'ler için zorunlu kılınan araç tanıma sistemi ile araç altı tarama, kişi tanıma gibi sistemlerle güvenliğin gerek şeffaflığı gerekse de anlık takibi konusunda hem ulusal, hem kurumsal hem de kişisel boyutta gelişmeler mevcut. 


> 2018 hedefleriniz nedir? 

Bahsettiğimiz gibi son yıllarda ülkemizde birtakım zorluklar yaşandı ancak G4S'nin güçlü Türkiye inancı hiçbir zaman sarsılmadı. Bu doğrultuda son iki yılda Türkiye'de 26 milyon TL sermaye artışı, 40 milyon TL üzerinde yeni işalımı ve bu işler için yatırımlar yaptık. Özellikle elektronik güvenlik sektöründe ciddi büyüme hedeflerimiz var. Tesisler için proje erişim sistemi ADPES, özellikle perakende sektör gibi nakit akışı çok olan sektörler ve mağazaları için geliştirdiğimiz akıllı kasa Cash360, yine mobil uygulama olarak geliştirdiğimiz ve bireysel güvenlik uygulaması olan, 7/24 Alarm Haberalma Merkezimiz tarafından izlenen G4Seninle uygulamamız 
2017 yılının yeniliğiydi. Bu uygulama 


2018'de kendini geliştirerek büyüyecek. 
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İNSAN KAYNAKLARI! 


(0) 


YETENEKLERİNİZİN 


ARKASINDAN BAKAKALMAYIN 


YÜKSEK VERİM ALDIĞINIZ, FİKRİNE GÜVENDİĞİNİZ, ŞİRKETE HER PROJESİYLE KATMA DEĞER SAĞLAYAN YETENEKLİ ÇALIŞANLARINIZ, ANSIZIN AYRILMA KARARI VERİYORSA, DURUP DÜŞÜNMENİN TAM ZAMANI... 
NEDEN AYRILIYORLAR VE HANGİ KOŞULLARI İYİLEŞTİREREK YENİ BİR KARİYER YOLUNA ADIM ATIYORLAR? 


Bahar Akgün / bahar.akgun©platinonline.com 


İK POLİTİKALARINDA 
ZAYIF NOKTALAR 


Türkiye'de farklı sektörlerde ve şirketlerde görev yapan 233 karar alıcı ile yürütülen Randstad İnsan Kaynakları 
Trendleri ve Ücret Araştırması'nın 2017 
sonuçları, İK politikalarında güçlendirilmesi gereken temel bir sorunu açığa çıkardı. Araştırmaya katılan yöneticiler 2017'de karşılaştıkları en büyük zorluğu, yetenekli çalışanları elde tutmak olarak tanımladı. “En iyi çalışanları elde tutma' konusunda yaşanılan zorluk, yüzde 41,2 ile en yüksek oran olarak öne çıktı. Ücret beklentilerini yönetmek yüzde 39,1, yetenek çekmek yüzde 38.2, performans ve verimliliği artırmak ise yüzde 37,3'lük oranla dördüncü ana zorluk olarak belirtildi. 


YETENEKLİ ÇALIŞANLARI, 
SİZİNLE ÇALIŞMAYA 
NASIL İKNA 
EDEBİLİRSİNİZ? 

Araştırma, Türkiye'deki insan kaynakları ve işe alım süreçlerinin gelişmeleri ve trendleri ile ilgili önemli fikirler veriyor. 
Araştırmanın sonuçlarına göre işe alım yaparken yetenekli personelleri çekmek için en önemli etkenler; güçlü bir işveren markası olmak, rekabetçi ücret paketi sunmak ve güçlü çalışan değer önerisi sunmak olarak sıralandı. Rekabet gücü olmayan ücretler ve zayıf kurumsal itibar, yeteneklerin şirketlere kazandırılamamasının arkasındaki en önemli nedenler olarak ortaya çıkıyor. Randstad Türkiye ve Yunanistan Genel Müdürü Leigh Ostergard, var olan yeteneği elde 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tutmanın, işverenin en büyük sorunu olduğunu önemle vurguluyor. 


ŞİRKETTEN AYRILMA 
KARARINI BELİRLEYEN 
NEDENLER 


Peki yetenekler, kendilerine hangi fırsatlar sunulduğunda şirketlerinden ayrılma kararı veriyor? Ostergard, bu konuda şu yorumda bulunuyor: “Çalışanların şirketlerinden ayrılma nedenleri arasında birinci sırada daha iyi bir ücret teklifi almak geliyor. Kariyer gelişimi için daha fazla fırsatın bulunduğu şirketlerde yeni bir iş bulmak ise ikinci etken. Yeteneği elde tutmak ise şirketler için en önemli gündem maddesi. Ankete katılanlara göre kariyer gelişim imkanları ve rekabetçi bir ücret, yeteneği elde tutabilmek için bir şirketin sağlayabileceği en önemli imkanlar. Yetenekli çalışan, çalıştığı şirkette kendisi için bir gelecek gördüğü sürece kalıyor. Aksi takdirde kısa sürede şirketten ayrılma kararı alıyor.” 

Araştırmada, yetenek eksikliğinden etkilendiğini belirten şirketlerin oranı *.x yüzde 70. Rapora göre uygun çalışanın bulunmasının önündeki en önemli engeller; sektörel iş tecrübesindeki eksiklik, yabancı dil becerileri, iş için gereken eğitimin olmayışı ve kısa iş tecrübesi olarak sıralanıyor. Ücret ve yan hakların iyileştirilmesi ile eğitim ve öğrenim programlarının oluşturulması, yetenek eksikliğin giderilmesi için alınan en yaygın önlemler olarak öne çıkıyor. Ankete katılanların yarısından fazlası, satış gelirlerinin artacağına inanıyor. Bu yönde yanıt verenlerin üçte biri, bu artışın yüz 10'un üzerinde olacağını öngörü 


REKABET GÜCÜ OLMAYAN 
ÜCRETLER VE ZAYIF KURUMSAL İTİBAR, YETENEKLERİN ŞİRKETLERE KAZANDIRILAMAMASININ 
ARKASINDAKİ EN ÖNEMLİ 
NEDENLER OLARAK ORTAYA 
ÇIKIYOR 


ANA İNSAN KAYNAKLARI 
ZORLUKLARI (4) 


En iyileri elde tutmak 


Ücret beklentilerini yönetmek 


Bir sene sonraki büyüme evresi için yeteneleri çekebilmek 


Performans ve verimliliği artırmak 


İyi bir çalışma ortamı oluşturmak ve sürdürmek 


Yetenekli liderler yetiştirmek 


Çalışanları bilgilendirilmiş olarak tutmak 


Beceri eksikliğini yönetmek 


En yeteneklileri rakiplere kaptırmamak 


İgdış mobilite 
Dahili değişim programları 
Diğer 


Hiçbiri 


41,2 


39,1 
38,2 
37,3 
25,3 
22,3 
16,7 


11,2 


42,9 
44,4 
34,9 
29,6 
20,1 
28,0 
18,0 


10,6 


ÇALIŞANLARIN ŞİRKETLERDEN AYRILMA NEDENLERİ (4) 


Alınan daha iyi bir teklif 
(maaş, şartlar vs.) 


63,9 
65,1 


Kariyer gelişimi için daha fazla fırsat 


Farklı bir kariyere yönelim 


Yöneticisi ile olan zayıf iletişim 


Ağır iş yükü 


Yönetim tarafından desteklenmediğini düşünme 


Taşınma 


Diğer 


YETENEĞİ ELDE TUTMAK 
İÇİN EN ETKİLİ İMKANLAR 


KATILIMCI ŞİRKETLERİN 
SUNDUĞU İMKANLAR 


2016 o 2017 FAYDALARI 2017 o 2016 


Kariyer gelişimi 


Rekabetçi ücret 


Eğitim 


Sağlık sigortası 


Prim 


Esnek çalışma seçenekleri 


Maddi olmayan ödüller 


Kâr payı dağıtımı 


Hayat sigortası 


Öğle yemeği 


Emeklilik planı 


Maluliyet sigortası 


Cevap yok 


EN YETENEKLİLERİ ÇEKMEK İÇİN EN ÖNEMLİ ETKENLER 


Güçlü işveren markası 


Rekabetçi ücret paketi 


Güçlü çalışan değer önerisi 


Esnek çalışma politikası/iş-özel yaşam dengesi 


Yurt dışı fırsatları 


Diğer 


* Her katılımcı birden fazla seçeneği işeretleyebildiği için toplamlar 96100'den fazla olabilir. 
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AASLLSSLLLLSLSLLLİSİSTİSSİİİ İİİ 


Dalida Özatay Erus / dalida.ozatay©platinonline.com 


DERİMOD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI SEDEF ORMAN 


K imi modayı sıkı sıkıya takip eder, her sezon gardırobunu yeniler; kimi ise sadece takip eder ama öncelik kendi tarzı, kendi yorumudur... Derimod Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedef Orman da kendi beğenilerine göre bir tarzı olduğunu anlatıyor ve “O yüzden en trend olan, sezon hitleri gibi kıyafetlerim hiç olmadı” diyor. 
Çünkü onun için stil, tüm modalardan ve trendlerden bağımsız bir yaşam şekli... Bu noktada Orman, tarzını şu şekilde tarif ediyor: “Bir ad koymam gerekirse ben stilime 'deneysel' derim. Alakasız ve dönemsiz parçaları karıştırıp o anki moduma göre bir tarz yaratırım. Moda sektöründe olduğum için de şanslıyım. İşe, uyumsuz parçalarla bir uyum yaratabildiğim sade ve spor stillerle gidebiliyorum. Üzerinde hiçbir teferruat olmayan ama kesiminde iddialı kıyafetler severim.” 
Genelde davetlerde smokin tarzı pantolon ceketler giymeyi tercih eden Sedef Orman, 


konu iş seyahatlerine gelindiğinde ise kompak bir valiz hazırlayamadığını açıkça ifade ediyor. Orman, “Deneysel bir tarzım olduğu için yanımda mutlaka birkaç farklı ruh haline göre kıyafetim olur” diyor. Uzun elbiseler ve spor ayakkabılar, seyahatlerinde tercih ettiği parçalar arasında. Yurt dışı seyahatlerinde Floransa'da Luisa ve Paris'de Montaigne Market , Sedef Orman'ın en sevdiği ve seçimlerine güvendiği mağazalar arasında yer alıyor. Sedef Orman, sporsuz bir hayat düşünemeyenlerden... Haftada iki gün kickbox, iki gün de açık havada interval koşu 


yapıyor. 


“ASKER YEŞİLİ SEVERİM, 

PEMBE FOBİM VAR” 

Anlık ruh hallerinin renk seçimlerini etkilediğini anlatan Sedef Orman, “Çok renkli giyindiğimi söyleyemem. Siyah-beyaz vazgeçilmezim tabii... Bunun yanı sıra lacivert ve asker yeşili çok giyerim. Pembe fobim var. 


Kendime hiç yakıştırmam ve hiç giymem” 


- diyor. Son 10 yıldır deri ceket tasarım, 


planlama, üretim ve mağazacılık anlamında tüm operasyonu yöneten Sedef Orman, marka yönetimi ve kurumsal iletişim departmanlarının da başında yer alıyor. BMD, İstanbul Shopping Fest ve İstanbul Moda Haftası gibi tüm oluşumlar- da aktif olarak çalışıyor ve yönetim kurullarında görev yapıyor. 


Kısa... Kısa... 

Saat: Rolex 

Parfüm: Viktor Rolf 

Çanta: Özel bir çanta markası yok Ayakkabı: Azzedine Alaia 

Mücevher: Saat harici pek bir şey takmıyor Kozmetik: Tom Ford ürünlerini seviyor 


uu 


AAKKKKKKLLALAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM LL 7 al 


ww 


MAMA > 
Japon ilkokul çantaları, “It Bag” 
olma yolunda 
Doğu, batıya ilham vermeye devam ediyor. 
Japonya'da öğrencilerin kullandığı randoseru isimli okul çantaları Avrupa'daki modaevlerinin ilgisini çekiyor. Kökleri 19'uncu yüzyıla uzanan, o günlerde 
Hollanda'dan gelen ve ransen adı verilen kumaş sırt çantaları, batılılaşma sürecindeki orduda kullanılıyor. Başbakan Hirobumi Ito, Taisho İmparatoru'na (0 sırada çocuk) ilk okul gününde deri kutu benzeri bir randoseru sunması ile ilk versiyon değişiyor. 1950'li yıllara gelindiğinde ise yaygınlaşarak ilkokul öğrencilerinin standart çantası olarak kabul edilen sırt çantalar, bugün çizgisi ve kalitesi ile özellikle İtalyan modaevlerinin merceğinde. El yapımı 'randoseru'lardaki özel bölümler, Avrupa'da sofistike ve lüks detaylar olarak değerlendiriliyor. Yakın gelecekte 'randoseru'lar yenilikçi tasarımlarla batıda yeni bir kimlik kazanacak. 


"Bilekteki tuval MoMA'da sergileniyor 
Markanın imzasını taşıyan üç ikonik Swatch saat, dünyanın en önemli sanat müzelerden biri olan New York Modern Sanatlar Müzesi'nde sergileniyor. “Items: Is Fashion Modern?” (Ürünler: Moda Modem mi?) 
adlı sergide geçtiğimiz yüzyılda dünya- i p gi da derin etki yaratan 111 ürünün geçili i mişini, bugününü ve geleceğini keşfe KALA ein çıkartıyor. Babet ayakkabılar, elmaslı 


bir nişan yüzüğü, kapüşonlu sweats- 


hirt (hoodie), birkaç LBD (küçük siyah 

id elbiseler) ve İsviçreli saat markasının Versace ile 90'lar yeniden sanatçılarla iş birliği yaptığı üç model Versace, 2018 İlkbahar-Yaz kampanyasını paylaşırken belli bir yaş aralı- dahil beş saati gibi iz bırakmış ürünlerin ğının anılarını canlandırmasına neden oldu. Çünkü ünlü modaevi, yer aldığı sergi, 28 Ocak'a kadar gezileburam buram 90'lar kokan bir koleksiyon hazırlamış. Kampanyanın bir biliyor. Keith Haring imzalı Mille Pattes, diğer dikkat çekici yanı ise süpermodel Cindy Crowford'un kızı Kaia 1980'li yıllardaki New York'un enerjisini Gerber'in Naomi Campbell ve Gisele Bündchen önderliğindeki kadro- hissettiriyor. Lot Of Of Dots, İtalyan da yer alması. Steven Meisel'ın görsel direktörlüğünü üstlendiği kam- mimar ve tasarımcı Alessandro panya, Gianni Versace dönemine ışınlanmamızı sağlıyor. Kadronun Mendini'nin rahat ve telaşsız ruhunu tamamı ise şu isimlerden oluşuyor: Naomi Campbell, Christy yansıtıyor. Space People ise Fransız Turlington, Gisele Bündchen, Irina Shayk, Raguel Zimmerman, Natalia moda tasarımcısı Jean-Charles de Vodianova, Gigi Hadid, Vittoria Ceretti, Kaia Gerber, Cara Taylor, Birgit Castelbajac'ın yarattığı bir fantezi şeridi Kos, Grace Elizabeth ve Noah Luis Brown. olarak göz kamaştırıyor. 
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İTALYAN MÜCEVHER MARKASI BULGARI, YENİ VE YARATICI ÇÖZÜMLERE DUYDUĞU TUTKU, DOĞAL ZARAFET VE ESTETİK ÇOK YÖNLÜLÜK FELSEFESİ İLE 133'ÜNCÜ YAŞINI KUTLUYOR. KÖKLÜ MARKA, GEÇTİĞİMİZ YILIN BAŞINDA İTALYA'NIN PIEDMONT BÖLGESİ'NDEKİ VALENZA'DA KURDUĞU MANIFATTURA BULGARI İLE GEÇMİŞ VE GELECEĞİ BİR ARAYA GETİREREK KOLEKSİYONLARINI GELİŞTİRİYOR. BULGARI İTALYA VE AKDENİZ ÜLKELERİ MÜDÜRÜ TIZIANA CUSCUNA, İSTANBUL ZİYARETİ SIRASINDA 

PLATİN'İN SORULARINI YANITLADI 


Dalida Özatay Erus/ dalida.ozatay©platinonline.com 


ulgari, 1884 yılında Roma'da Sotirio Bulgari tarafından kuruluyor. Bu dönemde Osmanlı (İmparatorluğu'nun egemenliğinde olan Yunanistan'da politik ortamın getirdiği belirsizlikten ötürü Sotirio Bulgari, İtalya'ya göçüyor. Nesilden nesile gümüş ustası olan bir aileden gelen Sotirio Bulgari'nin bu özelliği, Bulgari markasının köklü bir mirası sahiplenmesinin ana sebeplerinden. birini oluşturuyor. Gerek tipoloji gerekse tasarım anlamında Sotirio Bulgari'nin ilk tasarımları Neo-Helenizm öğeleri taşıyor. 
Bizans ve İslam geleneğinden detaylar ve Roma kültürü, hâlâ markanın estetik referansını “oluşturuyor. Bulgari, tasarımlarıyla kısa sürede lüks ve mücevher tutkunlarının dikkatini çekiyor. 1950'li ve 60'lı yıllarda Elizabeth Taylor ve Audrey Hepburn gibi sinema yıldızları Bulgari tutkunları arasında başı çekiyor. 1975 yılında ikonik 'BVLGARI-BVLGARI' saat ilk defa” tanıtılıyor. 1996 yılında Bulgari, ilk aksesuar koleksiyonunu sunarak büyük beğeni topluyor. 
2000'lerde ise dünyanın önde gelen saat markaları arasında anılmaya başlayan Bulgari, bir ümmi yaşam”stili markası haline geldi ve dünyanın dört bir.köşesinde-lüks-otellere-jmzaratıyor: 
2011 yılında marka, LVMH Ailesi'ne katılıyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Bulgari 
İtalya ve Akdeniz Ülkeleri Müdürü Tiziana Cuscunâ, markanın DNA'sını oluşturan ayrıntılara değinirken yeni üretim merkezi Manifattura Bulgari'nin de özelliklerinden bahsetti. 
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> Bulgari'yi diğer lüks mücevher ve aksesuar markalarından farklı kılan öğeler sizce neler? 

Bu öğelerin başında, yeni ve yaratıcı çözümlere duyduğu tutku, doğal zarafet ve estetik çok yönlülük yer alıyor. Tüm bu öğeler; dikkat çekici, sofistike, güncel ve stil sahibi İtalyan tarzını mükemmel bir biçimde yansıtıyor. Zanaatkarlığa önem veriyor ve bu alana yatırım yapıyoruz. Detaya ve mükemmelliğe atfedilen değer, marka 


DNA'sının ayrılmaz bir parçası. Bu özellik- 


leriyle Bulgari, İtalyan mükemmeliyetinin ve sofistike lüks anlayışının sembolü haline geldi. Bulgari, eşsiz çünkü Roma'nın tam kalbinde doğdu. “Sonsuz Şehir” olarak anılan Roma'nın 2700 yıllık görkemli tarihi, sanat, mimari ve tasarımın merkezi olmasını sağladı. Bu kültürel zenginlik arka planda Bulgari tasarımlarını tarih boyunca etkiledi. Tüm bu değerler tasarımlarımızı zamansız kılıyor, ayrıca değerli taşlar konusunda tecrübemiz, bu benzersiz kimliğimizi perçinliyor. 


BULGARI İTALYA VE AKDENİZ ÜLKELERİ MÜDÜRÜ TIZIANA CUSCUNA 


be) DLIZE E 
> Manifattura Bulgari sürdürülebilir üretim merkezinin özellikleri nelerdir? 


Manifattura Bulgari, tarihi altın zanaatkarlığı bölgesi 


Valenza'da, Bulgari'nin açılışını gerçekleştirdiği üretim merkezi. Bu yeni üretim merkezi, gün geçtikçe büyüyen uluslararası pazarın taleplerini karşılamakla kalmıyor, markanın İtalyan menşeili ürünlerin en derin değerlerini güçlendirme amacıyla gerçekleştirdiği araştırmaların özünü ve istekliliğini ifade ediyor. Bulgari Group CEO'su Jean-Christophe Babin, bu önemli dönüm noktasıyla ilgili olarak, “Bulgari, bu projeyle birlikte yüzyıllardır nesil den nesle aktarılan köklerini oluşturan değerlerini daha da güçlendirecek adımlar atıyor. Altın ©  zanaatkarlığı, İtalya'nın zirvede : ) bulunduğu bir alan. Geçmişin ve günümüzün mükemmel bir harmanı, İtalya'yı dünyada mücevher ve altın zanaatkarlığında lider konuma ulaştıran güzellik aşkını ve geleneksel yeteneği bir araya getiriyor” diyor. 
Manifattura Bulgari, bu kavramın 


bir metaforu olarak algılanacak şekilde, hem köklerine dikkat çekme hem de gelece- ge bakma yetisiyle, geleneği ve yeniliği sembolize 

eden iki farklı binadan oluşuyor. Valenza'nın yeni üretim merkezini planlarken çevreye ve bulunduğu ekosisteme saygısından dolayı değil, çalışanlarının güvenliği ve sağlığını 


göz önünde bulunduran Bulgari çevresel ve enerji verimliliği konularına özellikle dikkat ediyor. 


www.platinonline.com 157 


“ZANAATKARLIĞA ÖNEM 
VERİYOR VE BU ALANA 
YATIRIM YAPIYORUZ. DETAYA 
VE MÜKEMMELLİĞE 
ATFEDİLEN DEĞER, MARKA 
DNA'SININ AYRILMAZ BİR 
PARÇASI” 


> Tüm üretim süreçleri burada mı gerçekleşiyor? 
İkonik B. Zerol, Serpenti, Diva, BVLGARF BVLGARI ve Parentesi dahil olmak üzere Bulgari'nin tüm ana mücevher koleksiyonları 


burada üretiliyor. Olağanüstü iki İtalyan kabi- 


liyeti olan, günümüzde hâlâ Roma'dan yayılan tasarımla meşhur artistik bölgenin teknik ve el işçiliği profesyonelliğinin bileşimi bu edinimleri mümkün kılıyor. Yaratıcılık ve Romalı tasarımcıların estetik anlayışının birleşimi, Valenzalı altın zanaatkarlarının duyarlılığı ve üretkenliği ile bir araya geliyor. The High Jewellery koleksiyonu ise Roma'da yakın bir zaman önce genişletilen ve yenilenen Aurelia merkezinde üretiliyor. 


> Çalışan sayısı, toplam metrekare gibi bazı sayısal bilgileri paylaşabilir misiniz? 

Bulgari'nin yeni üretim tesisi Manifattura Bulgari, Open Project tarafından tasarlandı ve toplamda 
15 bin metrekare alana sahip iki binadan oluşuyor. 
Manifattura Bulgari, Ocak 2017'de yaklaşık 400 
çalışanı ile üretimine başladı. Tesis istihdam programı dahilinde 2020 yılına kadar 300 yeni personel almayı amaçlıyor. Ayrıca Bulgari Mücevher Akademisi tek seferde 42 kişiye kadar uzmanlık eğitimi sunmayı planlıyor. 
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“MANIFATTURA BULGARI HEM KÖKLERİNE DİKKAT ÇEKME HEM DE GELECEĞE BAKMA YETİSİYLE, GELENEĞİ VE YENİLİĞİ SEMBOLİZE EDEN İKİ FARKLI BİNADAN OLUŞUYOR. YENİ ÜRETİM MERKEZİ PLANLANIRKEN ÇEVREYE VE BULUNDUĞU EKOSİSTEME SAYGISININ YANI SIRA ÇALIŞANLARININ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞINI DA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK ÇEVRESEL VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONULARINA DİKKAT EDİYOR” 


LÜKS MÜŞTERİLERİ 
BİR CAZİBE M 


BULGARI, OCAK 2017'DE YAKLAŞIK 400 
ÇALIŞANI İLE ÜRETİMİNE ve LADI. TESİS, İSTİHDAM PROGRAMI DAHİLİNDE 2020 YILINA KADAR 300 YENİ PERSONEL ALMAYI AMAC VOR, 
18 FARKLI ATÖLYE YER ALIYOR 


> Manifattura Bulgari'deki üretim süreci hakkında bizi bilgilendirir misiniz? 
Manifattura Bulgari, Avrupa'nın önde gelen 


mücevher yapım tesisidir ve öne çıkan uzmanlık seviyesine sahip insanlar üretim sürecinde yer alıyor. Manifattura, ürün ailesine göre gruplandırılmış ve “Adalar” olarak bilinen 18 farklı atölyeden oluşuyor. Bu yeni bir düzenleme olup her ürün türünün tüm imalat safhalarının tek bir alanda yoğunlaşmasını mümkün kılmış ve mevcut kaynakların verimliliğini artırarak organizasyonu kolaylaştırıyor. Böylece üretim süreci rasyonalize oluyor. 


> Ne kadar süredir Türkiye pazarında yer alıyorsunuz ve bu pazara girmeye nasıl karar verdiniz? 

Zorlu Center'da ilk mağazamızı Eylül 2013'te açtık. Türkiye pazarına girmek uzun zamandır hedeflerimiz arasındaydı. Çünkü Türkiye yalnızca 


Türk lüks müşterilerine hitap etmiyor. Turistik konumundan ötürü dünyanın dört bir yanından lüks müşterileri için önemli bir cazibe merkezi. 


"TÜRKİYE'DE LÜKS TÜKETİMDE CİDDİ POTANSİYEL VAR" 

> Günümüzde lüks tüketimini değerlendirirken lüks tüketici davranışlarında, farklı pazarlarda farklı yönelimler gözlemliyor musunuz? 

*Millenial? olarak tabir edilen Y Kuşağı bizim için öncelikli. Çünkü bu kuşak geleceğin lüks tüketicileri. Dijital mecralara da önem verirken bu mecraları geleneksel metotların alternatifi değil tamamlayıcısı olarak değerlendiriyoruz. 
Türkiye açısından bakarsak, açılışından bu yana Türkiye'deki mağazanın sonuçlarından çok memrnunuz. Hem Türkiye hem de Orta Doğu'daki müşterilerimizden çok iyi geri dönüşler alıyoruz. 
Türkiye'de ise lüks tüketim anlamında önemli bir potansiyel gözlemliyoruz. 


HEM TÜRKİYE HEM DE 
GLOBAL ÖLÇEKTE 
HEDEFLERİNİZ NELER? 


"Kısa süre önce markanın 133'üncü yılını kutladık. Marka, ardında köklü 

bir tarih barındırıyor. Bu tarih içinde Serpenti, BVLGARI BVLGARI gibi ikonik koleksiyonlar yer alıyor. Bu doğrultuda gelecek 10 yıl için hedefimiz, bu görkemli tarihi daha da görkemli, saygın ve arzu uyandırır kılmak ve bu duyguları nesilden nesle aktarmak. BVLGARI özellikle 

saat ve mücevher alanında bugün hiç olmadığı kadar öncü bir arzu ve merak öznesi. Türkiye özelinde baktığımızda 

ise nüfus anlamında Avrupa'nın en yüksek nüfusuna sahip bir ülke ve güçlü ekonomisiyle çok hızlı büyüyor, o yüzden de bizim için önemli bir pazar." 
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DÜNYANIN ÜNLÜ KAYAK a AK TUTKUNLARIN HEM DE KIŞ TATİLİNİ GEÇİRMEK ÜZERE ZİYARETÇİLERİN Veli HAVA NE K SOĞUK OLSA DA STİLLERİNDEN ÖDÜN VERMEYENLER, AĞ RIN ZİRVELERİNDE| ©. 
DE GİYİM ZEVKLERİNİ YANSITMAKTAN KAÇINMIYOR. MODAEVLERİNİN HAZIRLADIĞI KAR VE KAYAK KOLEKSİYONLARI, RENKLERİ, MODELLERİ VE DETAYLARI İLE ÖNE ÇIKARKEN LÜKS YANSIMALARIYLA DA DİKKAT ÇEKİYOR. YÜKSEK KALİTEDEKİ İ KUMAŞLAR, KONFORLU KESİMLERLE BULUŞUYOR. PELÜŞ VE KÜRKLER İSE FEMİNEN 

BİR YORUM KATIYOR. DİĞER YANDAN İSE ÖZELLİKLE OUTDOOR MARKALARIN KAYAK KOLEKSİYONLARI TEKNİK DETAYLARLA ZENGİNLEŞİYOR. SUYA DAYANIKLILIK, ISI 

GEÇİRMEZLİK VE NEFES ALAN KUMAŞLAR AÇIK HAVADA TAM BİR KONFOR SAĞLIYOR. 
ÜLKEMİZDE VE DÜNYADAKİ ÖZEL KAYAK MERKEZLERİNİ SEÇERKEN MODAEVLERİNİN 

KAR VE KAYAK STİLLERİNİ DE SİZLER İÇİN DERLEDİK... 


Dalida Özatay Erus / dalida.ozatay©platinonline.com 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kayak ğlilllii 


dağ HAülkiye 


Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden © Emporio Armani © Columbia © The North Face © Dsguaerd biri olan Uludağ, sahip olduğu tesislerle © Timberland © Timberland © Cain Klein © Dsguaerd 

kış mevsimi boyunca misafirlerine konforlu 

bir ortam sağlıyor. Özellikle sömesir tatili döneminde artık bir klasikleşmiş Uludağ'da kayak yapmak yerine manzaranın ve kış güneşinin tadını çıkartanlar kayak stillerine 

de önem veriyor. Diğer yandan bölgenin 

dört mevsim cazibe merkezi olması için 2) de Bursa Belediyesi, Uludağ'a yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 


© 
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—kayakştillli 


© Dsguared © Chloe © Alive&Olivia Tipik bir ortaçağ kasabası olan Kitzbühel, © Desa © Desa (© Fendi © Chloe dünya kayak sporları noktasında önemli bir konuma sahip. Kiizbühele ulaşmanın en pratik yolu İstanbul'dan uçakla Salzburg'a veya Münih'e gitmek, buradan da shuttle hizmeti sağlanıyor. Kasabada yer alan otel, butik otel, restoran ve kafeler iç dekorasyonlarının yanı sıra sundukları menülerle keyifli ve 

lezzetli duraklar oluşturuyor. İster 

doruklardan yamaçlara kayın 

isterseniz de kasabanın 

sokaklarını gezin eldiveniniz, gözlüğünüz ve şapkanızla şıklığınızı detaylandırabilirsiniz. 
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Finlandiya'nın kuzeyinde yer 


a 
9g b o h 


d 


sizi ısıtmasına izin verin. 


g 


©. 


örünümü ile ziyaretçileri 


akim olduğu Laplanda 


aponya'da renk seçiml 


an Laponya (Lapland), 


üyülüyor. Kutuplara yak ması sebebiyle, kutup i 


üştüğünde pelüş ve po 


üzellikleri ile büyüleyen 


masalsı ni n 

liminin yolunuz arların 


Doğal 


rinizde d 


abildiğince özgür olab 


ilirsiniz. 
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kayak şlilllir 


hapland /binbandı 


© Columbia © Rubberduck © Dsguared © The North Face 


© Salvatore Ferragamo © The North Face © Alexandre McGueen © Fendi 


kayak ğlilllii 


A 


© Chole © Fendi © Juicy Couture © Exguise © Dsguared Dünyanın en güneşli kayak merkezi © Alexandre McGueen © Cos olarak tanınan St. Moritz, dağların 

konumu ve yüksekliği sayesinde 

kar kalitesini yıl boyunca koruyor. 
Deneyimci kayakçıların yanı sıra orta seviyedeki kayakçılar için de uygun pistlere sahip olan St. Moritz, dünya jet sosyetesini de ağırlayan kayak merkezlerinden biri. Durum böyle olunca da metropollerde şıklıkları 

ile yarışanlar St. Moritz'de de bu yaklaşımlarından ödün vermiyor. 


www.platinonline.com 165 


kayak şlillli 


İran'ın en gözde kayak merkezi Dizin, © Fendi © Fendi © Cos © Moncler 

halk tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor. © Dsguared “© Exguise © The North Face © Fendi Başkent Tahran'a 123 km. uzaklıktaki 

Dizin, Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından da tanınıyor. Giyim tarzları ile her zaman dikkat çeken İranlı kadınlar, meraklı oldukları kayak sporunu yaparken de aynı özeni gösteriyor. Kürkler, altın işlemeler, güçlü renk ve kombinler Dizinin doruklarında da kendini gösteriyor. 
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kayak lili 


© MCM © Exguise © Fendi © Beymen Club © Desa Japonya'yı oluşturan dört büyük © Balenciaga © Fendi © Fendi adadan biri olan kuzeydeki 

Hokkaido, kış turizminin geliştiği 

önemli noktalardan biri. İlk kez 

1972 yılında gerçekleşen Kış 

Olimpiyatları ile adını duyuran 

ada, Japon yaşam kültürünün 

yansıttığı minimalizmi kış 

mevsimine yansıtıyor. 
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(TEKSTİLJ 


CHAKRA YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ RIZA KOCAER 


PERAKENDE 


METREKARESİNDE 2 YILDA 


2 KAT BÜYÜYECEK 


YERLİ EV TEKSTİL MARKASI CHAKRA, KENDİNE HAS MAĞAZA KONSEPTİNİ BİR ADIM ÖTEYE TAŞIYARAK LIFE STYLE KONSEPTİNİ HAYATA GEÇİRDİ. BU İÇERİKTE MAĞAZA SAYISINI TÜRKİYE GENELİNDE 6'YA ÇIKARTMAYI AMAÇLAYAN MARKA, PERAKENDEDE DE METREKARE OLARAK BÜYÜMEYİ HEDEFLEYEREK SEKTÖRDE FARKLI BİR DENEYİM YAŞAMAYA 


HAZIRLANIYOR 


Dalida Özatay Erus / dalida.ozatay©platinonline.com 


üzde 100 Türk markası 
Chakra, 2005 yılından bu yana Denizli'deki sanayi kuruluşlarından Kocaer 
Grup bünyesindeki Kocaer Tekstil'e bağlı olarak ev tekstil ürünleri üretiyor. 
Banyo ve plaj havluları, bornoz, nevresim takımları, ev giyimi, ev aksesuarları, aromatik yağ, koku, kandil, mum ve vücut bakım ürünleriyle bütünleşen Chakra, 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mağazalarında da aynı hisleri uyandırmak için özel tasarımlara imza atarken son olarak geçtiğimiz ay Life Style konsepti ile mağaza anlayışını bir adım öteye taşıdı. 2018 yılı içinde Türkiye genelinde bu konseptte 6 mağaza daha açmayı planladıklarını belirten Chakra Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Kocaer, markanın yurt dışına açılımı konusunda da araştırmalar yapıldığını ifade ediyor. 


> Türkiye'de oluşturduğunuz ürün konsepti çerçevesinde sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Sektörde, daha çok sırf tekstil ya da zücaciye gibi kendi konusunda uzmanlaşmış markaları görüyoruz. Konsept bazlı yani kendine özgü konsept mağazacılık yapan marka yok. Chakra, kendi sektöründe müşterisinin istediği her ürüne, en kısa ve en hızlı yoldan ulaşabilmesini sağlamak amacı ile Life Style konseptini hayata geçirdi. 


> Chakra'nın 2018 yılına dair hedefleri nedir? 

2018'de hedefimiz, yurt dışında hedef ülkelerde, Türkiye'de de İstanbul ile bir likte İzmir, Ankara ve Bodrum gibi şehirlerde yeni Life Style konsept mağazaları ile müşterisinin evle ilgili tüm ihtiyacına cevap veren bir marka olmak. 


40 BİN METREKAREDE ÜRETİM 

» Ürünlerinizin en büyük özelliği dokumalarda kullanılan bambu... Bu yönde üretim özellikleriniz nedir? 

Doğanın sunduğu bu mucize, Chakra'nın sahip olduğu teknolojilerin yardımıyla yepyeni formlara dönüşürken doğallığından hiçbir şey kaybetmiyor... İnce ince dilimler halinde kesilen bambu ağaçları, elyaf haline getiriliyor. 
Liflerinden ayrıştırılarak, çeşitli işlemler den geçirildikten sonra ipliğe dönüştürülüyor. Ve bu işlemler sırasında ipliklerin tamamen doğal ve saf kalmasına büyük özen gösteriliyor. Tende bıraktığı serin ve tatlı dokunuş, bambunun kendine has bir özelliği. Hava geçirgenlik özelliğiyle bedenin rahatça nefes almasına yardımcı oluyor. Pamuktan bile daha hızlı bir emiciliğe sahip bambu, içeriğindeki bambu kun maddesi sayesinde deride alerji yapmıyor. 
Bambu ipliği, çok ince olmasına karşın yıpranmaya karşı dayanıklı ve sağlam bir özelliğe de sahip. 


> Üretim tesisinizin özelliklerinden bahseder misiniz? 

Denizli'de 500'den fazla kişiyi istihdam ettiğimiz, 40 bin metrekare kapalı alanda üretim yapılan, Türkiye'nin en modern ve en temiz tesisine sahibiz. 


“2018'DE YURT DIŞI MAĞAZA SAYIMIZI 10 A ÇIKARTMAYI HEDEFLİYORUZ” 

> Hangi şehirlerde toplam kaç mağazaya ulaştınız? 2017'de kaç mağaza açıldı? 
2018'de ulaşmak istenilen mağaza sayısı nedir? 

Türkiye'de Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Mersin, Muğla ve Samsun olmak üzere 
toplam 38 mağazaya sahibiz. 2017'de 7 
mağaza açtık, 2018'de ise Life Style konsepte geçeceğimiz mağazalarla birlikte 6 
mağazayı daha hayata geçireceğiz. Yurt dışında Kuzey Kıbrıs ve Suudi 
Arabistan'da olmak üzere toplam 3 
mağazamız bulunuyor. 2018'de bu sayıyı diğer ülkelerle birlikte 10'a çıkarmayı planlıyoruz. 2017 yılında başlattığımız küçük metrekareli mağazacılıktan orta ve büyük metrekareli mağazacılığa geçiş sürecimiz 2018'de de devam edecek. 
Metrekare artışımız mağaza sayımızdaki artışın çok üzerinde olacak. 2017 yılının başında 3 bin 800 metrekare perakende 
alanımız vardı. 2017 sonunda 7 bin 500 
metrekareye ulaşmış olacağız. 2018 
sonunda ise hedefimiz perakende alanımızı 10 bin metrekare üzerine çıkartmak. Perakende metrekaresi olarak 2 
yılda 2 kat bir büyümeden bahsediyoruz. 
Bizi asıl heyecanlandıran, Chakra'daki bu değişim ve perakende metrekarelerin büyümesi. Bu bizi bambaşka bir perakende deneyimine götürüyor. Her bir mağazamızda müşterimize farklı deneyimler ve yenilikler yaşatacağız. Dinamik ve yeniliklere açık bir perakende anlayışımız var. 


“AVM'LERDE DAHA BÜYÜK 
METREKARE FIRSATLARINI DA DEĞERLENDİRİYORUZ” 

> Chakra'yı daha çok AVM'lerde görüyoruz. AVM stratejiniz nedir? 

AVM'lerde kira/ciro oranı sürdürülebilir olmalı. AVM'nin müşteri profili ile Chakra markası uyumlu olmalı ve yapılan ticaretten iki tarafda para kazanmalı. 
Ayrıca yeni Life Style konseptimizle bir likte AVM'lerde, markamıza ve müşterimize uygun lokasyonlarda ve daha büyük mağazalarda yer almayı hedefliyoruz. 
Amacımız, hedef müşteri profilimizin 


“2017 YILINDA BAŞLATTIĞIMIZ 
KÜÇÜK METREKARELİ 
AĞAZACILIKTAN ORTA 

VE BÜYÜK METREKARELİ 
AĞAZACILIĞA GEÇİŞ SÜRECİMİZ 2018'DE DE DEVAM EDECEK. 
ETREKARE ARTIŞIMIZ MAĞAZA SAYIMIZDAKİ ARTIŞIN ÇOK 
ÜZERİNDE OLACAK. 2017 YILININ BAŞINDA 3 BİN 800 METREKARE PERAKENDE ALANIMIZ VARDI. 
2017 SONUNDA 7 BİN 500 
ETREKAREYE ULAŞMIŞ 
OLACAĞIZ. 2018 SONUNDA İSE HEDEFİMİZ PERAKENDE ALANIMIZI 
0 BİN METREKARE ÜZERİNE 
ÇIKARTMAK” 


ziyaret ettiği AVM'lerin doğru lokasyonlarında, ideal metrekarede Chakra mağazalarını açarak veya mağazalarımızı büyüterek, müşterilerimizin Chakra'nın tüm ürünlerini Chakra'nın her mağazasında bulabilmesini sağlamaktır. 
Dolayısıyla bir taraftan yeni mağaza arayışlarımız devam ederken, yer aldığımız AVM'lerde daha büyük metrekare firsatlarını da değerlendiriyoruz. 


> Chakra Life Style konseptini anlatır mısınız? Bu konseptilk olarak Acarblu'da açıldı, İstanbul ve Türkiye genelinde nerelerde olacak? 

Ghakra Life Style mağazalar ile evlerini mobilyadan ev tekstiline, sofradan dekorasyona kadar aynı dil birliği içinde farklı tarzlarda döşemek isteyen müşterilerimizin ihtiyacına cevap vermek istedik. 
İstanbul Göktürk, Akmerkez, Bağdat Caddesi, Nişantaşı, Capacity, Hilltown, Ankara Atakule, Bodrum Oasis, İzmir Agora, Antalya Agora Life Style konseptimizde açtığımız ve açacağımız yeni mağazalarımız. 


» Kişiye özel deneyim alanlarıyla nasıl bir fark yaratmayı amaçlıyorsunuz? Hangi hizmetlerle ürünleri kişiselleştiriyorsunuz? 

Ghakra, hediye için çok tercih edilen markalardan biri. Hediye edilen kişinin kendini daha da özel hissetmesi için, yeni Monogram ve Gift alanımız- da, seçilen ürünlerimize özel isim, yazı veya motifle nakış işlemesi yapılırken ürünleri hediyenin amacına yönelik nakışlı etiketler, nostaljik mühürle kapatılabilen not kartları ve kartları hediye kesesine tutturmak için tasarlanmış özel minik mandallar ile süslüyoruz. Herkesin yaptığını değil kimsenin yapamadığını ve yapmaya cesaret edemediğini yapmak öncelikli hedefimiz. 


> Chakra'nın yurt dışı mağazalaşma planı ne yönde ilerleyecek? 

Hedeflenen ülkelerle görüşmeler devam ederken, pazar araştırmalarına ağırlık veriyoruz. Yeni bir ülkeye yeni bir marka ile girmek oldukça zor ve dikkatli yönetimesi gereken bir süreç. Ülke ile ilgili araştırmalarımız olumlu ise yurt dışında yatırımcı arayışımız oluyor. Bu süreçte çok deneyimli bir ekibimiz var. Bu konuda da seçici ve dikkatli olmak zorundayız. 
Ghakra'nın yurt dışı büyüme planının odak noktasında, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir ilişki kurabileceğimiz stratejik iş ortaklarımız olmalı. Bu iki bileşen bir araya geldiğinde beş yıllık büyüme planımızı birlikte yapıyor ve süreci başlatıyoruz. 
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|ARKEOLOJİJ 


2017 YILININ EN ÖNEMLİ 
ARKEOLOJİK KEŞİFLERİ 


ARKEOLOJİ SON ZAMANLARDA, SADECE AKADEMİSYENLERİ VE UZMANLARI İLGİLENDİREN BİR BİLİM DALI OLMAKTAN UZAKLAŞARAK, GİDEREK HERKESİN İLGİ DUYDUĞU VE DAHA FAZLASINI ÖĞRENMEK İSTEDİĞİ BİR ALAN OLARAK ÖNE ÇIKIYOR. 
BU YIL ARKEOLOJİK KEŞİFLERİN TÜRKİYE ÇAPINDA BU KADAR İLGİ GÖRMESİ DE BUNUN BİR SONUCU. 2017 YILINDA DÜNYANIN FARKLI KÖŞELERİNDE BİRBİRİNDEN İLGİNÇ VE BİR O KADAR DA DEĞERLİ ARKEOLOJİK KEŞİFLER YAPILDI. ARKEOFİLİ EDİTÖRLERİ DE 
2017 YILINDA ÖNE ÇIKAN ARKEOLOJİK KEŞİFLERİ SEÇTİ. İŞTE TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA 
YAPILAN EN DİKKAT ÇEKİCİ ARKEOLOJİK KEŞİFLER... 


GÖ PAPİRÜSTE MISIR 
PİRAMİTLERİNİN NASIL 


YAPILDIĞI YAZIYOR 

ANTİK MISIRLI BİR YÖNETİCİ TARAFINDAN YAZILMIŞ BİR 
PAPİRÜS, PİRAMİTLERİN NASIL 
İNŞA EDİLDİĞİNE DAİR ÖNEMLİ BİLGİLERİ ORTAYA ÇIKARDI. 
Arkeologlar, Antik Mısırlıların Gize'nin Büyük Piramiti'ni nasıl inşa ettiğinin gizemini nihayet çözdüklerine inanıyor. 
Büyük Piramit, Tora'daki yerel kaynaklı kireç taşı ve ülkenin güneyindeki granit kullanılarak 20 yıllık bir süre zarfında inşa edilmiş olan, Dünyanın Yedi Harikası'nın 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en eskisi ve tek ayakta kalanı. Yapı, binlerce yıl boyunca insanların gözlerini kamaştırdı ve Ortaçağa kadar dünyadaki en uzun insan yapımı yapıydı. Şimdi ise Merer adlı bir yönetici tarafından yazılmış bir antik papirüs, piramitlerin nasıl inşa edildiğine dair ilk elden yazılan tek kayıt oldu. Merer, papirüsün üzerine, binlerce emekçinin, Nil Nehri'nden halatlarla birbirine tutturularak 170 bin ton kireçtaşını ahşap teknelerle taşıdığını yazmış. Tahminen 2.3 milyon adet blok, özel olarak inşa edilmiş bir kanal sistemi vasıtasıyla, piramidin tabanından sadece birkaç metre uzaktaki bir iç limana sürüklenmişti. 


©JGÖBEKLİTEPE'DE 
KAFATASI KÜLTÜNE DAİR 


KANITLAR BULUNDU 
GÖBEKLİTEPE'DEKİ İNSAN KEMİKLERİNDE NEOLİTİK 

DÖNEM KAFATASI KÜLTÜYLE BAĞDAŞTIRILABİLECEK KASITLI YAPILMIŞ İZLER BULUNDU. 
Göbeklitepe'de bulunan üç yetişkin kafatası parçası üzerinde yapılan incelemeler sonucu, bunların ilk önce derisi yüzülüp üzerindeki etlerinden arındırıldığı, ardından da kemiklere çakmaktaşıyla oyuklar açıldığı anlaşıldı. Veriler, kafataslarını etlerinden arındırmanın o kadar da kolay bir iş olmadığını da gösteriyor, çünkü kasların kemiğe bağlandığı yerlerde kemikler üzerinde kazımadan kaynaklanan çok sayıda çizik bulunuyor. Göbeklitepe'de bulunan bu üç kafatası parçası, dünyada bilinen en eski oyulmuş kafataslarını oluşturuyor. 
O dönemde Göbeklitepe'yi ziyaret eden insanlar, kafataslarını asarak atalarını anıyor ya da düşmanlarını sergiliyor olabilirlerdi. 
Kafataslarına belli bir amaçla bırakılan oluk ve delik izleri, dikilitaşlardaki özenle yapılmış insan ve hayvan kabartmalarına kıyasla çok daha sade. Bu nedenle araştırmacılar, kafataslarındaki izlerin sergilenmek için değil, ip bağlanarak asılmasına yardımcı olmak için yapıldığını düşünüyor. 


©) FAS'TA BİLİNEN EN 
ESKİ HOMO SAPİENS 


KALINTILARI BULUNDU 
FAS'TA, BİZİM TÜRÜMÜZ HOMO SAPİENS'E AİT 300.000 YILLIK BİLİNEN EN ESKİ KEMİKLER 
BULUNDU. DAHA ÖNCE 

HOMO SAPİENS'E AİT EN ESKİ KALINTILAR 200.000 YILLIKTI. 
Fas'taki yeni fosil bulguları, türümüzün köklerini 100.000 yıl geriye çekmekten fazlasını yapıyor. Ayrıca, 300.000 
yıl önce bilinen en eski Homo sapiens atalarımızın neler yediğini gösteriyor: 


Bol bol gazel. Arkeologların insan türünün 200.000 yıl önce ortaya çıktığını düşünmesi nedeniyle, daha önce Fas'ta bulunan eski aletlerin modern insanlardan önceki türler tarafından yapıldığı düşünülüyordu. Fakat Jebel Irhoud'daki bulgular, bunların o dönemde yaşayan modem insanlardan kaldıklarını anlamamızı sağladı. Bu keşifle beraber daha önce doğru olarak kabul ettiğimiz birçok şey de değişti. Yeni bulgulara göre insanın evrimi, Afrika kıtasının çeşitli noktalarından eşzamanlı olarak gerçekleşti. 
İnsanların, Afrika kıtası çapında zamana yayılan bir evrim süreci geçirdiği anlaşıldı. 


© VAN GÖLÜ'NÜN 
DERİNLİKLERİNDE 


URARTU KALESİ 

BİTLİS'İN ADİLCEVAZ İLÇESİNDEKİ VAN GÖLÜ'NDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA SIRASINDA, GÖLÜN DERİNLİKLERİNDE URARTULARA 
AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN 3.000 
YILLIK KALE KALINTISI TESPİT EDİLDİ. 

Ekibiyle Van Gölü'nde dalış gerçekleştiren su altı görüntüleme yönetmeni Tahsin Ceylan, Adilcevaz Kalesi'nin kalıntısı olduğu değerlendirilen tarihi bir yapıyı görüntüledi. Kalenin yapımında kullanılan kesme taşlar ve aslan figürünün tasvir edildiği bir taş bulunması, kalenin Urartular tarafından yapıldığı ihtimalini güçlendiriyor. Van Gölü'nün sodalı bir suya sahip olması nedeniyle yapı, surları ve burçları ile binlerce yıl boyunca hiç bozulmadan günümüze kadar ulaşabilmiş. Surların ne kadarının gömülü olduğu şimdilik bilinmiyor ancak suyun üstündeki kısımları yer yer 3-4 metreye kadar uzanıyor. İlerleyen zamanlarda yapılacak araştırmalar, gölün derinliklerindeki bu kale ve Urartular hakkında önemli bilgiler sağlayacak. 
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© ANTİK MISIR 
HİYEROGLİF 
YAZILARININ 


ÖNCÜLERİ BULUNDU 
ANTİK MISIR ŞEHRİ ELKAB'DA KEŞFEDİLEN 5.200 YIL 
ÖNCESİNE TARİHLENEN 
ANITSAL HİYEROGLİFLER, 
MISIR'IN ÜNLÜ HİYEROGLİF YAZISININ NASIL ORTAYA 
ÇIKTIĞINI GÖSTERİYOR. 

Daha ewvel hiçbir şekilde fark edilmemiş ve kayıt altına alınmamış olan bu yazıtlar, Antik Mısır yazı sistemleri tarihinde büyük öneme sahip. Bulunan yazıtlar, Antik Mısır hiyeroglif yazısının oluşum sürecindeki bazı en erken sembolleri barındırıyor ve bu da Mesırlıların bu yazı sistemini nasıl oluşturduklarına dair önemli kanıtlar sunuyor. Mısır'daki çoğu kaya betiminin Nil Nehri'ne paralel olan ya da çöle doğru ilerleyen ana yollar üzerinde bulunduğunu belirten araştırmacılar, bu betimlerin özellikle yolların kesişim noktalarında ve seyahat sırasında durulabilecek yerlerde bulunduğunu belirtiyor. Daha ewel bulunan semboller 1 — 1,5 cm. arası ölçülere sahipken, yeni keşfedilen her bir hiyeroglif sembolü en az yarım metre uzunluğa sahip. 
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İSTANBULUN 
GÖBEĞİNDE 3500 YILLIK 


MEZARLIK 

İSTANBULUN BEŞİKTAŞ SEMTİNDE 
BİR SÜREDİR DEVAM EDEN 
METRO KAZILARINDA, YAKLAŞIK 
3.500 YILLIK MEZARLIK ORTAYA ÇIKARILDI. KAZILARDA ŞİMDİYE KADAR 35 MEZAR BULUNDU. 
Beşiktaş'ta ortaya çıkarılan Son Tunç çağı 
ile Demir çağının başlangıcına (M.Ö. 1500 
— 1200) tarihlenen mezarlık Yenikapı kazılarından sonra İstanbul'un binlerce yıllık geçmişi hakkında oldukça önemli bilgiler sağlıyor. Kuzey Karadeniz step kültürüne ait kurgan tipi mezarların ortaya çıkması, bu insanların Karadeniz'den göç ettiğini gösteriyor. Dairesel planlı taş yığınlarının Kuzey Karadeniz step kültürüne ait ölü gömme adeti olan kurgan tipi mezarlar olduğu belirtiliyor. Bulunan insan kalıntılarının bazıları urne tipi kaplar içinde yakılmış, bazıları ise cenin pozisyonunda gömülmüş. 3000-3500 yıl önceki göçlerle Karadeniz'den güneye doğru yayılan insanların, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Trakya'ya gelen gruplardan bazılarının da İstanbul'a yerleştiği tahmin ediliyor. Yapılacak araştırmalarla, mezarlarda bulunan insanların cinsiyet ve yaşları belirlenecek ve o çağlarda insanların ne ile beslendiği, ne ekip biçtiği ortaya çıkacak. 


()viKİNG MEZARINDA 
ALLAH VE ALİ YAZAN 


KUMAŞLAR BULUNDU 
İSVEÇ'TE 9. YÜZYILDAN KALMA VİKİNG MEZARLARINDA 
ÜZERİNDE ALLAH VE “ALİ” YAZILI GİYSİ VE KUMAŞLAR BULUNDU. 
Daha önce gümüş üzerinde tipik Viking dönemi desenleri olduğu düşünülen geometrik şekillerin, Kufi karakterleri olduğu ispatlandı. Araştırmayı yapan Uppsala Üniversitesi araştırmacıları, şerit desenler- de hem Allah hem de Ali yazdığını ortaya koydu. Araştırmaya göre Vikingler, İslam dininden ve ölümden sonra cennette sonsuz yaşam inanışından etkilenmiş olabilir. Viking dönemi mezarlarındaki Doğu objeleri sadece yağma ve doğu ticaretinin bir nedeni olmadığı düşünülüyor çünkü yazıtlar, Valkyries'in görüntülerini barındıran tipik Viking çağ kıyafetlerinde görülüyor. Viking ve Müslüman dünyalar arasındaki iletişim, tarihi kayıtlardan ve kuzey yarımkürede İslam sikkelerinin keşfedilmesinden uzun süredir biliniyor. 
İki yıl önce, araştırmacılar Birka'daki bir kadın Viking mezarında bulunan gümüş yüzüğü tekrar inceledi ve taş üzerinde 'Allah'a' yazdığı ortaya çıktı. 


(AFYON'DA DENİZ 
KAVİMLERİNİ ANLATAN 


3200 YILLIK TABLET 
ARKEOLOGLAR 1878 YILINDA 
BULUNAN VE 3200 YIL ÖNCE 
TAŞA KAZINAN HİYEROGLİF 
YAZILARI DEŞİFRE ETMEYİ 
BAŞARDI. YAZITTA, TRUVA 

PRENSİ VE ARKEOLOJİNİN EN 
BÜYÜK GİZEMLERİNDEN DENİZ KAVİMLERİ ANLATILIYOR. 
Arkeologlar Milattan Önce 1200 civarında büyük medeniyetlerin ani ve kontrol edilemez çöküşünün arkasında deniz saldırıları olduğunu bir süredir düşünüyordu. Ancak bu saldırıları düzenleyenlerin kimliği bilinmiyordu. 10 metre uzunluğundaki taş levhadaki antik Luvi dilinde yazılan yazılara göre, Batı Anadolu'daki krallıkların birleşik donanmaları Doğu Akdeniz'de sahil kentlerine baskın düzenledi. Araştırmacılar yazıtın Bronz Çağı krallığı Mira'nın kralı Kupanta-Kurunta'nın emriyle M.Ö. 1190 yılında hazırlandığına inanıyor. Taş yazıt, Truva'dan Muksus adlı bir prens liderliğinde askeri sefer başlatan Mira adlı güçlü bir krallığın yükselişini anlatıyor. 
Ayrıca, Kral Kupantakuruntaş'ın Mira'nın tahtına nasıl çıktığı anlatılıyor. Yazıta göre, Kral Kupantakuruntaş şu anda Türkiye'nin batısında Mira adlı bir krallığı yönetiyordu. Truva, Mira krallığının yönetimindeydi ve Truva prensi Muksus, bugün İsrail'de bulunan ve orada bir kale inşa eden Aşkelon'u fethetmeyi başaran bir denizci keşif gezisine liderlik etti. 


EEE ii di Ha 


ÖANTİK DNA, GİZEMLİ 
KENAN HALKININ YOK 


OLMADIĞINI GÖSTERDİ 
ANTİK KENANLI DNASSI İLK 

DEFA DİZİLENDİ VE SOYLARININ GÜNÜMÜZ LÜBNAN'INDA DEVAM 
ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI. SONUÇ 
OLARAK GÜNÜMÜZ LÜBNAN 
HALKI DNA'SININ X90'INI 

TUNÇ ÇAĞI KENAN HALKIYLA PAYLAŞIYOR. 

Firavunların Mısır'ı yönettiği ve Antik Yunanlıların ilk şehirlerini inşa ettikleri dönemde, Kenanlılar denilen bir grup esrarengiz insan Yakın Doğu'da üstünlük kurdu. Yaklaşık 4000 yıl önce Lübnan, İsrail, Ürdün'ü ve Suriye'nin bir bölümünü kapsayan Levant bölgesinde şehirler kurdular. Kenan halkı tanrıça Astarte'ye ve onun eşi Baal'a tapıyorlardı. Kültürlerinde kadınlar için eşitlik anlayışı söz konusuydu. Fakat Kenanlılar hiçbir yazılı belge bırakmadılar ve tarihleri hakkında bilgiler yalnızca ikinci el kaynaklardan elde edinilebiliyordu. Bu kaynaklardan biri olan Eski Ahit birçok Kenanlı için dehşet verici bir sondan bahseder: İsrailoğulları'nın Mısır'dan çıkışı sırasında Tanrı onlara Kenan ülkesini ve halkını yok etmelerini emretti (bazı bölümlerde ise Kenanlıların kurtulmuş olabileceğinden bahseder). 
Eski Ahit'in beşinci kitabı olan Tesniye, Kenanlıları Tanrı'nın emrinde yok edilen halk olarak tanıtır. Geleneksel öğretiler İsrafiloğulları'nın M.Ö. 1250 civarında bu olayı gerçekleştirdiklerini iddia eder. 
Fakat arkeolojik veriler Kenan şehirlerinin aslında hiçbir zaman yok edilmediğini veya terk edilmediğini gösteriyor. 


(0) ARDAHAN'DA 
RUS YARBAYIN 
İYİ KORUNMUŞ 


KALINTILARI 

ARDAHAN'DA APARTMAN 
İNŞAATI İÇİN YAPILAN TEMEL KAZISINDA, 1877-1878 OSMANLI- 
RUS SAVAŞINA KATILDIĞI 
DÜŞÜNÜLEN RUS YARBAYA AİT 
İYİ KORUNMUŞ KALINTILAR 
BULUNDU. 

Daha sonra palto ve botları ile birlikte günümüze kadar çok iyi ulaşan kalıntıların, Yarbay Rjepetski'ye ait olduğu anlaşıldı. Rus arşivlerin- de Yarbay Karloviç'in mezar yeri Ardahan Asker Mezarlığı olarak geçiyor. Ardahan'daki bulunan tabutla ilgili araştırmalara katıldığını anlatan Rusya Askeri Tarih Arşivi uzman görevlisi Oleg Çistaykov, apolet sayesinde olayı çözdüklerini anlattı. Rus uzman, “Apolet üzerindeki yıldız ve rakamları araştırdık. Genelkurmay Başkanlığı arşiv belgelerini inceledik. 
Sonuç olarak Ardahan'da Rus mezarlığında toprağa verilen tek yarbay rütbesindeki askerin Pjepetski olduğu anlaşıldı” dedi. Yarbayın bir akrabası ise Rjepetski'nin bir fotoğrafını yayınladı. Fotoğrafın, yarbayın Orta Asya'da askeri görev sırasında çektirdiği belirtildi. Rus tarihi kayıtlarına göre Yarbay Rjepetski'nin ölümünden iki yıl önce Ardahan'a tayini çıktı. Burada 1. 
Kafkas Kolordusu 20. Piyade Tümeni 
78. Navaginskiy Alayı'nda görev yaptı. 
ve 1894 yılında beyin kanamasından dolayı hayatını kaybetti. 
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IKİTAPJ 


SELÇUKLU VE OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE UZANAN 


GÖKYÜZÜ VE YERYÜZÜNÜN MİRASI 


TURKUAZ 


FİLLİ BOYA, HAZIRLADIĞI TURKUAZ RENK KOLEKSİYONU İLE TÜRK BOYA SEKTÖRÜNDE BİR İLKE İMZA ATARAK TÜRKLER İLE BÜTÜNLEŞEN TURKUAZ RENGİNİ VE HİKAYESİNİ TÜM DÜNYAYA TANITIYOR. FİLLİ BOYA, 'SELÇUKLU'DA, OSMANLI'DA VE GÜNÜMÜZDE TURKUAZ' OLMAK ÜZERE ÜÇ FARKLI BÖLÜM VE ONLARCA TURKUAZ RENK SEÇENEĞİNDEN OLUŞAN KOLEKSİYON İLE SANAT TARİHÇİSİ PROF. DR. GÜL İREPOĞLU'NUN HAZIRLADIĞI TURKUAZ ÜZERİNE YAZILMIŞ İLK VE KAPSAMLI KİTABINI YAYINLADI. "DEĞERLİ BİR TAŞIN ADININ BİR ULUSLA ANILMASI TARİHTE GÖRÜLMÜŞ BİR ŞEY DEĞİL. BU DURUM İLK KEZ TURKUAZ RENGİ İLE BİRLİKTE ORTAYA ÇIKIYOR. İŞTE BİZ DE BU ÇALIŞMAMIZLA KÜLTÜR HAZİNEMİZİN EN NADİDE VARLIĞI OLAN TURKUAZ RENGİNİN ULUSUMUZLA OLAN GÜÇLÜ BAĞLARINI VE TARİHSEL DOKUMUZDAKİ YERİNİ İNSANIMIZLA PAYLAŞALIM, TURKUAZ RENGİNE HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKALIM İSTEDİK" DİYEN BETEK GENEL MÜDÜRÜ TAYFUN KÜÇÜKOĞLU SORULARIMIZI YANITLADI 


Meral Erdoğan / meral.erdogan ©platinonline.com 


ili Boya, Sanat Tarihçisi 
Prof. Dr. Gül İrepoğlu ile beraber hazırladığı "Turkuaz: Gökyüzünün ve Yeryüzünün 
Mirası' kitabı ve Turkuaz Renk Koleksiyonu'nun tanıtımını birlikte yaptı. 
Alışık olmadığımız bu yöntemle sanat tarihi yayıncılığında önemli bir boşluğu doldururken Turkuaz Koleksiyonu'nun yanı sıra ülkemizin tanıtımına da katkıda bulunuyorsunuz. Bu çalışmadaki hedeflerinizi öğrenebilir miyiz? 
Filli Boya olarak her zaman sektörümüzde ilklerin öncüsü olduk. Pazarları tanıyan ve müşterileri anlayan bir marka olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına doğrudan cevap verecek yenilikçi ürün ve hizmetlerle tüketicilerin beğenisini kazandık. 
Hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleriyle ülkemize ve insanımıza değer sağladık. Biz yaptığımız işi hiçbir zaman sadece bir ekonomik faaliyet olarak görmedik. İnsanla, doğayla, kültürümüzle ve içinde yaşadığımız toplumla bir olduk ve birlikte büyüdük. Her işimizde ciddi bir araştırma ve geliştirme süreci oldu. 
Yaptığımız işin derinlerine indik, kültürel kodlarını, insan, doğa ve toplumla ilişkisini araştırdık. Elbette işimizin en doğal 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YILDIZLI ÇİNİ, TİEM 


parçası olan renklerle ilgili olarak da aynı anlayışı benimsiyoruz. Sunduğumuz renk kartelaları için yaptığımız çalışmalar ciddi araştırma ve geliştirme projeleri sonucunda ortaya çıkıyor. Renklere olan tutkumuzu sadece koleksiyonlar ile sınırlı tutmuyoruz. Renkleri anlamak, anlatmak ve renklerin arkasında kültürel zenginliği ve yaşattığı duyguyu insanlarla paylaşmak için çaba sarf ediyoruz. Ülkemiz, insanı- 


mız ve kültürel değerlerimizi renklerin 


diliyle anlatmak istiyoruz. 


“KÜLTÜREL MİRASIMIZA 

SAHİP ÇIKIYORUZ” 

Biz kurum olarak tarihi değerlerimiz ve geleneklerimiz ile her zaman gurur duyduk. Şirketimizin itibarını yücelttiği- ne inandığımız Anadolu coğrafyasına ait bu kültürel mirası yaşatma çabamız, dün olduğu gibi bugün de bizim yaşam motivasyonumuz, enerji ve ilham kaynağımız olmayı sürdürüyor. Bu duygu ve düşüncelerle bugün milyonlarca renk üretebiliyor ve bunu ülkemizdeki 80 milyon insanımız ile paylaşabiliyoruz. Bu milyonlarca rengin her birinde, insanımızın tutkusu, aşkı, emeği, sevgisi, mutluluğu, geçmişi ve geleceği var. 

Bu ülkeyle, Anadolu ile ve bu coğrafya ile bütünleşmiş turkuaz rengine olan tutkumuzun altında bu sebepler yatıyor. Bu anlayışın bir yansıması Filli Boya Turkuaz Renk Koleksiyonu'nu oluşturma düşüncesi oluştuğunda bunun sadece renk koleksiyonu ile sınırlı kalmasına gönlümüz razı gelmedi. İstedik ki renk etkisi ve özellikleri sayesinde destansı bir tarihe sahip olan turkuaz renginin anlam 


BETEK GENEL MÜDÜRÜ TAYFUN KÜÇÜKOĞLU VE SANAT TARİHÇİSİ 


PROF. DR. GÜL İREPOĞLU 


ve önemini herkes bilsin, adı Türklerle özdeşleşen turkuaz, ülkemizde ve dünyada hak ettiği yeri edinsin. Böylece turkuaz hakkında bir kitap hazırlamaya karar verdik. Bu konuda Prof. Dr. Gül İrepoğlu'nun kapısını çaldık. Uzun süren bir çalışma dönemi oldu. Eylül ayında da Turkuaz Renk Koleksiyonu'nu ve “Turkuaz” kitabımızın tanıtımını yaptık. 
Filli Boya Turkuaz renk koleksiyonumuz- da toplam 48 farklı Turkuaz tonu bulunuyor. Bunlardan 7 renk Selçuklu dönemi Turkuaz örneklerinden oluşurken diğer 
34 farklı Turkuaz tonu ise Osmanlı dönemi sanat ve mimari eserlerden belirlenen yansımalardan oluşuyor. Koleksiyonda 


ayrıca günümüz Turkuaz örneklerinden de 7 renk yer alıyor. 


> Turkuaz kitabının dünyada bir ilk oldugunu biliyoruz. Bu kapsamda kitabın yurtdışı tanıtımı da olacak mı? 

Evet. Bu çalışma dünyada bir ilk. 
İnanıyoruz ki bu kitap ile birlikte adı tarih boyunca Türklerle birlikte anılan turkuaz rengini tüm dünya tanıyacak ve bu tutku- ya onlar da ortak olacak. Bu yüzden kitabımızı İngilizce'ye çevirdik. Kısa bir süre içerisinde öncelikli olarak dünya çapında önde gelen yabancı mimarlık ofislerine ve çeşitli ülkelerdeki elçiliklere, UNESCO'ya ve önemli kütüphanelere göndereceğiz. 


DÜNYADA İLK KEZ TURKUAZ ÜZERİNE OLUŞTURULMUŞ EN KAPSAMLI KİTAP OLAN 'TURKUAZ GÖKYÜZÜNÜN VE YERYÜZÜNÜN MİRASI' ADLI ESERLE HEM TURKUAZ TAŞININ HEM DE TURKUAZ RENGİNİN KAPSADIĞI 


TÜM BAŞLIKLAR KUCAKLANIYOR 


KUBADABAD KÜLLİYESİ BÜYÜK SARAY'DAN ÇIKMIŞ OLAN OLAN 
ŞEFFAF TURKUAZ SIRLI KASE 


KUBADABAD KÜLLİYESİ BÜYÜK SARAY'DAN ÇIKMIŞ DUVAR ÇİNİSİ 


FİLLİ BOYA TURKUAZ RENK 
KOLEKSİYONUNDA TOPLAM 48 
FARKLI TURKUAZ BULUNUYOR. 
BUNLARDAN 7 RENK 

SELÇUKLU DÖNEMİ TURKUAZ ÖRNEKLERİNDEN OLUŞURKEN 
DİĞER 34 FARKLI TURKUAZ TONU 
İSE OSMANLI DÖNEMİ SANAT VE MİMARİ ESERLERDEN BELİRLENEN YANSIMALARDAN OLUŞUYOR. 
KOLEKSİYONDA AYRICA GÜNÜMÜZ 
TURKUAZ ÖRNEKLERİNDEN DE 7 


RENK YER ALIYOR... 


KONYA BÜYÜK SARAY'DAN ÇIKAN GÖĞSÜNDE 'ES-SULTAN' YAZILI ÇİFT BAŞLI BAŞLI KARTAL MOTİFİ / SELÇUKLU 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ISERGİJ 


AN A > 
YENİ/DEN BAKIŞ 


PEF 


4 MART 2018 TARİHİNE KADAR ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ. 


'BANA BAK: LA CAIXA' ÇAĞDAŞ SANAT KOLEKSİYONU'NDAN PORTRELER VE DİĞER KURMACALAR SERGİSİ, PORTREYİ GÜNÜMÜZ ÇAĞDAŞ SANAT ÜRETİMLERİ ÜZERİNDEN BİR KEZ DAHA TARTIŞMAYA AÇARKEN, 'CEMAL EMDEN FOTOĞRAFLARIYLA LOUIS KAHNAA YENİ/DEN BAKIŞ' SERGİSİ, 20'NCİ YÜZYIL DÜNYA MİMARLIĞININ ÖNEMLİ AKTÖRLERİNDEN LOUIS KAHN'IN YAPITLARINA VE SANATSAL ÇALIŞMALARINA ODAKLANIYOR 


Pera Müzesi'nin 'Bana Bak!: la Caixa' Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndan Portreler ve Diğer Kurmacalar sergisi, sanat tarihindeki en eski ifade biçimlerinden biri olan portreyi, günümüz çağdaş sanat üretimleriyle yeniden ele alıyor. Küratörlüğünü 
Nimfa Bisbe'nin üstlendiği sergi, 22 
sanatçının eserleri üzerinden beden, kimlik ve temsil kavramlarını gündeme getiriyor. Sergide yer alan sanatçılar arasında, Janine Antoni, Eduardo Arroyo, Juan Navarro Baldeweg, Jean-Michel Basgulat, Christian Boltanski, Rineke Dijkstra, Marlene Dumas, Esther Ferrer, Günther Förg, Curro Gonzâlez, Stefan Hablützel, Roni Horn, Sharon Lockhart, Pedro Mora, Vik Muniz, Öscar Mufoz, Bruce Nauman, Carlos Pazos, Cindy Sherman, Antoni Tâpies, Gillian Wearing, Sue Williams bulunuyor. Resim, fotoğraf, heykel ve videodan oluşan seçki, izleyicileri portrelerin toplumsal aynasında 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kendilerine bakmaya davet ediyor. Pera Müzesi'nin 'Cemal Emden Fotoğraflarıyla Louis Kahn'a Yeni/den Bakış' sergisi ise, dünyaca tanınmış Amerikalı mimar, düşünür ve sanatçı Louis Kahn”ın yapıtlarına ve sanatsal çalışmalarına odaklanıyor. 
Seranit Grup sponsorluğında düzenlenen serginin küratörlüğünü mimar N. Müge Cengizkan, tasarımını ise Bülent Erkmen üstleniyor. 


lâ OCAK 2018 TARİHİNE KADAR ZİYARET EDİLEBİLİR. 


Sanatçı Refik Anadol, Çatalhöyük'te 25 yıl boyunca yürütülen bilimsel araştırmalar- da kaydedilen 250 bin buluntuya ait 2.8 
milyon girdiyi yapay zeka algoritmalarını da kullanarak hazırladığı medya enstalasyonunda görselleştirdi. 'Bir Kazı Hikayesi: Çatalhöyük” sergisi kapsamında 14 Ocak 2018'e kadar ANAMED'de görülebilir. 


'KÜ 
MAL 


AKADEMİLİLER SANAT MERKEZİ 
BALO SOKAK NO:37 BEYOĞLU/İSTANBUL 


Akademililer Sanat Merkezi, 2017 yılına 'Küçük Resmi Görmek' isimli grup resim sergisi ile veda ediyor. 42 ressamın ufak boyutlardaki tablolarından oluşan sergide, küçük tuvalin doğasına dair pek çok farkli konuda örnek sanatseverleri bekliyor. 
Günümüz çağdaş sanatında genel olarak anlatımın giderek daha da büyük tuvallerle yapıldığı sergilerden sonra, ufak tuvallerin anlattığı samimi hikayeleri izlemek, sanatçının eskiz defterindeki rahatlığa tanık olmaya yakın bir keyif olarak, serginin konseptini şekillendiriyor. 


e el 
FÜREYA KORALIN 
KAPSAMLI 


SERAMİK SANATININ ÖNCÜLERİNDEN FÜREYA KORAL'IN, KALE GRUBU 


EN 


TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN KAPSAMLI RETROSPEKTİF SERGİSİ, GEÇTİĞİMİZ KASIM AYINDA SANATSEVERLERLE BULUŞTU 


Kültürel mirasımızın farklı alanlarına destek vermeyi hedefleyen Kale Grubu, 60'ıncı kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Füreya Koral'ın en kapsamlı retrospektif sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay; “60'ıncı kuruluş yıldönümümüzde, Türkiye'yi seramik sanatı ile tanıştıran öncü ve yenilikçi sanatçımız Füreya Koral'ın, bugüne kadar yapılmış en kapsamlı retrospektif sergisini sanatseverlerle buluşturmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. "İlklerin Kale'si olarak, Türkiye'nin ilk çağdaş seramik sanatçılarından Füreya'yı, aramızdan ayrılışının 20'nci yılında “anmak kadar anlamak” ve anlatmak" serginin 


çıkış noktası oldu. Bu sergiyle Füreya'nın seramik üretimlerine A'dan Z'ye ışık tutmayı hedefliyoruz. Sergide sanatseverlerle buluşturacağımız Füreya imzalı Rıfat Usta fincanı, el yapımı defterleri ve posterlerin geliri de, Kaleseramik Vakfı (KSV) bünyesinde oluşturulan Füreya Burs Fonu'na aktarılacak” diyor. Kâroly Aliotti, Nilüfer Şaşmazer ve Farah Aksoy küratörlüğünde hazırlanan sergideki eserler arasında; mürekkeple yaptığı desenlerden litografilerine, seramik tabaklarından dış mekan panolarına, evler serisinden en son çalışması olan Yürüyen İnsanlar'a kadar birçok eser bulunuyor. Sergi, 18 Ocak gününe kadar ziyaret edilebilecek. 


/ARTMIXI 


Vladimir Tatlinin Üçüncü Enternasyonal Anıtı'ndan 


ilhamla 'Fountain of Light/Işık Pınarı Ai Weiwei, Louvre Abu Dhabi 


ABU DHABİ 
AÇILDI 


aris'te bulunan ünlü Louvre Müzesi, # Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'ye de açıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açılışını yaptığı müzede orijinalinden daha fazla eser sergilenecek. Araplar, müzenin isim hakkı için 525 milyon dolar, ödünç eserlerin güvenliği için de 750 milyon dolar ödeyecek. 
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de yapımı tamamlanan aynı zamanda Paris'te de bulunan Louvre Müzesi'nin açılışını yaptı. Müze, Paris'teki müzeden daha fazla esere ev sahipliği yapacak. Beş yıl gecikmeyle açılan müzede konuşma yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Güzelliğin Tapınağı" ifadesini kullandı. Müzenin gericiliğe karşı mücadele sembol olduğuna değinen Emmanuel Macron, "Bizim için kültürü, eğitimi ve güzelliği desteklemekten daha acil bir şey yok" diye konuştu. 


Fas kralı 6. Muhammed, Louvre Abu Dhabide James Abbott McNeill Whistler'ın 'Whistler'ın Annesi adıyla bilinen resmini incelerken. 

Kral, açılış günü Louvre Abu Dhabiye 1 milyar dolar değerinde Fas sanatı eserleri bağışladı 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ISİNEMAJ 


YÖNETMEN: KIVANÇ BARUÖNÜ 


SENARYO: CEM YILMAZ 


obot olan 216, insan olmanın hayalini kurmaktadır. 

Uzaydan dünyaya çok sevdiği arkadaşı Arif'in yanına 

gelir ve insan gibi yaşamaya başlar. Sıradan insanlar 

gibi bir yaşam sürmeye çalışsa da farklılığı kimsenin dikkatinden kaçmaz. Yeni yaşantısına alışmaya çalıştığı sırada aşk da kapısını çalmıştır. Robot olduğunu 
herkesten saklamaya çalışan 216 
bunu başaramaz. 216'dan ilham alan bir iş adamı, onu herkese tanıtıp kopyalarını yapmak ister. 
Sunduğu cazip tekliflerle 216'yı kandırmayı başaran iş adamı, onun sayesinde geleceği değiştirecektir. 
Arif bu korkunç planı öğrenir ve hem dünyayı hem de 216'yı kurtarmak için bir mücadeleye girişir. 
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YÖNETMEN: ONUR SAYLAK 
OYUNCULAR: TUBA 
BÜYÜKÜSTÜN, AHMET MÜMTAZ 
TAYLAN, ERKAN AVCI, TURGUT TUNÇALP, HAYAT VAN ECK 
SENARYO: ONUR SAYLAK, DOĞU 
YAŞAR AKAL 

GÖSTERİM TARİHİ: 12 OCAK 
Hakan Günday'ın romanından uyarlanan filmde; 14 
yaşındaki Gaza, yaşadığı küçük sahil kasabasından ayrılarak büyük şehirde liseyi okumayı hayal ederken babasının onu insan kaçakçılığı şebekesinin bir parçası haline getirmesiyle suçla tanışır. Gaza'nın ergenliği, babasının baskıcı karakteri ve sürekli gözlemlediği göçmenlerle geçmeye başlar. Gaza, babası gibi şiddet ve baskı üzerine bir hayat mı kuracaktır yoksa o da bir göçmen mi olacaktır? 


YÖNETMEN: CHRISTIAN GUDEGAST 
OYUNCULAR: GERARD BUTLER, 50 
CENT, JORDAN BRIDGES, BRIAN 
VAN HOLT, MEADOW WILLLAMS SENARYO: PAUL 

SCHEURING, CHRISTIAN GUDEGAST GÖSTERİM TARİHİ: 19 OCAK 

Merkez Bankası her gün 120 
milyon dolar nakit parayı dolaşımdan alıp imha etmektedir. Elit banka soygun çetesi silahlı soygun yapmaya ve Los Angeles'ın en çok korkulan hukuki uygulamalarının dibinde parayı almaya kalkışır. Den of Thieves'in yönetmen koltuğunda Kod Adı: Londra filminin yönetmeni Christian Gudegast yer alırken, oGudegast ayrıca senaryoda Paul Scheuring'e eşlik etti. Filmin yapımcılığını ise Mark Canton (300: Bir İmparatorluğun Yükselişi), Tucker Tooley (Dövüşçü), Gerard Butler (Kod Adı: Olympus) ve Alan Siegel (Kod Adı: Londra) üstlendi. 


YÖNETMEN: WES BALL 

OYUNCULAR: KAYA SCODELARIO, DYLAN O'BRIEN, WALTON GOGGINS, NATHALIE EMMANUEL, KATHERINE MCNAMARA SENARYO: JAMES DASHNER, T.S. NOWLIN GÖSTERİM TARİHİ: 26 OCAK 

Thomas ve arkadaşları Labirent'ten kurtulmalarının ardından hapsoldukları tesisten kaçmayı İZE, başarmış ve dünyayı pençesinde tutan acımasız LTE EE organizasyon W.I.C.K.E.D.'e direnen isyancı grup 

Right Hand ile bir araya gelmeyi başarabilmişlerdir. 

Ancak Teresa'nın ihaneti sonucu grup kendini bir 

kez daha W..C.K.E.D.'a karşı mücadele ederken 

bulmuştur. 
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GELİNLİK, DAMATLIK WE 


Abir alli FUARI 


CBME Türkiye Fuarı 
/ 10-13 Ocak 
(1) Türkiye'de 8 milyar TL'lik büyüklüğe ulaşan bebek çocuk ürünleri sektörünün önemli markaları, CBME Türkiye Fuarı'nda buluşacak. Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı CBME Türkiye 2018'de, Bebedor, Grup Baby, Dalpa, Aymini ve Ulusal Elektronik gibi sektörün lider bebek araç gereç firmaları hem yeni ürün lansmanlarını gerçekleştirecek hem de geniş ürün yelpazeleriyle fuara renk katacak. 10-13 Ocak tarihlerinde İstanbul CNR Fuar Merkezi'nde 15 bin ziyaretçinin gelmesi beklenen CBME Türkiye 2018'te, sektör paydaşları bir araya gelecek. Balkanlardan Afrika'ya yayılan geniş bir coğrafyadan profesyonel alıcı çeken fuar, 2018'de marka sayısını 750'ye yükseltmeyi hedefliyor. Geniş bir katılımcı kitlesine sahip fuarda, özel alım heyeti programları ile hedef ülkelerden nitelikli profesyonel alıcılar bir araya gelecek. 


LL.) p 
IF WEDDİNG FASHION 4 


- Enerji Verimli Sanayi 
“ve Ürünler Fuarı ve 
: Zirvesi / 11-14 Ocak | 
23-28 Ocak 


(3) Fonksiyonellik, kullanım rahatlığı, estetik ve sağlık 


gibi, bir mobilyada arayabileceğiniz tüm ihtiyaçların karşılandığı adres olan 14'üncü CNR İMOB-Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, CNR Holding 

* kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık ve MOSFED-Mobilya Dernekleri Federasyonu iş birliğiyle 23-28 Ocak tarihlerinde, ihracatın merkezi CNR EXPO Yeşilköy'de ziyaretçilerini ağırla- 
* yacak. 

© CNRİMOB Fuarı'nın yerli ve yabancı ziyaretçileri, modern mobilyadan klasik mobilyaya, modüler mobilyadan ofis mobilyasına, oturma 

> grubundan bebek, çocuk, genç 

: mobilyasına kadar binlerce tasarım ürünü mobilyayı aynı çatı altında, ürün gruplarına göre ayrılmış salonlarda görebilme imkanına sahip olacak. 


Dünyanın en önemli gündem maddesi olan enerji 


* verimliliği konusunda farkındalık yaratmak, sanayiye ve son tüketici- ye yönelik en teknolojik sistemlerin, en yeni ürünlerin sunulacağı 

© ENPE Enerji Verimli Sanayi ve Ürünler Fuarı ve Zirvesi, 11-14 

* Ocaktarihleri arasında kapılarını 

© açıyor. ENİPE Enerji Verimli Sanayi ve Ürünler Fuarı kapsamında 

* “Binalarda Enerji Verimliliği ve İnovasyon” konulu uluslararası bir de zirve gerçekleştirilecek. İGDAŞ, İETT, İstanbul Enerji ve Turkcell sponsorluğunda gerçekleştirilecek © ENİPE'de düzenlenecek zirve, üç gün boyunca farklı konu başlıkları alında devam edecek. 

© ENIPE 2018, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası iş birliği ve Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (MÜSİAD) desteğiyle gerçekleştirilecek. 


# m süz 


2 ENERJİ VER 


EMİPE 2018 Zir 
Finaller 


( 3 CNR İMOB-ULUSLARARASI İSTANBUL MOBİLYA FUARI 


“CNR İMOB -. 
Uluslararası Istanbul 


Mobilya Fuarı / 


“IF Wedding Fashion 
:/ 16-19 Ocak 

(4) IF Wedding Fashion, İzmir 
İ Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Ege Giyim 

© Sanayicileri Derneği partnerliğin- 
“ de 16-19 Ocak tarihlerinde 

© fuarizmir'de 12'nci kez kapılarını > açıyor. 

© İZFAŞ tarafından organize edilen Gelinlik, Damatlık ve Abiye 

© Giyim Fuarı kapsamında, doku- 

“ zuncu kez düzenlenen Gelinlik Tasarım Yarışması'nda dereceye 
- girecek tasarımlar, fuarın ilk 

- günü sahnede olacak. 

Sektörün Küresel Fuar Endüstrisi Birliği (UFI) onaylı tek fuarı IF 


Wedding Fashion İzmir'de, 


 gelinlikten damatlığa, aksesuar- 
” dan abiye giyime kadar en son moda ürünler sergilenecek. Tüm 
* dünyadan sektör profesyonelleri “ için bir cazibe merkezi olan fuar, “ buyıl da birbirinden iddialı defi- 
- İelere, ticarete ve modaya ev 

- sahipliği yapacak. 
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LETKİNLİKİJ 


GÜNCEL İTALYAN SİNEMASI 


AKBANK SANAT 


ETKİNLİK ÜCRETSİZDİR. 

Akbank Sanat, Ocak ayında İtalyan Kültür Merkezi'nin iş birliği ile Güncel İtalyan Sineması'ndan üç kurmaca, bir belgesel olmak üzere dört filmi izleyici ile buluşturuyor. Akbank Sanat Sinema Kuşağı kapsamında düzenlecek etkinlikte; 9 Ocak Salı günü 'Güzel Şeyler', 16 Ocak Salı günü oyuncular arasında ünlü Hollywood yıldızı Sharon Stone'un da yer aldığı 'Bir Altın Çocuk', 23 Ocak Salı günü 'Sen Hiç Aya Gittin mi?', 30 Ocak Salı günü İtalyan sinemasının yükselen yıldızı Marco Bocci'nin başrolde olduğu 'ltalo' filmleri gösterilecek. İtalyanca orijinal ve Türkçe altyazılı olarak ücretsiz olarak izlenebilecek etkinliğin davetiyeleri gösterimlerden bir saat önce Akbank Sanat Danışma'dan temin edilebilecek. 


9 Ocak 2018, Salı saat: 19.00 Güzel Şeyler (La Cose Belle) 

16 Ocak 2018, Salı saat: 19.00 | Bir Altın Çocuk (Un Ragazzo D'oro) 

23 Ocak 2018, Salı saat: 19.00 | Sen Hiç Aya Gittin mi? (Sei Mai Stata Sulla Luna?) 
30 Ocak 2018, Salı saat: 19.00 | Italo 
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/ OCAK 2018 / İŞ SANAT 

Maestro John Rigby yönetimindeki Johann Strauss Orkestrası, İngiliz tenor Nicky Spence ve soprano Corinne Cowling eşliğinde 2018 yılbaşı özel programıyla dinleyicilere muhteşem bir Viyana gecesi yaşattı. Romantik valsler ve eğlenceli polkaların seslendirileceği bu coşku dolu konseri kaçırmak istemeyenler 4 Ocak, Perşembe akşamını ajandalarına not edebilirler. 


9 ( 118 / İŞ SANAT 
İş Sanat, 9 Ocak, Salı akşamı iki yıldız solisti Zürih Oda Orkestrası eşliğinde bir araya getirecek. Günümüzün en önemli akordeon sanatçılarından Richard Galliano ve iki Echo Klassik ödüllü Alman keman sanatçısı Arabella Steinbacher kulaklarınızın pasını silecek bir konsere imza atacak. 


TÜRKİYE'DE 


* Başlangıç 
Dan Brown/Altın Kitaplar 


* Kördüğüm 
Ayşe Kulin/Everest Yayınları 


* Elon Musk-Tesla SpaceX ve Muhteşem Geleceğin Peşinde 
Ashlee Vance/Buzdağı Yayınevi 


* Hayvanlardan Tanrılara Sapiens Yuval Noah Harari/Kolektif Kitap 


* Kürk Mantolu Madonna 
Sabahattin Ali/Yapı Kredi Yayınları 


e Ol Der ve Olur 
Tuğçe Işınsu/Feniks Kitap 


s Bilinmeyen Bir Kadının Kitabı Stefan Zweig/İş Bankası Yayınları 


» Aeden-Bir Dünya Hikayesi 
Akilah Azra Kohen/Destek Yayınları 


» Küçük Prens 
Antoine de Saint-Exupery/Panama Yayıncılık 


DÜNYADA 


* The Four/Scott Galloway 


* The Truth About Your Future/Ric Edelman sanusamazsasasananaanunbanassuun30 Kaynak: The New York Times 


YENİ ÇIKAN 


* Ego Düşmanındır 
Ryan Holliday/MediaCat 


s Dijital Dönüşümde Oyunun Kuralları David Roger/Optimist 


s Gizli Gündem: İş Satma Sanatı Kevin Allen/The Kitap 


* Güç İle Yönetim 
Murat Bolelli/Abaküs Kitap 


* Efsaneler ve Gerçekler: Pazarlama Nasıl Yapılır? 
Temel Aksoy/CEO Plus 


IKİTAPI 


GÜNCEL TRENDLERİN DIŞINA ÇIKMAK İSTEYENLER İÇİN VİRAL PAZARLAMA / KAREN NELSON-FIELD/THE KİTAP ge * * Bu, alışıldık bir "nasıl paylaşılırım?' kitabı değil. Pazarlamaya para harcaiie yanlar için, dijital dünyanın cesur yeni kuralları ve bedava reklam fırsatları oldukça kışkırtıcıdır. Karen Nelson-Field, viral pazarlama konusuna oldukça bilimsel yöntemlerle yaklaşıyor. İki yıldan fazla süren bir çalışma, 


YEREL beş farklı veri seti, yaklaşık bin video ve dokuz ayrı araştırma kullanarak PAZARLAMA ve Ehrenberg-Bass Pazarlama Bilimi Enstitüsü'nden büyük bir araştırmacı MEBDE ekibi ile hazırlanan Viral Pazarlama, video paylaşımı olarak adlandırılan, 


herkesin yalan yanlış fikirler ileri sürdüğü alan ile ilgili somut öneriler sunuyor. Viral Pazarlama, güncel trendlerin aksine, alıcı davranışı ve reklamcılıkla ilgili eski bilimsel kuralların sosyal medya için de halen geçerli olduğunu söylüyor. Karen Nelson-Field'ın araştırması, markaların ve satın alma davranışının ardındaki bilime dayanıyor. Bu kitap, sosyal medya alanında çalışan herkesin mutlaka okuması gereken araştırma bulgularını içeriyor. 


FARKLI BİR YOL HARİTASI İNOVASYONUN 4 MERCEĞİ / ROWAN GIBSON/SOLA YAYINLARI 


Herkes büyük ve nefes kesici fikirlerin nereden geldiğini merak eder. İnovatörler ise insanların gözden kaçırdıklarını fırsata dönüştürmeyi becerirler. Biline- nin aksine inovasyon, insanların erişiminin engellendiği mistik bir düşünce tarzı değildir. Dünyanın en önemli inovasyon danışmanı Rowan Gilson, bu kitapta keşiflerin sistematiğini, yöntemlerini ve bunu hepimizin başarabileceğini anlatıyor. Steve Jobs, Richard Branson ve Jeff Bezos gibi dünyanın en iyi yenilikçilerinin hayatı değiştiren fikirlerle nasıl devrim yarattıklarını öğrenmek için açık bir rehber sunuyor. Organizasyonunuzun fark yaratması ve hayal bile edemeyeceğiniz değişikliklere imza atması için yaptıklarınız “İnovasyonun Dört Merceği' ile bakmanız gerekiyor. İnovasyonun Dört Merceği; renkli tasarımıyla, uygulamayı destekleyici örnekleriyle ve tersine mühendisliğin radikal yeniliği günlük gerçeklik haline getirmesinin metotlarını sunuyor. 


İNEYAEYONLN 
4 MERCEĞİ 


DÖNÜŞÜMÜN FARKINDA OLUN 
AKILLI ŞEHİRLER DİJİTAL ÜLKELER / CASPAR HERZBERG/OPTİMİST YAYINLARI 


müsait noktaları görebileceği bir dünya düşünün. Ya da sadece yakınına biri geldiğinde yanan ve böylece elektrik tüketimini ve maliyetleri düşüren vE — sokak lambaları... İnsanlar görüntülü bir TelePresence (uzaktan katılım) döküldü donanımıyla dünyanın başka yerlerindeki gruplarla bağlantı kurabilse ve yi öğrenciler İspanyolca derslerini İspanya'daki bir öğretmenden alabilselerdi nasıl olurdu? Bu geleceğe ait bir tablo değil. Bugünün resmi. İmar planında dijital olanakları uygulamaya geçirmiş olan genç şehirler, teknolojide kaydettiğimiz ilerlemelerin getirdiği olanak ve zorluklara göz gezdirebileceğimiz birer laboratuvar işlevi görüyor. Asırlık altyapıları olan şehirler ise dijital dönüşüm aracılığıyla tüm bölgeleri yeniden icat etmenin yollarını keşfediyor. Ağlarla birbirine bağlanmış dijital çözümler, şehirlerin kaynakları korumasına ve yeni belediye gelirleri üretmesine, trafiği rahatlatmasına ve şehir sakinlerinin diledikleri yerden çalışmasına yardımcı oluyor. 


Ma ŞER İnsanların araçlarını park edebilmek için mobil bir uygulamayla civardaki 


Elek MERERERE, 
Kimi 
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(GÜCÜNÜ 
İYİLİK İÇİN 
KULLANI 


Yeşilay'ın bağımlılıklardan uzak bir gelecek mücadelesinde, gücünü iyilik için kullanan markalar arasında siz de yer alın, bağışınız umut olsun. 


biliranvarmi.com bilire nvarmı 


NArE<NAr 


CORNELIA GOLF CLUB EĞİTİM PROGRAMLARINA BAŞLADI / NETAŞ İKİNCİ 50 YILINA YENİ ORTAĞIYLA GİRİYOR / SAHA ÜYELERİ BOEING TEDARİKÇİLERİ ARASINA GİRDİ / CASPER 1 SAATTE ONARIM HİZMETİ SUNMAYA BAŞLADI / SARF MARKET 2018'DE ONLINE ALIŞVERİŞE AĞIRLIK VERECEK / (-AM 'SEYAHAT VE OTEL DENEYİMİ TREND RAPORU'NU AÇIKLADI / LC WAIKIKI BİN MAĞAZAYA ULAŞACAK / TAT, JAPONYA İLE 30 MİLYON DOLAR İHRACAT GELİRİ HEDEFLİYOR / TÜRKİYE İSVİÇRE EKONOMİK FORUMU GERÇEKLEŞTİ 
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> CORNELIA GOLF CLUB 


E. 


i ii 
EK 


HERKES GOLF OYNAYABİLİR 


CORNELIA GOLF CLUB THE LEADBETTER GOLF ACADEMY, GOLFE YENİ BAŞLAYANLAR VE YETENEĞİNİ GELİŞTİRMEK İSTEYENLER İÇİN İKİ GÜNLÜK, ÜÇ VE DÖRT GÜNLÜK HIZLANDIRILMIŞ 


ntalya-Belek bölgesinde 

konumlanan Cornelia 

Golf Club, Türkiye ve 

dünyadan ünlü golf oyuncularının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Dünyanın tanınmış golfçülerin- den biri olan Sir Nick Faldo'nun ismini taşıyan 27 delikli golf sahası, golf severlere zevkli bir golf deneyimi fırsatı tanıyor. Pek çok uluslararası ve yerli turnuvaya ev sahipliği de yapan Cornelia Golf Club, bin 400 dönüm üzerinde, ormanın içinde, manzarası ve doğayla iç içe bir konumda yer alıyor. Cornelia Golf Club bünyesinde bulunan The Leadbetter Golf Academy (LGA) ise golf öğrenmek ve tekniğini geliştirmek isteyen sporcular için bulunmaz bir imkan konumunda. Cornelia Golf Club, Türkiye'deki ilk Leadbetter Golf Academy İşletmesini üstlenirken golf sporunun yaygınlaşması için de önemli bir adım atıyor. Dünyaca ünlü golf 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EĞİTİM PROGRAMLARI SUNUYOR 


profesyonellerinden aldıkları eğitimleri The Leadbetter Golf Academy'ye gelen sporseverlere öğreten eğitmenler, golf konusundaki ustalıklarını aktarıyor. 


2,3 VE 4 GÜNLÜK 
HIZLANDIRILMIŞ DERSLER 
Dünyada üst düzey ders eğitimi ve araç gereçleriyle büyük bir ağa sahip olan The Leadbetter Golf Academy, Avrupa, Amerika ve Asya olmak üzere üç kıtada yer alan şubeleriyle golfü 


büyük kitlelere tanıtma ve öğretme çabasıyla hareket ediyor. Teorik ve felsefi ders tekniklerini, herkesin ve her yaş grubunun rahatça anlayacağı bir dille öğreten The Leadbetter Golf Academy, Cornelia Golf Club'te birçok golf tutkunuyla buluşuyor. Golfe yeni başlayacak olanlar ya da tekniğini geliştirmek isteyenler için Cornelia Golf Club The Leadbetter Golf Academy, nisan sonuna kadar iki günlük, üç günlük ve dört günlük hızlandırılmış eğitim programı sunuyor. 


TÜRKİYE'DE İLK VE TEK THE LEADBETTER MARKALI GOLF AKADEMİSİ THE LEADBETTER GOLF ACADEMY, AVRUPA, ABD VE ASYA'DA SEÇKİN GOLF MERKEZLERİNDE FAALİYET GÖSTERİYOR. DAVID LEADBETTER'IN YÜKSEK KALİTEDEKİ EĞİTİMİ, DÜNYA ÇAPINDA İYİ OYUNCULAR VE YENİ ÖĞRETİLERİN GELİŞMESİNE ÖNCÜLÜK EDİYOR. BU İSİMLER ARASINDA ERNIE ELS, CHARLES HOWELL Ili, TREVOR IMMELMAN, NICK PRİCE, GREG NORMAN, MİCHELLE WIE VE PAULA CREAMER YER ALIYOR 


NETAŞ « 


NETAŞ İKİNCİ 50 YILINA 
YENİ ORTAĞIYLA GİRİYOR 


TÜRKİYE'NİN BİLİŞİM ALTYAPISININ ÖNCÜSÜ NETAŞ, 50'NCİ KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ ANKARA'DA DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİKLE KUTLADI. BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM'IN BİR KONUŞMA YAPTIĞI TOPLANTIDA NETAŞ VE YENİ ORTAĞI ZTE, TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞTİRECEKLERİ YENİ YATIRIMLARIN İMZASINI ATTI. NETAŞ VE ZTE CORPORATION, ÜÇ FARKLI YATIRIMA İLİŞKİN MUTABAKAT ANLAŞMASINA İMZA ATTI 


etaş, Ankara'da düzenlediği bir organizasyonla, 
50'nci yılını geçtiğimiz aylarda yüzde 48,04'lük hissesini sattığı Çinli yeni ortağı ZIE ile kutladı. Organizasyonda yeni yatırım kararlarını açıklayan Netaş, 2018 yılında, demiryollarına özel kablosuz geniş-bant iletişim standardı olan GSM-R alanında ortak Ar-Ge çalışması yürütecekleri bir GSM-R Mükemmeliyet Merkezi açacağını duyurdu. 
Bunun yanı sıra Netaş, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde ZTE ürünleri için tamir, bakım ve destek hizmetleri sağlayacak. Bu iş birliğinin ZTE ürünlerinin, dolayısıyla Netaş'ın pazarını genişletirken, müşteri memnuniyetini artırması, diğer taraftan Netaş'ın gelirlerini büyütürken Türkiye'nin hizmet ihracatuna da katkıda bulunması bekleniyor. 
Netaş'ın düzenlediği 50'nci yıl Ankara zirvesine Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve kamu ve özel sektörlerden binin üzerinde profesyonel katıldı. 


10 KAT BÜYÜDÜ 

Netaş'ın kuruluşunun, Türkiye'de telekomünikasyon sanayinin de ilk temel taşı olduğunu ifade eden Netaş CEO'su C. 
Müjdat Altay, kuruldukları günden bu yana ülkemize hep en yeni bilgi ve iletişim teknolojilerini sunan şirket olduklarını ve bu sayede Türkiye'ye 3 milyar doların üzerinde döviz kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. “Son 10 yılda 10 kat büyürken, Türkiye'nin ve bölgemizin dijital dönüşümü için telekom, finans, sağlık, enerji, spor, eğitim, kamu ve savunma gibi dikeylerde akıllı çözümler uyguladık. Bugün itibariyle Türkiye'nin lider 


ZTE CORPORATION YÖNETİM 
KURULU BAŞKANI YİN YİMİN, 
“ZTE, ÇİN HALK CUMHURİYETİ DIŞINDA TEK SEFERDE EN BÜYÜK YATIRIMINI NETAŞ İLE TÜRKİYE'YE YAPTI. AMACIMIZ, NETAŞ VE TÜRKİYE'Yİ, EMEA BÖLGESİ'NDE 
BİR TEKNOLOJİ ÜSSÜ HALİNE GETİRMEK” İFADELERİNİ 
KULLANDI 


sistem entegratörü ve yazılım ihracat şampiyonuyuz” diyen Netaş CEO'su sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Netaş, 50'nci yılına dünyanın en büyük bilişim şirketlerinden biri olan ZTE ile girdi. ZTE firmasının bu yatırımı Türkiye'ye teknoloji geliştirme amaçlı yapılmış en büyük yatırımlardan biri. 
İkinci 50 yılımızda da ZTE ile beraber çok daha güçlü olacağımıza ve teknoloji alanında yeni ufuklar açıp bölgenin yüksek teknoloji merkezi olacağımıza yürekten inanıyoruz.” 


KATMA DEĞERLİ ÜRÜN VUR 
Netaş'ın 50'nci kuruluş yıldönümü et liğinde konuşan Başbakan Binali Yıldırım ise birinci önceliklerinin, yerli teknolojiye sahip katma değeri yüksek ürünler geliştirmek olduğunu belirtti. “Netaş ve ZTE birlikteliğinin de önemi burada ortaya çıkıyor. Çin'in önemli bilgi iletişim firması son 10 yıldır Türkiye'ye geldi, Türklerle tanıştı ve bu aşamada da Türkiye'nin bilgi iletişim, Ar-Ge konusunda en önemli firmalarından biri olan Netaş'la bir birlikteliğe gittiniz, gücünüze güç kattınız” diyen Yıldırım, bundan sonra yapılacak işin, Türk mühendisinin akıl teriyle, Türk işçisinin alın teriyle yerli içeriği daha fazla ürünler geliştirmek ve bu ürünleri Türkiye'nin dahil olduğu ve dört saat uçuşla 56 ülkeye, 1.5 milyar nüfusa ulaşacak, yıllık 31 trilyon dolar bir varlığın, gelirin, gayrisafi hasılanın olduğu bu alanda en güzel şekilde değerlendirmek olduğunu belirtti. 
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> SAHA İSTANBUL 


SAHA ÜYELERİ BOEING TEDARİKÇİLERİ 


ARASINA GİRDİ 


DÜNYANIN EN BÜYÜK SİVİL-ASKERİ UÇAK VE HELİKOPTER ÜRETİCİLERİNDEN BOEING'İN TEDARİKÇİLERİ ARASINDA TÜRKİYE'DEN FİRMALARIN DA YER ALMASI İÇİN BİR YILDIR ÇALIŞMALAR YÜRÜTEN SAHA İSTANBUL, HEDEFİNE ULAŞTI. SAHA İSTANBUL ÜYELERİ YEPSAN, GÜR METAL VE YÜKSEL KOMPOZİT FİRMALARI ARTIK BOEING'İN ONAYLI 


avacılıkta Bocing'in tedarik zincirine Türkiye'den şirketlerin o dahil 

olması için geçtiğimiz yıl “BOEINGSAHA İstanbul Havacılık Tedarikçi Zirvesi'ni gerçekleştiren SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği, bu yıl emeklerinin karşılığını almaya başladı. 
Ekim 2016'da yapılan SAHA-BOEING Buluşması'nda 89 SAHA üyesi firmanın 


yeni 


Bocing ile ikili görüşmeler yaptığını ve bu görüşmelerde firmaların yeteneklerini Bocing'e tanıtma fırsatı bulduklarını ifade eden SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, “Daha sonra yapılan temasla firmalarımızın tedarik süreçlerinde yer almaları için yapılan çalışmalar sonuç verdi. Üyelerimizden Yepsan, Gür Metal ve Yüksel Kompozit, Bocing onaylı tedarikçileri arasına katıldı” dedi. 


İŞ BİRLİKLERİ BÜYÜK 

ÖNEM TAŞIYOR 

Geçtiğimiz günlerde detayları açıklanan Türkiye Milli Havacılık Planı kapsamında yer alan ve Türkiye havacılık sanayisini büyütmek için Boeing ile kurulan stratejik ortaklık çerçevesinde gerçekleştirilen iş birlikleri büyük önem taşıyor. Swissötel The Bosphorus İstanbul'da Boeing Türkiye Milli Havacılık Planı kapsamında Savunma Sanayii Müsteşarlığı himayesinde gerçekleştirilen Havacılık Sanayii Geliştirme Programı Açılış Töreni ve Konferansı'na Başbakanlık Baş Danışmanı ve SAHA İstanbul Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. 
Dr. Metin Yerebakan, Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, Müsteşar Yardımcısı Serdar Demirel, Sanayileşme Daire Başkanı 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TEDARİKÇİLERİ ARASINDA... 


SAHA İSTANBUL GENEL SEKRETERİ İLHAMİ KELEŞ 


İLHAMİ KELEŞ: “13-15 EKİM 
2018 TARİHLERİ ARASINDA 
İSTANBUL FUAR MERKEZİ'NDE 
(İFM) DÜZENLENECEK SAHA 
EXPO'DA HEM TÜRKİYE'DEN HEM 
DE DÜNYADAN ÖNEMLİ ALICI, 
ÜRETİCİ VE TEDARİKÇİLER BİR 
ARAYA GELECEK” 


Bilal Aktaş, Uçak Daire Başkanlığı Abdurrahman Şeref Can, TAI Genel Müdürü Temel Kotil, THY Teknik Genel Müdürü Ahmet Karaman, Kale Havacılık Genel Müdürü Latif Cengiz, TCI Genel Müdürü Bocing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın Işıl ve üst düzey Bocing tedarik yetkilileri katıldı. İlhami Keleş, bu konu hakkında şu açıklamada bulundu: “Boeing Türkiye Milli Havacılık Planı Havacılık Sanayii Geliştirme Programı'nın detaylarının anlatıldığı konferansta, Boeing ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) başlattığı tedarikçi geliştirme programı ve çerçevesinde hareket tarzlarının neler olacağı, “Endüstriyel Yetkinlik 


Değerlendirme Projesi (EYDEP)” ile nasıl eklemlendirileceği Boeing ve SSM 


yetkililerince açıklandı. Konferans kapsamında yapılan panellerde tedarik sürecinin hızlandırılması ve KOBİ düzeyindeki firmaların tedarikçi listelerinde yer almalarının sağlanması için başlatılan yeni sürecin detayları paylaşıldı.” 


BOEING, İSTANBUL 

TEKNOPARKA GELİYOR 

Konferans sırasında SAHA İstanbul ile Bocing'in daha yakın çalışabilmesi için Bocing'in Teknopark İstanbul'da tedarikçi irtibat ofisi açılması talebinin yinelendiğini ve bu konudaki çalışmalarda sona gelindiğini ifade eden İlhami Keleş, “Ayrıca görüşmeler sırasında, Kuzey Marmara Bölgesi'ndeki firmaların oO(EYDEP (Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme Projesi) faaliyetlerinin SAHA İstanbul bünyesinde SAHA EYDEP olarak gerçekleşeceği ve bu nedenle Bocing'in bu bölgedeki çalışmalarında SAHA İstanbul ile daha yakın çalışması gereği vurgulandı” açıklamasında bulundu. 


CASPER «< 


ONARIM HİZMETİNİ 
I SAATTE ALMAK İSTER MİSİNİZ? 


SON 2 YILDA SERVİS HİZMETİNE YAPTIĞI YATIRIMLARLA İSTANBUL ÜMRANİYE MERKEZ SERVİS VE 
7 BÖLGE SERVİSİYLE 1 SAATTE ONARIM HİZMETİ VEREN CASPER, ÜRÜNÜNÜ KARGO İLE GETİREN 
MÜŞTERİLERE DE 1 GÜN İÇİNDE ÇÖZÜM ÜRETİYOR. SON BİR YILDA 1 SAAT İÇİNDE HİZMET ALAN MÜŞTERİ SAYISI İSE 7 BİN.. 


ünde 1300 cihaz onarım 

kapasitesine sahip tecrübeli ve uzman ekibiyle 

sektör ortalamasına göre 
4 kat hızlı onarım sürelerine ulaşan 
Casper'ın, son 2 yılda servis hizmetine yaptığı yatırım, müşterilerine memnuniyet olarak yansımaya devam ediyor. Tüm servislerin onarım sürelerinin takip edilerek raporlandığı servisten hizmet alan tüm müşteriler, cihazlarının servise giriş ve çıkış anlarında SMS mesajlarıyla bilgilendiriliyor ve sonrasında kendilerinden hizmet kalitesini puanlamaları isteniyor. 
Ölçülebilir kaliteye ulaşan servis hizmetünden memnuniyet oranı ise yüzde 90'a ulaşmış durumda. Servis noktaları sadece cep telefonu değil, tüm Casper ürün grubuna hizmet veriyor. Dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar, tablet, cep telefonu, 2inl, AlO ve monitör ürün gruplarında 
170 farklı modelin onarımını yapabilecek, teknisyen, yedek parça ve tüm altyapı her an hazır tutuluyor. 


MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ #ENİYİSERVİSCASPERDA HASHTAGİ'İ İLE INSTAGRAM'DA PAYLAŞILIYOR Casper Üretim ve Servis Direktörü Ersin Özel, şu açıklamaları yapıyor: “Amacımız herkese “En iyi servis Casper'da” dedirtebilmek. Instagram'da #eniyiserviscasper- da hashtag'i ile müşterilerimizin memnuniyetini gösteren görseller kullanıyoruz. 
Bunun için çok çalıştık, çok yatırım yaptık. En iyi, en yeni ekipmanları kullanıyoruz. En iyi yedek parça tedariğine sahibiz. 
Her servis noktamızı, her ürün modelimizi tüm performans kriteriyle ayrı ayrı takip ediyoruz. Mevcut bilgileri ve her yeni öğrendiğimizi ortak havuzda toplayıp tüm ekibimizle paylaşıyoruz. En yetkin teknisyen ve mühendislerle çalışıyoruz. 


“HER SERVİS NOKTAMIZI, 
HER ÜRÜN MODELİMİZİ TÜM PERFORMANS KRİTERİYLE 
AYRI AYRI TAKİP EDİYORUZ. 
MEVCUT BİLGİLERİ VE HER 
YENİ ÖĞRENDİĞİMİZİ ORTAK 
HAVUZDA TOPLAYIP TÜM 
EKİBİMİZLE PAYLAŞIYORUZ” 


Üretim ve ArGe departmanlarımızdan gelen bilgi birikimi ile servisimizi destekliyoruz. Servisimizden gelen geri bildirimler ile ürün kalitemizi yükseltiyoruz.” 


MOBİL UYGULAMA İLE 

KOLAY ÇÖZÜM 

Tüm Android cihazlarda kullanılabilen mobil uygulama ile Casper müşterileri, “servis noktaları” sekmesini kullanarak Casper bünyesindeki tüm yetkili servisleri harita üzerinden, lokasyon durumunu baz alarak görebiliyor. Hatta kullanıcılar isterlerse sokak görünümü sayesinde yetkili servisleri görüntüleyebiliyorlar. Ayrıca uygulama ile servisteki cihazlarının son durumunu öğrenebiliyor, müşteri hizmetleri ile iletişme geçebiliyor, merak ettikleri soruların cevaplarını öğrenebiliyor ve Casper ürünleri hakkında bilgi alabiliyor. Servis noktasına ya da ücretsiz kargo hizmeti alabilecekleri kargo şubesine gidecek vakti olmayanlar ise ev ya da iş yerlerine kargo ya da moto kurye çağırabiliyor. “Ürün takip” sekmesi ile evde, arabada, otobüste, her yerde telefondan IMEI ya da form numarası ile ürünün teknik servis aşamaları görüntülenebiliyor. Eğer ürün teknik servisten çıktıysa kargo durumu hakkında bilgiye anında ulaşılabiliyor. 


www.platinonline.com 189 


> SARF MARKET 


SARF MARKET 2018'DE 
ONLINE ALIŞVERİŞE AGIRLIK VERECEK 


15 YILDIR SEKTÖRDE PEK ÇOK ORTA VE BÜYÜK ÖLÇEKLİ FİRMANIN TEMİZLİK, GIDA VE KIRTASİYE 
MALZEMESİ İHTİYACINI KARŞILAYAN SARF MARKET'İN KURUCU ORTAĞI OKAN CAN, 2018 YILINDA HİJYEN KONUSUNDA ÇALIŞMALARA AĞIRLIK VERECEKLERİNİ, ÖZELLİKLE EV VE EV DIŞI HİJYEN TÜKETİM MALZEMELERİ KONUSUNDA UZMANLAŞACAKLARINI SÖYLÜYOR 


erakende ve orta ölçekli ofislerin kırtasiye ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere 2002 yılında 

kurulan Sarf Market, bugün pek çok orta ve büyük ölçekli firmanın temizlik, gıda ve kırtasiye malzemesi ihtiyacını karşılıyor. Şirketin kurucu ortağı Okan Can, kuruluş hikayesini şöyle anlatıyor: “Ben o dönem firma yöneticisi olarak kırtasiye perakende sektörüne ilk adımımı atmıştım. Bir buçuk sene işletmeciliğini yapmış olduğum firmaya askerlik için 6 
ay süre ara verdim. Döndüğümde şu anki şirket ortağım Hüseyin Çin ile firmayı devraldık ve 2004 yılında kırtasiye sektörüne firma sahibi olarak ilk adımımızı atmış olduk. Biz bu işe başladığımızda benzer bir iş yapan yoktu. Boşluğu gördük ve en iyi şekilde doldurmaya çalıştık. Kurumları ziyaret etmeye başladığımızda böyle bir hizmete ihtiyaçları olduğunu bile fark etmemişlerdi. Aslında zaman harcadıklarını biliyor ama nasıl çözeceklerini bik miyorlardı. Ofis için kırtasiyeden, çaya, suya, kahveye, temizlik ürünlerine kadar her şeyi kendi elemanlarına aldırıyordu. 
Herkes ucuzu bulmaya çalışıyor, toptan alıyor bu defa da depolama sorunu yaşıyordu. Aldıkları ürünle ilgili bir sorun çıktığında pek çok kişi ile konuşmak, sorunu çözmek için zaman harcamak ise bir başka sorundu. Biz onların tüm bu yükünü alacağımızı, en uygun fiyatla, en iyi ürünü, üstelik de depolama sorunu olmadan, istedikleri zaman ofislerine kadar getireceğimizi söyledik. Bizimle çalışmaya başlayınca işlerinin nasıl kolaylaştığını, zamanlarının kendilerine kal dığını gördükçe bizi yeni yerlere tavsiye ettiler. 2002'de tek bir sevkiyat aracımız varken, bugün 8 araçla, 2 bin metrekare alanda depoladığımız ürünleri firmalara iletiyoruz. Ayrıca Etiketim ve Super Secret markalarının ithalatçısıyız.” 
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SARF MARKET KURUCU ORTAĞI OKAN CAN 


“2002'DE TEK BİR SEVKİYAT ARACIMIZ VARKEN, 
BUGÜN 8 ARAÇLA, 2 BİN 
METREKARE ALANDA 
DEPOLADIĞIMIZ ÜRÜNLERİ 
FİRMALARA İLETİYORUZ. 
AYRICA ETİKETİM VE SUPER 
SECRET MARKALARININ İTHALATÇISIYIZ” 


14 BİN NOKTAYA ÜRÜN 
GÖNDERİYOR 

Sarf Market'in satışlarının yüzde 80'ini orta ve büyük ölçekli KOBİ'ler oluşturuyor. Her ay 14 bin noktaya ürün gönderimi yaptıklarını söyleyen Okan Can, sözlerine şöyle devam ediyor: “Markalar ihtiyaçlarını sarfmarket.com.tr adresinden de alabiliyorlar. 2014 yılından itibaren online ofis alışverişi sektörü krizlere rağmen hızla büyüdü. Sebebi markaların satın almada çalışan elemanlarının sayıla- 


rının azalması oldu. Firmalar küçülmeye giderken iş gücü ve harcama maliyetlerini düşürmeyi tercih etti. Özellikle depolama maliyetleri online alışveriş ile neredeyse sıfıra iniyor. Şirketler toplu alım yapıp birim maliyeti düşünme yoluna giderken bu defa da karşılarına depolama maliyeti çıkıyor. Bizler ürünü toplu olarak alıp kendi bünyemizde depolarken şirketlere toptan fiyatına perakende alışveriş imkanı sunuyoruz. Müşterileriniz istediği zaman ürünü alıp bizim depomuzda da bekletebilir. İhtiyacı oldukça ürünü kargo ile kendisine gönderme imkanımız her zaman var. 2014 yılında 15 milyon TL olan sektör hacmi, 2016 yılında 36 mil yon TL'ye ulaştı. Tercih edilen ürünler olarak bakıldığında ise 2017 yılında daha çok gıda ve temizlik ürünleri satın alındı. 
2018 yılı için hijyen konusunda çalışmalarımızı gerçekleştireceğimiz bir yıl olacak. 
Özellikle ev ve ev dışı hijyen tüketim malzemeleri konusunda uzmanlaşmayı planlıyoruz.” 


I-AM «< 


SEYAHAT ALIŞKANLIKLARIMIZ 


DEĞİŞİYOR 


DENEYİM TASARIM AJANSI OLARAK HİZMET VEREN I-AM, KİŞİLERİN SEYAHATLERİNDEKİ DENEYİMLERİNİ VE BEKLENTİLERİNİ İÇEREN BİR RAPOR HAZIRLADI. “SEYAHAT VE OTEL DENEYİMİ TREND RAPORU'NDAN TÜKETİCİLERİN İSTEKLERİ İLE İLGİLİ OLDUKÇA İLGİNÇ 


-AM'in hizmet verdiği tüm sektörlerdeki müşterileri ağırlama- 

nın incelikleri ve 2018'e ışık 

tutacak en yenilikçi trendleri içeren HAM Shift serisinin ilk raporu olan “Seyahat ve Otel Deneyimi Trend Raporu, tüketicilerin değişen yaşam tarzlarıyla birlikte seyahat ve konaklama deneyimleriyle ilgili çarpıcı sonuçları ortaya çıkardı. -AM'in Global Ortağı Emre Kuzlu, rapordan çıkan başlıkları paylaşırken dijitalin hayatımızdaki yerinin genişlemesiyle birlikte seyahat ve konaklama sektöründe tüketicileri artık daha özel ve kişiselleştirilmiş bir konukseverlik deneyiminin beklediğini söyledi. Değişen yaşam tarzlarının seyahat alışkanlıklarını da değiştirdiğine ve kısıtlı zamanın kişiye özgü ihtiyaçlar doğurduğuna dikkat çeken Emre Kuzlu, “Değişen müşteri ihtiyaçları otelcilerin standart rezervasyon, check-in ve check-out stratejilerini yeniden düzenlemelerini gerektiriyor” yorumunu yaptı. Emre Kuzlu'nun sunumunun ardından, tarihçi, seyahat yazarı ve profesyonel rehber Saffet Emre Tonguç, seyahat sektörünün içinde bulunduğu durum ve geleceğine ilişkin görüşlerini katılımcılarla paylaştı. 


SANAL GERÇEKLİK VE MOBİL DENEYİMLER OTELLERİN 
GELECEĞİNE YÖN VERİYOR 
Otelcilik ve konaklama sektörünün gelecekte sanal ve yaşadığımız gerçekliği birlikte kullanarak şekilleneceğini gösteren araştırmada, seyahat severlerin yüzde 80'i rezervasyon yaptırmadan önce sanal turla kalacağı oteli gezebilmek istiyor. Araştırma, değişen seya- 


VERİLER ORTAYA ÇIKTI... 


TARİHÇİ, SEYAHAT YAZARI VE PROFESYONEL REHBER SAFFET EMRE TONGUÇ VE (-AM GLOBAL ORTAĞI EMRE KUZLU 


OTELCİLİK VE KONAKLAMA 
SEKTÖRÜNÜN GELECEKTE 
SANAL VE YAŞADIĞIMIZ 
GERÇEKLİĞİ BİRLİKTE 
KULLANARAK ŞEKİLLENECEĞİNİ GÖSTEREN ARAŞTIRMADA, SEYAHATSEVERLERİN YÜZDE 80'İ REZERVASYON YAPTIRMADAN 
ÖNCE SANAL TURLA 
KALACAĞI OTELİ GEZEBİLMEK 
İSTİYOR 


hat alışkanlıklarının ortaya çıkardığı kişiye özgü ihtiyaçların neler olduğuna da ışık tutuyor. Her şeyin mobil hale geldiği günümüzde seyahatseverlerin 


yüzde 88'i mobil bir uygulama aracılığıyla rezervasyon, check-in ve checkout yapabilmek istiyor. Aynı şekilde, gezdiklerini ve gördüklerini başkalarıyla paylaşmak istiyor ve bunu sosyal 
medyayla yapıyor. Araştırmaya göre, 2 
kişiden Vi seyahat deneyimlerini paylaşmanın önemli olduğunu düşünüyor. 
Seyahatseverlerin yüzde 85'i otellerinde kişisel Netflix ve YouTube hesaplarını kullanabilmeyi, yüzde 77'si mobil bir uygulama aracılığıyla oda servisi ya da başka hizmetleri kullanabilmeyi istiyor. 


DAHA ÖZEL VE 
KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ HİZMET BEKLİYORLAR 

Araştırmada ortaya çıkan bir başka çarpıcı sonuç ise tüketicilerin artık daha özel ve kişiselleştirilmiş bir konukseverlik deneyimi yaşamak istemeleri. 
Seyahat edenlerin yüzde 64'ü konakladıkları otelde önemli ihtiyaçlarının, oraya ulaşmadan önce hazır olmasını istiyor. Birçoğu ise tatile evcil hayvanlarını da götürmek istiyor. Otel misafirlerinin neredeyse tamamı kaldıkları otelden kendilerini yerel kültürle tanıştırmasını bekliyor. Yüzde 67'si de kendi ilgi alanlarına hitap eden deneyimler yaşamak istiyor. 2017'de Avrupa'nın farklı ülkelerinden katılımcılarla yapılan araştırmada, seyahatseverlerin yüzde 42'si seyahat sırasında spor aktivitelerine devam edebilmek istiyor. Seyahatseverlerin üçte biri kaldıkları otelde özel fitness ders paketleri olmasını, yarısı ise odalarında spor ekipmanları istiyor. Seyahat edenlerin yüzde 61'i hayırsever kuruluşlara katkı yapan otelleri özellikle tercih ediyor. 
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12 YENİ ÜLKE, BİN MAĞAZA, 16.2 MİLYAR TL CİRO 


LC WAIKIKI 2018 YILINDA 12 YENİ ÜLKEYE DAHA GİRİŞ YAPARAK, YURT DIŞINDA 120, YURT 
İÇİNDE 30 YENİ MAĞAZA AÇMAYI VE TOPLAMDA BİN MAĞAZA SAYISINA ULAŞARAK YÜZDE 33 
BÜYÜMEYLE 16.2 MİLYAR TL CİROYU AŞMAYI HEDEFLEDİKLERİNİ AÇIKLADI 


G Waikiki, bugün 38 ülkede 
833 mağazasıyla yaklaşık her 
2.5 günde bir mağaza açarak dünyada sektörün önde gelen markalarından biri olmayı hedefliyor. 
Türkiye'nin global moda perakende 
markası LC Waikiki, önümüzdeki yıl 12 
yeni ülkeye daha giriş yaparak 50 ülkeye ulaşmayı, Türkiye'de 30 ve yurt dışında açılacak 120 yeni mağazasıyla toplam mağaza sayısını bine, cirosunu 16.2 milyar TL'ye ulaştırmayı hedefliyor. LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, 
2017 değerlendirmelerini ve 2018 hedeflerini paylaşırken 2023 yılında Avrupa'nın en başarılı üç moda perakende markasın- dan biri olmak üzere sağlam adımlar la büyümeye devam ettiklerini söylüyor. 
2023'te bin 500 mağazaya ulaşmayı, 6 
milyar doları yurt dışından olmak üzere toplamda 10 milyar dolar ciro eşiğini aşmayı hedeflediklerini açıklayan Küçük, “Bu hedefe ulaşırken çalışan, müşteri ve tedarikçi memnuniyeti ile sosyal sorumluluk, risk yönetimi ile sürdürülebilirlik ilkelerini ve EBIDTA kârlılık oranını kendimize KPI olarak belirledik” diyor. 


15 ÜLKEDE PAZAR LİDERİ 

2017 yılında yurt içinde yüzde 19 büyürken yurt dışında yüzde 60, toplamda ise yüzde 30 büyüme elde ederek bu yılı 12.2 
milyar TL ciro ile tamamlayacaklarını söyleyen Vahap Küçük, “2017 yılında yurt dışında 96, yurt içinde 41 olmak üzere 
toplam 137 yeni mağaza açtık ve 833 
mağazaya ulaştık, Mağazalarımızı haftada 12 milyon müşterimiz ziyaret ediyor. 
Dakikada bin 724 ürün satarak geçtiğimiz bir yıl içerisinde toplam 436 milyon ürün satışı gerçekleştirdik. Kenya'dan Malezya'ya, Kazakistan'dan Endonezya'ya ve Fas'a kadar uzak pazarlarda faaliyet gösteriyoruz. Girdiğimiz pazarların birçoğunda sektörde önemli bir oyuncu olmamızın yanı sıra 15 ülkede ise pazar lideriyiz. 2018 yılında Hırvatistan, Yunanistan 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LC WAIKIKI YÖNETİM KURULU BAŞKANI VAHAP KÜÇÜK 


2016 YILINDA GİRDİKLERİ EV 
TEKSTİLİ KATEGORİSİNDE, 
2017 YILINDA MEVCUT SATIŞ 
NOKTALARININ SAYISINI 
ARTIRARAK 87 MAĞAZAYA ULAŞTIKLARINI BELİRTEN 
VAHAP KÜÇÜK, 2018 YILINDA 
165 MAĞAZA SAYISINA 
ULAŞMAYI HEDEFLEDİKLERİNİ 
SÖYLEDİ 


ve Güney Afrika gibi 12 ülkede daha faaliyete geçmek üzere hazırlıklarımızı yapıyoruz” dedi. 


LCWAIKIKI.COM YÜZDE 50 BÜYÜDÜ, HEDEF YÜZDE 125 BÜYÜMEK 

Icwaikiki.com'un Türkiye'de monobrand kategorisinde birinci olduğunu ifade eden Küçük, “Icwaikiki.com, bu yıl yüzde 
50 büyüyerek, 9.2 milyon adet ürün satısıyla 200 milyon ciroya ulaştı. İlk defa perakende sektöründe LC Waikiki, bir Türk markası olarak yurt dışında yerel e-ticaret operasyonuna başladı. Projemiz Avrupa Birliği üyesi ülkelerden 27'sine 


9 dilde, 5 farklı para biriminde Avrupa 
Birliği içinde servis verecek bir yapı kurul masını kapsıyor. Esticarette faaliyetlerimizle yüzde 125 büyümeyi hedefliyoruz. 
E-ticaret tarafında 456 milyon TL ciro hedefliyoruz” dedi. 


600 MİLYON DOLAR 
MARKALI İHRACAT 
GERÇEKLEŞTİ, 2018 
HEDEFİ 825 MİLYON $ 
“2017 sonunda 600 milyon dolar markalı ihracat gerçekleştirmiş olacağız. Markalı ihracatımızla birlikte yurt dışında sadece ürün değil, konseptimizi de sunuyoruz. 
Her yeni mağaza açılışında kullanılan mobilyadan poşete, askıdan mankene, yan sanayi 
ürünlerini de ihraç ediyoruz. 2018 
yılında yurt dışı mağazalarımıza 
170 milyon ürün ihraç ederek, 
toplam LC Wâikiki ihracatını 825 
milyon dolar olarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.” 


TAT «< 


TAT, JAPONYA İLE 30 MİLYON DOLAR İHRACAT 


ürkiye'de ihracata dönük 

tarımsal endüstrinin kuruluşuna Öncülük eden 

Tat Gıda Sanayi A.Ş, 
Japonya'nın en büyük gıda markalarından Kagome Co. Ltd. ile domates ürünleri ihracatına yönelik anlaşmasını yeniledi. Tat Gıda, üç yıllık sözleşme çerçevesinde Japon firmaya 30 
milyon dolar tutarında salça ve domates ürünleri ihraç etmeyi hedefliyor. 
Tat Gıda'yla Kagome'nin bundan 35 
yıl önce başlayan iş birliğinin yenilenen kontratı Japonya'nın başkenti Tokyo'da Tat Gıda Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Arzu Aslan Kesimer, Kagome Co. İcra Kurulu Üyesi Takashi Hashimoto ve SC Foods Co. Başkanı Tetsuro Tajima tarafından imzalandı. 


GELİRİ HEDEFLİYOR 


“JAPONYA'DA TÜRK DOMATESLERİ BEĞENİYLE TÜKETİLİYOR” Japonya'nın dev gıda şirketi Kagome 


ile 1983 yılından bu yana devam eden iş birliklerinin yenilenmesi ve anlaşmanın sürdürülebilir olmasından dolayı kendilerini mutlu ve gururlu 


hissettiklerini ifade eden Tat Gıda 


Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Arzu Aslan Kesimer, “Japonların kaliteye verdikleri önem dünya tarafından biliniyor. Kagome Co. ve Sumitomo Corporation 35 yıldan bu yana ürünlerimizin kalitesine güven duyarak bizi gururlandırıyor. Tat Gıda olarak 
çiftçilerimizle çok yakın çalışarak, 50 
yıldır bitmeyen bir tutkuyla domatesi yüksek teknolojilerle işleyip üstün kaliteli ürünleri üretiyor ve ihraç ediyoruz. Bu şekilde yurdumuza uzun yıl lardır döviz girdisi sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Kültürüne hayranlık duyduğum Japonya'da Türk domateslerinden yapılan domates suyu ve ketçapları beğeniyle tüketiliyor. Hem Tat çalışanlarının hem Tat çiftçisinin bu beğenide büyük emeği var” dedi 


İSVİÇRE TİCARET ODASI DERNEĞİ « 


ROBOTLAR İŞLERİMİZİ 
ELİMİZDEN ALMAYACAK, AMA... 


ürkiye'de İsviçre Ticaret 

Odası Derneği tarafından 

bu yıl 13'üncüsü düzenlenen 

Türkiye İsviçre Ekonomik Forumu'nda katılımcılar dünyada yaşanan #'üncü endüstriyel devrime dikkat çekti. Forumda öne çıkan en dikkat çekici gelişme, robotların işlerimizi elimizden almayacağı, ama işlerin yüzde 40'ının değişeceği öngörüsüydü. Açılış konuşmasını Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği Başkanı ArpatŞenocak'ın yaptığı forumda İsviçre Büyükelçiliği görevine dört ay önce getirilen H.E. 
Dominigue Paravicini ülkesinin yeni endüstri devrimine ilişkin deneyimlerini anlattı. Dünyada Endüstri 4.0 adıyla yaşanan devrimin ülkeler arasındaki ekonomik ilişkileri artıracağını belirten Paravicini “Endüstri 4.0 ile değer 


zincirlerinin değiştiği bir dönem başla- 


yacak. Bu konuda önemli yol kat eden İsviçre'deki iş kollarının yüzde 6'sı bilgi işleme ağırlık veren iş kolları” dedi. 
TÜSİAD Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Kaleağası ise yeni endüstri devriminin Türkiye için uzak göründüğü eleştirisini yaparken, “Nano robotlar ile sağlık sistemi daha 


da iyi olacak, hastalıklar ortadan kalkacak. Sanal gerçeklik, gerçeklik haline gelecek. Yapay zekalar, 2040-2050'lerde biyolojik zekadan yüzlerce kat daha fazla zeki olacak. Bu öngörülerin yüzde 10'u bile doğru çıkarsa, insan ırkının çok büyük bir değişikliğin eşiğinde olduğunu söyleyebiliriz” açıklamaların- da bulundu. 
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( 2017 yıl sonu itibariyle 2 milyarın üze- 


rinde kişi AVM'leri ziyaret etti. 
GEÇTİĞİMİZ YIL AVM'LER 
TOPLAMDA NE KADARLIK BİR 
CİROYA ULAŞTI? 

a) 90 milyar TL 

b) 100 milyar TL 

© 110 milyar TL 

d) 130 milyar TL 


© 


TÜİK tarafından açıklanan Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2016 yılı sonuçlarına göre, Türkiye'de emekli maaşı alan yaklaşık 8 milyon fert bulunuyor. Peki BU SAYININ ERKEK-KADIN KIRILIMI NASIL ŞEKİLLENİYOR? 

a) 9655 erkek - 9045 kadın 

b) 9065 erkek - 9635 kadın 

©) 9670 erkek - 9030 kadın 

d) 9080 erkek - 9020 kadın 


Dolce & Gabbana, İtalyan makarna üreticisi Pastificio di Martino iş birliği ile 
makarna üretimine başlıyor. İlk etapta 5 
bin paket makarnanın dünya çapında satışa çıkartılacağı açıklanırken, BİR PAKET MAKARNANIN FİYATI KAÇ 
DOLAR OLARAK BELİRLENDİ? 

a) 90 dolar 

b) 110dolar 

© 140dolar 

d) 175 dolar 


2017 yılında dünyanın en çok kazandıran borsalarından olan Borsa İstanbul, GEÇEN YIL ORTALAMA NE 
KADARLIK PRİM YAPTI? 

a) Yüzde 15 

b) Yüzde 25 

o) Yüzde35 

d) Yüzde 45 
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ED SHEERAN 


BDDK, geçtiğimiz günlerde bankacılık sektörünün 2017'nin dokuz aylık rakamlarını açıkladı. Buna göre BANKACILAR OCAK-EYLÜL 
DÖNEMİNDE TOPLAMDA NE 
KADARLIK BİR KÂRA ULAŞTI? 

a) 32 milyar 380 milyon TL 

b) 34 milyar TL 

d) 35 milyar 500 milyon TL 

d) 37 milyar 180 milyon TL 


Turizm geliri üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,6 artış gösterdi. TÜRKİYE'NİN YILIK DOKUZ AYLIK DÖNEMİNDE 
TURİZM GELİRLERİ NE OLDU? 

a) 9 milyar 750 milyon dolar 

b) 10 milyar 570 milyon dolar 

o 11 milyar 392 milyon dolar 

d) 12 milyar 250 milyon dolar 


Spotify verilerine göre Ed Sheeran, 

2017 yılında dünya genelinde en çok 
dinlenen sanatçı oldu. Bugüne kadar en çok dinlenen sanatçı olarak kayıtlara geçen Sheeran, AYLIK ORTALAMA 
KAÇ KERE DİNLENDİ? 

a) 30 mliyon 

b) 35 milyon 

©) 45 milyon 

d) 50 milyon 
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Tesla, yakın zamanda dünyanın en hızlı arabası olan Roadster'ı tanıttı. 
Lansmanı yapılan ROADSTER, 0-100 KİLOMETREYE KAÇ SANİYEDE 
ÇIKTI? 

a) 1.9 saniye 

b) 2.3 saniye 

gd 2.9 saniye 

d) 3.2 saniye 


iPhone ailesinin en yeni cihazı olan iPhone X, 2017 YILINDA TOPLAMDA KAÇ ADET SATMIŞ OLABİLİR? 

a) 16 milyon 

b) 21 milyon 

© 30milyon 

d) 35 milyon 


TÜİK, '2016 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması' sonuçlarını açıkladı. Buna göre, GAYRİSAFİ YURT İÇİ AR-GE HARCAMASI 2016'DA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 19,5 
ARTIŞ GÖSTEREREK HANGİ 
RAKAMA YÜKSELDİ? 

a) 21 milyar 560 milyon TL 

b) 22 milyar TL 

gd 24milyar 641 milyon TL 

d) 27 milyar 250 milyon TL 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Passport 


a 


Ücretsiz Otopark ve Vale 
Güvenlik ve Pasaport Noktalarından Hızlı Geçiş Business Check-in 
» Uçuş Kapısına Kadar Özel Ring Aracı . Duty Free'de İndirim ve Ayrıcalıklı Kasa » Ücretsiz Lounge Keyfi Havalimanında Ayrıcalığın Kartı ve çok daha fazlası... 


TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. 


©TAVPassport na 444 25 75 


Türk Telekom Prime'la kat kat ayrıcalık hep seninle Rp.“ 


TRANSFERİ 


HEDİYE AVRUPA 
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ARAÇ KİRALAMA 


ÜCRETSİZ HAVABÜS 
AYRICALIĞI 
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